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Anh chị em thân mến,  

iáo Phận Long Xuyên đang sống trong tháng cuối cùng 
của Năm Thánh kỷ niệm 50 năm cung hiến Nhà Thờ 

Chánh Toà (NTCT) 1973 - 2023, và hướng tới ngày bế mạc 
15/08/2023. NTCT có liên hệ đặc biệt với Mẹ Maria, vì được 
cung hiến vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/08/1973, 
với tước hiệu Nữ Vương Hoà Bình, và được phó thác cho Đức 
Maria Trinh Nữ Vương. Chính vì thế, thư mục vụ tháng Tám 
có chủ đề: Giáo Phận Long Xuyên, noi gương Mẹ Maria, trở 
thành đền thờ, nơi Thiên Chúa vui thích hiện diện giữa Dân 
Người. 

Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Long Xuyên tự hào về 
NTCT của mình. Thật vậy, NTCT là nhà thờ mẹ của các nhà 
thờ trong Giáo Phận, nên xứng đáng được coi là biểu tượng 
của Giáo Phận. Cụ thể, tại đây đã cử hành bí tích truyền chức 
cho nhiều phó tế, linh mục và giám mục. Ngoài ra, với kiến 
trúc độc đáo, có ngôi tháp cao 55 mét, cùng với ý nghĩa tôn 
giáo của công trình, NTCT nổi bật giữa trung tâm thành phố 
Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang, và trở thành điểm đến cho 
nhiều khách tham quan. Thêm nữa, NTCT liên kết với cầu 
Hoàng Diệu và cầu Duy Tân giữa trung tâm thành phố Long 
Xuyên, cùng với sông rạch, ruộng lúa, vườn cây ăn trái, những 
rặng núi, biển và các hải đảo thuộc phần địa lý của Giáo Phận 
Long Xuyên, NTCT như đang hòa mình vào môi trường thiên 
nhiên chằng chịt sông rạch của miền đồng bằng sông Cửu 

G 
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Long. Hơn nữa, hiện diện trong phần đất An Giang với nhiều 
tôn giáo địa phương, như Phật Giáo Hoà Hảo, Tứ Ân Hiếu 
Nghĩa, Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và các tín ngưỡng dân 
gian, NTCT hoà nhập với nền văn hóa miệt vườn, dung dị, 
chân thực, hài hoà, và hướng về linh thánh. Cuối cùng, hiện 
diện 50 năm trong lịch sử 63 năm của Giáo Phận Long Xuyên 
với nhiều thăng trầm và đổi mới, cũng như hiện diện tại một 
tỉnh sát với biên giới Campuchia, NTCT như trở thành chứng 
nhân bên giòng lịch sử của Giáo Hội, của xã hội, cụ thể là của 
Miền Tây Nam Bộ. Chúng ta tự hào về NTCT của Giáo Phận. 

Với niềm tự hào này và trong niềm tin Kitô giáo, cộng 
đoàn tín hữu Giáo Phận Long Xuyên cùng Mẹ Maria cất cao 
lời ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa với lịch sử 50 năm của 
NTCT: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, từ nay muôn thế hệ sẽ 
khen rằng tôi có phúc”. Với tâm tình ngợi khen và tạ ơn, Giáo 
Phận chiêm ngắm Mẹ Maria là gương mẫu cho mọi thành phần 
Dân Chúa. Cụ thể, từ giáo sĩ, tu sĩ đến giáo dân, sẵn sàng để 
cho Chúa Thánh Thần biến đổi trở thành đền thờ, nơi Thiên 
Chúa vui thích hiện diện giữa Dân Người. Với lòng đạo đức 
của đoàn con luôn trông cậy vào tình mẫu tử của Mẹ Maria, 
con dân Giáo Phận Long Xuyên, luôn được cổ vũ yêu mến 
Kinh Mân Côi để học hỏi nơi Mẹ cách làm cho Thiên Chúa 
vui thích hiện diện.  

Theo huấn giáo của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
II, trong tông thư Kinh Mân Côi - Rosarium Virginis Mariae, 
khi chuyên chăm đọc Kinh Mân Côi, Giáo Phận Long Xuyên 
cùng Mẹ Maria suy niệm mầu nhiệm Chúa Kitô, để tưởng nhớ 
Đức Kitô với Mẹ Maria (số 13), để học hỏi Đức Kitô từ Mẹ 
Maria (số 14), để được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô 
cùng với Mẹ Maria (số 15), để cầu nguyện với Đức Kitô cùng 
với Mẹ Maria (số 16), và để loan báo Đức Kitô cùng với Đức 
Maria (số 17). Đây chính là những phương cách hữu hiệu để 
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chúng ta noi gương Mẹ Maria và để Chúa Thánh Thần biến 
đổi chúng ta trở thành đền thờ, nơi Thiên Chúa vui thích hiện 
diện giữa Dân Người. 

Như vậy, để Thiên Chúa vui thích ở giữa Dân Người là 
Giáo Phận, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Phận được 
mời gọi theo gương Mẹ Maria. Đó là ghi nhớ những sự kiện 
và suy niệm trong lòng. Đó là đón nhận ý Chúa với lời xin 
vâng. Đó là tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa “Không có gì mà 
Thiên Chúa không làm được”. Đó là cùng Chúa Giêsu hiệp 
hành với Thiên Chúa Cha và với con người, để hình thành gia 
đình của Thiên Chúa, và mời gọi mọi người từ mọi tôn giáo, 
mọi triết lý sống, mọi nền văn hóa địa phương, tham dự vào 
gia đình của Thiên Chúa. 

Từ sự tự hào về NTCT của Giáo Phận, và với ý thức trách 
nhiệm đối với NTCT trong lịch sử Giáo Phận, Giáo Phận ước 
mơ: 

• Như nhà thờ Chánh Tòa là nơi quy tụ, Giáo Phận Long 
Xuyên ước mơ trở thành mái nhà chung với cánh cửa luôn mở 
rộng mời gọi mọi người đến hưởng niềm vui tinh thần và tình 
yêu vô điều kiện.  

• Như nhà thờ Chánh Tòa là biểu tượng hữu hình của 
Thiên Chúa hiện diện giữa Dân Người, Giáo Phận Long Xuyên 
mơ ước trở thành đoàn lữ hành của Thiên Chúa với ý thức 
Đấng Emmanuel đang cùng chung một nhịp bước với ta, và 
qua ta đang cùng nhịp bước với mọi người. 

• Như nhà thờ Chánh Toà là nơi Thiên Chúa yêu thương 
trao ban chính Thịt Máu mình cho con người, ước mơ Giáo 
Phận Long Xuyên cùng với các ân sủng, các sinh hoạt, tổ chức, 
và sứ vụ luôn luôn trở thành bữa tiệc Thánh Thể cho muôn 
người được sống và sống dồi dào. 
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• Như Nhà thờ Chánh Toà là biểu tượng cho sự hiệp nhất 
của cộng đoàn Kitô hữu, ước mơ Giáo Phận Long Xuyên trở 
thành chiếc cầu nối xây dựng sự hiệp nhất và bình an trong 
Giáo Hội và cho xã hội. 

• Như nhà thờ Chánh Toà với tháp cao hình dáng của đôi 
tay nâng cao cây Thánh Giá, ước mơ Giáo Phận Long Xuyên 
trở thành đôi cánh tay nâng cao Chúa Kitô yêu thương, hiền 
lành và khiêm nhường trong công cuộc loan báo Tin Mừng. 

Anh chị em thân mến, 

Để kết thúc Năm Thánh NTCT, các cộng đoàn giáo xứ, 
giáo họ, các cộng đoàn đạo đức, các cộng đoàn dòng tu… được 
yêu cầu thực hiện tuần cửu nhật, từ Chúa Nhật 06/08/2023 đến 
Thứ Hai 14/08. Các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ sẽ tổ chức kết 
thúc năm thánh vào chiều 14/08/2023. Đề nghị, trong tuần cửu 
nhật này, các cộng đoàn thực hiện các công việc đạo đức bình 
dân hướng về Thánh Thể và Thánh Lễ. 

Ngoài ra, toàn thể giáo phận sẽ tổ chức hành hương về 
NTCT vào ngày kết thúc Năm Thánh, Thứ Ba 15/08/2023. Các 
giáo hạt sẽ tổ chức để các giáo xứ, giáo họ trong giáo hạt của 
mình có đại diện tham dự ngày hành hương của Giáo Phận. 
Và, để mọi người yêu mến Giáo Phận Long Xuyên có cơ hội 
hướng về NTCT dịp hành hương này, Thánh Lễ bế mạc năm 
thánh tại NTCT vào lúc 09 giờ 00 ngày 15/08/2023 sẽ được 
trực tuyến.  

Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria cùng với hai thánh 
Quý - Phụng đón nhận những ước mơ của Giáo Phận, và giúp 
chúng ta hiệp hành để biến những ước mơ đó thành hiện 
thực. 

  Giuse Trần Văn Toản 
Giám Mục Giáo Phận LongXuyên 
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1. 

Mấy ngày nay, thỉnh thoảng lại hiện lên trong tôi Lời Chúa 
Giêsu phán xưa: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất. Và Thầy 
đã rất ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12, 49). 

Tôi xin Chúa soi sáng cho tôi hiểu ý Chúa. Một lúc bất 
ngờ, tôi được nghe từ thẳm sâu tâm hồn tôi ý Chúa: “Lửa đó 
là lửa mến thương. Lửa mến Chúa, thương người, đó là lửa 
rất cần cho mọi môn đệ Chúa trong mọi thời mọi nơi, nhất là 
tại Việt Nam hôm nay”. 

2. 

Như thế, nghĩa là tôi cần có lửa trong tôi. Lửa đó là lửa 
thiêng. Bản chất lửa thiêng đó là mến yêu. 

Theo Phúc Âm, thì tôi sẽ nhận ra mình có lửa đó hay 
không, căn cứ ở dấu chỉ này: Khi gặp người đau khổ, tôi xót 
thương họ, tôi cảm thương với họ, tôi dấn thân giúp đỡ họ, thì 
đó là dấu chỉ tôi có lửa mến thương đích thực (x. Mt 25, 35- 
40). 

3. 

Khi hiểu ý Chúa là như vậy, tôi hồi tâm xét mình. Kết quả 
hiện lên trước lương tâm tôi là thế này: Rất nhiều khi tôi đã 
không xót thương, đã không cảm thương những người đau khổ 
mình gặp. 
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Như vậy chứng tỏ tôi không có lửa thiêng mến thương 
trong tôi. 

4. 

Nhận ra sự thực đó, tôi sám hối, và xin Chúa thương đốt 
lên trong tôi lửa thiêng từ trái tim Chúa. 

Chúa đáp lại là Chúa luôn muốn đốt lửa đó trong tôi. 
Nhưng tôi có luôn đón nhận không? 

5. 

Thú thực là, vì không tỉnh thức và cầu nguyện, nên rất 
nhiều khi tôi đã không đón nhận lửa thiêng đó, hoặc đã đón 
nhận, rồi lại để nó nguội đi. 

6. 

Thiếu lửa thiêng nơi người môn đệ Chúa, đó là một thảm 
họa trên lĩnh vực mục vụ, truyền giáo và tu đức. 

Thảm họa đó sẽ càng thê thảm, khi người môn đệ Chúa 
không những thiếu vắng trong mình lửa thiêng mến thương, 
mà còn nuôi trong mình những thứ lửa do Satan cống hiến với 
danh nghĩa giả tạo là mến Chúa yêu người, để rồi chống lại 
những người có lửa mến yêu đích thực. 

7. 

Chống nhau, khích bác nhau, loại trừ nhau, đó là thảm họa 
đang xảy ra tại nhiều nơi trong đạo ngoài đời hiện nay. 

8. 

Tình hình như thế không những báo hiệu sự thiếu vắng lửa 
thiêng mến thương, mà còn báo động một nguy cơ đau buồn 
có thể xảy ra, đó là những hình thức nội chiến, từ mức độ nhẹ 
đến mức độ lớn. Lịch sử quá khứ vốn là như vậy. Lịch sử tương 
lai cũng sẽ như vậy. 
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9. 

Hình như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảm thấy nguy cơ 
đó, nên ngài hay nói đến sự không nên kết án nhau. Một câu 
ngài có lần nói, nay đã trở thành nổi tiếng: “Tôi là ai mà dám 
kết án ai”. Đúng là trong ngài có lửa mến thương đích thực. 

10. 

Theo gương ngài, tôi để ý chỉnh đốn lại lương tâm tôi. 

Một là tôi không kết án ai. Cho dù họ sai lầm rõ ràng, thì 
tôi vẫn cảm thương họ, vẫn xót thương họ, vẫn cứu họ. 

11. 

Hai là tôi tin lòng thương xót Chúa vẫn mở rộng đến mọi 
người, vì thế, mà nhiều người dù là Công giáo hay ngoài Công 
giáo, đều có thể đã, đang và sẽ nhận được lửa mến thương của 
Người. Thực tế hôm nay cho tôi thấy nhiều người ngoài Công 
giáo đã là gương sáng về sự xót thương, cảm thương đối với 
đồng bào nghèo khó và khổ đau tại Việt Nam hôm nay. 

12. 

Riêng tôi, để đón nhận lửa mến thương của Chúa, tôi luôn 
cầu xin với tư cách mình là kẻ tội lỗi: “Thánh Maria Đức Mẹ 
Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi”. Tôi là kẻ tội lỗi, 
tôi nói với Mẹ mỗi ngày nhiều lần như vậy. Mẹ nhận lời cầu 
xin đó, mà dâng lên Chúa. Và Chúa đã thương ban cho tôi lửa 
mến thương của Chúa. 

13. 

Tôi cũng hay nhìn gương thánh nữ Têrêxa Hài Đồng 
Giêsu. Tức là tôi đón nhận lửa mến thương của Chúa từng giây 
phút nhỏ, từng việc làm nhỏ. Tôi cũng cho đi lửa mến thương 
Chúa ban qua những việc nhỏ, trong từng giây phút nhỏ. 
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Tôi còn đang giữ bên cạnh mình một sợi tóc nhỏ của 
Thánh nữ Têrêxa thành Lisieux. Để nhắc nhở tôi là lửa mến 
yêu, dù nhỏ như sợi tóc, vẫn có sức cứu độ. 

14. 

Tới đây, tôi sực nhớ tới chuyện của Thánh Gioan Vianney, 
cha sở xứ Ars. Một người đến với cha, khóc lóc vì một người 
thân mới chết, người thân đó là một tội nhân rối rắm nổi tiếng. 
Người đó nhảy xuống sông tự tử. 

Cha thánh đã cầu nguyện và trả lời an ủi: “Anh ta đã được 
Chúa cứu. Từ trên cầu nhảy xuống sông chỉ là tích tắc. Nhưng 
trong tích tắc đó, anh đã được ơn sám hối, nhờ bao người đã 
cầu nguyện cho anh trước đó”. 

Chuyện đó khuyên tôi hãy vững tin vào Chúa trong việc 
cầu xin cho mình và cho người khác. Chắc chắn sự cứu rỗi 
cũng đang được xảy ra, dù chỉ trong tích tắc, tại nơi này nơi 
nọ. Nhờ lửa mến thương của bao người. 

15. 

“Trong con, có lửa hay không có lửa? Có lửa, thì lửa đó 
là lửa nào? Lửa đó là từ đâu?” 

Mấy ngày nay, Đức Mẹ hay hỏi tôi như vậy. Tất nhiên, tôi 
thưa là “Mẹ biết rõ hơn con”. Tôi trở nên rất bé nhỏ bên lòng 
Mẹ. Lửa từ trái tim Mẹ được chia sẻ sang tôi. Nhờ vậy tôi đã 
cùng với Mẹ, chúc tụng Chúa. “Linh hồn tôi tung hô Chúa, 
thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng cứu chuộc tôi” (Lc 1, 
46-47).  
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Suy niệm Lễ Chúa Hiển Dung 

Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9 

 

CHÚA HIỂN DUNG 
 

ọc xong bài Tin mừng này, ta tự đặt cho mình một câu 
hỏi, và đi tìm câu trả lời. 

Trước hết là câu hỏi: Tại sao Chúa Giêsu chỉ mang ba 
môn đệ thân tín lên đỉnh núi Taborê? Vì ngay từ đầu đoạn Tin 
Mừng hôm nay, thánh Matthêu đã ghi rõ: Chúa Giêsu đem ông 
Phêrô cùng hai anh em ông Giacôbê và Gioan đi riêng với 
mình. 

Đồng thời trong Phúc Âm, chúng ta cũng thấy nhiều 
trường hợp chỉ có ba ông này được chứng kiến một số hành 
động của Chúa Giêsu. Chẳng hạn: Ngoài việc làm chứng nhân 
cho cuộc biến hình hôm nay, các ông còn được độc quyền đi 
theo Chúa trong những giây phút Ngài hấp hối nơi vườn Cây 
Dầu. 

Cũng chỉ có ba ông này được độc quyền chứng kiến việc 
Chúa Giêsu làm phép lạ, cho con gái ông Giarô sống lại. Chính 
các ông cũng là những người đã hỏi riêng Chúa Giêsu, về 
những dấu hiệu báo trước ngày sụp đổ của đền thờ. 

Và đây là câu trả lời: Có thể nói, Phêrô, Giacôbê và 
Gioan là tượng trưng cho hàng ngũ lãnh đạo trong Hội Thánh. 

Đ 
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Việc Chúa Giêsu đem theo những người có nhiệm vụ lãnh đạo 
Hội Thánh, để cho các ông chứng kiến sự biến hình của Chúa, 
không phải là không có ý nghĩa, cho sinh hoạt của Hội Thánh 
ngày hôm nay. 

Như chúng ta đã biết, vấn đề quyền bính, là vấn đề then 
chốt trong Hội Thánh, bởi vì chính Chúa Giêsu đã xác quyết 
trước mặt Philatô: “Nếu từ trên chẳng ban cho ông, thì ông 
chẳng có quyền gì trên tôi” (Ga 19,11). 

Thế nhưng quan niệm quyền bính của Chúa Giêsu, thì 
hoàn toàn khác biệt với quan niệm quyền bính của thế gian. 
Bởi vì theo Chúa, quyền bính là để phục vụ, chứ không phải là 
để hống hách, chèn ép và hưởng thụ. Chính Chúa đã nói: “Thủ 
lãnh các dân ngoại thì cai trị và chuyên chế. Còn giữa anh em 
thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn, thì hãy trở nên rốt 
hết, và trở nên đầy tớ cho mọi người” (Mt 20,24-26). 

Chính Chúa Giêsu trong bữa Tiệc ly cũng đã nói với các 
môn đệ rằng: “Mặc dầu các con gọi Ta là Thầy và là Chúa, 
thì phải lắm. Nhưng nếu Ta là Thầy và là Chúa, mà còn quỳ 
gối xuống rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa 
chân cho nhau” (Ga 13,13-14). Cũng trong chiều hướng đó, 
mà các vị Giáo hoàng vốn tự xưng mình là “servus servorum”, 
nghĩa là “đầy tớ của các đầy tớ”. 

Ba vị cột trụ của Hội Thánh (Phêrô, Giacobê và Gioan) 
được chứng kiến việc Chúa biến hình, không phải để cho các 
ông được hưởng một kinh nghiệm lý thú, như Phêrô đã lầm 
tưởng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt quá!” Nhưng 
là để cho các ông biết vận dụng quyền bính theo một ý nghĩa 
mới, mà Chúa Giêsu đã đề ra, đó là phục vụ. 

Còn ta thì sao? Liệu ta đã đổi mới quan niệm của mình 
theo quan niệm của Chúa Giêsu hay chưa? Liệu ta đã đổi mới 
cái nhìn của mình theo cái nhìn của Chúa Giêsu hay chưa? Có 
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nghĩa là, ta đã thực thi giới luật yêu thương, đã sống tinh thần 
phục vụ chưa? Ta đã có những hành động bác ái an ủi, khích 
lệ và giúp đỡ những người chung quanh chưa? 

Bởi vì trong ngày sau hết, mỗi người chúng ta sẽ không bị 
xét xử về địa vị xã hội hay tôn giáo, mà ta sẽ bị xét xử về tình 
yêu, về những hành động bác ái yêu thương mà ta đã làm, hay 
không làm cho những người chung quanh. Có như vậy, ta mới 
xứng đáng được tham dự vào cuộc biến hình vinh quang trong 
ngày sau hết.  

 
 

Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên, A 

1V 19, 9a. 11-13a; Rm 9, 1-5; Mt 14, 22-33 

 

LẠY THẦY, XIN CỨU CON 

 

ó lẽ chẳng bao giờ ta có kinh nghiệm như ông Phêrô, 
được bước đi trên mặt nước mà đến với Chúa Giêsu. 

Nhưng trong cuộc đời theo Chúa của mình, chắc ai cũng gặp 
hoàn cảnh tương tự như ông Phêrô: cảm thấy mình bị chìm 
xuống vì gió đời thổi quá mạnh. 

Lý do ta chìm xuống dòng đời cũng giống hệt với lý do 
của Phêrô, vì mỗi người đều mang trên mình thân phận quá 
yếu đuối. Đời của Phêrô đã nếm đủ thứ yếu đuối. Nào là chìm 
xuống, ngã xuống và cả phản bội nữa. Cho dù tận thâm sâu 
tâm hồn của Phêrô, luôn vùng dậy một ý chí cương quyết 
không chịu ngã thua: “Lạy Thầy, dù mọi người bỏ Thầy, con 
đây cũng không bỏ Thầy!” Cho dù Chúa đã cho Phêrô biết 
trước “ngay đêm nay trước khi gà gáy, thì con đã chối Thầy ba 
lần!” Vậy mà ông vẫn thản nhiên chối Thầy. 

C 
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Từ kinh nghiệm ngã xuống, chìm xuống và phản bội của 
Phêrô, ta rút ra được bài học gì trong cuộc đời theo Chúa của 
mình? Tôi nghĩ, mỗi người đều có những kinh nghiệm sa ngã 
rất riêng tư, mà chỉ chính mình mới cảm nhận được mà thôi. 
Chẳng sa ngã nào giống sa ngã nào. Chẳng ai giống ai. Mỗi 
người một tâm trạng. Mỗi người một hoàn cảnh rất riêng tư. 
Nhưng mẫu số chung của mọi người vẫn là sự yếu đuối. 

Thực vậy! Lúc đầu Phêrô rất cương quyết. Ông làm ngược 
lại sự yếu đuối của mình. Ông xin được đi trên mặt nước mà 
đến với Chúa. Nhưng chỉ vì quá tin vào sức riêng của mình, 
mà Phêrô đã ngã xuống, đã chìm xuống. Ta thấy, khởi đầu khi 
đi trên mặt nước đến với Chúa, Phêrô còn vững tin vào Lời 
Chúa. Nhưng chỉ vài phút sau, ông đã từ từ chìm xuống, vì ông 
sợ hãi sóng gió bên ngoài, vì ông cảm nhận sự yếu đuối của 
bản thân. 

Đó cũng chính là kinh nghiệm yếu đuối của con người. 
Thực vậy, sự sợ hãi vẫn là tâm trạng đến rất bất ngờ, làm ta 
không kịp phản ứng tích cực. Còn sự yếu đuối thì có thể làm 
cho lòng tin của ta bỗng trở nên suy yếu, thậm chí sụp đổ! 

Khi Phêrô chối Chúa, là lúc ông cảm nghiệm sự sợ hãi 
nhiều hơn. Không phải ông sợ người đầy tớ gái, mà đúng hơn 
là ông sợ mình bị bắt, sợ mình sẽ chết như Thầy. Cứ thế, sự sợ 
hãi len lén đi vào tim óc của ông, khuấy nát tâm hồn ông, làm 
cho ông mất hết niềm tin yêu nơi Chúa. Phêrô sụp đổ hoàn 
toàn. 

Rút kinh nghiệm sự yếu đuối của Phêrô, ta hãy biết kêu 
lên như Phêrô: “Lạy Thầy, xin đến cứu con!” Hoặc là ta hãy 
dám nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của Chúa Giêsu, khi 
thấy mình đã lầm lỡ sa ngã. Giây phút ta nhận ra mình yếu 
đuối sa ngã, là giây phút rất quan trọng, để ta cảm nhận được 
tình thương của Chúa. Nếu ta vừa sợ hãi, vừa thất vọng, thì ta 
sẽ rất khó trở về với Chúa. 
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Vì thế, sự trở về với Chúa, vừa là tác động tình thương của 
ơn thánh Chúa, vừa nhờ vào quyết tâm muốn chỗi dậy trở về 
của con người. Hành động này không ai có thể làm thế cho ai. 

Nếu ta bắt chước thánh Phêrô, biết kêu lên khi mình yếu 
đuối: “Lạy Thầy xin đến cứu con”, thì chắc chắn Chúa sẽ đưa 
bàn tay thương yêu trìu mến ôm trọn lấy ta vào lòng nhân ái 
của Chúa. 

Ước gì ta hãy vững tâm trước các cảm nghiệm yếu đuối 
của mình. Đừng sợ mình yếu đuối, vì mỗi sóng gió cuộc đời 
sẽ là một cơ hội tốt, để ta nhận ra tình thương bao la hải hà của 
Chúa. Chính Chúa đang nói với ta: “Hãy an tâm, Thầy đây. 
Đừng sợ!”  

 

 

Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên, A 

Is 56,1.6-7; Rm 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28 

 

MỘT NIỀM TIN SON SẮT 
 

ời Chúa hôm nay tường thuật về cách thức biểu lộ niềm 
tin chân thành của một phụ nữ ngoại đạo miền Canaan. 

Bà là người ngoại, nhưng lại kêu cầu Chúa, là Con Vua Đavit. 
Nghĩa là bà tin Chúa Giêsu là Đấng phải đến trong thế gian. 

Nhưng đối với Chúa Giêsu, nếu chỉ có niềm tin chân thành 
mà thôi, thì vẫn chưa đủ để nhận được ơn lành của Chúa, mà 
còn phải kiên nhẫn, phải khiêm tốn, nhất là phải có một niềm 
tin tuyệt đối vào Đấng mà mình kêu xin. 

Theo dõi bài Tin mừng, ta nhận thấy người phụ nữ Canaan 
này đã trải qua những giai đoạn cần thiết đó: 

Thứ nhất: Niềm tin của bà rất kiên nhẫn. Xin lần thứ nhất 

L 
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chưa được, bà liền xin lần thứ hai; và xin mãi cho tới lần thứ 
ba, bà mới được toại nguyện. 

Thứ hai: Niềm tin của bà thật cảm động, vì bà quá khiêm 
tốn trước mặt Chúa. Bà chỉ ao ước nhặt từng mảnh vụn ơn 
thánh rơi rớt của những người con Chúa, vì bà biết mình không 
xứng đáng được ơn. Bà không dám nghĩ mình được tắm trong 
biển cả yêu thương của Chúa, nhưng chỉ cần một giọt thánh ân 
trong biển lòng thương xót của Chúa thôi, thì cũng có thể cứu 
sống đứa con của bà. Niềm tin của bà thật cảm động. 

Thứ ba: Niềm tin của bà rất tuyệt đối. Không gì có thể lay 
chuyển! Cho dù trước đó là thái độ xua đuổi khéo léo của các 
môn đệ, và nhất là sự lạnh lùng của Chúa Giêsu. Vậy mà bà 
vẫn không bỏ cuộc. Bà vẫn một lòng tín thác vào Chúa, đến độ 
Chúa phải ca tụng bà: “Đức tin của bà thật lớn lao. Bà muốn 
sao thì được vậy”. Và phép lạ đã diễn ra ngay lập tức, bởi lòng 
tin của một người mẹ hết mình vì con. 

Như thế, lòng tin là điều kiện cần thiết, để Chúa thi thố 
tình thương của Ngài. Lòng tin càng lớn, thì ân ban càng nhiều. 
Lòng tin càng được tôi luyện trong gian nan thử thách, thì càng 
thấy rõ hơn tình thương của Chúa.  

Lòng tin này đã được thánh nữ Monica thực hiện suốt 18 
năm trời. Hằng ngày bà khóc lóc, ăn chay và hãm mình. Người 
đời nhìn bà là một phụ nữ bất hạnh, vì chồng khô khan, vì con 
truỵ lạc. Đã có lần đức tin của bà bị lung lay. Bà muốn bỏ cuộc, 
nhưng thánh Ambrosio đã nói với Monica: “Bà hãy yên trí, 
đứa con của biết bao giọt nước mắt sẽ không thể nào hư mất”. 

Nhờ niềm tin của Monica, Thiên Chúa đã thay đổi số phận 
người con của bà. Augustino đã từ bỏ con đường tội lỗi, để 
sống đời thánh thiện. Thánh nhân đã bỏ con đường công danh, 
để tận hiến cho Thiên Chúa. Thánh nhân đã không tìm kiếm 
thú vui thể xác, nhưng tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời. 
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Cuộc đời hôm nay vẫn còn rất nhiều người đang cạn kiệt 
nước mắt. Biết bao người mẹ đang đau khổ vì chồng, vì con. 
Biết bao gia đình quá cơ cực, vì một thành viên bước vào con 
đường truỵ lạc. Biết bao cơn bệnh hiểm nghèo đang dần dần 
cướp đi sinh mạng của những người ta thương mến, v.v... 

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta: Hãy tin tưởng cầu xin giữa 
thử thách gian nan. Thiên Chúa vẫn hiện diện bên ta. Thiên 
Chúa vẫn đang chờ một lời kinh, một lời cầu của ta. Thiên 
Chúa cần lòng tin và sự khiêm tốn của ta. Tuy Thiên Chúa có 
thể làm được mọi sự theo ý Ngài muốn, nhưng xem ra Chúa 
lại bất lực trước sự cứng lòng tin của con người.  

 

Suy niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên, A 

Is 22,19 -23; Rm 11,33 -36; Mt 16, 13 - 20 
 

 

CHÚA GIÊSU LÀ AI? 
 

gày ấy Thầy trò Đức Giêsu đi bên nhau, nói chuyện tâm 
tình. Ngài tế nhị dẫn dắt và nhắc nhở các môn đệ bằng 

những câu hỏi, để gây ý thức nơi các ông. Trước hết, Ngài hỏi: 
"Người ta nghĩ Thầy là ai?" Rồi dần dần Ngài dẫn các ông đến 
câu hỏi quan trọng nhất, xác tín nhất: "Phần các con, các con 
bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô đáp: “Thầy là Ðấng Kitô, Con 
Thiên Chúa hằng sống”. Đó chính là lời tuyên xưng hùng hồn 
nhất, sâu sắc nhất và trang trọng nhất. 

Chúa Giêsu có thể tự giới thiệu về mình, tự nói lên căn 
tính của mình. Nhưng Chúa đã không làm như thế. Chúa muốn 
người môn đệ phải tự khám phá ra Ngài. Chúa muốn lời tuyên 
xưng của người môn đệ phải phát xuất từ nỗ lực tìm hiểu, phải 
cảm nghiệm ra Chúa trong cuộc sống. 

N 
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Là môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cũng phải 
trực tiếp trả lời câu hỏi này bằng đức tin của chính mình. Ta 
phải biết căn tính của Thầy mình, phải biết mình đang đi theo 
ai; và người mình theo từ đâu đến và sẽ đi đâu. 

Thánh Phaolô đã chia sẻ cảm nghiệm: “Tôi biết tôi đã tin 
vào ai” (2 Tm 1,12). Có như thế, ta mới có thể đi sâu vào trong 
tình thân mật với Chúa Giêsu, mới tin tưởng những điều Chúa 
dạy, mới can đảm thi hành những giáo huấn mà Chúa đã trao 
ban. 

Xưa kia, thánh Phêrô đã trả lời câu hỏi này cho phần của 
ông: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng sống”. Nếu 
hôm nay Chúa Giêsu đến và hỏi ta: “Con bảo Thầy là ai”. Ta 
sẽ trả lời Ngài như thế nào? Nếu hôm nay có người đến hỏi ta: 
“Đức Giêsu mà bạn tin, Ngài là ai?”, ta sẽ giải thích cho họ 
như thế nào? 

Chúng ta biết rằng: Được biết Chúa Giêsu, được nói về 
Chúa Giêsu, được làm chứng cho Chúa Giêsu, được tuyên 
xưng niềm tin của mình vào Chúa Giêsu… Đó là một ân phúc. 
Ân phúc này từ trời cao đổ xuống cho những ai luôn vững lòng 
tin tưởng vào Chúa Giêsu, như lời Ngài phán: “Không phải 
phàm nhân mạc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, 
Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17). 

Sau lời tuyên xưng đức tin của Phêrô, Chúa Giêsu đã mời 
gọi Phêrô đứng lên, để cùng cộng tác với Chúa trong chương 
trình xây dựng Hội Thánh Chúa: “Phêrô, con là đá. Trên tảng 
đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. 

Với lời nói này, Chúa Giêsu chính thức thiết lập Hội 
Thánh trên trần gian. Chính Chúa Giêsu là sức mạnh của Hội 
Thánh. Phêrô là Đá Tảng, nhưng chính Chúa làm cho viên Đá 
Tảng ấy được vững bền. Phêrô được giữ chìa khoá Nước Trời, 
nhưng chính Chúa gìn giữ toà nhà Nước Trời. 
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Chúa Giêsu đã mời gọi thánh Phêrô làm người lãnh đạo và 
cai quản Hội Thánh Chúa. Còn ta, Chúa Giêsu đang mời gọi 
ta giữ nhiệm vụ gì? Ước gì ta hãy chung tay góp sức xây dựng 
Hội Thánh mà Chúa đã thiết lập, noi gương thánh Phêrô. 

Lạy Chúa! Khi nghe lời mời gọi của Chúa nói với Phêrô, 
con cứ nghĩ là Chúa chỉ nói lời ấy với những người mà Chúa 
chọn làm Giáo hoàng. Nhưng suy xét kỹ hơn, con nhận ra Chúa 
nói lời ấy với tất cả Kitô hữu, trong đó có con. Chúa mời gọi 
con góp sức xây dựng căn nhà Hội Thánh. Xin Chúa giúp con 
biết quảng đại đáp trả lời mời gọi ấy.  
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húa Giêsu đã trình bày hai Bài giảng chính trong Tin 
Mừng Mátthêu: Bài giảng trên núi (chương 5-7) và Bài 

giảng truyền giáo (chương 10). Sau đó, Người sẽ trình bày Bài 
giảng về đời sống cộng đoàn (chương 18) và Bài giảng về thời 
cánh chung (chương 24–25). Mỗi bài giảng đó chủ yếu hướng 
về các môn đệ của Người. Nhưng ở đây, chương 13 Chúa 
Giêsu ngồi trong thuyền, giảng bằng dụ ngôn cho “đám đông” 
đang đứng chật trên bờ biển (13,2). Vì việc giảng cho đám 
đông mà không nói với các môn đệ là điều khác thường, nên 
các môn đệ đến gần và hỏi tại sao Người lại dùng dụ ngôn để 
nói với đám đông (13,10). Sự phân biệt giữa các môn đệ và 
đám đông là rất quan trọng để hiểu được mục đích của Chúa 
Giêsu khi Người giảng bằng dụ ngôn. Người dùng dụ ngôn để 
khiến người nghe quyết định về Nước Thiên Chúa.  

Mầu nhiệm Nước Trời (13,11). Lý do tại sao Chúa Giêsu 
dùng dụ ngôn để nói với đám đông là vì Thiên Chúa đã ban 
(dùng thể bị động “đã được ban”) cho các môn đệ ơn hiểu biết 
các mầu nhiệm Nước Trời, còn đám đông dân chúng thì không. 
“Mầu nhiệm” là điều bí ẩn, dựa trên bối cảnh Semitic nói về 
một bí mật cánh chung được truyền lại trong lời nói kín ẩn cho 
những người được Chúa chọn. Thuật ngữ này được tìm thấy 
rõ ràng trong sách Đanien 2,19: “Bấy giờ ông Đanien được 
mặc khải điều bí nhiệm ấy trong giấc chiêm bao ban đêm” 
(xem thêm: G 15,8; Tv 25,14; Cn 3,32; Am 3,7). Sứ điệp của 
Chúa Giêsu ngay từ đầu đã tuyên bố rằng Nước Trời đã đến, 

C 
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nhưng không phải lúc nào người ta cũng nhìn thấy được. Chúa 
Giêsu cho các môn đệ biết rằng Nước Trời đó đang hiện thực 
và sẽ hiện diện trên thế giới. Tuy nước đó đã hiện diện, nhưng 
nó chưa thể hiện trọn vẹn sức mạnh.  

Mầu nhiệm không phải là Thiên Chúa sẽ thành lập vương 
quốc của Ngài, vốn là niềm hy vọng mà các tiên tri đã báo 
trước cho Israel, nhưng là triều đại ấy xuất hiện dưới một hình 
thức khác với những gì người ta dự đoán. Đây là một mầu 
nhiệm hiện đang được tỏ lộ trong lời giảng kín ẩn cho các môn 
đệ của Chúa Giêsu, những người được chọn của Thiên Chúa. 
Vì vậy, một mặt, các dụ ngôn mặc khải cho các môn đệ thấy 
Nước Trời hoạt động như thế nào trước khi nước ấy biểu lộ 
quyền năng cuối cùng của nó, điều mà Chúa Giêsu sẽ nói đến 
trong các chương 24-25. Mặt khác, thực tại về Nước Trời được 
mặc khải cho các môn đệ lại bị che giấu khỏi đám đông vì sự 
thờ ơ của họ (x. 13,12-13). Sự hiểu biết ban đầu về mầu nhiệm 
Nước Trời mà các môn đệ hiện có, như được Thiên Chúa ban 
cho qua Chúa Giêsu, sẽ được mở rộng để họ có được sự hiểu 
biết đầy đủ hơn. Nhưng bất cứ sự hiểu biết nào mà đám đông 
thủ đắc, thì sẽ bị lấy đi. Nói cách khác, không những các dụ 
ngôn không tiết lộ sự thật cho đám đông; mà thậm chí còn lấy 
đi những gì họ đã có. 

Đám đông có nhiều thái độ khác nhau đối với Chúa Giêsu. 
Một số nghiêng về việc trở thành môn đệ của Người, trong khi 
có những kẻ khác ngả theo phái Pharisêu và chống đối Chúa 
Giêsu. Vẫn còn những người khác lưỡng lự dấn thân, nhưng 
Chúa Giêsu khẳng định không được có thái độ lấp lửng (x. 
12,30). Họ phải mau mắn quyết định, và các dụ ngôn hối thúc 
hành động này. Thiên Chúa biết những ai cứng lòng chống lại 
sứ điệp của Chúa Giêsu, vì vậy các dụ ngôn được dùng để làm 
cho lòng người đó cứng cỏi đến mức cuối cùng họ không thể 
đáp lại (13,15). Và Ngài cũng biết những ai sẽ đáp lại sứ điệp 
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của Tin Mừng, vì vậy các dụ ngôn gợi ra một phản ứng tích 
cực để họ đến với Chúa Giêsu, trở thành môn đệ của Người và 
xin thêm lời giải thích (x. 13,10). Do đó, lời Chúa Giêsu nói: 
“Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không 
có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất” (13,12) cho thấy 
quyền tối cao của Thiên Chúa trong việc ban lời mời gọi và 
trách nhiệm của mỗi cá nhân con người trong việc đáp trả. 

Các môn đệ được chúc phúc (13,16-17). Trái lại, các môn 
đệ của Chúa Giêsu là những người biết mở rộng tâm hồn, họ 
có đôi mắt và đôi tai nhạy bén để thấy, để nghe và cảm nhận 
về thực tại của Nước Trời (13,16). Ý nghĩa của câu khẩu hiệu 
kết thúc dụ ngôn về Người gieo giống, “Ai có tai thì nghe” 
(13,9) giờ đây được tỏ lộ. Các câu chuyện dụ ngôn của Chúa 
Giêsu được trình bày để kiểm tra đôi tai “thính thị” hoặc đời 
sống thiêng liêng của thính giả. Các môn đệ thức tỉnh về mặt 
thiêng liêng sẽ chăm chú lắng nghe, rồi tìm kiếm sự hiểu biết 
thêm từ Chúa Giêsu, khiến đời sống và sự hiểu biết của họ về 
Nước Trời được nâng cao. Những gì mà các tiên tri và những 
người công chính trong Cựu Ước đã mong mỏi được thấy, thì 
các môn đệ Chúa Giêsu có vinh dự được tham dự. Các tiên tri 
là những người nói thay cho Thiên Chúa; và những người công 
chính là những người trong Cựu Ước mong mỏi chờ đợi sự 
xuất hiện của ơn cứu chuộc và Nước Thiên Chúa nhưng họ đã 
chết trước khi nước ấy đến (x. Rm 4,1-25). Phản ứng tích cực 
của các môn đệ khiến họ yêu cầu được giải thích thêm (13,10, 
36), và lời cầu xin đó được đáp ứng (13,18-23, 37-43) với sự 
thật được bổ sung về mầu nhiệm Nước Trời (13,44-52). Mặc 
dù điều này không lý tưởng hóa các môn đệ, nhưng nó cho 
thấy sự nhạy cảm thiêng liêng của họ. Dẫu các môn đệ không 
hoàn hảo trong sự hiểu biết của mình, thì cuối cùng, họ sẽ hiểu 
vì họ đã ngoan ngoãn lắng nghe và đón nhận (13,51). 

* 
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Do đó, chúng ta có thể nói một cách tổng quát rằng với các 
dụ ngôn về mầu nhiệm Nước Trời, Chúa Giêsu muốn thực hiện 
hai điều quan trọng. (1) Các dụ ngôn thử lòng người nghe. 
Chúng hoạt động như một cuộc kiểm tra thiêng liêng, khiến 
người nghe phải đáp trả để biết họ có mở lòng đón nhận sứ 
điệp của Chúa Giêsu hay đã cứng lòng. (2) Các dụ ngôn cho 
các môn đệ của Chúa Giêsu hiểu về bản chất của Nước Trời, 
làm sáng tỏ những điều bí ẩn của nó, qua đó cho thấy Nước 
Trời hiện diện trên thế giới này theo một cách rất khác với 
những gì mà các nhà lãnh đạo tôn giáo và đám đông mong 
đợi. 
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ĐỨC TIN CỦA ĐỨC MARIA 

Trong tin mừng luca 
 

 Lm Phêrô Từ Tâm 

 

rong lịch sử của giáo hội, Đức Maria được yêu mến và 
tôn kính từ rất sớm, bởi Mẹ là Mẹ của Đức Giêsu, Mẹ 

của các Thánh Tông đồ và là Mẹ của Giáo hội. Trong những 
trang Tin Mừng, các Thánh sử đều ghi nhận Đức Maria là một 
người nữ thầm lặng nhưng lại có đức tin vững mạnh vào Thiên 
Chúa. Trong sách Công vụ Tông đồ, sau khi Đức Giêsu về trời, 
Đức Maria hiện diện âm thầm bên các Tông đồ. Sự hiện diện 
Ngài như là một người mẹ mẫu mực trong đức tin và như là bệ 
đỡ vững chắc cho các tông đồ trong sứ mạng rao truyền Tin 
mừng Đức Kitô. Vì thế, có thể nói, hình ảnh Đức Maria, sự 
yêu mến cũng như lòng sùng kính Đức Maria đã in sâu vào đời 
sống giáo hội từ thuở ban đầu. 

Trong dịp lễ mừng kính Đức Maria Hồn Xác lên trời 
(15.08) chúng ta đọc lại Tin Mừng và tìm hiểu về Mẹ qua khía 
cạnh “Đức Tin của Đức Maria trong tin mừng Luca”.  

1. NHỮNG BẢN VĂN VỀ ĐỨC MARIA TRONG TIN MỪNG LUCA 

1.1  Đức Maria trong Tin mừng Luca 

Thánh sử Luca ghi nhận nhiều về Đức Maria1. Tin Mừng 
Luca chiếm 90/125 câu nói về Đức Maria xét trong toàn bộ 
Tin Mừng Nhất Lãm. Tất cả những lần Đức Maria được nhắc 

 
1  x. Lc 1,27.30.34.38.39.41.46.56;  Lc 2,5.16.19.34 

T 
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đến đều liên quan đến đức tin của Mẹ và liên quan đến Đức 
Giêsu. Đức Maria được Thánh sử Luca mô tả qua các biến cố:  

- Truyền tin (Lc 1,26-38),  

- Thăm viếng bà Ê-li-sa-bét (Lc 1,39-45),  

- Hạ sinh Hài Nhi Giêsu và các mục đồng đến thờ lạy (Lc 
2,1-20),  

- Việc cắt bì và dâng con trẻ vào đền thánh (Lc 2,21-28),  

- Hành hương lên Giêrusalem và tìm gặp lại con trẻ ở Đền 
thờ (Lc 2,41-46),  

- Giáo huấn của Đức Giêsu (Lc 8,19-21; 11,27-28).  

1.2  Trong sách Tông đồ Công vụ 

Trong tin mừng Lu-ca, người đọc còn nhận ra sự hiện diện 
của Đức Maria bên cạnh các Thánh Tông đồ: “Hết thảy họ 
đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện, cùng với các phụ nữ 
và Ðức Maria, Mẹ Ðức Giêsu và các anh em Ngài” (Cv 1,14). 

Trong tin mừng Luca, Thánh sử đã trình bày Đức Maria là 
một thiếu nữ Do thái với tâm hồn yêu mến Thiên Chúa và luôn 
đón nhận thánh ý Chúa qua từng biến cố trong cuộc đời. Đức 
Maria đã thể hiện một tin trung kiên vào Thiên Chúa, dầu khởi 
đầu là đức tin đơn sơ của thiếu nữ mới lớn hay là đức tin đầy 
suy gẫm trong hành trình thực thi thánh ý Chúa. Đức Maria đã 
biểu lộ đức tin trung kiên như thế, có lẽ là nhờ Mẹ đã lớn lên 
và hấp thụ đức tin trong bối cảnh truyền thống tôn giáo Do 
thái. Vì thế, trước hết, chúng ta cần tìm hiểu về Đức Maria và 
bối cảnh xã hội tôn giáo Do thái thời Đức Maria để hiểu rõ hơn 
về đức tin của Mẹ. 
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2. ĐỨC MARIA TRONG BỐI CẢNH XÃ HỘI – TÔN GIÁO DO THÁI  

2.1  Nguồn gốc của Đức Maria 

Tên Maria 

Trong Kinh thánh, tên Maria được nhiều người sử dụng2  
như: bà Maria chị của La-da-rô (Lc 10,39.42; Ga 12,3), bà 
Maria vợ ông Cơ-lô-pát (Ga 19,25), bà Maria mẹ của Gio-an 
Mác-cô (Cvtđ 12,12). Tên Maria trong tiếng Hylạp là: Μαριά, 
trong tiếng Hip-ri là: “  phiên âm là Myrjam. Myrjam gồm ”םיָרְמִ 
hai gốc từ: Myr là gốc từ Aicập, nghĩa là “được sủng ái”. Jam 
là gốc từ Hip-ri, đây là thuật ngữ viết gọn để gọi JHWH - Thiên 
Chúa. Như thế, tên Maria trong tiếng Hip-ri mang nghĩa là 
“người được Thiên Chúa yêu quý”3. 

Đức Maria là ai?  

Đức Maria là một thiếu nữ Do thái. Theo truyền thống 
Kitô  giáo, cha mẹ của Maria là Gioakim và Anna. Đức Maria 
là người ở làng Nagiarét, miền Galilêa, phía Bắc của nước Do 
thái. Trong tin mừng Thánh Gioan, tông đồ Nathanael có nhắc 
đến làng Nagiarét, như một làng nhỏ bé không được quan tâm 
(Ga 1,46). 

Về Gia đình 

Theo phong tục cưới hỏi của người Do thái thời đó, độ tuổi 
để các cô gái lập gia đình là khoảng 13-15 tuổi. Đức Maria khi 
thành hôn với Giuse có lẽ cũng ở trong độ tuổi này. Đức Maria 

 
2 Ma-ri-a chị của ông Môsê và ông Aharon  (X. Xh 15,20.21;  Ds 12,1.4.5.10.15;  

20,1;  26,59;  Đnl 24,9;  1Sb 4,17;  Mk 6, 3.4); bà Ma-ri-a Mác-đa-la (X. Mt 

27,56.61;  28:1;  Mc 15,40.47; 16,1.9;  Ga 19,25;  20.1. 11.16.18;  Lc 8,2; 24,10);  

bà Ma-ri-a mẹ của ông Gia-cô-bê và Giu-se (X. Mt 27,56.61; 28,1; Mc 

15,40.47; 16,1; Lc 24,10). 
3 Nguyễn văn TRINH, Kinh Kính Mừng Ave Ma-ri-a, (Nxb Tôn giáo, 2011), trang 

42-43. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cha
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gioakim
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A1nh_Anna&action=edit&redlink=1
http://biblehub.com/interlinear/matthew/27-56.htm
http://biblehub.com/interlinear/matthew/27-56.htm
http://biblehub.com/interlinear/matthew/28-1.htm
http://biblehub.com/interlinear/mark/15-40.htm
http://biblehub.com/interlinear/mark/16-1.htm
http://biblehub.com/interlinear/john/19-25.htm
http://biblehub.com/interlinear/john/20-1.htm
http://biblehub.com/interlinear/matthew/28-1.htm
http://biblehub.com/interlinear/mark/15-40.htm
http://biblehub.com/interlinear/mark/15-40.htm
http://biblehub.com/interlinear/mark/16-1.htm
http://biblehub.com/interlinear/luke/24-10.htm
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là mẹ của Đức Giêsu và là hôn thê của ông Giuse. Ngài có họ 
hàng với bà Êlisabét, vợ của tư tế Dacaria - ông thuộc dòng dõi 
tư tế Aharon (Lc 1,5.36). Nơi ngài sinh sống là làng Nagiarét. 
Sau khi Đức Giêsu chịu chết và sống lại, Đức Maria đã theo 
các thánh Tông đồ lên Giêrusalem (Tđcv 1,14). 

2.2  Môi trường xã hội Do thái thời Đức Maria 

Địa lý- chính trị 

Nước Do thái chia làm 3 miền. Miền Bắc là Galilêa, do 

Vua Hêrôđê Antipa cai trị. Tại Galilêa, có làng Nagiarét. Đây 

là nơi gia đình Đức Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse sinh 

sống. Miền Trung là Samaria, do tổng trấn Rôma là Philatô 

trực tiếp cai trị. Dân Samaria thờ kính Thiên Chúa và giữ luật 

Môsê, nhưng bị ảnh hưởng ngoại giáo, nên họ bị người Do thái 

ở phía Bắc và phía Nam khinh ghét. Miền Nam là Giuđêa, do 

tổng trấn Rôma là Philatô trực tiếp cai trị (Lc 3,1). Tại Giuđêa 

có làng Bêlem nơi Đức Giêsu sinh ra, và có thủ đô Giêrusalem 

nơi Đức Giêsu chịu thương khó, chết và sống lại. 

Lịch sử 

Trong dòng lịch sử, nước Do thái đã trải qua nhiều giai 

đoạn lịch sử thăng trầm binh biến. Có lúc đất nước được thống 

nhất, có lúc bị  phân rẽ thành hai vương quốc và có lúc bị các 

đế quốc xâm chiếm thống trị. Vì thế, dân tộc Do thái đã liên 

tục trải qua những giai đoạn đau thương: lưu đầy, nô lệ, mất tự 

do. Người Do thái nhìn lịch sử trong mối tương quan đức tin 

với Thiên Chúa. Họ nhận biết họ thuộc về dân Thiên Chúa 

chọn4 và những đau thương xảy ra là do tội bất trung của họ. 

Vì vậy, họ luôn tin vào Thiên Chúa và vẫn giữ niềm hy vọng 

vào ơn giải thoát bởi Đấng Thiên Sai. Vào thời Đức Maria, 

 
4 Xem Đnl 14,2;  Xh 19,5. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B2ng_d%C3%B5i_Aaron&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B2ng_d%C3%B5i_Aaron&action=edit&redlink=1
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nước Do thái là một nước nhỏ và chịu sự cai trị bởi đế quốc 

Rôma (x. Lc 2,1-2; 3,1). Sống trong hoàn cảnh đất nước bị đô 

hộ, dân Do thái luôn ước mong có vị cứu tinh xuất hiện để giải 

phóng dân tộc. 

2.3  Môi trường tôn giáo thời Đức Maria 

Đền thờ Giêrusalem.  

Đời sống tôn giáo của dân Do thái gắn liền với đền thờ 

Giêrusalem. Ðền thờ Giêrusalem là nơi thờ phượng Thiên 

Chúa chính thức và duy nhất của dân Israel. Ðền thờ là nơi 

Thánh, là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. 

Nơi Đền thờ, nơi con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa, cầu 

khẩn và tế lễ. Những lễ nghi ở đền thờ vô cùng quan trọng, vì 

các lễ nghi đặt mối tương giao giữa dân Do thái với Thiên 

Chúa. Với dân Do thái, việc thờ phượng Thiên Chúa của họ 

mang tính độc thần, duy một Thiên Chúa. Thế nhưng, trong 

nhiều giai đoạn lịch sử, đời sống tôn giáo của dân Do thái bị 

khủng hoảng bởi việc mất đền thờ Giêrusalem5. Họ cũng bị 

khủng khoảng bởi ảnh hưởng đa thần của ngoại bang, mất đi 

căn tính tôn giáo - thờ Thiên Chúa duy nhất. Vào thời Đức 

Maria, đền thờ Giêrusalem đang được tái thiết. Dân Do thái 

vẫn mừng kính Thiên Chúa vào các dịp các Ðại lễ. Sinh hoạt 

thờ tự ở đền thờ Giêrusalem luôn sầm uất nhưng đã có dấu hiệu 

tục hóa (Ga 2,14-16). Vì thế, người Do thái luôn khát mong vị 

cứu tinh xuất hiện để thanh tẩy và lặp lại sự tinh tuyền trong 

việc tôn thờ Thiên Chúa. 

 

 
5 Đền Thánh Giê-ru-sa-lem bị đế quốc Babylon thiêu đốt lần nhất năm 587 tr CN (x. 

2V 25,8-10) và lần hai dưới thời đế quốc Rôma năm 70 sau CN (Catholic 

Encyclopedia, 1991, trang 922-923). 
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Lề luật và các lễ truyền thống 

- Lề luật. Những điều được qui định trong đời sống tôn 
giáo, người Do thái được dạy và thực hành từ nhỏ. Họ xem 
những điều luật như thế là luật thánh vì được ghi chép trong 
Kinh thánh. Cha ông của họ đã tuân giữ và giờ đây họ cũng 
tuân giữ. Luật giữ Mười giới răn (Xh 20,1-17), giữ ngày 
Sabbát (Xh 20,8-11;  31,12-17;  Lv 23,3), dâng của lễ đầu mùa 
và con trai đầu lòng (Xh 22,28; 34,19), những điều luật này họ 
luôn chu toàn. Nơi Đức Maria- người nữ Do thái nhỏ bé, người 
ta đã nhận thấy rõ nét việc này.  

- Các lễ truyền thống. Người Do thái có những lễ tôn giáo 
lớn và luôn được mừng hằng năm theo luật định (Đnl 17,16). 
Lễ Bánh Không Men mừng vào mùa xuân, cũng là dịp mừng 
lễ Vượt Qua6. Lễ Ngũ Tuần cũng gọi là lễ Thu Hoạch vào cuối 
năm, là một dịp lễ trọng đại cử hành vào cuối thời kỳ thu hoạch 
lúa miến7. Lễ Mùa Gặt (Xh 23,16) cũng gọi là lễ Lều nhắc họ 
về hành trình sống trong sa mạc của cha ông ngày xưa và nhắc 
nhở họ về giao ước của cha ông họ ký kết với Thiên Chúa8. 
Trong các đại lễ, lễ Vượt Qua là lễ trọng đại nhất đối với dân 
Do thái. Vì vậy, từng người Do thái đều kính trọng lễ này và 
thực hiện một cách chu đáo (Xh 13,3). Mỗi ngày lễ của dân Do 
thái đều mang ý nghĩa quan trọng, liên quan đến quá khứ và 
hiện tại của dân tộc, thực hành đức tin và lề luật của từng 
người. Khi tham dự những buổi lễ trọng đại này, lòng yêu mến 
và tôn thờ Thiên Chúa nơi tâm hồn của người Do thái luôn 
được dâng cao. Vì thế, ngay từ thuở bé, những buổi lễ sống 
động nhưng đầy tính thánh thiêng như thế đã khắc ghi vào 
trong tâm trí các trẻ Do thái và cũng khắc ghi sâu đậm nơi tâm 
hồn thiếu nữ Maria. 

 
6 Xem: Xh 23,14-15;  Lv 23,5-6;  Ds 28,16-25;  2Sb 30,21-23;  35,17. 
7  Xem: Xh 23,16;  34,22;  Đnl 16,9-10. 
8 Xem: Lv 23,33-44; Ds 29,12-38;  Đnl 17,13. 
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Dân tộc được tuyển chọn và lời hứa cứu độ 

Mọi người Do thái đều học biết dân tộc mình là dân tộc 
được Thiên Chúa tuyển chọn (Xh 19,5-6;  Đnl 14,2). Họ luôn 
ý thức về giao ước mà tổ tiên của họ đã ký kết Thiên Chúa. 
Trong dòng lịch sử đau thương của dân tộc, họ nhận hình phạt: 
bị mất nước, mất đền thờ, bị lưu đày và bị sống kiếp nô lệ tủi 
nhục là do tội lỗi của họ gây ra. Trong dòng lịch sử cứu độ ấy, 
ngay đến thời Đức Maria, dân tộc Do thái vẫn còn chịu sự 
thống trị của ngoại bang, nghĩa là họ vẫn còn đau khổ trong 
đức tin. Tuy nhiên, họ vẫn luôn nhớ đến lời hứa của Thiên 
Chúa với cha ông họ và họ luôn khao khát chờ mong ngày của 
Thiên Chúa - Đấng Thiên Sai xuất hiện cứu thoát họ. 

Vài nét về môi trường sống của người Do thái để chúng ta 
hiểu rõ hơn về Đức Maria. Chắc chắn, Đức Maria đã chịu sự 
ảnh hưởng từ môi trường xã hội tôn giáo này. Tinh thần tôn 
giáo, lối sống đạo đức, việc tôn thờ Thiên Chúa đã ghi sâu đậm 
trong đời sống đức tin của ngài. Và từ đó, đức tin nơi tâm hồn 
Đức Maria được triển nở. Niềm mong mỏi và sự khát khao lời 
hứa cứu độ của Thiên Chúa đối với dân tộc chắc hẳn ngài đã 
từng nghe biết. Và với tâm hồn thánh thiện, có lẽ ngài cũng 
từng suy ngẫm về điều này và cũng từng một lần khao khát 
được cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa như các tổ 
mẫu vĩ đại ngày xưa. (còn tiếp)  
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heo quy định tại điều 845 
§1, các bí tích Rửa Tội, 

Thêm Sức và Truyền Chức 
Thánh ghi một ấn tích, nên 
không thể được lãnh nhận lại 
lần nữa. 

Vì thế, nếu bí tích Rửa Tội 
đã được cử hành một cách đúng 
đắn và không có bất kỳ nghi ngờ 
nào về tính thành sự thì không 
thể được lãnh nhận lại lần nữa vì bất kỳ lý do nào.  

Như vậy, nếu có những nghi ngờ nền tảng về một người 
đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội hay chưa hoặc về tính thành sự 
của bí tích, cũng như sau khi đã điều tra cách nghiêm túc, thì 
bí tích Rửa Tội phải được ban với điều kiện (x. Điều 869 §1). 

1. Hồ nghi về một người đã được rửa tội hay chưa? 

Một người không thể chứng minh việc đã được rửa tội 
bằng văn bản thì có thể áp dụng điều 876 của Bộ Giáo Luật: 
“Lời tuyên bố của một nhân chứng đáng tin cậy hay lời thề của 
chính người đã được Rửa Tội, nếu họ đã lãnh nhận bí tích Rửa 
Tội ở tuổi thành niên, đủ để làm bằng chứng cho việc ban bí 
tích Rửa Tội, nếu điều đó không gây thiệt hại cho ai”. 

Trong trường hợp, nếu như sau khi đã điều tra cách 
nghiêm túc và cũng không thể tuân thủ theo yêu cầu của điều 

T 
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876, mà vẫn còn những nghi ngờ nền tảng về một người đã 
lãnh nhận bí tích Rửa Tội hay chưa, thì bí tích Rửa Tội phải 
được ban với điều kiện. 

2. Hồ nghi về tính thành sự của bí tích Rửa Tội 

Những người đã được rửa tội trong một cộng đoàn Giáo 
Hội không Công Giáo không được ban bí tích rửa tội với điều 
kiện, trừ khi có một số nghi ngờ nghiêm trọng và có cơ sở vững 
chắc về tính thành sự của bí tích; trong trường hợp này, luôn 
luôn cần phải tiến hành một cuộc điều tra về chất thể và mô 
thể đã được sử dụng khi ban bí tích, về ý hướng của người 
được rửa tội, nếu là người trưởng thành, và ý hướng của thừa 
tác viên khi ban bí tích (x. Điều 869 §2 ; x. Hướng Dẫn Về Đại 
Kết - Il Direttorio sul Ecumenismo, 99 §c). Và, chỉ khi vẫn còn 
nghi ngờ nền tảng, bí tích Rửa Tội mới được ban với điều kiện 
(x. anche il RICA: Appendice, “Rito dell’Ammissione alla 
Piena Comunione della Chiesa Cattolica”, n. 7). 

3- Chuẩn bị để lãnh nhận bí tích Rửa Tội với điều kiện 

Nếu như xét thấy vẫn còn những nghi ngờ nghiêm trọng 
về tính xác thực của một người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội 
hay chưa hoặc về tính thành sự của bí tích, thì việc ban bí tích 
Rửa Tội với điều kiện chỉ được ban sau khi đã có sự chuẩn bị 
giáo lý thích hợp.  

Ngoài ra, vì đây là một tình huống tế nhị, giáo luật kêu gọi 
sự chú ý của các mục tử cần giải thích một cách thích đáng cho 
người sắp được rửa tội, nếu là người thành niên, hoặc cho cha 
mẹ của đương sự, nếu là nhi đồng về những lý do không chắc 
chắn về tính thành sự của bí tích Rửa Tội đã được cử hành 
trước đây (x. Điều 869 §3). 

Hơn nữa, theo tài liệu Hướng Dẫn về Đại Kết: “Nghi thức 
rửa tội với điều kiện phải được cử hành một cách riêng tư và 
không công khai” (Il Direttorio sul Ecumenismo, 99 §d).  
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Ghi chú:  

Chúng ta có thể tham khảo các cộng đoàn hay giáo hội Tin Lành được 
giáo hội Công Giáo nhìn nhận là có phép rửa tội thành sự, nghi ngờ thành sự 
hay không thành sự được trích từ hai nhà chú giải giáo luật: 

- JOHN M. HUELS, The Pastoral Companion: A Canon Law 
Handbook for Catholic Ministry (Third Edition), Quincy, IL, Franciscan 
Press, 2002, pp. 331-333. 

- W.H. WOESTMAN, Canon Law of the Sacraments for Parish 
Ministry, Ottawa, Saint Paul University, 2007, pp. 367-369. 

Hoặc truy cập vào đường link dưới đây: https://www.dosp.org/wp-
content/uploads/9_3.-Valid-and-Invalid-Baptisms.pdf 
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Hỏi: Phụng vụ quy định thế nào về bài ca kết lễ? Có buộc 

phải hát bài ca kết lễ không? Nếu hát kết lễ, đâu là tiêu chí 

cho việc chọn lựa? 
 

Đáp: Trong Quy chế tổng quát sách lễ Roma (2002) và 
trong nghi thức thánh lễ không thấy đề cập gì đến bài ca kết lễ: 

 “Linh mục hôn kính bàn thờ như thường lệ, rồi cùng với 
các thừa tác viên cúi mình chào kính bàn thờ, rồi ra về”9.   

Ngoài ra, trong nghi thức kết thúc, quy chế sách lễ Roma 
cũng chỉ đề cập liên quan đến thầy phó tế và thầy giúp lễ, mà 
không nói đến bài ca kết lễ: 

 “Sau đó, cùng với linh mục, thầy hôn kính bàn thờ, và sau 
khi cúi mình chào bàn thờ, thầy ra về cùng một cách như lúc 
tiến ra bàn thờ”10. 

“Khi Thánh lễ kết thúc, thầy giúp lễ và các thừa tác viên 
khác cùng với phó tế và linh mục làm đoàn rước trở về phòng 
thánh theo cùng một cách và thứ tự như khi đi ra bàn thờ”11.  

Trong sách lễ nghi Giám mục cũng không nói gì đến bài 
ca kết lễ: “… Giám Mục hôn và chào kính bàn thờ theo đúng 
cách. Các vị đồng tế và mọi người khác trong cung thánh cũng 

 
9 X. Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 169. 
10 Ibid., số 186. 
11 Ibid., số 193. 
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chào bàn thờ như lúc đầu lễ , và đi kiệu trở về phòng áo theo 
thứ tự như khi đến”12. 

Như thế, trong phụng vụ không thấy đề cập gì đến “bài ca 
kết lễ”. Bài ca kết lễ không thuộc thành phần của Thánh lễ vì 
thánh lễ đã thực sự kết thúc với những lời “Lễ xong, chúc anh 
chị em đi bình an” và cộng đoàn đáp: “Tạ ơn Chúa”.  

Về cuộc rước kết lễ, phụng vụ chỉ đề cập đến cuộc rước 
có bài ca đi kèm vì có rước kiệu. Cụ thể, trong Lễ Truyền Dầu: 
“…Sau phép lành cuối lễ, Đức Giám Mục bỏ hương và bắt đầu 
đi kiệu vào phòng thánh. Các người giúp lễ mang những bình 
dầu thánh đi ngay sau Thánh Giá: đang khi ca đoàn hát một 
vài câu ca vãn "Ôi Đấng Cứu chuộc”13.  Bài ca “Ôi đấng cứu 
độ” được dùng như là bài ca đi kèm với việc kiệu dầu thánh đi 
vào phòng thánh trong Lễ Truyền Dầu. Trong Lễ Tiệc Ly, nghi 
thức tuần thánh, sách lễ Roma quy định khi kiệu Mình Thánh 
Chúa đến nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa thì hát bài “Lưỡi tôi 
hãy ca hát” hay một ca khúc về Thánh Thể. Do đó, chỉ hai 
trường hợp trên cho thấy  cuộc rước kết lễ có bài ca đi kèm.   

Có buộc phải hát bài ca kết lễ không? 

Việc hát kết lễ không được minh định bởi quy chế tổng 
quát sách lễ Roma, nên không bắt buộc phải hát bài ca kết lễ. 
Thay vì hát, cộng đoàn có thể thinh lặng để cầu nguyện riêng, 
lúc này có thể dạo đàn phong cầm có lẽ là thích hợp như 
thường thấy ở Tây Phương.  Tuy nhiên, theo thói quen ở Việt 
Nam, chúng ta vẫn có thể thực hành hát bài ca kết lễ, nhưng 
không nên hát quá dài và lâu. Mùa chay (mùa vọng) thì nên 
tạo bầu khí thinh lặng để giúp các tín hữu dễ đi vào sự thinh 
lặng cầu nguyện riêng tư.  Thật thế, trong hướng dẫn mục vụ 

 
12 X. Sách lễ nghi Giám Mục, số 170. 
13 Ibid., số 291-293. 



PHỤNG VỤ .………………………………………..………..……..………………………………………….   

36  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

thánh nhạc có đề cập đến bài ca kết lễ: “Mặc dầu không cần 
thiết phải hát thánh ca ra về, nhưng nếu có thói quen ấy, thì 
tất cả có thể hát chung một bài ca sau lời giải tán. Khi hát 
bài ca này, đoàn rước các thừa tác viên rời khỏi cung thánh 
khi sắp kết thúc bài hát. Ngoài ra, cộng đoàn có thể ra về 
trong tiếng đàn dạo đơn tấu hay hòa tấu; riêng trong Mùa 
Chay thì nên thinh lặng ra về”14 

Tiêu chí cho việc chọn lựa bài ca kết lễ? 

Theo tinh thần Phụng vụ, bài tạ lễ này mang ý nghĩa sai 
đi, đem Tin Mừng, đem tình thương đã lãnh nhận chia sẻ cho 
mọi người, đồng thời mang ý nghĩa tạ ơn Chúa. Việc lựa chọn 
bài ca kết lễ tương đối tự do, có thể lựa chọn theo mùa phụng 
vụ hay ngày lễ, hát theo tâm tình cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa, 
hát về Đức Mẹ, Thánh Giuse, các thánh, hát bài hát mang tính 
sai đi loan báo tin mừng, giới thiệu Chúa cho người khác …, 
bài hát kết lễ nên mang tâm tình hân hoan, vui tươi để khơi lên 
trong tâm hồn mọi người sống lời Chúa, sống yêu thương, sống 
chứng nhân phục vụ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 X. Hướng dẫn mục vụ thánh nhạc, số 188. 
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04/8. Thánh Gioan Vianney, Linh mục (1786-1859) 

Thánh Gioan Vianney là 
người có cách nhìn vượt qua mọi 
trở ngại và có những hành vi tưởng 
chừng như không thể. Ngài khao 
khát làm linh mục, nhưng ngài 
phải cố vượt qua sức học yếu kém 
của mình, không đủ điều kiện vào 
chủng viện. 

Ngài không học nổi tiếng 
Latin nên buộc ngài phải dừng 
bước. Nhưng mơ ước làm linh 
mục trong ngài khiến ngài tự tìm 

thầy dạy riêng. Sau thời gian dài vật lộn với sách vở, ngài được 
thụ phong linh mục. 

Những việc “bất khả thi” luôn ám ảnh ngài. Tài mọn, học 
kém, nhưng ngài vẫn được “đặc cách” thụ phong linh mục năm 
1815. Sau 3 năm ở Ecully, ngài được bổ nhiệm về xứ Ars. Khi 
quản nhiệm xứ Ars, ngài gặp nhiều người lạnh nhạt và sống 
khá thoải mái. Ngài muốn giúp họ ăn chay nghiêm ngặt và ngủ 
ít ban đêm: Một số quỷ chỉ có thể bị xua đuổi bằng việc cầu 
nguyện và ăn chay. 

Lúc còn là chủng sinh, Gioan Vianney học rất chậm. Một 
ngày kia, một giáo sư thần học thừa lệnh Đức Giám mục đến 
khảo sát Vianney xem có đủ khả năng học vấn để tiến tới chức 
linh mục không. Tuy đã cố hết sức học hành, Vianney vẫn 
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không thể trả lời được câu nào cho trôi chảy. Nổi nóng, vị giáo 
sư đập bàn nói: “Vianney, anh dốt đặc như con lừa! Với một 
con lừa như anh, Giáo hội hy vọng làm nên trò trống gì”? 

Gioan Vianney khiêm tốn bình tĩnh trả lời: “Thưa cha, 
ngày xưa Samson chỉ dùng một cái xương hàm con lừa mà 
đánh bại 3.000 quân Philitinh. Vậy với cả con lừa này, Thiên 
Chúa không làm được việc gì sao?”. 

Và “con lừa” Gioan Vianney đã làm nên trò trống là làm 
rạng danh Thiên Chúa và mưu ích cho Giáo hội. Cùng với 
Catherine Lassagne và Benedicta Lardet, ngài lập La 
Providence (Chúa quan phòng), một nhà dành cho các cô gái. 
Ngài tín thác Thiên Chúa sẽ ban các điều cần cho tinh thần và 
thể lý của những người coi nhà “Chúa Quan Phòng” là nhà của 
mình. 

Suốt đời linh mục, ngài rất coi trọng việc giải tội vì ngài 
muốn giải hòa người ta với Thiên Chúa. Có những ngày ngài 
giải tội 11 tới 12 giờ vào mùa Đông, và 16 giờ vào mùa Hè. 
Ngài không hề nghĩ tới việc nghỉ hưu. Khi nhiều người biết 
đến ngài, ngài dành thêm thời gian để phục vụ Thiên Chúa, 
thậm chí ngài có ít thời gian để ngủ vì thường xuyên bị ma quỷ 
“quấy rầy”. 

Ngài sinh tại Dardilly và qua đời tại Ars, Pháp. Ngài được 
ĐGH Piô X phong chân phước, và được ĐGH Piô XI phong 
thánh. Ngài được tôn phong là bổn mạng các linh mục, nhưng 
nhiều linh mục chưa thực sự noi gương ngài để trở thành khí 
cụ như Ý Chúa! 

Cuộc đời Thánh Gioan Vianney đã hoàn tất theo Ý Chúa: 
“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng 
là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” 
(Mt 20:28; Mc 10:45).  
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11/8. Thánh Clara, Trinh nữ (1194-1253) 

Từ chối kết hôn lúc 15 tuổi, thánh Clara được đánh động 
nhờ lời giảng của thánh Phanxicô Assisi. Hai người trở nên 
bạn thân tâm linh. 

18 tuổi, bà trốn khỏi nhà vào ban đêm, gặp các tu sĩ đang 
cầm đuốc đi trên đường, vào nhà thờ nhỏ Portiuncula, nhận áo 
nhặm và được cắt tóc. Thánh Phanxicô gởi bà vào Dòng Biển 
Đức, nơi mà người cha và người chú của bà đến làm dữ. Bà cứ 
bám vào bàn thờ, bỏ khăn ra cho cha và chú thấy bà đã xuống 
tóc. 

Hơn hai tuần sau, người chị em của bà là Agnes đến tu với 
bà. Nhiều người khác cũng xin gia nhập. Họ sống giản dị, 
nghèo khó, khổ hạnh, biệt lập với thế giới bên ngoài, chuyên 
cần theo tu luật thánh Phanxicô đã trao cho họ là Dòng Nhì 
(còn gọi là Dòng Clara Khó nghèo). Lúc bà 21 tuổi, thánh 
Phanxicô truyền cho bà phải làm Mẹ bề trên, một chức vụ bà 
làm cho đến chết. 

Các nữ tu đều đi chân không, ngủ trên nền đất, không ăn 
thịt và hầu như giữ im lặng hoàn toàn. (Về sau thánh Clara, 
cũng như thánh Phanxicô, thuyết phục chị em điều chỉnh điều 
khắt khe này: “Cơ thể chúng ta không được làm bằng đồng”). 
Dĩ nhiên, điều nhấn mạnh nhất là sự nghèo khó Phúc âm. Họ 
không sở hữu tài sản, ngay cả giữ chung, chỉ sống nhờ vào 
những của bố thí hằng ngày. Thậm chí khi Đức Giáo hoàng 
thuyết phục bà giảm bớt điều này, bà vẫn tỏ ra cương quyết: 
“Con cần được tha thứ tội lỗi, nhưng con không muốn miễn 
giảm trách nhiệm theo Chúa Kitô”. 

Bà chăm sóc các bệnh nhân, hầu bàn, rửa chân cho các chị 
em khi họ đi hành khất về. Bà bị bệnh nặng suốt 27 năm cuối 
đời. Ảnh hưởng của bà mạnh đến nỗi các giáo hoàng, hồng y 
và giám mục thường đến tham vấn bà. Thánh Phanxicô vẫn là 
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người bạn tâm linh vĩ đại, bà luôn vâng lời thánh Phanxicô và 
sống theo lý tưởng Phúc âm. Bà rất sùng kính Thánh Thể. Bà 
luôn nói với các chị em: “Đừng sợ. Hãy tín thác vào Chúa 
Giêsu”.  

 

14/8. Thánh Maximilian Mary Kolbe, Linh mục 

Tử đạo (1894-1941) 

Ngài vào Dòng Phanxicô ở Lvív 
(lúc đó thuộc Ba Lan, nay là Ukraina), 
gần nơi ngài sinh, ngài mặc áo dòng 
lúc 16 tuổi. Sau đó ngài có học vị tiến 
sĩ về triết học và thần học, ngài cũng 
rất say mê khoa học, thậm chí ngài còn 
phác họa tàu hỏa tiễn (rocket ships). 

Ngài thụ phong linh mục lúc 24 
tuổi, ngài coi sự lãnh đạm tôn giáo thời 
đó là chất độc nguy hiểm nhất. Nhiệm 
vụ của ngài là đấu tranh chống lại điều 

đó. Ngài thành lập Đạo binh Vô nhiễm (Militia of the 
Immaculata), mục đích là chống lại ma quỷ bằng đời sống tốt 
lành, cầu nguyện, làm việc và chịu đau khổ. Ngài cũng đã ấn 
hành tạp chí Hiệp sĩ Vô nhiễm (Knight of the Immaculata), 
một tờ báo tôn giáo nhờ sự bảo trợ của Mẹ Maria để rao truyền 
Tin Mừng khắp các quốc gia. Ngài thành lập Thành phố Vô 
nhiễm (City of the Immaculata) – Niepokalanow – gồm 700 tu 
sĩ Phanxicô. Sau đó ngài thành lập một nhà khác ở Nagasaki, 
Nhật. Cả Đạo binh và Tạp chí đều đạt mức 1 triệu thành viên 
và ấn bản. Tình yêu ngài dành cho Chúa qua lòng sùng kính 
Đức Mẹ. 

Năm 1939, Đức quốc xã xuất hiện khắp Ba Lan. 
Niepokalanow bị đánh bom. Thánh Kolbe và các tu sĩ bị bắt, 
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rồi được thả sau 3 tháng, nhằm ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm. Năm 
1941, ngài lại bị bắt. Mục đích của Đức quốc xã là triệt tiêu 
những người đã chọn lựa, những nhà lãnh đạo. 

Một tù nhân bỏ trốn. Viên cai tù ra lệnh 10 người khác 
phải chết thay. Hắn chọn: “Thằng này. Thằng này”. Tử tù 
mang số 16670 tiến lên: “Tôi xin thay người này. Anh ta còn 
có vợ con”. Cai tù hỏi: “Mày là thằng nào?”. Thánh Kolbe nói: 
“Tôi là linh mục”. Tên cai tù đá trung sĩ Phanxicô 
Gajowniczek ra khỏi hàng và ra lệnh cho LM Kolbe đứng vào 
chỗ thứ 9. Các tử tù bị lột trần và bị bỏ đói cho chết dần chết 
mòn. Không một tiếng than thở, la hét, nhưng họ hát vang. Vào 
chiều lễ vọng Mẹ Mông Triệu, có 4 người còn sống. LM Kolbe 
đang cầu nguyện ở góc phòng. Tên cai tù đến chích cho ngài 
một mũi axít carbolic. Họ đốt xác ngài cùng với các tử tù khác. 
LM Kolbe được giáo hội phong chân phước năm 1971 và được 
phong thánh năm 1982.  

 

27/8. Thánh Monica  

           (322?-387) 

Thánh Monica bị coi là một 
người vợ hay cằn nhằn, là con dâu 
đau khổ và là người mẹ thất vọng, 
nhưng bà không đầu hàng trước mọi 
nghịch cảnh. Dù bà là một Kitô hữu, 
cha mẹ vẫn bắt bà kết hôn với người 
ngoại giáo tên là Patrixiô, dân thành 
phố Tagaste ở Bắc Phi. Patrixiô có vài đặc điểm bù lại, nhưng 
ông rất nóng tính và phóng túng. Monica phải chịu đựng bà mẹ 
chồng cực kỳ khó tính. Patrixiô phê bình vợ vì tính bác ái và 
đạo hạnh, nhưng vẫn luôn tôn trọng bà. Lời cầu nguyện và 
gương lành của Monica đã khiến chồng và mẹ chồng trở lại 
Công giáo. Patrixiô mất năm 371, sau khi được rửa tội 1 năm. 
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Thánh Monica có 3 người con. Con cả là Augustinô, người 
nổi tiếng nhất. Lúc người cha mất, Augustinô 17 tuổi và đang 
là sinh viên khoa hùng biện ở Carthage. Thánh Monica rất 
buồn khi biết con trai mình theo tà thuyết Manichean (*) và 
sống vô luân. Bà không cho Augustinô ăn uống hoặc ngủ trong 
nhà. Một đêm kia, bà thấy thị kiến chắc chắn Augustinô sẽ trở 
lại. Từ đó bà luôn theo sát con, cầu nguyện và ăn chay vì con. 

Lúc 29 tuổi, Augustinô quyết định đi Rôma để dạy khoa 
hùng biện. Thánh Monica quyết định đi theo. Một đêm nọ, 
Augustinô nói với mẹ là sắp đi tạm biệt một người bạn. Nhưng 
không, Augustinô lại lên tàu đi Rôma. Thánh Monica rất đau 
khổ khi biết con lừa dối mình, nhưng bà vẫn đi theo. Bà vừa 
đến Rôma thì biết tin con trai “trời đánh” Augustinô đã đi 
Milan. Dù việc đi lại khó khăn, thánh Monica vẫn theo con tới 
Milan. 

Tại Milan, Augustinô chịu ảnh hưởng một vị giám mục là 
thánh Ambrôsiô, đồng thời là linh hướng của thánh Monica. 
Bà nghe lời khuyên của thánh Ambrôsiô và khiêm nhường từ 
bỏ mọi sự. Thánh Monica trở thành trưởng nhóm của các phụ 
nữ đạo đức ở Milan cũng như khi bà ở Tagaste. 

Bà tiếp tục cầu nguyện cho Augustinô. Lễ Phục sinh năm 
387, thánh Ambrôsiô rửa tội cho Augustinô và vài người bạn 
của Augustinô. Ngay sau đó, nhóm của Augustinô đi Phi châu. 
Biết mình không còn sống bao lâu nữa, bà nói với Augustinô: 
“Con này, không gì trên thế gian này làm mẹ vui. Mẹ không 
biết có gì còn lại cho mẹ làm hoặc tại sao mẹ lại vẫn ở đây, 
mọi hy vọng trên thế gian này mẹ đã được mãn nguyện”. Sau 
đó bà lâm bệnh, và sau 9 ngày bệnh nặng thì bà qua đời. Hầu 
như những gì chúng ta biết về thánh Monica là nhờ các tác 
phẩm của thánh Augustinô, đặc biệt là cuốn Tự Thuật 
(Confessions).  
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H. Ba Ngôi hiệp nhất với nhau thế nào?  

T. Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể và 
một uy quyền như nhau, nên chỉ là một Thiên Chúa duy 
nhất mà thôi. (GLHT, 44)  

 

CHIA SẺ 

Tam Vị Nhất Thể. Chúng ta không tuyên xưng ba Thiên 
Chúa, nhưng một Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi: “Ba Ngôi 
đồng bản thể”. Các Ngôi Vị Thiên Chúa không chia nhau một 
thần tính duy nhất, nhưng mỗi Ngôi Vị đều là Thiên Chúa trọn 
vẹn: “Chúa Cha là gì thì Chúa Con là thể ấy; Chúa Con là gì 
thì Chúa Thánh Thần là thể ấy. nghĩa là một Thiên Chúa duy 
nhất theo bản tính". (GLHTCG, 253). Nhưng các Ngôi Vị 
Thiên Chúa thật sự phân biệt với nhau: “Chúa Con không phải 
là Chúa Cha và Chúa Cha không phải là Chúa Con, và Chúa 
Thánh Thần không phải là Chúa Cha hoặc Chúa Con". Thiên 
Chúa Nhất Thể Tam Vị. 

“Vì sự duy nhất đó, Chúa Cha hoàn toàn ở trong Chúa 
Con, hoàn toàn ở trong Chúa Thánh Thần; Chúa Con hoàn toàn 
ở trong Chúa Cha, hoàn toàn ở trong Chúa Thánh Thần; Chúa 
Thánh Thần hoàn toàn ở trong Chúa Cha, hoàn toàn ở trong 
Chúa Con". (CĐ Florentina, năm 1442)  
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Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã viết trong nghi thức tuyên 
xưng đức tin rằng: “Đức tin Công giáo là thế này, chúng ta thờ 
kinh một Thiên Chúa trong Ba Ngôi, và Ba Ngôi trong Một 
Thiên Chúa, mà không lẫn lộn các Ngôi Vị, không phân chia 
bản thể. Thật vậy, Ngôi Cha là khác, Ngôi Con là khác và Ngôi 
Thánh Thần là khác; nhưng thần tính, sự vinh quang ngang 
nhau và uy quyền vĩnh cửu của Chúa Cha, của Chúa Con và 
của Chúa Thánh Thần là một”. 

 

 

H. Ba Ngôi hoạt động thế nào?  

T. Ba Ngôi có cùng một hoạt động duy nhất, nhưng mỗi 
Ngôi biểu lộ nét riêng biệt; Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con 
cứu chuộc và Chúa Thành Thần thánh hóa. (GLHT, 45)  

 

CHIA SẺ 

Thiên Chúa là tình Yêu; Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần, muốn truyền thông vinh quang, hạnh phúc của 
Ngài, đó là “kế hoạch yêu thương” (Ep 1,9). Kế hoạch đó được 
thể hiện trong công trình tạo dựng, và sau khi con người sa 
ngã, kế hoạch đó tiếp tục được thể hiện trong toàn bộ lịch sử 
cứu độ, trong các sứ vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 
rồi được tiếp nối trong sử vụ của Hội Thánh (AG,2-9). 
(GLHTCG, 257)  

Đây là công trình chung của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì Ba 
Ngôi chỉ có một bản tính, nên Ba Ngôi cũng chỉ có cùng một 
hoạt động. Tuy nhiên mỗi Ngôi Vị Thiên Chúa thực hiện công 
trình chung theo cách đặc thù của mình trong Ba Ngôi. Cho 
nên, Hội Thánh tuyên xưng “Một Thiên Chúa là Cha, mọi sự 
đều bởi Ngài; Một Chúa Giêsu Kitô, mọi sự đều nhờ Ngài; và 
Một Chúa Thánh Thần, mọi sự đều trong Ngài”. (GLHTCG, 
258) 
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H. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa 

Ba Ngôi để làm gì?  

T. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Một 
Chúa Ba Ngôi, để mời gọi chúng ta thông phần vào sự sống 
của chính Ba Ngôi Thiên Chúa, đồng thời góp phần làm 
cho gia đình, dân tộc và Hội Thánh thành cộng đoàn hiệp 
thông theo khuôn mẫu Thiên Chúa Ba Ngôi (GLHT, 259-
260). (GLHT, 46)  

 

CHIA SẺ  

Toàn bộ đời sống Kitô hữu là sự hiệp thông với mỗi Ngôi 
Vị Thiên Chúa mà không hề phân biệt Ba Ngôi. Ai tôn vinh 
Chúa Cha, là làm điều đó nhờ Chúa Con trong Chúa Thánh 
Thần; ai bước theo Chúa Kitô, là làm điều đó bởi vì Chúa Cha 
lôi kéo người ấy và Chúa Thánh Thần thúc đẩy người ấy (x.Rm 
8,14). (GLHTCG,259)  

Ngay từ bây giờ, chúng ta được kêu gọi trở nên nơi cư ngụ 
của Ba Ngôi Chí Thánh, vì Chúa đã nói: “Ai yêu mến Thầy, 
thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy 
và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. (Ga 14,23)  

Hãy sống hiệp nhất, yêu thương trong gia đình, để trở 
thành dấu chỉ của Thiên Chúa Tình Yêu, hầu góp phần làm cho 
xã hội được yên vui và hy vọng.  

 

 



46  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

      TRONG LỊCH SỬ KITÔ GIÁO15 

 

Bối cảnh 

Thời Trung Cổ (600-
1500) bắt đầu với triều đại 
giáo hoàng của Đức Grêgôriô 
Cả và sự xuất hiện cùng với 
những thành công ban đầu 
của Hồi Giáo. Nó kết thúc 
với sự kiện Hồi Giáo chiếm 
thành Constantinốp (1453) 
và các cuộc hành trình khám 
phá thế giới của Bồ Đào Nha 
và Tây Ban Nha. Đây là thời 
kỳ xáo trộn chính trị, và các 
xung đột xảy ra là để xác định 
mối tương giao đúng đắn 
giữa Giáo Hội và nhà nước. 
Ở Tây Phương, điều này đưa 
đến sự xuất hiện “thế giới 

 
15 Bài viết được soạn thảo từ quyển Động Năng Sứ Vụ Kitô Giáo: Lịch Sử và Tương 

Lai của Các Mô Hình Truyền Giáo. Dịch giả: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên. 

NXB. Tôn Giáo, 2020. Nguyên bản tiếng Anh: David J. Bosch, Transforming 

Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission. NXB. Orbis Books, Maryknoll 

(New York), 1991.  

Kitô Giáo”, sự liên minh giữa 
Giáo Hội và nhà nước. Thế 
giới Kitô Giáo đem lại nhiều 
kết quả nhưng cũng tạo nên 
sự căng thẳng liên tục giữa 
các giáo hoàng và hoàng đế, 
giữa các vị lãnh đạo Giáo Hội 
và nhà nước. Ngoài ra còn có 
sự căng thẳng giữa Giáo Hội 
Công Giáo La Mã của Tây 
Phương và Giáo Hội Chính 
Thống Giáo Thánh Thiện của 
Ðông Phương. Các lạc giáo 
và sự xuyên tạc đức tin Kitô 
Giáo chân chính bắt đầu xuất 
hiện. Tiền giai đoạn này Giáo 
hội đứng trước 3 khủng 
hoảng: 
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Thứ nhất, khủng hoảng 
về chính trị: Trước tới giờ 
phong trào Kitô giáo có rất ít 
cơ hội để tự thích nghi với 
đặc quyền tôn giáo-chính trị, 
mãi đến năm 313  hoàng đế 
Constantine đã ban hành các 
Sắc lệnh Milan tuyên bố 
khoan dung đối với Kitô giáo 
và triệu tập Công đồng 
Nicaea I vào năm 325 mà Tín 
điều Nicea bao gồm niềm tin 
vào “một Giáo hội thánh 
thiện, công giáo và tông 
truyền”. Rồi sau đó, bởi sắc 
lệnh của Theodosio (380) 
cấm mọi tôn giáo trừ Kitô 
giáo, khi Alaric và các đạo 
quân man di Gothic của ông 
chinh phục và chiếm thành 
Rôma năm 410. Tại thời 
điểm này, toàn bộ khu vực 
Địa Trung Hải với Rôma là 
biểu tượng của văn minh, trật 
tự và ổn định bị quân man di 
đánh bại đã tạo ra một cảm 
giác thất vọng và hoang 
mang sâu xa. 

Thứ hai, hai khủng 
hoảng lớn về lạc giáo dồn dập 
diễn ra, lần lượt bởi phong 
trào Đônatô “Giáo hội hóa ơn 

cứu độ” tại Bắc Phi (thế kỷ 
4&5) và Pêlagiô “Cá nhân 
hóa ơn cứu rỗi” tại Rôma 
(cuối thế kỷ 4 và đầu thế kỷ 
5). 

Phong trào Đônatô: 
Những tín đồ theo truyền 
thống của Tertuliô, người đã 
dạy rằng “bảy tội chết 
người”: thờ ngẫu tượng, lộng 
ngôn, giết người, ngoại tình, 
gian dâm, làm chứng gian, và 
lừa đảo – là những tội không 
thể tha được. Vì vậy, các tín 
hữu đích thực phải không 
được có mối liên hệ gì với thế 
giới và với một Giáo hội đã 
bị lây nhiễm thói thế gian. 
Giáo hội phải giữ mình tuyệt 
đối vô tì vết và hoàn hảo; nếu 
không, các tội của cá nhân 
các tín hữu và của những 
người có chức vụ sẽ lây lan 
như một bệnh dịch trong 
khắp Giáo hội. Đây là nhóm 
thiên về kỷ luật đạo đức 
nghiêm ngặt, cũng nhấn 
mạnh sự tách biệt tuyệt đối 
giữa Giáo hội và nhà nước. 

Phong trào Pêlagiô: 
Một phong trào có một quan 
điểm hoàn toàn lạc quan về 
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bản tính của con người và 
khả năng con người có thể 
đạt tới mức hoàn thiện bởi 
khả năng (Chúa ban) để hoàn 
thành mọi điều tốt lành bằng 
hành động, lời nói và tư 
tưởng. Như thế, loài người 
không cần sự cứu độ bởi Đức 
Kitô, không coi Đức Kitô là 
Đấng Cứu Thế đã chết cho 
tội lỗi loài người, nhưng chỉ 
là người Thầy và Gương Mẫu 
để chúng ta bắt chước. 

Sứ vụ 

Giáo hội và nhà nước 

Như đã biết tại thời điểm 
thành Rôma bị quân man đi 
Goth đánh chiếm (410) thì 
Đế chế Rôma đã chính thức 
là Kitô giáo được gần một thế 
kỷ. Người Kitô giáo có 
khuynh hướng coi đế chế, 
đặc biệt là thủ đô Rôma, như 
là thành trì vô địch và vĩnh 
viễn của Giáo hội Công giáo. 
Vì vậy, họ bị shock bởi chiến 
thắng của quân Goth. Bên 
cạnh đó, các tín đồ trung 
thành của các tôn giáo truyền 
thống khác thì cáo buộc rằng 
thành phố bị mất là hậu quả 
của việc Đế chế chấp nhận 

Kitô giáo là quốc giáo và đặt 
các tôn giáo cổ truyền của 
Rôma ra ngoài vòng pháp 
luật. Thánh Augustinô thành 
Híppô (354-430) trả lời cho 
cả hai thái độ tự phụ của Kitô 
giáo lẫn những tuyên bố của 
ngoại giáo qua tác phẩm De 
Civitate Dei (Thành Đô 
Thiên Chúa). Ngài lập luận: 

Hai “xã hội” hay “thành 
đô” này tồn tại đồng thời bên 
cạnh nhau. Xã hội thứ nhất, 
thành đô Thiên Chúa (civitas 
Dei) tồn tại muôn đời. Tuy 
nhiên nó sẽ không bao giờ 
được thể hiện hoàn toàn ở 
trần gian này. Nó được như là 
một dân lữ hành, trên đường 
tiến về quê hương vĩnh cửu 
trên trời. Ở đây, Augustino 
không đồng hóa Giáo hội 
thực tế với civitas Dei (triều 
đại hay vương quốc của 
Thiên Chúa). (Tuy nhiên, 
trong những thế kỷ sau đó, ý 
niệm về thành đô của Thiên 
Chúa hầu như hoàn toàn 
đồng nhất với ý niệm Giáo 
hội Công giáo của đế chế 
Rôma. Sự đồng hóa này tất 
yếu dẫn tới một sự nhấn 
mạnh thái quá vào Giáo hội 
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thực tế như là một cơ chế 
Rôma với sự tự chủ và uy 
quyền của giáo hoàng và tòa 
thánh). Với thành đô trần thế, 
ngài không coi Đế chế Rôma 
như một công cụ cứu rỗi của 
Thiên Chúa, và ngài cũng 
không tuyên bố nó là hoàn 
toàn xấu như Nhóm Đônatô. 
Ngài nhìn nhận rằng các 
công dân của thành đô trần 
thế đang cố gắng hướng tới 
hình thức lý tưởng của xã hội 
loài người mà ở đó công lý và 
hòa bình sẽ ngự trị. Đồng 
thời ngài cũng xác tín rằng 
nhà nước lý tưởng này sẽ 
không bao giờ đạt được ở đây 
và ngay bây giờ, nhưng sẽ đạt 
được trong vương quốc sẽ 
đến của Đức Kitô. 

Quan trọng hơn, thành 
đô trần thế sẽ phải phục tùng 
thành đô của Thiên Chúa. Xã 
hội thiêng liêng là tối thượng, 
xã hội trần thế là phụ thuộc; 
quyền tối thượng và độc lập 
của quyền bính thiêng liêng 
trên quyền bính chính trị 
được thiết lập vững chắc và 
được biểu thị trên hết nơi đức 
giáo hoàng (Nhà nước hay 
hoàng đế thấp hơn Giáo hội 

hay giáo hoàng). Trong Sắc 
lệnh nổi tiếng Unam Sanctam 
(1302) của ngài, Đức 
Bonifaciô VIII tuyên bố rằng 
cả “thanh kiếm trần gian” và 
“thanh kiếm thiêng liêng” đã 
được giao phó cho Hội 
Thánh. 

Từ lý thuyết trên, 
Augustinô có khuynh hướng 
bảo vệ (một lần và mãi mãi) 
cho vị trí tối thượng của 
vương quốc thiêng liêng và 
làm cho vương quốc này 
không thể bị tấn công. Trong 
thực hành, lại có sự thỏa hiệp 
Giáo hội với nhà nước và 
quyền bính thế tục, cả trong 
sự nhận thức của Giáo hội về 
truyền giáo (một phần cũng 
vì mối quan hệ thân thiết giữa 
ngai vàng và bàn thờ đã khiến 
cho Giáo hội Công giáo trở 
thành một tổ chức đặc quyền, 
pháo đài của văn hóa và văn 
minh, và có ảnh hưởng vô 
cùng lớn lao trên các công 
việc trần thế). Trên thực tế, 
mối quan hệ giữa Giáo hội và 
nhà nước là mối quan hệ cho 
và nhận. Chế độ sẽ được chúc 
phúc bởi Giáo hội, bù lại nhà 
nước sẽ bảo đảm che chở và 



TRUYỀN GIÁO .………………………………..………..……..………………………………………….   

50  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

nâng đỡ Giáo hội. Ấy vậy, 
mối quan hệ giữa hoàng đế 
và giáo hoàng, trong thời 
Trung Cổ không bao giờ 
hoàn toàn tốt đẹp; hầu như 
luôn luôn có một cuộc chiến 
thầm lặng để giành quyền tối 
thượng. Đồng thời, mỗi bên 
đều biết mình cần bên kia. Sự 
lệ thuộc của Giáo hội vào 
quyền bính của hoàng đế, cả 
trong công cuộc truyền giáo, 
vừa là một nhu cầu vừa là 
một gánh nặng. Ở khía cạnh 
khác, xuất hiện khuynh 
hướng coi các kẻ thù của 
Giáo hội và của nhà nước là 
một. Nếu trung thành với nhà 
nước có nghĩa là trung thành 
với Giáo hội; ngược lại, 
chống đối nhà nước cũng là 
chống đối Giáo hội. 

Lời bàn: Ở đây, với góc 
nhìn của chúng ta hôm nay, 
câu hỏi là làm sao mà Giáo 
hội Kitô lại có thể cho phép 
mình trở nên thỏa hiệp với 
nhà nước như thế? Giáo hội 
có quá mau chóng rơi vào 
cơn cám dỗ của quyền bính 
thế tục không? Sự mâu thuẫn 
trắng trợn giữa Đức Giêsu 
của Tin Mừng với những 

môn đệ của Người đang 
chiếm giữ những chỗ ngồi 
quyền lực và tiền bạc, v.v. 
Thế nhưng chúng ta phải hỏi: 
Liệu mục đích của Thiên 
Chúa… đã có thể phục vụ tốt 
hơn nếu Giáo hội đã từ chối 
mọi trách nhiệm chính trị 
không? Liệu người ta có thể 
có một chọn lựa khác được 
không? Đứng trước những 
chọn lựa lịch sử có trước mắt, 
các ngài nhận thấy đó là 
những chọn lựa hợp lý nhất 
đối với các ngài. Nếu là ta, có 
lẽ ta cũng đã làm như thế. 

Với lạc giáo Pêlagiô  

Augustinô nhấn mạnh 
cái chết đền thay của Đức 
Kitô vì những kẻ có tội. Nó 
mang tính chất khổ hình thập 
giá. Trước lạc giáo Pêlagiô, 
Augustinô đã phản bác quan 
điểm của họ bằng các giáo lý 
về tội nguyên tổ và thuyết 
tiền định. Nghĩa là hình ảnh 
Thiên Chúa, bị tội lỗi và sự 
yếu đuối của con người làm 
hư hoại, không thể được phục 
hồi bởi một tiến trình mang 
tính sư phạm và đi lên tới 
đỉnh điểm là tình trạng thần 
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hóa (theosis); đúng hơn, thực 
tế khủng khiếp của sự suy đồi 
hoàn toàn của loài người đòi 
hỏi một trải nghiệm hoán cải 
triệt để và một sự gặp gỡ ân 
sủng của Thiên Chúa một 
cách không thể cưỡng lại 
được trong Đức Kitô. Thân 
phận tội lỗi của chúng ta quá 
ngặt nghèo đến nỗi chỉ một 
mình Thiên Chúa mới có thể 
thay đổi nó, chúng ta không 
thể góp phần gì được. Chúng 
ta hoàn toàn bất lực, bị trao 
vào tay Satan, cho tới khi 
chúng ta được chuộc lại khỏi 
sự thống trị của nó. Tình 
trạng khốn đốn của chúng ta 
là tình trạng của con người, 
nên chỉ con người có thể thỏa 
mãn các đòi hỏi của Thiên 
Chúa về vấn đề này, nhưng vì 
mọi người đều là tội nhân, 
nên chỉ có một ai đó vô tội, 
vừa là người vừa là Thiên 
Chúa, mới có thể đáp ứng 
điều kiện này và thỏa mãn 
đòi hỏi của Thiên Chúa bằng 
cách chịu chết thay cho 
những người khác. Trên thực 
tế, đây chính là điều Đức 
Kitô đã làm, qua cái chết đền 
thay của Người trên thập giá. 

Sự kiện này đã diễn ra một 
lần cho mãi mãi, và bây giờ 
nó mãi mãi đúng một cách 
khách quan; tất cả những gì 
còn lại phải làm là các cá 
nhân đón nhận sự cứu rỗi này 
theo cách chủ quan của mình, 
là điều mà chỉ những người 
được tuyển chọn mới có thể 
làm. Vì vậy, chúng ta không 
bao giờ có thể nói về lỗi lầm 
và tội của loài người mà 
không đồng thời quy chiếu về 
ơn tha thứ, sự đổi mới bởi 
Đức Kitô, và sự cứu chuộc. 

Với lạc giáo Đônatô 

Augustinô nhấn mạnh 
rằng Giáo hội không phải là 
một nơi ẩn náu để trốn tránh 
thế giới, nhưng tồn tại vì một 
thế giới đang bị tổn thương. 
Mọi người, kể cả “những 
người tốt lành của Giáo hội”, 
đều là tội nhân, và tội tự nhận 
mình là công chính của 
những người Đônatô thì có 
thể còn nguy hiểm hơn tội 
của những người khác. Vì 
Giáo hội phổ quát được thiết 
lập bởi các tông đồ là Giáo 
hội đích thực duy nhất, nên 
bất cứ ai từ bỏ nó đều là sai 
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trái rõ ràng; những ai cắt đứt 
mối liên kết với Giáo hội 
Công giáo thì cũng cắt đứt 
mối liên kết với Thiên Chúa. 
Sự duy nhất hữu hình và sự 
cứu rỗi đi đôi với nhau. Như 
thế vấn đề truyền giáo được 
giải quyết “bởi học thuyết về 
Giáo hội hữu hình và cơ cấu 
phẩm trật của nó”. Truyền 
giáo được đặt nền trên tính 
thần linh, thánh thiện và bất 
biến của Giáo hội; bất luận 
thế nào, theo quan điểm kinh 
điển của Giáo hội, truyền 
giáo là “sự thể hiện của Giáo 
hội.” 

Sự nhận thức này về 
truyền giáo và quan niệm về 
Giáo hội hữu hình có gốc rễ 
từ lời phát biểu nổi tiếng của 
Cypriano “extra ecclesiam 
nulla salus” (ngoài Giáo hội, 
không có ơn cứu rỗi). Câu 
nói này này đã ra đời trong 
bối cảnh một cuộc tranh cãi 
đặc biệt sóng gió vào nửa đầu 
thế kỷ 3, tuy nhiên không lâu 
sau đó, người ta không còn 
nhớ đến bối cảnh phát sinh 
câu nói đó mà áp dụng nó 
một cách phổ quát cho toàn 
Giáo hội Công giáo Rôma, 

được khẳng định trong Công 
đồng Florence (1441), thậm 
chí mãi đến năm 1958, Đức 
Piô XII trong thông điệp Ad 
Apostolorum Principis, vẫn 
có thể nói rằng Hội thánh 
Đức Kitô là “một đoàn chiên 
dưới quyền một chủ chiên 
duy nhất. Đây là giáo lý của 
sự thật Công giáo mà không 
một ai có thể xa rời nếu 
không muốn hủy hoại đức tin 
cũng như sự cứu rỗi của 
mình.” 

Điều này có những hệ 
quả quan trọng đối với sự 
nhận thức về truyền giáo: (1) 
Lần lượt qua các thông điệp 
Maximum Illud (1919) của 
Đức giáo hoàng Benedicto 
XV, Rerum Ecclesiae (1926) 
của Đức Piô XI, Evangelii 
Praecones (1951) của Đức 
Piô XII đều lên án việc hỗ trợ 
tài chính cho những kẻ gieo 
rắc các giáo lý sai lạc; (2) 
việc Giáo hội hóa thần học và 
truyền giáo nơi Cypriano, 
Augutino và những vị khác, 
đã làm thay đổi cơ bản trong 
nhận thức về phép rửa: nghi 
thức rửa tội thường có 
khuynh hướng trở nên quan 
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trọng hơn sự lãnh nhận đức 
tin của cá nhân. Trách nhiệm 
của người truyền giáo được 
thu gọn vào việc dẫn đưa 
người “cải đạo” đến với 
giếng rửa tội càng sớm càng 
tốt. Sau khi chịu phép rửa, 
người Kitô hữu tân tòng trở 
thành một đối tượng của kỷ 
luật Giáo hội; bằng việc thực 
hành sám hối và các quy luật 
khác, họ có thể dần dần được 
hình thành theo cái khuôn 
Kitô giáo. Ở đây, truyền giáo 
là đưa người ta vào Giáo hội 
Rôma để họ được cứu độ. 
Đối với những người Đônatô, 
bởi phép rửa có một ấn tín 
không thể hủy bỏ được nên 
thật chính đáng để “thuyết 
phục” họ từ bỏ niềm tin sai 
lạc của họ và trở về với Hội 
thánh Công giáo. Để thực 
hiện việc này đôi khi Giáo 
hội phải nại đến sự trợ giúp 
của nhà nước để chống lại 

những kẻ ly giáo (nhưng 
không phải là sự bách hại 
đạo, chỉ là một kỷ luật). Đây 
được gọi là tái Công giáo 
hóa.  

Tóm lại, trước 3 khủng 
hoảng vừa được đề cập, nhân 
vật nổi bật lúc này không ai 
khác là Augustinô, người đã 
thành công trong việc chỉ ra 
một lối đi về phía trước qua 
tác phẩm đồ sộ và nổi tiếng 
Thành Đô Thiên Chúa. 
Augustino đã định hình cho 
cả thần học và sự nhận thức 
về sứ vụ trong thời bấy giờ và 
cho những thế kỷ tiếp theo. 
Nói cách khác, Augustino 
được coi là người khai trương 
mô hình sứ vụ Trung Cổ và 
là người đóng một dấu ấn 
không thể xóa nhòa trên toàn 
thể lịch sử thần học Phương 
Tây về sau, cả của Công Giáo 
và Tin Lành.
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THEO HƯỚNG MẶT TRỜI 
  

 ⚫ Lm. Bùi Văn Khiết Tâm 

 

 

Tại một lớp học, thầy giáo giơ lên cho các học trò xem một 
tờ giấy trắng, trên đó điểm một chấm đen và đặt câu hỏi : 

- Các em có thấy đây là cái gì không ? 

Lập tức, cả lớp đồng thanh đáp lại : 

- Thưa thầy, đó là một dấu chấm đen ạ ! 

Thầy giáo nhận xét : 

- Các em trả lời không sai, nhưng chưa đủ. Vì không một 
em nào nhận ra đây còn là một tờ giấy trắng. 

Và thầy giáo đưa ra một bài học : 

- Vậy đó, trong cuộc sống, chúng ta thường chú tâm đến 
lỗi nhỏ mọn của người khác mà dễ quên đi nhiều phẩm chất 
tốt đẹp của họ. Khi phải đánh giá về một vấn đề hay bất cứ 
một người nào, thầy mong các em đừng quá chú trọng vào vài 
vết đen mà hãy nhìn nhận còn cả một tờ giấy với nhiều mảng 
trắng tinh, để chúng ta có thể viết lên đó những điều có ích cho 
đời. 
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Trong phần cuối bài giảng Thánh Lễ Truyền Dầu tại Rôma 
vào Thứ Năm tuần thánh, ngày 06-04-2023, Đức Giáo hoàng 
Phanxicô đã tế nhị xoáy sâu vào hiệu năng phục vụ từ việc các 
linh mục được xức dầu thánh hiến, bằng những lời khích lệ đầy 
tình phụ tử như sau : “Anh em thân mến, tôi để lại cho anh em 
những suy nghĩ phát ra tự đáy lòng và tôi kết luận bằng cách 
nói với anh em một lời đơn giản và quan trọng : cảm ơn anh 
em. Cảm ơn anh em vì chứng tá và sự phục vụ của anh em; 
cảm ơn anh em vì rất nhiều việc làm tốt đẹp âm thầm, vì sự tha 
thứ và an ủi mà anh em đã trao ban nhân danh Chúa : hãy tha 
thứ luôn luôn, vui lòng đừng từ chối tha thứ; cảm ơn anh em 
vì thừa tác vụ linh mục, thường được thực hiện giữa nhiều khó 
khăn, không được hiểu và ít được công nhận. Xin Thần Khí 
Thiên Chúa, Đấng không để những ai đặt niềm tin vào Người 
thất vọng, ban bình an cho anh em và hoàn tất điều Người đã 
khởi sự nơi anh em, để anh em trở thành ngôn sứ xức dầu của 
Người và là tông đồ của sự hài hoà”. 

Quả thật, cũng có lần Đức cố Hồng Y Etchegaray, người 
Pháp, đã nói một câu rất ý nghĩa : “Đứng trước một khu rừng, 
người ta thường để ý đến những tiếng động ầm ĩ khi một cây 
cổ thụ già nua bị đốn hạ, nhưng ít ai lưu tâm đến hàng ngàn 
cây xanh khác tuy nhỏ bé nhưng đang âm thầm vươn cao và 
lớn mạnh”. 

Chính vì vậy, thời nay người ta thích thổi phồng và làm 
cho “quá lên” khi thấy xảy ra đây đó trong Giáo hội một vài 
giáo sĩ sai phạm lỗi lầm này nọ, hơn là nêu lên hàng trăm hàng 
ngàn những việc không tên của các vị khác đã hiến trọn cả đời 
cho dân Chúa, cho những người cùng khổ trong xã hội, bất kể 
lương giáo. Hay là người ta sợ chạm đến lòng khiêm tốn của 
các ngài ? Vậy tại sao người ta lại bất công khi chỉ lo “bới lông 
tìm vết” để bôi nhọ, phỉ báng các ngài cách dễ dàng đến thế ? 
Động cơ nào đã thúc đẩy họ ? Cái nhìn nào đã lôi kéo họ thích 
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nương theo bóng tối sự ác, hơn là hướng về phía mặt trời rạng 
rỡ trước mặt ? 

Nói như vậy, không hàm nghĩa coi nhẹ nguyện vọng rất 
chính đáng và tha thiết của mọi thành phần dân Chúa, kể cả 
những ai có tâm thành, luôn mong cho Giáo hội của Chúa, qua 
những người đã được “xức dầu, dành riêng” cho Chúa phải 
toàn tâm toàn ý trở nên hoàn thiện mỗi ngày, như lời dạy của 
Vị Giáo hoàng tiên khởi : “Anh em hãy sống thánh thiện trong 
cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, 
vì có lời Kinh Thánh chép : Hãy sống thánh thiện, vì Ta là 
Đấng Thánh” (1Pr 1, 15-16). Để việc phụng sự Chúa được 
tròn đầy như lòng Chúa mong ước cũng như mọi người ước 
mong. 

Nhưng, cũng cần có được cái nhìn chân thành và quân bình 
như lời thư Do thái đã chỉ ra : “Quả vậy, thượng tế nào cũng 
là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm 
đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên 
Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Vị ấy có khả 
năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, 
bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối; mà vì yếu đuối, nên 
người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng 
lễ đền tội cho chính mình như vậy” (Dt 5, 1-3). Từ điểm quy 
chiếu này, chúng ta sẽ thấy được một thực tế, là : đã mang phận 
người, dù được “xức dầu thánh hiến”, tựa như thầy trò Đường 
Tăng phải dùng đến 72 phép thần thông biến hoá mới vượt qua 
được 81 kiếp nạn vô cùng vất vả để vào thiên cung thỉnh kinh, 
thì tiến trình hoàn thiện bản thân của người hiến dâng cho Chúa 
và phục vụ con người cũng hệt như  vận động viên leo núi, 
ngoài sức mạnh không thể thiếu của ơn thánh, rất cần nhiều 
khích lệ động viên, chỉ dạy, uốn nắn của các vị hữu trách kèm 
theo lời cầu nguyện cùng tích cực xây dựng của cả đoàn dân 
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Chúa tiến về phía trước, bắt đầu ở dưới đất để hoàn tất cuộc lữ 
hành nơi quê trời. 

Ở đây, tôi muốn nhắc đến hình tượng và con người đã in 
rất sâu và lan rất xa nơi nhiều tâm hồn vẫn còn đọng lại sau 
hàng chục năm và sẽ còn kéo dài rất lâu cho nhiều thế hệ sau 
này - không chỉ trong nước mà có thể xuyên “cả năm châu bốn 
biển”, đó là tầm ảnh hưởng lớn của Vị Giám mục tiên khởi khả 
kính của giáo phận Long xuyên dấu yêu đã khiêm tốn cần mẫn 
phục vụ. Tôi ngờ mình không đủ khả năng và tư cách để nói 
về ngài, nhưng ít là trong những lần tiếp xúc, gặp gỡ trực diện 
và chịu ơn, những điều còn đọng lại trong thâm tâm cho đến 
nay vẫn không diễn tả hết bằng câu chữ chính là những cảm 
nghiệm tình mến sâu đậm về ngài; từ đó, cho thấy tầm nhìn 
của một vị lãnh đạo có tâm có tầm, vừa bao quát vừa quan tâm 
đến mọi người và từng người, theo đúng khả năng và nguyện 
vọng của họ. Rất người và cũng siêu thoát bao dung. Nghiêm 
nghị kỷ cương đấy mà cũng chan hoà tình cảm thiết tha. Rồi 
giả như có ai muốn xây tượng đài ngài, thì thiết tưởng chỉ cần 
nhìn vào những người được ngài giáo huấn, nghe họ nói về 
ngài là đã đủ. Đó là những “tượng đài sống” rải rác muôn nơi. 
Còn người nào muốn “search google” (tìm kiếm trên gu-gồ) 
để tìm hiểu về tiểu sử đời ngài, thì hãy “đọc” từ chính sự phục 
vụ của những kẻ đã chịu ơn ngài khắp đó đây. Ngài đúng là 
“hạt giống mẫu và quý báu” đã được gieo vào phần đất Long 
xuyên đa tôn giáo, đến giờ đã bắt đầu trổ muôn bông hạt vàng 
tốt tươi. Cảm tạ Chúa đã ban ngài cho chúng ta. Hãy cùng ngài 
hướng về phía mặt trời rực sáng, như tầm nhìn của ngài đã có 
lúc bình minh thành lập giáo phận vừa thắp lên - khởi đi từ 
những bước nhỏ, âm thầm nỗ lực, nhẹ nhàng thanh thoát từng 
ngày nhưng vững niềm cậy trông nơi tình thương của Chúa, vì 
tin rằng “Christus in vobis” (Chúa ở trong anh chị em - châm 
ngôn đời giám mục của Đức cha cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ). 
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Như vậy, không lẽ là con cháu, chúng ta lại không hiên 
ngang và phấn chấn bước  theo ánh mặt trời - bỏ lại phía sau 
chút bóng tối u sầu buồn bã tiêu cực, để tiếp tục làm cho công 
việc của các bậc tiền bối cao cả đã dẫn đường chỉ lối được nở 
hoa và sinh nhiều hoa thơm trái ngọt cho đời cho đạo. Dù sóng 
cao chập chùng ngoài biển rộng có gây chút hãi sợ, nhưng nhờ 
được gối vào từ những thành quả của bao công sức người tiền 
phong, chắc hẳn con thuyền Giáo hội địa phương của chúng ta 
sẽ băng băng vượt qua những gập ghềnh thử thách cheo leo, 
để về đến bến bờ bình yên - nơi Đức Kitô đón đợi chúng ta 
trong vòng tay yêu thương của Ngài, vì “là Thủ Lãnh, Người 
đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến 
chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng 
sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Lời nguyện Nhập lễ 
của Lễ Chúa Thăng Thiên).  
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rong một cuộc thi chạy đua tiếp sức của những nữ vận 
động viên người Nhật Bản diễn ra trong thời gian vừa 

qua. Một hình ảnh và một tấm gương đã lấy đi và làm rung 
động hằng triệu con tim trên toàn thế giới. Hình ảnh đẹp. Con 
người đẹp. Tấm gương đẹp không phải là chạy về sớm nhất 
hay đoạt giải nhất trong cuộc thi. Mà một một nghị lực, một ý 
chí không bỏ cuộc. 

Cuộc thi chạy đang diễn ra hết sức bình thường. Chỉ còn 
ba trăm mét là có thể chạm tay vào đồng đội đang đứng chờ 
sẵn để tiếp tục cuộc hành trình. Bỗng nhiên một vận động viên 
ngã quỵ và người ta phát hiện một chân của cô bị gãy làm đôi. 
Tưởng chừng cô dơ tay thôi ngưng chạy và bỏ cuộc. Nhưng 
không. Cô tiếp tục chạy mà bây giờ cô không chạy trên đôi 
chân như người khác mà cô chạy bằng hai đầu ngối của mình. 
Cô vẫn hướng mắt lên phía trước nơi đồng đội cô đang chờ 
sẵn. Nhiều trọng tài, bác sĩ cổ động kêu cô ngưng lại để được 
chăm sóc. Nhưng không. Cô vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Mồ 
hôi đổ nhễ nhãi trên khuôn mặt. Xen với những cái nhăn nhó 
vì đau là những nụ cười đầy hy vọng. Và cái kết thật có hậu. 
Cô đã đến được với người đồng đội đang đứng sẵn. Người 
đồng đội khi nhận được cái chạm tay của người bạn cùng với 
những giọt nước mắt đầy thán phục và cảm động. Cô đã tiếp 
tục chạy. Cuối cùng giải thưởng hạng nhất không biết về tay 
vận động viên nào. Nhưng những tràng pháo tay và những lời 
ca ngợi đã dành hết cho cô vận động viên chạy đua trên chính 
hai đầu ngối đã rỉ máu. 

T 
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Đây không phải là câu truyện trong huyền thoại, trong 
tưởng tượng mà là có thật trong đời thường. Một nghị lực, một 
ý chí và một động lực cho bạn và tôi. Đó là tấm gương cho bạn 
và tôi sống trên đôi chân của chính mình. Đôi chân đó là hành 
trình theo bạn và tôi đến cuối con đường. 

Sống trong xã hội hôm nay có rất nhiều biến động và phức 
tạp. Lừa lọc. Gian dối. Dựa thế. Quyền hành. Núp bóng. Mạnh 
được yếu thua. Con người đối xử với nhau thiếu tình người. 
Và rồi họ đánh mất nghị lực tự vươn lên bằng đôi chân của 
mình mà cứ phải dựa dẫm vào người khác.  

Trẻ em ngày nay cũng thế. Nhiều cha mẹ bám sát con quá 
mức. Mọi sinh hoạt, sở thích và những nhu cầu của con cái cha 
mẹ đều tận tay làm cho bé mà không để cho bé có cơ hội tự 
thân vận động. Tự lực cánh sinh. Tự đứng trên đôi chân của 
mình. Nhiều cha mẹ suy nghĩ: nó còn bé không biết gì, nên 
làm từ A đến Z cho những công việc mà các em có thể làm 
được. Nghị lực và ý chí là hai điều cần thiết cho cuộc sống của 
bạn và tôi hôm nay. 

Nếu cô vận động viên kia đi còn không nổi huống chi là 
chạy xin giơ tay không tiếp tục cuộc thi để được bác sĩ chăm 
sóc thì cũng có rất nhiều tràng pháo tay và những lời ca ngợi 
dành cho cô. Bởi cô đã cố gắng nỗ lực. Nhưng ở đây cô đã 
không bỏ cuộc, không để người đồng đội chờ đợi trong vô 
vọng. Suy nghĩ và ý chí vươn lên cô đã quyết tâm cho đến 
chặng cuối cùng.  

Đặt trường hợp cô vận động viên đó là con bạn và tôi thì 
bạn và tôi đã chạy xuống đường đua để dẫn con về ngay tức 
khắc. Bởi không muốn con bạn và tôi vì giải thưởng mà làm 
tổn thương đến sức khỏe thân xác. Nghĩ và làm như vậy cũng 
chẳng sai. Vì cha mẹ nào mà không thương con cái. Nhưng 
điều muốn nói lên ở đây là cách bạn và tôi giáo dục và hướng 
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dẫn con mình sống như thế nào để lớn lên các em tự quyết định 
tương lai và số phận cho chính mình. Bậc làm cha mẹ không 
quá thương, quá chiều và quá đu bám con mình để con bạn và 
tôi không có cơ hội vươn lên và phát huy khả năng sáng tạo. 
Và cũng không phải bạn và tôi quá bận tâm công việc mà 
buông xuôi không ngó ngàng gì đến những sinh hoạt của con 
bạn và tôi. Điều cần nói là cách bạn và tôi hướng dẫn thế nào 
mà thôi. Bạn và tôi hãy tập cho con cái mình tự bước đi trên 
đôi chân của mình. Không dựa dẫm vào người khác. Biết sai 
rồi đứng lên sửa lại. Biết tại sao mình ngã rồi đứng lên. Đó 
mới là người bản lãnh. 

Năm học 2023-2024 sắp bắt đầu. Môi trường học đường 
cũng phần nào đóng góp cho những nhân đức và tính cách con 
bạn và tôi. Vậy bạn và tôi có hướng đi nào thích hợp và phù 
hợp cho những chồi non tương lai xã hội và giáo hội? Câu trả 
lời sẽ dành cho bạn và tôi. 

Chúc các học sinh bước vào năm học mới với nhiều nghị 
lực và ý chí vươn lên mỗi ngày.  
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Hiệp Thông  

          với anh em Tôn giáo bạn 
 

 ⚫ Đóa Hoa Vô Thường 

 

hiên Chúa dựng nên con 
người. Không ai giống 

ai. Hễ có con người, là có mối 
tương quan. Hễ có sự khác 
biệt, ắt phải có đối thoại. Do 
đó, việc đối thoại để cùng 
nhau đi đến cảm thông, hiệp 
thông, hiệp hành, là điều hiển 
nhiên trong xã hội loài người.  

“Trong vấn đề tôn giáo, 
sống hiệp thông với các tôn 
giáo bạn, không phải là sự 
hiệp thông giữa các tôn giáo, 
mà là sự hiệp thông giữa các 
tín đồ các tôn giáo. Vì thế, các 
Kitô hữu phải nắm vững niềm 
tin của mình, rồi qua cách 
sống hiệp thông, họ sẽ nhận ra 
điều gì là ngăn cách, điều gì có 
thể kết hợp, để cảm thông, 
hiệp thông và phục vụ, vì lợi 
ích của toàn xã hội. Sống hiệp 
thông với anh em tôn giáo bạn, 
là để xây dựng và phục vụ lợi 
ích xã hội, chứ không phải là 

triệt tiêu cộng đồng” (x. Fx. 
Nguyễn, “Giá Trị Của Đối 
Thoại Liên Tôn”, 2013). 

Để hiểu rõ tầm quan trọng 
của đời sống hiệp thông với 
các anh em tôn giáo bạn, ta 
cùng tìm hiểu đôi chút về ý 
nghĩa, vai trò và mục đích của 
đời sống hiệp thông. 

1. Ý nghĩa của từ “hiệp 

thông” trong tương quan với 

anh em tôn giáo bạn: Hạn từ 

“hiệp thông” tuy còn xa lạ với 
nhiều người. Nhưng trên thực 
tế, thì hành động “sống hiệp 
thông” đã diễn ra ngay trong 
chính môi trường của Thiên 
Chúa, và trong buổi bình minh 
của lịch sử nhân loại. Thật 
vậy, khi tạo dựng con người, 
Thiên Chúa đã nói: “Chúng ta 
hãy tạo nên con người giống 
hình ảnh ta...” (St 1,26a). 

T 
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Nói như thế, là đã có sự 
“bàn bạc” và đi đến thống nhất 
giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. 
Nghĩa là đã có sự đối thoại, 
hiệp thông, hiệp hành và đi 
đến quyết định của cả Ba 
Ngôi. Kinh Thánh còn ghi rất 
rõ: khi con người đã được 
dựng nên, Thiên Chúa đã sống 
hiệp hành với con người, qua 
việc chiều chiều Thiên Chúa 
cùng đi dạo với con người 
trong vườn địa đàng (x. St 
3,8). 

Đặc biệt, khi con người sa 
ngã, Thiên Chúa đã thân mật 
đối thoại, hiệp thông với con 
người; và hứa ban Đấng Cứu 
Thế là Ngôi Lời của Thiên 
Chúa, sẽ đến để cứu độ con 
người.... Có thể nói, khi Đức 
Giêsu, Ngôi Lời của Thiên 
Chúa nhập thể làm người, thực 
hiện chương trình cứu độ, thì 
đó chính là đỉnh cao sự hiệp 
thông, hiệp hành của Thiên 
Chúa với con người. 

2. Vai trò của từ “hiệp 

thông” trong tương quan với 

anh em tôn giáo bạn: Có thể 

nói, lịch sử Cứu độ là một 
cuộc hiệp thông, hiệp hành 
trường kỳ của Thiên Chúa với 

con người, và được thể hiện rõ 
ràng nhất nơi con người Đức 
Giêsu Kitô, Ngôi Lời của 
Thiên Chúa: 

“Mặc khải là mối liên hệ 
siêu nhiên, mà chính Thiên 
Chúa đã chọn, để giao tiếp với 
con người. Mặc khải ấy có thể 
được giới thiệu qua đối thoại, 
qua Lời của Thiên Chúa nói 
trong mầu nhiệm Nhập Thể, 
và rồi trong Tin Mừng... Lịch 
sử cứu độ là bản tường thuật 
cuộc hiệp thông bền chặt và 
lâu dài này. Sự hiệp thông xuất 
phát từ chính Thiên Chúa; và 
Ngài đã thiết lập cuộc hiệp 
thông độc đáo và tuyệt diệu ấy 
với con người” (x. Đức Phaolô 
VI, Ecclesiam suam, số 41). 

Như thế, sự hiệp thông 
trong Tình Yêu của Ba Ngôi 
Thiên Chúa là nền tảng vững 
chắc cho sự hiệp thông và hiệp 
hành của dân Chúa. Đồng thời 
Ba Ngôi cũng chính là cứu 
cánh và là tấm gương vô cùng 
nổi bật cho sự hiệp thông và 
hiệp hành. Chính tình yêu đó 
đem lại ý nghĩa sống động và 
hiệu quả cho sự hiệp thông của 
các Kitô hữu với anh em tôn 
giáo bạn. 
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Trong thời đại chúng ta, 
hơn bao giờ hết, nhân loại 
càng ngày càng liên kết chặt 
chẽ với nhau hơn. Các mối 
liên lạc giữa các dân tộc cũng 
đang gia tăng. Vì thế, Hội 
Thánh đặc biệt chú tâm đến 
việc hiệp thông với các tôn 
giáo bạn (x. Công đồng 
Vatican II, Nostra Aetate, Số 
1). 

Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã bày tỏ quan điểm của mình, 
về tầm quan trọng của sự hiệp 
thông với các tôn giáo bạn. Đó 
là sống hiệp thông để chữa 
lành và hiệp nhất. Sống hiệp 
thông để cảm thông và hòa 
hợp với nhau: 

“Điều cần thiết bây giờ là 
chữa lành và hiệp thông. Chứ 
không phải là xung khắc và 
chia rẽ. Vì thế, ai thúc đẩy 
việc chữa lành và hiệp thông, 
thì người đó đang mang trong 
mình một sứ mạng quan trọng 
của Thiên Chúa, nhằm ổn định 
thiện ích quốc gia, và thực sự 
là thiện ích của toàn thể gia 
đình nhân loại” (x. Jos. 
Nguyễn Huy Mai, “Đức 
Thánh Cha Nhấn  Mạnh Tầm 
Quan Trọng Của Đối Thoại 

Liên Tôn, tại Siri Lanka”, 
2015). 

3. Mục đích của sự hiệp 

thông với anh em tôn giáo 

bạn. Sống hiệp thông với anh 

em tôn giáo bạn, không phải 
để các Kitô hữu tìm mọi cách, 
bắt ép các tín đồ các tôn giáo 
khác từ bỏ tôn giáo của họ, để 
cải đạo sang tôn giáo của ta. 
Không. Mục đích của hiệp 
thông với anh em các tôn giáo 
bạn, là để cho mọi người, tuy 
không cùng một niềm tin, 
nhưng luôn chung tay xây 
dựng bầu khí hòa hợp, cảm 
thông, hiệp thông với nhau, 
nơi họ sinh sống và hoạt động. 

Sống hiệp thông với anh 
em tôn giáo bạn, là cho phép 
lịch sử, kinh nghiệm và thực 
hành niềm tin Kitô giáo của 
mình, có cơ hội để gặp gỡ lịch 
sử, kinh nghiệm và thực hành 
niềm tin của anh em tôn giáo 
bạn. Chính sự gặp gỡ kỳ diệu 
này, sẽ giúp các Kitô hữu và 
các tin đồ của các tôn giáo 
bạn, tái khám phá nội dung 
niềm tin của mình. Hiệp thông 
với anh em các tôn giáo bạn, 
không phải là chuyện tìm 
kiếm sự thỏa hiệp, mà là tìm 
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kiếm sự hòa hợp, cảm thông 
(x. ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn 
Viên, Hội Nhập Văn Hóa Và 
Đối Thoại Liên Tôn, 112-
116). 

Như vậy, vấn đề sống 
hiệp thông với anh em các tôn 
giáo bạn, là điều hết sức cần 
thiết và bắt buộc phải có. Tóm 
lại, hiệp thông với tôn giáo 
bạn là việc rất có ý nghĩa, có 
mục đích và luôn nắm giữ một 
vai trò rất quan trọng trong sứ 
mạng truyền giáo. Dĩ nhiên, 
việc sống hiệp thông này cũng 
đang gặp rất nhiều khó khăn 
và thách đố. 

4. Những thách đố trong 

việc hiệp thông với anh em 

các tôn giáo bạn. Có rất nhiều 

thách đố trong việc sống hiệp 
thông với anh em tôn giáo bạn. 
Ở đây chỉ xin kể ra 3 thách đố 
ta thường gặp: 

a. Thách đố về sự thượng 
tôn tôn giáo của mình. Đạo 
nào cũng cho tôn giáo của 
mình là “chuẩn” so với các tôn 
giáo khác. Do đó, dễ dẫn đến 
thái độ chỉ trích, lên án những 
điểm khác biệt nơi tôn giáo 
khác. Đó là một thách đố lớn 

cho vấn đề sống hiệp thông 
giữa các tôn giáo. 

b. Thách đố về vấn đề tự 
do tôn giáo. Thường xảy ra ở 
một số nước Á châu và các 
quốc gia chủ trương bài tôn 
giáo, phân biệt tôn giáo, khai 
trừ Kitô giáo…. Khi sống 
trong một cơ chế như thế, 
người ta thường chủ trương 
bóp nghẹt, hoặc gây chia rẽ, 
dẫn đến sự hiểu lầm giữa các 
tôn giáo. Đó là một thách đố 
lớn cho vấn đề sống hiệp 
thông giữa các tôn giáo. 

c. Thách đố về đức tin yếu 
kém. Điều này xảy ra, khi 
người Kitô hữu chưa nắm 
vững giáo lý, chưa học hỏi sâu 
rộng về Thánh Kinh, chưa xác 
tín vững chắc, chưa kiên vững 
trong niềm tin của mình; chưa 
hiểu biết đầy đủ về niềm tin và 
các việc thực hành tôn giáo 
của các tôn giáo bạn. Từ đó, có 
thể dẫn đến hiểu lầm, hiểu sai 
lạc, đánh giá thấp và giải thích 
sai lạc về các tôn giáo khác. 
Đó là một thách đố lớn cho 
vấn đề sống hiệp thông giữa 
các tôn giáo. 

Kết: Sống hiệp thông với 

các anh em tôn giáo bạn, là 
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một hình thức tuyên xưng đức 
tin hữu hiệu của người Kitô 
hữu. Đồng thời đó cũng là 
cách thức truyền giáo hết sức 
đặc biệt và quan trọng trong 
thời đại chúng ta. 

Trong đó, người Kitô hữu 
có nhiều cơ hội gặp gỡ các tín 
đồ các tôn giáo bạn, để đối 
thoại, tìm hiểu, cùng nhau đi 

đến cảm thông, hiệp thông, 
hiệp hành, cùng nhau đi đến 
chân lý, và cùng cộng tác với 
nhau trong những dự án có thể 
thực hiện, giữa các tín đồ cùng 
quan tâm. Nghĩa là phải có sự 
hiểu nhau, thông cảm lẫn nhau 
và yêu thương nhau, để có thể 
đi đến đồng hành và sống hiệp 
hành với nhau, vì ích lợi chung 
của cộng đồng. 

 

            những  

                CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ khác 

⚫ Lapvianney 

 

húng ta đang sống trong 
bầu khí của sự hiệp 

hành, và tất cả mọi thành phần 
đều ra sức tham gia. Hiệp hành 
với các tôn giáo khác cũng là 
một trong những mục tiêu mà 
chúng ta đang hướng đến. 
Những tôn giáo khác nhau 
chính là những con đường để 
dẫn con người trở về với Đấng 
Tạo Thành. Vì thế, các tôn 
giáo luôn có những đặc điểm 
chung, và đó chính là điểm 
mấu chốt để chúng ta cùng với 
nhau hiệp hành. 

Đặc điểm chung các tôn giáo 

Thông thường, khi đến 
với những người không cùng 
tôn giáo, chúng ta hay nghe họ 
nói: “Đạo nào cũng dạy ăn 
ngay ở lành”. Lời này đúng, 
bởi đó là điều mà Thiên Chúa 
đã đặt sẵn nơi lương tâm mỗi 
người. Cho dù là một người 
nào đó không thuộc bất kỳ tôn 
giáo nào, cũng đều được 
hướng dẫn bởi tiếng lương 
tâm là phải ăn ở ngay lành. Ăn 
ở ngay lành là luôn làm việc 

C 
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thiện, việc tốt, tránh tội lỗi, 
hiếu thảo với các đấng sinh 
thành. Tôn giáo nào cũng 
hướng người ta mỗi ngày trở 
nên thánh thiện và hoàn hảo 
hơn, đồng thời các tín đồ cũng 
phải ra sức giới thiệu về tôn 
giáo của mình cho mọi người 
biết để nhờ đó, họ có thể tin và 
sống theo. Chính vì lẽ này, cho 
dù chúng ta thuộc về tôn giáo 
nào thì cũng cần có một thái 
độ thích hợp khi tiếp xúc với 
những người không cùng tôn 
giáo với chúng ta. 

Thái độ cần có với các tôn giáo 

Nếu chúng ta hay có tinh 
thần cục bộ, khinh thường, coi 
trọng tôn giáo mình mà chê 
bai tôn giáo của người khác thì 
rất có thể, chúng ta sẽ không 
thể tiếp xúc hay hòa nhập với 
họ được. Và vì thế, chúng ta 
cũng không thể giới thiệu về 
tôn giáo của mình cho họ. Tôn 
giáo chính là con đường dẫn 
con người đến với Đấng Tối 
Cao. Trong Ki-tô giáo, chúng 
ta tin rằng Chúa Giê-su là con 
đường ngắn nhất, dễ nhất, 
chân thật nhất và hiệu quả nhất 
để đến được với Đấng Tối 
Cao. Còn các tôn giáo khác 
cũng có thể là những con 

đường để đưa con người đến 
với Thiên Chúa nhưng đó là 
những con đường phụ, xa xăm 
và không an toàn. Mặc dù vậy, 
chúng ta vẫn rất cần tôn trọng 
niềm tin của họ, và nếu được, 
hãy giúp họ sống niềm tin ấy 
một cách tốt nhất. Chúng ta 
hãy cùng với họ hiệp hành trên 
con đường về trời. 

Hiệp hành trên con đường về trời 

Có thể mỗi tôn giáo sẽ 
mang những đặc điểm riêng 
biệt, và sẽ có những sinh hoạt 
khác với chúng ta, nhưng 
không vì thế mà chúng ta 
không thể cùng với họ hiệp 
hành để đạt mục đích là thăng 
tiến con người, nâng cao nhân 
phẩm và hoàn thiện hơn mỗi 
ngày. Đây là những mục tiêu 
chung để từ đó dẫn chúng ta 
tiến đến những điều cao quý 
hơn, là được gần với Thiên 
Chúa, trở nên giống Ngài. Khi 
làm việc chung với nhau, cần 
biết bỏ qua những chi tiết nhỏ 
nhặt và những mớ lý thuyết 
trái ngược nhau của các tôn 
giáo. Có như thế, chúng ta mới 
thực sự dễ dàng hiệp hành với 
họ trên con đường cao quý 
này. 
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Mỗi tôn giáo là một khác 
biệt, nhưng trong sự khác biệt 
đó vẫn luôn tồn tại những 
điểm chung, và tất cả đều 
hướng về mục tiêu đưa con 
người tới gần Đấng Tối Cao, 
và trở nên hoàn thiện hơn mỗi 
ngày. Cần tôn trọng những sự 
khác biệt và nhắm đến mục 

tiêu chung để có thể hiệp hành 
với các tôn giáo trong sứ mạng 
Phúc Âm hóa con người. Cầu 
chúc các Ki-tô hữu luôn biết 
lắng nghe tiếng Chúa Thánh 
Thần để cùng với Hội Thánh, 
chúng ta làm sống lại tinh thần 
hiệp hành của Ba Ngôi Thiên 
Chúa.  

 

KINH NGHIỆM GẶP GỠ  

tín đồ các tôn giáo 

 

ể chuẩn bị cho ngày 
Hội Ngộ Liên Tôn tại 

Trung tâm Mục vụ TGP. Tp. 
HCM, kỷ niệm 25 năm biến cố 
Assisi, Lm. Phêrô Đỗ Quang 
Dũng, S.J đã có cuộc phỏng 
vấn Đạo Huynh Huệ Khải Lê 
Anh Dũng. Sau đây là toàn 
văn buổi phẩn vấn. 

Xin chào Đạo Huynh! 

1. Đầu tiên xin Đạo 
Huynh (ĐH) cho độc giả biết 
đôi nét về bản thân. 

* Xin phép được nói vắn 
tắt rằng tôi là một tín đồ Cao 
Đài, và không có chức phẩm 
hay chức vụ gì trong bất kỳ 

một Hội Thánh, Giáo Hội, tổ 
chức hay cơ quan nào của đạo 
Cao Đài. Ngoài công việc dạy 
học và thú vui viết lách bấy 
lâu, hơn ba năm qua tôi cố 
dành nhiều thời gian cùng với 
thánh thất Bàu Sen (quận 5) 
làm xuất bản phục vụ miễn phí 
cộng đồng Cao Đài (ấn tống 
kinh sách), chia sẻ với đông 
đảo đạo hữu nhu cầu khao 
khát hiểu biết về tôn giáo của 
mình. Vì in với số lượng 
tương đối lớn, những sách ấn 
tống này còn phục vụ đồng 
bào chưa có tôn giáo hay là tín 
đồ tôn giáo bạn quan tâm tìm 
hiểu đạo Cao Đài. 

Đ 
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2. Hoàn cảnh hoặc 
nguyên nhân nào khiến ĐH 
thường xuyên gặp gỡ tín đồ 
các tôn giáo khác? 

* Tôi tâm niệm rằng để 
phát huy giáo lý Cao Đài, tôi 
cần hiểu thêm giáo lý các đạo 
khác. Để phát triển đạo Cao 
Đài thì cần học hỏi nhiều ở các 
tôn giáo bạn. Để thật sự sống 
đạo với đức tin rằng Thượng 
Đế có một và là Thủy Tổ 
chung của các tôn giáo trong 
mọi thời kỳ lịch sử thì người 
đạo Cao Đài cần thực nghiệm 
đức tin ấy qua tương giao với 
tín đồ các tôn giáo bạn trong 
tâm tình tương tri và tương 
kính. 

Tôi thích viết và siêng 
viết. Hơn mười năm qua, 
những bài viết về tôn giáo của 
tôi đăng rải rác ở một vài tờ 
báo, tạp chí nghiên cứu văn 
hóa hay nghiên cứu tôn giáo, 
cũng như các sách đã xuất bản 
của tôi, may mắn được một số 
bạn đọc thuộc tôn giáo bạn 
không chê. Quý vị ấy hay liên 
lạc với tôi, lâu ngày thành bạn 
tri âm. Cho nên đối với tôi, từ 
“gặp gỡ” có nghĩa hơi rộng, 
không chỉ là gặp nhau mặt đối 
mặt, mà còn là qua thư tín, 

điện thoại. Nói như các cụ 
ngày xưa: Văn kỳ thinh bất 
kiến kỳ hình. (Nghe tiếng 
nhau mà không nhìn thấy 
nhau.) 

3. ĐH đã có nhiều kinh 
nghiệm tiếp xúc với tín đồ 
của nhiều tôn giáo, ĐH có 
thể kể lại một cuộc gặp gỡ 
liên tôn gây ấn tượng hay 
xúc cảm mà mình đã trải 
nghiệm. 

* Ba năm nay tôi hữu 
duyên được gặp Linh Mục 
P.X. Bảo Lộc, nữ tu Mai 
Thành, quý anh chị rất dễ mến 
trong Ban Mục Vụ Đối Thoại 
Liên Tôn thuộc Tổng Giáo 
Phận Thành Phố. Trước đây 
tôi chỉ biết nữ tu Mai Thành 
qua một vài bài viết rất hay 
của sœur trên báo Công Giáo 
và Dân Tộc. Nữ tu Mai Thành 
có viết một hồi ức kể rõ nhân 
duyên sœur quyết định bước 
theo ơn gọi của Chúa, nhắc tới 
những thử thách ngay từ trong 
gia đình của sœur bấy giờ 
chưa theo đạo Chúa. Tình cờ 
được đọc hồi ức ấy, tôi không 
cầm được nước mắt. 

Bên Nhật, đời Minh Trị 
có Thiền Sư Nam Ẩn (Nan-
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in). Sư khuyên, khi đối thoại 
với tôn giáo bạn, chúng ta 
trước hết hãy để cái tách của 
mình là tách không mới đón 
nhận được nước trà từ ấm trà 
của tôn giáo bạn. Linh Mục 
Bảo Lộc thì nhắc lại lời của 
một hiền giả phương Tây 
khuyên chúng ta “xuất hành ra 
khỏi cái tôi của mình”. Qua 
những lần hội ngộ, hàn huyên 
với Linh Mục Bảo Lộc và quý 
bạn đạo trong Ban Mục Vụ 
Đối Thoại Liên Tôn, tôi nhận 
thấy hai lời nói minh triết đó 
được thể hiện sống động, và 
tôi có dịp học hỏi được nhiều 
ở phong cách của Linh Mục 
Bảo Lộc và quý bạn Kitô hữu. 

4. Trong xã hội Việt 
Nam đa văn hóa và tôn giáo, 
việc giao thoa văn hóa và 
niềm tin tôn giáo giữa các tín 
đồ có tác động như thế nào 
đến việc tu Đạo hay sống 
Đạo của cá nhân hay tập thể 
tín đồ. 

* Một xã hội đa văn hóa 
và đa tôn giáo là xã hội rất 
phong phú, giống như một 
vườn hoa lớn muôn hồng 
nghìn tía. Người tín đồ biết gìn 
giữ bản sắc (identity) tôn giáo 

của mình nhưng đồng thời vẫn 
biết mở lòng ra tiếp nhận 
hương hoa từ tôn giáo bạn thì 
đời sống tâm linh của mình 
càng được vun bồi, tăng 
trưởng nhiều hơn. Tập rèn để 
có được thái độ bao dung chân 
thật và tự nhiên với các đức tin 
khác mình, dè dặt ngôn từ mỗi 
khi nói tới những đức tin khác 
mình, thật sự tôn trọng những 
đức tin khác mình bằng tấm 
lòng thấu hiểu và sẻ chia chứ 
không phải từ môi miếng xã 
giao hình thức, thì đó chính là 
thật sự Sống Đạo trong cuộc 
đời thường ngày. Và như vậy 
chính là biết Tu. Tu không có 
nghĩa đọc kinh, xin lễ, cúng 
bái… Tu còn là biết thực 
nghiệm đức tin của mình trong 
tương quan với những người 
không có đức tin giống như 
mình, sao cho không làm tổn 
thương lẫn nhau, sao cho 
không đưa tới những xung đột 
ý thức hệ. Đó là ý thức góp 
một nốt nhạc của mình vào 
bản hợp xướng Hòa Bình của 
xã hội. 

5. Trong trường hợp có 
nhiều tín đồ khác tôn giáo 
trong cùng một gia đình, sự 
giao thoa văn hóa tôn giáo và 
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đời sống niềm tin giữa các 
thành viên trong đó có góp 
phần làm tăng thêm hạnh 
phúc gia đình của họ không? 
Cuộc hôn nhân giữa hai 
người khác niềm tin tôn giáo 
hỗ trợ hay cản trở cho việc 
xây dựng hạnh phúc gia 
đình (hướng đến ý tích cực). 

* Nghệ thuật sống đạo là 
ý thức giữ gìn bản sắc tôn giáo 
của mình đồng thời biết bao 
dung với tôn giáo bạn. Khi 
hướng ra ngoài xã hội rộng 
lớn, nghệ thuật sống đạo như 
thế có lẽ dễ dàng áp dụng hơn 
so với lúc quay vào cái xã hội 
nhỏ bé là gia đình mình. 

Trong trường hợp một 
hôn nhân được kết hợp giữa 
hai anh chị khác tôn giáo theo 
thỏa thuận đạo ai nấy giữ, thì 
chẳng những bản thân hai vợ 
chồng mà còn đòi hỏi những 
thành viên khác trong gia đình 
(và gia tộc) cần có bản lãnh, 
biết nhẫn nại để có thể thấu 
hiểu nhau, thật sự bao dung 
lẫn nhau. Hạnh phúc của gia 
đình hội tụ hai tôn giáo ấy sẽ 
vững bền nếu ông bà, cha mẹ, 
chú bác, anh chị em, và họ 
hàng, v.v… của cả bên chồng 
lẫn bên vợ cũng rất có ý thức 

và thật sự tôn trọng tự do tín 
ngưỡng của đôi uyên ương. 

Đức Phật dạy chúng ta 
sống từ bi, hỷ xả. Đức Giêsu 
dạy: “Thầy ban cho các con 
một điều răn mới, là các các 
con hãy thương yêu nhau như 
Thầy đã thương yêu các con.” 
Đức Cao Đài dạy: “Thầy là 
Cha của sự thương yêu. Kẻ 
nào ghét sự thương yêu thì khó 
mong gần Thầy.” 

Không lẽ là con Phật, con 
Chúa, con Trời, chúng ta biết 
tập thương yêu hòa ái với 
người khác, với chúng sinh, 
mà chúng ta không thể thực 
hành bao dung, hòa ái, thương 
yêu ngay từ trong chính gia 
đình mình, với chính một 
người thân của mình chỉ vì 
người thân đó khác tôn giáo? 

Cho nên, khi hai anh chị 
chọn hôn nhân theo kiểu giao 
thoa văn hóa tôn giáo, thì họ 
đang “ra đề thi” cho chính 
mình, và cho cả những thành 
viên khác trong gia đình, gia 
tộc của họ cùng nhau tìm đáp 
án của bài toán sống đạo với 
tình thương theo lời dạy của 
Trời Phật, của Chúa. 
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Suy ra, hạnh phúc của một 
gia đình có giao thoa tôn giáo 
sẽ được vững bền, sẽ thêm 
phong phú, thì kết quả ấy hoàn 
toàn tùy thuộc vào chính cách 
sống, cách ứng xử của những 
người trong cùng gia đình có 
giao thoa tôn giáo. 

6. Qua những kinh 
nghiệm tiếp xúc với tín đồ 
Công Giáo, ĐH cảm tưởng 
và ghi nhận gì về người và 
Giáo Hội Công Giáo? 

* Trong Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ, Đức Quan Thánh Đế 
Quân (Quan Công) thay mặt 
cho đạo Nho để dìu dắt môn đệ 
Cao Đài. Ngài dạy chúng tôi 
hai câu này: “Nhìn giáo bạn 
mà bì Đại Đạo / Xem chúng 
nhân mà tạo tín đồ.” Mỗi khi 
nhớ lời giáo huấn của Đức 
Quan Thánh, thì “giáo 
bạn” mà tôi luôn luôn nghĩ tới 
để “mà [so] bì” chính là Công 
Giáo. 

Quả thật, tôi rất ngưỡng 
mộ Công Giáo ở nhiều lãnh 
vực như: truyền thống và quy 
củ đào tạo giáo sĩ và linh mục; 
việc mở các dòng tu; kỷ cương 
nền nếp hay tôn ti trật tự trong 
Giáo Hội rất nghiêm minh; 

nghi lễ của Công Giáo rất đẹp, 
trang trọng và thật ấn tượng, 
hoạt động từ thiện xã hội do 
Công Giáo tổ chức và điều 
hành rất hiệu quả… Tôi cũng 
thấy âm nhạc Công Giáo hiện 
nay rất truyền cảm. Tôi quen 
một chị làm trong ngành ngân 
hàng, thuộc gia đình Phật tử, 
riêng chị ấy lại theo đạo Chúa. 
Tôi hỏi nhân duyên, thì được 
đáp rằng ban đầu chị ấy chỉ 
theo chân mấy cô bạn người 
Công Giáo đi nhà thờ Mai 
Khôi trên đường Tú Xương 
cho vui thôi, nhưng Thánh ca 
hay quá mà chị thì rất yêu 
nhạc. Thế nên, do siêng đi nhà 
thờ vì mê Thánh ca mà rốt 
cuộc chị theo Chúa luôn. Bây 
giờ Mai Khôi là mái nhà 
thiêng liêng của chị. Tôi tin 
chị ấy không phải là trường 
hợp hiếm hoi. 

Tôi có gặp một số nữ tu 
Công Giáo và tôi hay tự hỏi: 
Không biết quý chị tu theo pháp 
môn chi mà cốt cách quý chị 
thường toát ra nét thánh thiện 
thật tự nhiên? Cho nên, tôi thích 
thú lắm khi thấy thi sĩ Nguyễn 
Tất Nhiên đặt nhan đề một bài 
thơ tình rất hay của ông là “Em 
Hiền Như Ma Sœur”. Đúng 
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quá! Ma Sœur và Hiền không 
tách rời nhau được. 

Một số bạn tốt của tôi là 
Ki Tô hữu. Những khi có dịp 
tán gẫu, các anh thường hài 
hước về tôn giáo rất ý nhị, 
khiến tôi nhớ dường như 
Bernard Shaw hay Lâm Ngữ 
Đường bảo rằng hài hước là 
đức tánh của các hiền giả. 

7. Việc tiếp xúc giữa tín 
đồ các tôn giáo có thể góp 
phần xây dựng hòa bình và 
thiện ích cho các quốc gia và 
dân tộc. Theo ĐH, trong bối 
cảnh của xã hội Việt Nam 
hôm nay, việc gặp gỡ giữa 
tín đồ các tôn giáo có thể 
mang lại ích lợi gì cho cộng 
đồng? 

* Tôn giáo nào cũng dạy 
tín đồ làm điều thiện tránh 
điều ác, cố gắng giảm bớt khổ 
đau và mang an lạc đến người 
khác. Thực trạng xã hội nước 
ta hiện nay nếu để riêng lẻ một 
tôn giáo tận tụy phục vụ cho 
lợi ích cộng đồng thì hiệu quả 
ắt sẽ hạn chế hơn là càng có 
nhiều tôn giáo hợp tác để 
chung tay và chung tâm cùng 
nhau làm. Để có được sự 
chung tâm và chung tay đó, tín 

đồ các tôn giáo cần hiểu biết 
nhau nhiều hơn. Muốn hiểu 
biết nhau nhiều hơn thì nên bắt 
đầu từ những gặp gỡ đối thoại 
liên tôn. Việc gặp gỡ đối thoại 
giữa tín đồ các tôn giáo còn 
giúp xóa đi óc kỳ thị và xu 
hướng độc tôn, giúp phát triển 
tình đoàn kết, hòa ái giữa các 
cộng đồng tôn giáo khác nhau 
trong cùng một dân tộc. 

8. Chắc ĐH đã biết hay 
tham gia vài hoạt động hợp 
tác liên tôn trong lĩnh vực y 
tế, giáo dục tôn giáo, Tập 
san Nhịp Cầu Tâm Giao, 
v.v… ĐH có nghĩ đến những 
loại hình hoạt động khác mà 
tín đồ các tôn giáo có thể 
cộng tác với nhau trong việc 
phục vụ người nghèo hay 
cộng đồng xã hội? 

* Thay vì nghĩ tới những 
loại hình khác, tôi muốn nghĩ 
tới một đối tượng khác mà 
hoạt động hợp tác liên tôn nên 
chú ý. Thanh niên là một tiềm 
lực rất đặc biệt trong mỗi tôn 
giáo. Họ là sức xuân của các 
cộng đồng tín hữu. Tuổi trẻ 
cũng dễ cởi mở và hòa nhập 
hơn những lứa tuổi khác. Hiện 
nay từng tôn giáo đều quan 
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tâm xây dựng đội ngũ thanh 
niên đạo đức mang bản sắc 
của tôn giáo mình, điều này rất 
tốt, rất cần thiết. Trong chiều 
hướng hợp tác liên tôn, có lẽ 
chúng ta nên nghĩ dần tới việc 
mở rộng sang giới trẻ để họ có 
cơ hội phát huy những ưu thế 
của tuổi trẻ trong các lãnh vực 
phục vụ người nghèo hay cộng 
đồng xã hội. 

9. Đại diện các tôn giáo 
sắp hội ngộ tại Assisi để kỷ 
niệm 25 năm cuộc “Gặp gỡ 
liên tôn Assisi” vào ngày 27 
tháng 10 năm 2011 nhằm 
cầu nguyện cho hòa bình 
trên thế giới. Xin ĐH cho 
biết cảm tưởng về sự kiện 
này? 

* Tôi biết sự kiện trọng 
đại này qua một bản tin tiếng 
Anh hàng tuần của báo Người 
Quan Sát Rôma (L’Obser-
vatore Romano) phổ biến trên 
Internet ngày 06 tháng 4 năm 
nay. Trước hết, tôi thấy rằng 
giới truyền thông đã rất tinh tế 
khi gọi cuộc hội ngộ tại Átxidi 
ngày 27-10-1986 và sẽ tái diễn 
đúng ngày 27 tháng 10 sắp tới 
là “the historic meeting”. Tính 
chất “lịch sử” ở đây không 

phải vì nó có khoảng cách một 
phần tư thế kỷ, hay vì nó được 
“kéo” từ cuối thế kỷ 20 sang 
thế kỷ 21. Do đó, chú ý tới 
hàm ngụ của từ historic (chứ 
không phải là historical), thay 
vì gọi sự kiện này là “cuộc gặp 
gỡ lịch sử”, chúng ta có thể nói 
đây là cuộc hội ngộ mang tầm 
kích lịch sử. 

Chúng ta biết rằng Đức 
Giáo Hoàng Bênêđictô XVI 
mệnh danh ngày 27-10-2011 
tại thành phố quê nhà của 
Thánh Phanxicô là “Ngày đối 
thoại suy tư và cầu nguyện cho 
hòa bình và công lý trên thế 
giới” (a Day of reflection 
dialogue and prayer for peace 
and justice in the world). Vì 
thế, tất cả những đại biểu cho 
đạo đức chân tu, trí tuệ lỗi lạc 
và lương tâm trong sáng của 
thời đại chúng ta, dù có tín 
ngưỡng hay chưa tín ngưỡng, 
một khi đồng thuận và hưởng 
ứng lời mời gọi của Đức 
Thánh Cha và hoan hỷ tháp 
tùng với Ngài đáp xe lửa từ 
Rôma đi Átxidi, thì tất cả đều 
là đồng hành của Ngài để làm 
“những khách hành hương tìm 
chân lý, những khách hành 
hương tìm hòa bình – pilgrims 
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of truth, pilgrims of peace”, và 
như thế tức là cùng hiệp thông 
với Ngài, chia sẻ với Ngài 
cuộc hành hương tâm linh 
(spiritual pilgrimage) vì tương 
lai nhân loại. 

Loài người chúng ta đang 
sống ở đầu một kỷ nguyên mà 
những từ ngữ như dối trá, bất 
công, bạo hành, vô trách 
nhiệm, khủng bố, chiến tranh 
hủy diệt, v.v… có lẽ không thể 
diễn tả hết hiểm họa tận diệt 
cận kề của nhân loại. Trước 
thực trạng đau buồn này, 
người tu hành chân chính và 
có ý thức khắp nơi trên thế 
giới chỉ còn biết đoàn kết với 
nhau dốc lòng cầu nguyện, 
dùng tâm thiền tập thể chuyển 
hóa lời cầu nguyện và ý chí 
thiện hảo của chúng ta biến 
thành những đợt sóng đại 

dương từ ái liên tục vỗ vào bãi 
bờ tham dục của các thế lực 
cường quyền trên hành tinh 
sắp hấp hối này – ấy cũng là 
cách chúng ta hiệp nhất cùng 
Ý Chúa, Ý Phật, Ý Trời mà 
hoán cải họ, để phục hồi văn 
hóa sự sống và văn minh tình 
thương. 

Vì thế, cuộc hành hương 
tâm linh như Đức Giáo Hoàng 
Bênêđictô XVI đã đề xướng 
và đang dang rộng đôi tay mời 
gọi thế giới nhập cuộc thật sự 
rất cần thiết cho con người 
thời đại đang đói khát hòa bình 
và công lý. Chúng ta tha thiết 
cầu nguyện cho chương trình 
làm việc của Đức Thánh Cha 
và những vị đồng hành với 
Ngài ở Átxidi được thành tựu 
mỹ mãn trong kế hoạch của 
Thiên Chúa. 

 

Nguồn: https://dongten.net 
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NHÂN HÒA  

        theo quan điểm KITÔ 
 

⚫ Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền 

 

ới chủ đề của Hội Ngộ lần thứ VII, “Đồng tâm kiến tạo 
nhân hòa”, tôi sẽ trình bày đề tài theo cái nhìn đức tin của 

người Kitô hữu, khởi đi từ chữ nhân đến chữ hòa và kết thúc với 
kiến tạo nhân hòa. 

 

I. Chữ Nhân 

Tục ngữ Việt nam có câu: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. 
Tính ở đây là bản tính của con người, là phần phần tinh tuyền 
nhận được từ trời. Theo quan điểm Kitô giáo, tính hay phần trời 
cho con người từ thuở ban đầu là gì? Trong sách sáng Thế, cuốn 
sách đầu tiên trong bộ Ngũ Thư, nói về công cuộc tạo dựng của 
Thiên Chúa thì con người là một sinh vật được tạo nên từ bụi đất 
và lãnh nhận sinh khí của Thiên Chúa (x. St 2, 7), được dựng nên 
có nam có nữ (x. St 1, 27); và được đặt vào vườn địa đàng để cầy 

V 
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cấy và cai quản đất đai (x. 2, 15). Những chi tiết này muốn nói 
lên rằng con người là một hữu thể thống nhất gồm xác-hồn, nam-
nữ, cá nhân-cộng đồng. Một con người toàn diện luôn mang các 
chiều kích trên và luôn vươn tới sự thống nhất bản thân để có 
được sự bình an, nhờ nối kết được các cặp đối nghịch hay các 
phân cực trên (1). 

 

Bao lâu con người chưa thống nhất bản thân nhờ nối kết các 
phân cực trên, thì bấy lâu con người luôn sống trong sự giằng co, 
khắc khoải và lo âu. Con người luôn bị cám dỗ tách lìa hai yếu 
tố của các phân cực ra hoặc có nguy cơ bị giản lược vào một 
trong hai yếu tố của các phân cực mà thôi; chẳng hạn chỉ chăm 
lo cho thể xác mà bỏ quên tinh thần, giản lược tính dục thành tình 
dục, khép kín trong cái tôi ích kỷ của mình thay vì mở ra cho 
thiện ích chung của xã hội vv... 

Để trở nên con người toàn diện, con người phải thống nhất 
được bản thân nhờ nối kết được các phân cực trên; nghĩa là con 
người luôn phải vượt lên các yếu tố vật chất, giới tính và cá nhân 
để vươn tới tinh thần, phái tính khác và xã hội – những yếu tố ở 
bên trên hay ở bên ngoài mình để đạt tới sự hoàn thiện. Nói cách 
khác, con người không bao giờ là cùng đích hay cứu cánh của cá 
nhân mình, nhưng luôn khát khao tương giao, luôn hướng tới sự 
hiệp thông với Thiên Chúa, Đấng dựng nên mình cũng như với 
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tha nhân, bằng cách ra khỏi tâm diểm là chính mình để trở nên 
gần gũi với Thiên Chúa và tha nhân, để trao ban và hiến dâng 
(diakonia) nhằm hiệp thông (koinonia) trọn vẹn trong tình yêu 
(agapè). 

 

 

II. Chữ Hòa 

Trong ngôn ngữ Việt Nam, có thể dùng chữ thái hòa để diễn 
tả chữ Hòa theo quan điểm Kitô giáo. Thái hòa là tình trạng giao 
hòa tốt đẹp giữa thân xác và tinh thần con người, giữa con người 
với tha nhân, giữa con người với thiên nhiên vạn vật, giữa con 
người với Trời (Đấng Tối Cao) (2). 

Tình trạng này được gọi là tình trạng công chính nguyên thủy 
(original justice) (3) và được diễn tả qua cảnh thái hòa trong vườn 
địa đàng: con người sống thân tình với Thiên Chúa (Ngài đi dạo 
với con người trong vườn lúc gió chiều hiu hiu thổi - St 3, 8); 
sống hài hòa với chính mình cũng như với vợ mình (người đàn 
ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương 
một thịt - St 2, 24); và với vạn vật xung quanh (con người được 
đặt vào vườn Eden để cầy cấy và canh giữ đất đai - St 2, 15). 
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Tình trạng công chính nguyên thủy đã bị mất đi do nguyên 
tổ chúng ta đã lạm dụng tự do để chống lại Thiên Chúa, muốn trở 
nên “như Thiên Chúa” (4). Một khi không còn sống thân tình với 
Thiên Chúa, con người cũng mất đi sự hài hòa với chính mình 
(tinh thần không còn điều khiển được thể xác), với tha nhân (liên 
hệ giữa con người với nhau trở nên căng thẳng do ham muốn và 
thống trị), với công trình tạo dựng (thế giới trở nên xa lạ và thù 
nghịch với con người). 

Nhờ mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm 
người, chịu chết trên thập giá và sống lại vinh hiển, con người 
được giao hòa với Thiên Chúa, được công chính hóa và được 
phục hồi trong ân sủng của Ngài (5). Từ nay, tất cả những ai chết 
đi cho người cũ do tội lỗi thống trị sẽ không còn nô lệ cho tội lỗi 
nữa nhưng được Thiên Chúa làm cho nên công chính và được 
cùng với con cái của Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh 
quang (x. Rm 8,30). Do đó, sự giao hòa với Thiên Chúa và sự hài 
hòa của con người với chính mình cũng như với vạn vật xung 
quanh là một ân ban của Thiên Chúa được trổ sinh hoa trái nhờ 
nỗ lực xây dựng công lý, hòa bình, xây dựng và bảo vệ trái đất 
của con người. 

III. Nhân Hòa 

Theo quan điểm Kitô giáo, khởi đầu con người được sinh ra 

trong tình trạng thái hòa hay công chính nguyên thủy, nhưng sau 

đó do con người phạm tội tức lạm dụng tự do để chống lại Thiên 

Chúa nên sự hài hòa bị phá hủy. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Thiên 

Chúa, làm người, chịu chết và sống lại mà con người được công 

chính hóa tức được giao hòa với Thiên Chúa, với chính mình 

cũng như với vạn vật xung quanh. 

Chúng ta tự hỏi: Trong bối cảnh xã hội thời bấy giờ Đức 

Giêsu đã làm gì và làm thế nào để giao hòa con người với Thiên 

Chúa và con người với nhau cũng như với vạn vật? Bằng lời nói 

và việc làm, Đức Giêsu rao giảng về Thiên Chúa là Cha và về 
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Nước Trời. Trong bối cảnh Ít-ra-en đang bị đế quốc Rô-ma đô 

hộ và đất nước bị phân hóa nặng nề bởi ba xu hướng chính trị 

khác nhau – một, chống lại thực dân bằng bạo lực và khủng bố; 

hai, hợp tác với thực dân để khỏi bị sức mạnh của họ đàn áp và 

hủy diệt; ba, bảo tồn và phát huy truyền thống và bản sắc của dân 

tộc để tồn tại và dành lại độc lập khi có cơ hội – cũng như bởi 

khoảng cách giữa người Giu-đê-a và Ga-li-lê đối với người Sa-

ma-ri, giữa người thu thuế và tội lỗi đối với người được coi là 

công chính, giữa người nam và người nữ, giữa kẻ quyền thế và 

người cô thân cô thế như cô nhi và quả phụ vv..., thì lời rao giảng 

của Chúa Giêsu về một Thiên Chúa là Cha, Cha của hết mọi 

người, bất kể người ấy là ai, người Rô-ma hay người Do Thái, 

người miền bắc, miền trung hay miền nam; ngầm hiểu tất cả là 

con cùng một Cha và là anh chị em của nhau, cùng sống chung 

một nhà, thực sự là một “cuộc cách mạng” mà người đương thời 

với Đức Giêsu khó có thể chấp nhận và đóng đinh vào thập giá 

là bản án họ dành cho Ngài. Đứng trên thập giá, giữa những lời 

chế giễu và nhục mạ của các nhà lãnh đạo tôn giáo, lính tráng và 

dân chúng, Đức Giêsu đã xin Chúa Cha tha thứ cho họ vì họ 

không biết việc họ làm, và Ngài đã phó thác mọi sự trong tay 

Chúa Cha. 

Chiêm ngắm Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, người 

Kitô hữu khám phá ra con đường khả dĩ giao hòa mọi người với 

Thiên Chúa, với nhau cũng như với vạn vật; đó là con đường yêu 

thương mà Ngài đã rao giảng trong Tám Mối Phúc thật và đã đi 

qua để dẫn con người vào Nước Trời; ở đó mọi người có Thiên 

Chúa là Cha và có nhau là anh chị em. Đối với người Kitô hữu 

không có con đường nào khác hơn là sống và chết như Đức 

Giêsu, là dõi theo con đường yêu thương và phục vụ của Ngài để 

mọi người được sống và sống dồi dào, cho dù có phải hiến dâng 

mạng sống vì mọi người. 
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IV. Đồng tâm kiến tạo nhân hòa 

Dựa vào chứng cứ lịch sử, có người lập luận rằng các tôn 
giáo độc thần như Thiên Chúa giáo hay Kitô giáo gắn liền với 
bạo lực. Cho dù trong lịch sử, thực sự có lúc người Kitô hữu đã 
bách hại những người khác – năm 2000, Giáo Hội Công Giáo đã 
sám hối và xin lỗi các nạn nhân của những cuộc bách hại này – 
nhưng dựa vào sự thất bại của một một số Kitô hữu trên con 
đường yêu thương như Đức Giêsu đã yêu thương để khẳng định 
rằng Thiên Chúa giáo hay Kitô giáo đi liền với bạo lực là điều 
đáng tiếc, bởi Thiên Chúa cứu chúng ta bằng con đường yêu 
thương đồng thời giải thoát chúng ta khỏi hận thù và bạo lực qua 
thập giá của Đức Giêsu Kitô, Con Một của Người. 

Người Kitô hữu luôn ý thức mình là thành phần của lịch sử 
nhân loại, một lịch sử liên hệ tới hết mọi người thuộc mọi miền 
trên trái đất, đã qua, hiện tại cũng như tương lai và đang thay đổi 
hết sức nhanh chóng. Họ đón nhận lịch sử ấy như một ân ban, để 
rồi cùng với mọi người đối diện và vượt qua những thách thức 
của thế giới hôm nay như nạn nghèo đói, áp bức, bất công, những 
xung đột sắc tộc hay tôn giáo, những cuộc chiến tương tàn, sự 
hủy diệt sự sống và môi trường sống vv... bằng cách đối thoại và 
hợp tác với mọi người thực hiện kế hoạch Thiên Chúa dành cho 
nhân loại, nghĩa là, làm cho thế giới công bằng hơn, hòa bình 
hơn, hài hòa hơn giữa mọi người và giữa mọi người với vạn vật 
xung quanh. 

Khi cộng tác với mọi người để hiện thực chữ Hòa trong cuộc 
sống, người Kitô hữu nhận thức rằng bản thân phải luôn kềm chế 
tham vọng thống trị, kềm chế “lòng tham lam, nghi kỵ, kiêu căng 
và những đam mê ích kỷ khác” (6), đồng thời cổ vũ cho “sự quý 
mến, tôn trọng và đoàn kết với nhau bằng cách chấp nhận những 
dị biệt chính đáng" (7); nhờ đó, cuộc đối thoại giữa mọi người 
luôn mang lại những lợi ích tốt đẹp. Trong ý hướng này, kinh 
Hòa Bình của Thánh Phanxicô phải được lặp đi lặp lại và không 
ngừng âm vang trong lòng của mọi Kitô hữu.  
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Khó khăn của việc  

HỘI NHẬP VĂN HÓA VÀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN  

trong bối cảnh Việt Nam 
 

⚫ Phêrô Nguyễn Văn Ninh 

 

 

iệt Nam nằm ở vị trí địa 
lý thuận lợi với ba mặt 
giáp biển và đại dương; 

nơi đây là cửa ngõ của vùng 
Đông Nam Á và là điểm giao 
thương quốc tế. Với vị thế đắc 
địa như trên, mảnh đất này 
sớm là điểm đến của các nhà 
truyền giáo Bồ Đào Nha và 
Tây Ban Nha. Ngay từ năm 
1533, các nhà truyền giáo đã 
đặt chân lên mảnh đất hình 
chữ S này, và đến năm 1615, 
nơi đây chính thức được 
truyền giáo. Tuy nhiên, trải 
qua gần 400 năm hạt giống 
Tin mừng được gieo vãi và 
đơm bông kết trái, đến nay, số 
người Công giáo nơi đây vẫn 
còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm 
gần 7% trong tổng số hơn 91 
triệu dân. 

Một trong những nguyên 
nhân làm cho hạt giống Tin 

mừng chưa đến được với mọi 
người dân Việt là những khó 
khăn trong vấn đề hội nhập 
văn hóa và đối thoại liên tôn. 
Những khó khăn này luôn xuất 
hiện trong tiến trình rao giảng 
Tin mừng ở bất kỳ nơi đâu và 
thời điểm nào. Tuy nhiên, tại 
Việt Nam, những trở ngại ấy 
vẫn còn khá phức tạp, chưa 
mấy ai chỉ mặt đặt tên và đến 
nay vẫn chưa có được những 
giải pháp thỏa đáng. 

Những quảng diễn sau 
đây sẽ giúp ta nhìn thẳng vào 
những khó khăn của tiến trình 
hội nhập văn hóa và đối thoại 
liên tôn trong bối cảnh hiện 
nay, từ đó có thể rút ra những 
bài học giúp cho việc loan báo 
Tin Mừng càng ngày càng 
được thuận lợi và mang lại 
nhiều kết quả. Bài viết sẽ được 
triển khai theo hai phần: (1) 

V 
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Những khó khăn trong hội 
nhập văn hóa, (2) Những 
khó khăn trong đối thoại 
liên tôn. 

1. Những khó khăn trong hội 

nhập văn hóa 

Hội nhập văn hóa là một 
khái niệm phát xuất từ Kitô 
giáo nhằm diễn tả sự nhập thể 
của niềm tin và đời sống Kitô 
giáo vào trong sự đa dạng của 
kinh nghiệm con người, được 
hệ thống hóa trong ngôn ngữ, 
ý tưởng, giá trị và khuôn mẫu 
hành vi của một nền văn hóa 
hay văn hóa nhóm. Nói cách 
khác, hội nhập văn hóa là diễn 
đạt niềm tin Kitô giáo trong 
bối cảnh văn hóa và khuyến 
khích con người từ nền văn 
hóa này đón nhận, thực hành 
niềm tin theo nền văn hóa của 
mình.[2] Tuy nhiên, tiến trình 
này đang gặp phải những khó 
khăn trong bối cảnh văn hóa 
Việt Nam. 

2. Khó khăn từ sự cảm thụ văn 

hóa 

Trong vấn đề hội nhập 
văn hóa, chúng ta thấy có 3 lớp 
văn hóa có liên quan: lớp văn 
hóa nơi niềm tin Kitô giáo 
được hình thành và minh định, 

lớp văn hóa của người loan 
báo niềm tin Kitô giáo và lớp 
văn hóa của người đón nhận 
niềm tin.[3] Mỗi lớp văn hóa 
có bản sắc và đặc điểm riêng, 
muốn hội nhập với nhau cần 
phải có những thích nghi điều 
chỉnh nhất định. Tuy nhiên, 
khó khăn lớn nhất trong việc 
hội nhập văn hóa đến từ sự 
cảm thụ văn hóa của người 
loan báo và người đón nhận 
niềm tin. Một mặt, người loan 
báo niềm tin Kitô giáo không 
quen với văn hóa nơi niềm tin 
được hình thành cũng như nơi 
mình loan báo niềm tin; mặt 
khác, người đón nhận niềm tin 
cũng không quen với văn hóa 
nơi hình thành niềm tin và văn 
hóa của người loan báo. Từ 
đó, sự xung đột văn hóa sẽ nảy 
sinh. Người loan báo khó có 
thể diễn tả sứ điệp niềm tin 
Kitô giáo như nó là, đồng thời, 
không có cách phù hợp nhất để 
hòa hợp nó trong nền văn hóa 
mới, giúp người ta có thể hấp 
thụ niềm tin như được hiểu 
trong nền văn hóa nó hình 
thành. Hơn nữa, từ việc thiếu 
hiểu biết thấu đáo và uyên bác 
về nền văn hóa nơi niềm tin 
được hình thành, sứ điệp niềm 
tin có thể bị ‘can thiệp’ và làm 
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cho nó trở nên phức tạp, đến 
nỗi, người hấp thụ không thể 
chấp nhận. Bên cạnh đó, khi 
niềm tin được diễn đạt qua 
một môi trường văn hóa trung 
gian thì dễ dẫn đến hiện tượng 
‘tam sao thất bản’, vì thế 
người lĩnh hội sẽ không đón 
nhận được như nội dung niềm 
tin muốn diễn tả trong bối 
cảnh văn hóa gốc của nó. 

Trong bối cảnh văn hóa 
Việt Nam hiện nay, việc 
truyền bá niềm tin hầu hết do 
người bản xứ đảm nhận. Tuy 
nhiên, khó khăn này cũng 
chưa thể giải quyết được hết, 
vì sự hiểu biết và khả năng chú 
giải sứ điệp niềm tin như trong 
văn hóa gốc, nơi niềm tin được 
hình thành còn hạn chế. Hơn 
nữa, Việt Nam là một đất nước 
đa sắc tộc, với hơn 54 dân tộc 
anh em, việc kém hiểu biết văn 
hóa các dân tộc thiểu số là rào 
cản lớn cho việc hội nhập văn 
hóa. Thêm vào đó là sự cản trở 
của nhà cầm quyền, khiến cho 
khả năng tiếp cận càng khó 
khăn hơn. 

Thứ đến, niềm tin Kitô 
giáo là một thực tại vừa tĩnh 
vừa động, là điều ‘đã’ và 
‘chưa’. Những gì thuộc thực 
tại tĩnh đã trở thành quy chuẩn 

thì việc hội nhập văn hóa và 
chuyển giao cho nền văn hóa 
mới dường như không có ảnh 
hưởng gì lớn, nhưng những gì 
thuộc thực tại động, tức được 
diễn tả, thích nghi theo từng 
nền văn hóa thì còn gặp nhiều 
khó khăn, bởi nó được diễn tả 
theo những đặc trưng của nền 
văn hóa mới. Nếu quá nhấn 
mạnh trạng thái động thì dễ 
dẫn đến việc bóp méo sứ điệp 
niềm tin Kitô giáo. 

Ở Việt Nam, việc hội 
nhập trạng thái động còn gặp 
khá nhiều khó khăn. Hội đồng 
Giám mục cho rằng, những 
nghi lễ, những hình thức 
phụng vụ còn mang những đặc 
tính của Tây Phương và quá xa 
lạ với văn hóa Việt vốn mang 
âm hưởng của văn hóa dân 
gian và ảnh hưởng của Phật, 
Lão, Khổng. Cho đến nay, vết 
thương của việc hội nhập 
truyền thống thờ cúng ông bà 
tổ tiên vẫn còn đó. Người 
lương dân vẫn còn cho rằng 
theo đạo là bỏ ông bà tổ tiên, 
mặc dù cách thức hội nhập đã 
được Giáo hội Việt Nam thực 
hiện từ nhiều thập kỷ trước. 

3. Khó khăn đến từ bối cảnh 

đất nước 
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Niềm tin Kitô giáo đến 
với người Việt và được đón 
nhận cách hồ hởi, bởi nội dung 
đức tin có nhiều điểm tương 
đồng với tín ngưỡng dân gian 
Việt, đồng thời làm sáng rõ và 
làm nổi bật các yếu tố tiềm ẩn 
trong văn hóa dân gian cũng 
như các tôn giáo đang tồn tại 
nơi đây như Phật, Lão, Khổng 
vốn là chất liệu đời sống tâm 
linh trong tâm hồn người Việt. 
Tuy nhiên, không bao lâu sau 
đó, Kitô giáo bị coi là tả đạo 
bởi người ta không thể hiểu 
được một tôn giáo được coi là 
Đạo Yêu Thương mà không 
thắp nén nhang nơi bàn thờ tổ 
tiên, trong khi đó, các tôn giáo 
đã tồn tại nơi đây lại rất chú 
trọng vấn đề này. Thêm vào 
đó, đạo yêu thương lại bị hiểu 
nhầm là mở đường cho thực 
dân xâm lược. Từ đó, những 
ấn tượng ban đầu có được đều 
tan tành theo mây khói, đạo bị 
coi là ngoại lai, người theo đạo 
bị coi là phản loạn. Hậu quả là 
những cuộc bách hại tàn bạo 
khiến hàng trăm ngàn người 
phải chết hoặc bỏ đạo, rời xa 
quê hương. Các nhà nghiên 
cứu cho rằng, đây là sự đối 
kháng về văn hóa và chính trị, 
chứ không phải đối kháng về 

niềm tin. Sự đối kháng ấy 
dường như vẫn tồn tại cho đến 
ngày nay, và đó là rào cản lớn 
cho tiến trình hội nhập văn 
hóa. 

Bên cạnh đó, những hoàn 
cảnh xã hội chính trị không 
cho phép Giáo hội Việt Nam 
thực hiện được cuộc hội nhập 
như những Giáo hội khác. 
Trước giai đoạn mở cửa, có 
thể nói Giáo hội đã có sự hòa 
hợp đáng kể với truyền thống 
Tam Cương, Ngũ Thường vốn 
có nơi văn hóa Việt, để cùng 
góp phần tạo nên tính ổn định 
nơi văn hóa làng xã. Tuy 
nhiên, trong giai đoạn hội 
nhập quốc tế này, văn hóa làng 
xã dường như vỡ tung, Giáo 
hội chưa thể bắt kịp, hoặc 
chưa đóng góp được gì để 
đồng hành cùng dân tộc. Điều 
này phát xuất từ nhiều nguyên 
nhân. Một mặt, do Giáo hội 
chưa có được những đường 
hướng đột phá, chưa có những 
chuyên viên nghiên cứu lĩnh 
vực này và chưa có được đội 
ngũ tri thức cần thiết để dấn 
thân vào lĩnh vực hội nhập; 
mặt khác, bởi nền văn hóa 
Việt bị chính trị hóa, tôn giáo 
nói chung bị cấm cửa các lĩnh 
vực xã hội như giáo dục, văn 
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hóa, hoạt động du lịch… thì 
làm sao có thể đồng hành cùng 
dân tộc để xây dựng những 
tiêu chuẩn, giá trị nhân bản và 
những mô hình tương lai. 
Những gì Giáo hội đóng góp 
hầu như chỉ mang tính nhỏ lẻ, 
thời vụ chứ không phải là giải 
pháp lâu dài. 

4. Đối thoại liên tôn 

Trong một thế giới đại 
đồng, đối thoại liên tôn là điều 
cần thiết cho mọi tôn giáo, để 
cùng nhau tìm được tiếng nói 
chung trong việc phục vụ xã 
hội trần thế, xây dựng bầu khí 
hòa hợp giữa các tôn giáo và 
thực hiện mục đích tối hậu mà 
tôn giáo nhắm tới. Thượng 
Hội đồng Giám mục Á châu 
nêu lên những khó khăn và 
chướng ngại chung của việc 
đối thoại liên tôn tại Á châu 
như: chủ nghĩa bất khả tri, chủ 
nghĩa thế tục, chủ nghĩa duy 
vật hay sự bất khoan dung tôn 
giáo. Tuy nhiên, trong hoàn 
cảnh cụ thể Việt Nam, tồn tại 
những khó khăn sau: 

Những thập niên vừa qua, 
trên thế giới, sự trỗi dậy của 
các tôn giáo quá khích đã làm 
xấu đi hình ảnh thánh thiêng 
của tôn giáo vốn là đường giải 

thoát, đem đến sự bình an và 
hạnh phúc cho nhân loại.[9] 
Tại Việt Nam, nhiều cá nhân 
và tổ chức Giáo hội đã đứng 
lên bênh vực cho công lý và 
hòa bình, nhân quyền, tự do 
tôn giáo… lại bị quy chụp cho 
là tôn giáo quá khích. Là nạn 
nhân của những tuyên truyền, 
nói xấu, Giáo hội bị nghi ngờ 
trên cả phương diện cá nhân 
lẫn tập thể. Vì thế, Giáo hội 
phần nào mất đi thiện cảm cần 
thiết để đối thoại với các tôn 
giáo khác vốn rất rụt rè, dễ bảo 
dưới sự điều khiển của chính 
quyền dân sự. Hơn nữa, tôn 
giáo lớn nhất tại Việt Nam là 
Phật giáo lại bị chia thành hai 
Giáo hội, trong đó, Giáo hội 
chiếm đa số lại nằm dưới sự 
bảo hộ và điều khiển của nhà 
nước. Thời Việt Nam Cộng 
Hòa, sự đối xử bất công của 
chính phủ đã gây những hiềm 
khích và hiểu nhầm giữa Công 
giáo và Phật giáo. Đến nay, dù 
Giáo hội Công giáo đã cố gắng 
xóa tan những nghi kỵ, hiểu 
lầm, nhưng vết thương đã lành 
vẫn còn để lại vết sẹo. Những 
yếu tố trên đã tạo nên rào cản 
lớn trong đối thoại liên tôn 
giữa các tôn giáo tại Việt 
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Nam, đặc biệt là Công giáo và 
Phật giáo. 

Cũng vì những chính sách 
tôn giáo ‘lạ lẫm’ của chính 
quyền, các tôn giáo tại Việt 
Nam dường như bị nhà cầm 
quyền chèn ép và hạn chế 
quyền tự do tôn giáo, tự do hội 
họp. Khó có những cuộc hội 
ngộ tôn giáo mà không bị sự 
nhòm ngó, sách nhiễu của nhà 
nước; vì thế, các tôn giáo 
không có được sự thân thiện 
để tiến tới hiểu biết lẫn nhau 
và đi đến hợp tác cùng thăng 
tiến xã hội và phục vụ con 
người. Hơn nữa, trong đối 
thoại liên tôn, điều cần thiết 
phải hiểu tôn giáo của mình 
cũng như tôn giáo mình đối 
thoại. Thế nhưng, các tôn giáo 
ở Việt Nam còn mang tính thủ 
thế hơn là cởi mở, dè dặt co 
cụm hơn là đi ra và hợp tác. 
Gần đây có những cuộc gặp gỡ 
các tôn giáo, nhưng chỉ mang 
tính trao đổi thông tin hơn là 
đối thoại. Tuy nhiên, đó có thể 
là bước khởi đầu để đi đến 
hiểu biết lẫn nhau và tiến tới 
đối thoại. 

Thượng Hội đồng Giám 
mục Á châu cho rằng, khó 
khăn lớn nhất của đối thoại 
liên tôn tại lục địa này là việc 

trình bày Đức Kitô là Đấng 
Cứu Độ duy nhất và làm sao 
giữ được căn tính của mình mà 
vẫn có thể tìm được những 
điểm chung trong các tôn giáo, 
đặc biệt là cách nhìn sự việc và 
phương thức hành động.[12] 
Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt 
Nam, tiến trình đối thoại chưa 
đi đến tầm mức đối thoại thần 
học. Thực ra, các tôn giáo luôn 
có tư tưởng muốn lôi kéo tín 
đồ của các tôn giáo khác về 
với mình hơn là tìm sự hòa 
hợp trong tư tưởng và mục 
đích, đi đến sự hòa hợp tôn 
giáo. Khi đó, có thể cùng nhau 
phục vụ nhân loại và thăng 
tiến xã hội. 

Kết luận 

Hội nhập văn hóa và đối 
thoại liên tôn luôn gắn liền với 
sứ vụ loan báo Tin mừng của 
Giáo hội. Đây là việc làm cần 
thiết và có tính thường xuyên 
liên tục, bởi niềm tin Kitô giáo 
luôn có tính ổn định, nhưng để 
xâm nhập và ăn sâu vào người 
tin trong một nền văn hóa mới 
thì đòi hỏi phải có những hội 
nhập thích nghi. Bên cạnh đó, 
chúng ta đang sống trong một 
thế giới đại đồng, việc đa 
nguyên tôn giáo là điều khó có 
thể tránh khỏi. Vì thế, Giáo 
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hội cũng đang từng bước tiến 
hành đối thoại với các tôn giáo 
khác, để cùng nhau nhìn nhận 
những giá trị tâm linh và đi 
đến sự hòa hợp với nhau trong 
mức độ có thể, đồng thời cùng 
nhau xây dựng xã hội trần thế 
ngày càng nhân bản và tốt đẹp 
hơn. Tuy nhiên, hai tiến trình 

trên luôn gặp những trở ngại 
cả mặt chủ quan lẫn khách 
quan. Hy vọng rằng, với 
những nỗ lực không biết mệt 
mỏi của các nhà lãnh đạo tôn 
giáo, tiến trình hội nhập văn 
hóa và đối thoại liên tôn sớm 
vượt qua những khó khăn và 
đem lại kết quả tốt đẹp. 

Nguồn: https://www.dcvphanxicoxavie.com/vn/ 
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Người nối nhịp cầu liên tôn 
⚫ Đinh Mưa 

 

hững năm gần đây, mối 
quan hệ giữa các tôn giáo 

trên địa bàn TPHCM rất thân 
tình với những cuộc gặp gỡ, 
đối thoại và cùng chung tay 
trong nhiều lãnh vực bác ái 
nhằm giúp đỡ người khó khăn 

và xây dựng xã hội ngày một 
phát triển. Về phía Công giáo, 
một trong những mối nối để 
nhịp cầu liên tôn ngày một thắt 
chặt, vươn xa chính là linh 
mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, 
Đặc trách Đối thoại Liên tôn 
TGP TPHCM...

 

N 
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Những cơ duyên và niềm cậy trông 

Tiếp chúng tôi trong văn 
phòng Đối thoại Liên tôn TGP 
TPHCM thuộc Trung tâm 
Mục vụ TGP TPHCM, số 6bis 
Tôn Đức Thắng, quận 1, 
TPHCM - một căn phòng nhỏ 
nhưng có khá nhiều sách báo, 
tranh ảnh, tặng vật từ những 
tôn giáo khác, chẳng hạn 
tượng Chúa Giêsu thiền sư (do 
tỉnh dòng Phanxicô Úc tặng) 
mang tính hội nhập văn hóa và 
liên tôn – linh mục Bảo Lộc 
bắt đầu câu chuyện bằng 
những lời thăm hỏi thân tình 
và nụ cười hiền... 

Sau năm 1978, khi Chủng 
viện Thánh Giuse Sài Gòn 
đóng cửa, như bao chủng sinh 
khác, thầy Bảo Lộc gián đoạn 
việc tu học, phải sớm ra đời 
bươn chải với nhiều ngành 
nghề (bơm mực bút nguyên tử, 
thợ chụp ảnh...) và tiếp xúc với 
rất nhiều hạng người. Nhưng 
chính khoảng thời gian làm 
mây tre lá ở Tổ lá Bạch Đằng, 
Hợp tác xã mành trúc Đồng 
Tâm; tham gia lao động ở 
nông trường Phạm Văn Cội II; 
phụ trách lớp học Tình thương 

Tân Định... đã giúp thầy có 
thêm vốn sống và kinh nghiệm 
đối nhân xử thế. Cũng trong 
giai đoạn này, rất nhiều chủng 
sinh đã chọn một lối đi khác 
nhưng thầy vẫn cảm thấy hạnh 
phúc trong lựa chọn của mình 
và luôn tin tưởng rằng cuộc 
đời thế nào đều do chính Chúa 
sắp đặt, nên ngày 27.6.1992 
thầy đã được Đức Tổng Giám 
mục Phaolô Nguyễn Văn Bình 
đặt tay phong chức linh mục. 
Rồi cũng chính ngài đã gợi ý 
để cha Bảo Lộc nghiên cứu 
sâu về Thần học Tôn giáo 
(lãnh vực Tín lý). Thời điểm 
đó, các Đại Chủng viện ở Việt 
Nam chưa có ngành này, môn 
thần học này mới có ở Học 
viện Công giáo châu Âu vào 
những năm 1970. Sau một thời 
gian học tại Học viện Công 
giáo Toulouse – Pháp, cha 
Bảo Lộc về nước vào năm 
2006 và đã đưa môn Thần học 
tôn giáo vào giảng dạy tại Đại 
Chủng viện Thánh Giuse Sài 
Gòn từ năm 2007. Sau đó, Đức 
Hồng y GB Phạm Minh Mẫn, 
Tổng Giám mục TGP 
TPHCM lúc bấy giờ, muốn 
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thành lập một Ban giúp ngài 
liên hệ với chức sắc các tôn 
giáo khác, thế là ban Mục vụ 
Đối thoại liên tôn (ĐTLT) ra 
đời vào ngày 05.12.2009, do 
cha Bảo Lộc làm Trưởng ban.  

Dù ở một số giáo phận 
khác, việc gặp gỡ liên tôn đã 
có từ nhiều năm trước nhưng 
chủ yếu do cá nhân (Giám 
mục, linh mục, tu sĩ) hoặc giáo 
xứ thực hiện, chưa nơi nào 
thành lập một ban ngành có cơ 
chế. Vậy nên có thể nói ban 
MVĐTLT của giáo phận 
TPHCM là đi đầu. Bởi tiên 
phong mà cha Bảo Lộc cũng 
gặp đôi chút khó khăn khi bắt 
đầu tiến hành, khởi đi từ việc 
tìm kiếm và đào tạo nhân sự 
hiểu biết và tha thiết tương 
quan với người khác đạo. Dầu 
vậy, với niềm cậy trông vào 
Chúa tuyệt đối cộng với nỗ lực 
bản thân, cha đã thích ứng rất 
nhanh và cùng với các thành 

viên của Ban tạo được nhiều 
cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và 
các tôn giáo khác trong địa 
bàn TPHCM. “Ngày còn bé, 
tôi là một Ấu sinh rồi làm Đầu 
đàn trưởng và trở thành một 
Thiếu sinh trong phong trào 
Hướng đạo nên luôn tâm niệm 
phải làm một việc thiện và làm 
vui lòng ít nhất một người mỗi 
ngày. Trong môi trường 
Hướng đạo, chúng tôi cũng 
không phân biệt tôn giáo và 
luôn thích ứng trước mọi hoàn 
cảnh, cộng thêm khoảng thời 
gian vào đời bươn chải trước 
khi làm linh mục, đã giúp tôi 
nhận ra chính sự khác biệt đã 
làm phong phú đời sống tinh 
thần và tâm linh của mình. 
Ngay khi còn phục vụ tại giáo 
xứ Vườn Chuối, tôi cũng 
thường xuyên thăm hỏi tôn 
giáo bạn trên địa bàn giáo xứ 
nên rất hạnh phúc khi làm mục 
vụ ĐTLT”, cha chia sẻ.  

Niềm vui vượt ranh 

Khởi đi từ đó, các cuộc 
gặp gỡ giữa giới Công giáo 
thành phố với Phật giáo, Cao 
Đài, Baha’i, Hồi giáo, Phật 
giáo Hòa Hảo, Minh Lý Đạo... 
ngày một thường xuyên, nhất 

là vào ngày lễ lớn của các tôn 
giáo. Nhiều lãnh đạo tôn giáo 
đã đến viếng thăm Tòa Giám 
mục, dùng cơm chay thân mật 
với Đức Hồng y, với các Đức 
Giám mục và Ban ĐTLT. 
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Ngược lại, phía Tòa Giám 
mục cũng hay nhờ Ban đến 
các chùa, thánh thất, nhà thờ 
Tin Lành để thăm viếng. Từ 
Tòa Giám mục, việc gặp gỡ, 
đối thoại với tôn giáo bạn tại 
các giáo hạt, giáo xứ ngày một 
nhân rộng. Nhiều chương 
trình bác ái hướng đến người 
nghèo, đồng bào bị lũ lụt phối 
hợp giữa giới Công giáo thành 
phố và các tôn giáo bạn ngày 
một nở rộ. Nổi bật nhất là sự 
cộng tác ở phòng khám từ 
thiện Tam Tông Miếu và 
phòng khám nhà thờ Phanxicô 
Xaviê (nhà thờ cha Tam). Đặc 
biệt, từ ngày 27.10.2011 cho 
đến nay, giáo phận thường 
xuyên tổ chức chương trình 
Hội ngộ liên tôn vào ngày 
27.10 đã quy tụ hàng trăm 
chức sắc, tín đồ đến từ các tôn 
giáo khác để cùng gặp gỡ, trao 
đổi và chia sẻ theo từng chủ đề 
chung. 

Để mối quan hệ thêm gần, 
để các tôn giáo hiểu nhau hơn, 
cha Bảo Lộc cùng ban ĐTLT 
còn cùng đạo hữu các tôn giáo 
thực hiện tập san Nhịp cầu 
tâm giao ấn bản hằng quý và 
website nhipcautamgiao.net. 
Tại hai kênh thông tin này, 

Công giáo thành phố và các 
tôn giáo bạn đã giới thiệu về 
giáo lý, đức tin, hoạt động... 
của mình qua các bài viết, hình 
ảnh khắc họa rõ nét về từng 
tôn giáo để làm phong phú hơn 
đời sống tâm linh của các tín 
đồ. “Có người Công giáo e sợ 
khi đối thoại sẽ bị cuốn hút xa 
rời niềm tin Kitô giáo. Nhưng 
qua những cuộc tiếp xúc, gặp 
gỡ với anh em tôn giáo bạn, 
nhiều người trong anh em 
chúng tôi đã cảm nhận những 
điều tốt đẹp, những giá trị của 
tôn giáo bạn, để rồi suy nghĩ, 
khám phá thêm sự độc đáo 
trong niềm tin của chính mình. 
Ví dụ khi chúng tôi tìm hiểu về 
từ bi, hỷ xả của anh em Phật 
tử, chúng tôi suy nghĩ thêm về 
Đức ái để rồi cảm nhận không 
chỉ “Yêu như Thầy” mà còn 
“hãy học cùng Thầy vì Thầy 
hiền lành và khiêm nhường 
trong lòng”. Đây là những giá 
trị, mà hình như xét về mặt đối 
ngoại thì người Kitô hữu nói 
chung và Kitô hữu Việt Nam 
nói riêng, chưa làm nổi bật hai 
đặc điểm mà Chúa Giêsu yêu 
cầu trong cách nghĩ, cách nói 
và hành động”, cha giải thích. 
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Là giáo sư Đại Chủng 
viện Thánh Giuse Sài Gòn và 
Giám học Học viện Mục vụ 
TGP TPHCM, cha Bảo Lộc đã 
đưa nhiều chương trình liên 
quan đến Thần học Tôn giáo, 
Đối thoại liên tôn (thực hành 
của môn Thần học Tôn giáo) 
đến các chủng sinh, tu sĩ và 
giáo dân. Để các tu sĩ, chủng 
sinh hiểu hơn và tự tin khi tiếp 
xúc với tôn giáo bạn, cha đã 
liên hệ với các tôn giáo khác 
để dẫn các chủng sinh tham 
quan các chùa, thánh thất... và 
tiếp xúc với lãnh đạo, tín đồ 
của các tôn giáo khác. “ĐTLT 
là phương thế để loan báo Tin 
Mừng. Đi đến các tôn giáo 
khác không phải để cải đạo mà 
là đối thoại trong cuộc sống. 
ĐTLT không chỉ dành riêng 
cho các vị lãnh đạo tôn giáo 
mà còn là trách nhiệm của 
giáo dân, vì chính những giáo 
dân mới là người tiếp xúc với 
các tín hữu tôn giáo bạn hằng 
ngày trong nhiều môi trường 
sống. Chỉ khi tiếp xúc và đối 
thoại với tín đồ các tôn giáo 
khác, bản thân được mời gọi 
bám chặt  hơn vào Chúa Giêsu 
để thấy những gì có nơi Chúa 
Giêsu mà mình chưa thể hiện, 
để canh tân lòng tin, gắn bó 

vào Chúa Kitô và sống như 
Chúa Kitô sống”, cha xác tín. 

Nhìn bề ngoài, cha Bảo 
Lộc có phần nhỏ bé và khiêm 
nhường nhưng theo Hòa 
Thượng Thích Thiện Tâm, 
Phó trưởng ban Trị sự thành 
hội Phật giáo TPHCM, đó là 
con người năng nổ, nhiệt tình 
và có kiến thức sâu rộng về 
các tôn giáo. Hòa thượng nhận 
xét: “Qua các bài phát biểu, 
những lần tiếp xúc tại các hội 
nghị và các chuyến thăm của 
Công giáo thành phố, tôi cảm 
thấy linh mục Bảo Lộc có rất 
nhiều đóng góp cho liên tôn 
thành phố đoàn kết và phát 
triển”. 

Về phần mình, cha Bảo 
Lộc luôn dành nhiều thời gian 
để tìm hiểu và học hỏi về tôn 
giáo bạn. Cha cũng thường 
được mời chia sẻ tại các thánh 
thất, cơ quan Phổ thông Giáo 
lý... để giúp các tín đồ tôn giáo 
khác hiểu hơn về giáo lý Công 
giáo. Trước mỗi bài phát biểu 
cha luôn cầu nguyện và dành 
nhiều thời gian để soạn bài, 
qua đó giúp cha hiểu hơn về 
giáo lý và công việc của họ, 
đồng thời củng cố đức tin của 
mình. Cha nhận định: “Sống 
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Đức tin một cách sâu xa đòi 
hỏi đi đến người khác. Tin 
tưởng và chân thật là hai yếu 
tố quan trọng trong cuộc đối 
thoại với các tôn giáo khác, để 
sinh hoa quả như lòng Chúa 
mong ước. Khi đến với anh chị 
em thuộc tôn giáo khác mà 
mình không tôn trọng người 
ta, không tin tưởng, còn mang 
thái độ độc tôn kiêu ngạo... thì 
mình chưa đủ thái độ nội tâm 
cần thiết để tạo bầu khí đối 
thoại trong tin tưởng và chân 
thành. Đây là một trong những 
thách đố đối với người môn đệ 
Chúa Kitô hôm nay”. 

Đức Hồng y Joseph 
Arinze, nguyên Chủ tịch Hội 
đồng Tòa Thánh đặc trách 
ĐTLT, đã nói cuộc đối thoại 
liên tôn là một con đường dài 
và đầy khó khăn, nhưng không 
phải vì thế mà chúng ta không 
dấn bước trên con đường này. 
Thật vậy, linh mục Bảo Lộc, 
Đặc trách Đối thoại Liên tôn 
TGP TPHCM, người mạnh 
dạn dấn thân trên con 
đường “liên tôn” đã tìm thấy 
tình huynh đệ, sẻ chia và đức 
tin Công giáo ngày một sâu xa 
và mãnh liệt hơn. 

 

 Người bạn không cùng tôn giáo 
 

⚫ Sister Maria, SPP Cù Lao Giêng 

 

Đã hơn 20 năm rồi mỗi khi bàn thảo về đề tài tôn giáo bạn hay 
đối thoại liên tôn thì hình ảnh người bạn thân không cùng tôn 
giáo năm xưa lại tràn về trong ký ức tôi. 

Tôi chưa bao giờ quên nhắc tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 
người bạn thân nhất của tôi từ thời còn là đệ tử sinh viên ở Sài 
Gòn những năm 2003 – 2007. Tôi vẫn còn nhớ như in thân hình 
gầy còm của người bạn không cùng tôn giáo ấy. Tuyết theo tín 
ngưỡng Phật giáo và thuộc gia đình nhà nho. Dù chỉ mới quen 
biết nhau từ ngày làm thủ tục nhập học vào trường Trung Ương 
III Thành Phố Hồ Chí Minh, nhưng tôi có cảm giác như chúng 
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tôi đã quen nhau từ lâu lắm dù cả hai đứa có nhiều những khác 
biệt. Tôi là người miền tây chính hiệu còn Tuyết là người gốc 
Bắc Năm Tư nhưng đã vào Sài Gòn từ lâu nên đã sớm thích nghi 
với lối sống hiện đại nơi Sài Thành. Vì thế, cách ứng xử, giao 
tiếp và văn hóa của bạn hoàn toàn khác biệt với tôi; Tuyết thì 
ngọt ngào, cầu kỳ và lãng mạn còn tôi thì thẳng thắn, giản dị và 
khô khan; Tuyết trắng như “tuyết” giống như bản chất tên gọi 
của cô ấy, trong khi tôi thì hoàn toàn ngược lại. Thế mà không 
hiểu vì sao chúng tôi lại sớm trở nên tâm đầu ý hợp, kết giao tình 
bằng hữu và cùng gắn bó với nhau trong một hành trình thời sinh 
viên với biết bao khó khăn, có lúc dường như chúng tôi phải “lên 
bờ xuống ruộng” nhiều lần. Tuyết luôn “đồng lao cộng khổ” với 
tôi trong mọi tình huống khó khăn nhất trong thời sinh viên, bạn 
ấy đã làm cho tôi nhiều điều tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của 
tôi mà trước đó tôi chưa hề gặp thấy nơi những người bạn thân 
của mình. Có thể nói, đối với tôi, Tuyết là người bạn trân quý 
nhất trong thời sinh viên mà tôi từng gặp. Tôi không quên những 
kỉ niệm tuyệt vời mang đậm dấu ấn tình thương của Chúa trong 
hành trình ơn gọi thời sinh viên ấy ngang qua sự đồng hành của 
người bạn này. Đây là một trong nhiều kỉ niệm khiến tôi không 
thể quên. Tôi lên Sài Gòn với đôi “chân ướt, chân ráo” và  mọi 
thứ gần như hoàn toàn lạ lẫm với tôi. Sơ phụ trách đề nghị tôi thi 
bằng lái xe mô tô để tiện cho công việc cộng đoàn. Tôi kêu: “Ôi, 
Chúa ôi tôi sẽ thi bằng lái kiểu gì khi chưa bao giờ bước lên xe 
máy dù chỉ một lần nhưng cuối cùng vì vâng lời, tôi cũng chấp 
nhận đăng ký thi bằng lái. Và rồi, chiều hôm ấy, tôi mượn xe 
Honda cộng đoàn qua trường Đại Học Kinh tế để tập chạy chuẩn 
bị cho ngày thi bằng lái sắp tới. Tôi thật sự không dám nhớ cái 
cảm giác kinh hoàng ngày đó là tôi đã té bao nhiêu lần trong lúc 
tập luyện. Chỉ sau một ngày tập lái là ngay hôm sau tôi phải thi 
chính thức. Tôi nhớ rõ, ngày hôm đó, tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm 
và Tuyết là người dẫn đường tôi đến chỗ thi. Tuyết động viên tôi 
bằng lời lẽ đầy khích lệ: “không sao đâu, rồi mọi sự sẽ ổn thôi”. 
Đến nơi, tôi được gọi tên ngay vào thi vòng đầu - phần lý thuyết 
với kết quả đạt 100 phần trăm. Thế là tôi đã vượt cạn vòng đầu 
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tiên thành công. Rồi tôi được gọi tên tiếp tục thi phần thực hành. 
Mới vào lái xe chưa đầy 2 phút, tôi đã để chân chạm đất 3 lần vì 
sợ té. Tôi vẫn còn nhớ rõ câu hỏi cực gắt lúc ấy của người chấm 
thi: “Cô kia, có biết chạy xe máy không mà đi thi bằng lái vậy?  
Thực tình, lúc đó, tôi rất muốn trả lời tiếng “không” hết sức vì sự 
thật tôi có biết lái xe mô tô đâu. Tôi nghĩ rằng lần này, mình rớt 
chắc và lúc đó tôi rất sợ, sợ đến độ muốn dừng lại ra về mà thôi. 
Nhưng nhìn Tuyết phất tay cổ vũ nhiệt tình, tôi không nỡ bỏ cuộc 
và cố tiếp tục để hoàn thành phần thi  của mình sau khi trải qua 
vòng số 8 kinh hoàng. Chúng tôi nôn nao chờ kết quả. Người ta 
gọi tên và thông báo tôi bị rớt phần thực hành, nhưng may mắn 
là họ  vẫn cho tôi cơ hội được thi lại vào đầu giờ chiều. Thế là 
suốt buổi trưa hôm ấy, giữa trời nắng gắt, Tuyết vẫn không về 
nhà, vẫn kiên nhẫn tập lái cho tôi và động viên tôi vượt lên chính 
mình. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Tuyết, tôi cũng hoàn thành 
phần thi thực hành của mình. Có thể nói lần giúp đỡ đầu tiên vô 
vị lợi này đã giúp tôi hiểu thế nào là tình bạn. Cũng từ ngày hôm 
ấy tình bạn của chúng tôi ngày càng trở nên thắt chặt hơn. Tuy 
nhiên, niềm vui ấy đã không kéo dài quá lâu, chỉ vỏn vẹn đúng 3 
năm, thì một ngày, tôi nhận được tin bạn ấy phải rời Việt Nam 
để định cư bên Mỹ, cảm giác buồn kinh khủng tràn ngập tâm thần 
như phải mất đi một thứ tình thân. Cũng thời điểm ấy, tôi được 
nhà dòng chính thức gọi vào nhà tập, đồng nghĩa rằng tôi đã mất 
liên lạc với người bạn thân ấy, tính đến hôm nay cũng hơn 17 
năm rồi. 

Tôi không quên Tuyết, càng không thể quên bài học quý giá 

mà người bạn ấy đã để lại cho tôi trong cuộc đời này. Tuyết đã 

cho tôi một cái nhìn và lối nghĩ tích cực hơn đối với người bạn 

khác đạo. Tôi đã thực sự thay đổi cái nhìn thiển cận trước đây 

của mình rằng, không nên giao thiệp và kết thân với những người 

không cùng niềm tin hay tôn giáo với mình. Tôi thường tỏ ra 

thành kiến và dè dặt với những người không cùng tín ngưỡng với 

mình. Có phải tôi cho rằng, chỉ có người công giáo mới có thể 

sống tốt chăng? Không hẳn như thế. Vì quả thật, kinh nghiệm 



TRUYỆN NGẮN – CHUYỆN PHIẾM ……………...……..…..………………….….…………   

98  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

 

cuộc đời sau hơn 20 năm sống như những người trưởng thành 

đức tin thực thụ, tôi đã phần nào hiểu rõ bản chất của vấn đề, sự 

thiện hảo và đạo đức thật của con người hoàn toàn không hệ tại 

ở chỗ họ đang thuộc thành phần tôn giáo nào. Không phải tôi tốt 

vì tôi là người Công giáo và cũng không phải tôi là người không 

tốt vì tôi là người Phật giáo hay Hòa Hảo hoặc bất kỳ tôn giáo 

nào. Cảm ơn Tuyết, vì ngang qua lối sống lương thiện và lòng tốt 

của bạn ấy, tôi biết trân quý hơn những giá trị tình bạn từ những 

người bạn không cùng niềm tin mang đến. Kinh nghiệm này giúp 

tôi càng đồng tình hơn với câu nói bất hữu của nhà triết gia người 

Pháp Jacques Maritain, năm 1970 mà tôi từng biết: “Tình bạn 

chân thật và thân thiết nhất có thể tồn tại giữa những người có 

suy nghĩ khác nhau về những vấn đề thiết yếu”. Vì thế, cả tôi và 

bạn đều không có quyền loại trừ bất kỳ ai không cùng tôn giáo 

với mình. Ngược lại, chúng ta được mời gọi để sống tình liên đới 

sâu xa với những người bạn khác đạo ấy, vì đó là một trong 

những dấu chỉ và phương cách lan tỏa tình hiệp nhất hữu hiệu 

nhất mà Giáo hội đang chờ đợi chúng ta, bởi lẽ, “tiếp xúc, đối 

thoại, hợp tác với những người theo các tôn giáo khác, là một 

trách nhiệm mà Công đồng Vatican II trao lại cho toàn thể Giáo 

hội như là một bổn phận và một thách đố”. (trích Tông huấn Giáo 

hội tại Á châu năm 2001).  

 

 



…………………………..…….………………………….…………………… HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 

TĨNH TÂM THÁNG 08 NĂM 2023  ⚫  99 

 

ã đến lúc chúng ta cần 
xem xét lại việc nuôi 

dạy con cái dựa trên sự vâng 
lời vì có một số điều phù hợp 
hơn với các giá trị Công giáo. 

Hồi đó tôi 22 tuổi, nghiêm 
túc ngồi hàng ghế trên, với đôi 
mắt mở to khi lần đầu tiên tôi 
nghe cha xứ nhắc nhở các bậc 
cha mẹ trong giáo xứ dạy con 
cái họ vâng lời “một cách 
nhanh nhẹn, vui vẻ, và trọn 
vẹn”. Cha khẳng định rằng khi 
làm như vậy, bậc cha mẹ sẽ 
giúp con cái của mình có 
nhiều khả năng vâng phục ý 
Chúa hơn khi trưởng thành. 
Tuy chưa làm mẹ, nhưng với 
hy vọng một ngày nào đó sẽ có 
được hạnh phúc này, nên tôi 
chăm chú lắng nghe và ghi 
chép cẩn thận bài học của cha 
xứ. 

Nhiều năm sau đó, khi trở 
thành một người mẹ, tôi đã 
gặp lại triết lý về sự vâng lời 

này hầu như trong tất cả các 
nguồn tài liệu về cách nuôi 
dạy con cái theo giá trị Kitô 
giáo mà tôi đã thấy. Giống như 
những người mới làm cha mẹ, 
tôi tìm kiếm một công thức 
đảm bảo sự hạnh phúc, thánh 
thiện và sức khỏe cho con trai 
của mình. Bị lấn át trước sức 
mạnh của tình yêu dành cho 
con, tôi tuyệt vọng bám víu 
vào bất cứ thứ gì có thể khiến 
tôi nghĩ rằng tôi kiểm soát 
được những gì có thể xảy ra 
với con. Cuối cùng, câu Kinh 
Thánh được các cha xứ và 
giáo viên này trích dẫn dạy 
rằng: “Hãy dạy đứa trẻ đi con 
đường nó phải đi, để đến tuổi 
già, nó vẫn không lìa bỏ” (Cn 
22, 6). Tất cả sách vở và 
những buổi hội thảo đều cho 
tôi hiểu rằng điều đó có nghĩa 
là tôi phải dạy con viết vâng 
lời mình. Nhưng đây là điều 
mà con trai tôi không hề có. 

Đ 
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Tôi không nghĩ chúng tôi 
là trường hợp bất thường. Tôi 
đoán là dù con cái họ 2 tuổi 
hay 22 tuổi, hầu hết các gia 
đình đều phải chấp nhận sự 
thật rằng việc nuôi dạy con cái 
tốt không đảm bảo là sẽ có một 
kết quả hoàn hảo. Đó là bởi vì 
trẻ em là con người đích 
thật—phức tạp và năng 
động—chứ không phải là 
người máy, nếu được lập trình 
chính xác, sẽ trở thành người 
được đảm bảo hành xử theo 
một cách nhất định. Tất cả 
chúng ta đều biết là có những 
bậc cha mẹ sống đạo rất tốt 
nhưng vẫn có những đứa con 
phải vật lộn một cách đau đớn 
khi trưởng thành. Chúng ta 
muốn có một công thức hữu 
hiệu bao nhiêu có thể, nhưng 
đơn giản là công thức ấy 
không tồn tại. Vậy thì, liệu 
việc theo đuổi mục tiêu nuôi 
dạy con cái như thế có thực sự 
hiệu quả không? Hoặc liệu có 
khi nào việc huấn luyện một 
đứa trẻ biết vâng lời lại là để 
thuận tiện cho người lớn, hơn 
là sự thực hành tốt nhất cho 
đứa trẻ chăng? 

Việc khảo sát các mô hình 
nuôi dạy con cái dựa trên sự 

vâng lời đưa ra vấn nạn: Phải 
chăng đỉnh cao hy vọng của 
chúng ta dành cho con cái là 
chúng sẽ phục tùng cách mù 
quáng những người có thẩm 
quyền? Điều này có vẻ không 
phải là công thức cho một xã 
hội lành mạnh hoặc an toàn. 

Kể từ lần đầu tiên được 
nghe giới thiệu về một mô 
hình vâng lời là “nuôi dạy con 
cái theo Kitô giáo”, tôi đã 
nhận nuôi 1 đứa con và sinh 4 
đứa con. Sau nhiều năm tìm 
kiếm con đường làm mẹ của 
riêng mình, giờ đây tôi nhận ra 
rằng điều tôi muốn dạy cho 
con không phải là để chúng 
vâng lời tôi hay bất kỳ ai khác 
một cách mù quáng; nhưng là 
chúng học cách phân định 
hoạt động của Chúa trong tâm 
hồn chúng, và trang bị cho 
chúng biết đưa ra những lựa 
chọn được bắt nguồn từ khả 
năng đồng cảm, dấn thân, 
quan tâm và học hỏi. Tôi 
muốn bọn trẻ nhận ra khi 
lương tâm của chúng cho thấy 
rằng trong trường hợp những 
người có thẩm quyền thiếu 
mục tiêu và kỹ năng giải quyết 
vấn đề thì chúng biết phải làm 
gì với vấn đề ấy. Tôi luôn tự 
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hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu đây 
thực sự là ý nghĩa của việc 
“dạy đứa trẻ đi con đường nó 
phải đi”? và dạy đứa trẻ nhận 
ra lương tâm của chính nó? 

Là một phụ huynh Công 
giáo, tôi tin rằng những giá trị 
này hoàn toàn phù hợp với đức 
tin của tôi. Trong gia đình, 
chúng tôi coi trọng giáo huấn 
xã hội Công giáo và xem đó là 
cơ sở cho việc chúng tôi hy 
vọng sống cuộc đời mình như 
thế nào. Điều này không phải 
vì lợi ích của các quy tắc như 
là một mục tiêu của chính nó 
mà bởi vì chúng tôi tin rằng 
những giáo huấn Công giáo về 
tính ưu việt của lương tâm—
cũng như về cộng đồng, sự 
tham gia, và công ích—diễn tả 
lòng nhân từ của Thiên Chúa 
đối với các mối tương quan 
của con người, và làm sao để 
sống hòa thuận với nhau cách 
tốt nhất. 

Trong bối cảnh gia đình, 
điều này dường như nhấn 
mạnh sự hợp tác hơn là sự 
vâng lời. Rõ ràng là chúng ta 
không thể cho phép con cái 
mình tự do quyết định cuộc 
sống của chúng; vì đôi khi 
chúng có những lựa chọn gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe, đến 
sự phát triển tương ứng, và 
đến sự an toàn của chúng (và 
có thể cả sự an toàn của người 
khác). Nhưng thay vì “đặt ra 
luật lệ” như một tiếng nói độc 
đoán từ bên trên, cha mẹ nên 
để con cái cùng nhau thiết lập 
các quy tắc của gia đình, như 
một tập thể. Bằng cách này, 
mọi người đều thấy có trách 
nhiệm với nhau. 

Trong gia đình, kể cả trẻ 
em, có thể cùng nhau quyết 
định những giá trị chung và 
sau đó lập ra các quy tắc gia 
đình để mọi người cùng tuân 
theo những giá trị đó. Ví dụ, 
ngoài những giá trị rõ ràng về 
sức khỏe, về sự phát triển não 
bộ cách thích hợp, và về sự an 
toàn, trong nhà chúng tôi, mọi 
người đều đồng ý rằng chúng 
tôi coi trọng lòng trắc ẩn, và sự 
tư duy phản biện. Vì vậy, khi 
ai đó cư xử không theo tiêu chí 
của lòng trắc ẩn, chúng tôi sẽ 
dẫn người ấy trở lại với những 
giá trị mà người ấy đã tuyên 
bố. Hoặc khi một đứa trẻ tranh 
luận với người lớn, chúng tôi 
có thể khuyến khích chúng 
hình thành một cuộc tranh 
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luận rõ ràng, miễn là phải có 
sự tôn trọng người khác. 

Một người bạn của tôi là 
nhà thần học, đã từng nói với 
tôi rằng từ “vâng lời” có 
nguồn gốc từ tiếng Latinh có 
nghĩa là “lắng nghe”, cô ấy 
cho thấy rằng từ “vâng lời” 
khởi nguyên được sử dụng 
trong bối cảnh tu dòng của nếp 
sống đan viện thời cổ xưa. 
Chúng ta không cam kết vâng 
lời một cách thiếu suy nghĩ với 
một nhân vật có thẩm quyền—
thậm chí đó là một vị thần 
linh! Trái lại, chúng ta cam kết 
lắng nghe nhau, lắng nghe 
công ích, và lắng nghe hoạt 
động của Thiên Chúa trong 
lương tâm của chúng ta. 

Rất khó để từ bỏ tư duy về 
sự vâng lời theo kiểu xưa cũ. 
Chúng ta càng quen với cách 
nuôi dạy con theo một cách 
nào đó thì càng mất nhiều thời 
gian để thay đổi. Dù thế, chắc 
chắn là luôn có ân sủng phát 
triển từ từ, và mọi sự sẽ ổn 
thôi. Hơn nữa, luôn có đó lời 
mời đối với sự tự nhận thức 
một cách lành mạnh khi chúng 
ta biết tự vấn về mong muốn 
kiểm soát của mình: Nó đến từ 

đâu? Nỗi sợ nào nuôi sống nó? 
Kết quả sẽ là gì? 

Thánh Inhaxiô Loyola 
dạy về những lợi ích thiêng 
liêng của sự dửng dưng, vốn 
là một thực hành rất có giá trị 
đối với các bậc cha mẹ. Dửng 
dưng không có nghĩa là chúng 
ta không quan tâm đến con cái, 
hoặc chúng ta để mình không 
bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc 
trước lựa chọn của bọn trẻ. 
Nhưng dửng dưng ở đây đó có 
nghĩa là chúng ta chấp nhận 
rằng có những điều vượt ra 
ngoài tầm kiểm soát của 
chúng ta, và rằng có một trí tuệ 
siêu phàm cao hơn trí tuệ của 
chúng ta rất nhiều. Lời dạy của 
thánh Inhaxiô mời gọi chúng 
ta thành tâm đánh giá những 
mong muốn, những thất vọng, 
và cảm xúc của mình mỗi 
ngày—để thực hành sự không 
dính bén với những kết quả cụ 
thể. Khi quyết tâm cởi mở với 
Chúa Thánh Thần theo cách 
này, chúng ta được lớn lên 
trong sự tự do nội tâm và từ 
đó, cũng biết mời gọi con cái 
bước vào sự tự do của chính 
chúng. 

Một trong những điều dễ 
bị tổn thương nhất trong việc 
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nuôi dạy con cái là cách nó 
phản ánh niềm tin sâu thẳm 
nhất và thường không được 
thừa nhận của chúng ta về bản 
thân. Cách chúng ta đối xử với 
bản thân sẽ luôn định hình 
cách chúng ta đối xử với con 
cái. Sự thất vọng, xấu hổ, và 
chỉ trích mà chúng ta cảm thấy 
đối với chính mình sẽ truyền 
vào các hành vi nuôi dạy con 
cái của chúng ta. Là những 
người có đức tin, một phần 
trong việc chăm sóc đời sống 
nội tâm của chúng ta chính là 
chúng ta phải sẵn sàng nhìn 
vào cái bóng của mình: những 
phần mà chúng ta đang sợ hãi 
hoặc bị tổn thương—và có thể 
chúng đã có từ thời thơ ấu. 
Tiếp cận những nơi tối tăm 
của mình với sự dịu dàng và 
lòng trắc ẩn của Chúa Kitô là 
điều cần thiết để chúng ta 
dừng lại việc truyền nỗi đau 
của chính mình sang con cái. 

Trong lãnh vực trị liệu 
tâm lý, điều này thường được 

gọi là “nuôi dạy lại đứa trẻ 
bên trong của bạn”. Ở một 
khía cạnh nào đó, điều này có 
lẽ tương tự như lời thúc đẩy 
của Chúa Giêsu rằng chúng ta 
phải “sinh lại” (Ga 3, 7). Khi 
mở lòng mời sự hiện diện của 
Thiên Chúa vào trong vết 
thương của mình, chúng ta có 
thể tìm thấy sự dịu dàng và 
thương xót đối với bản thân và 
được chữa lành. Đồng thời, 
trong tiến trình này, chúng ta 
mời người khác tham gia vào 
tiến trình chữa lành của chính 
họ. 

Được như thế, chúng ta có 
thể mạnh mẽ khẳng định rằng, 
để “dạy đứa trẻ đi con đường 
nó phải đi” không phải là 
chúng ta có thể kiểm soát được 
kết quả, mà là chúng ta đồng 
hành cùng với con cái, để mỗi 
người có thể học phân định, 
cho chính mình, tiếng nói của 
tình yêu.  

Shannon K. Evans 

Nt. Anna Ngọc Diệp 

Dòng Đa Minh Thánh Tâm 

Chuyển ngữ từ: uscatholic.org (08.12.2021) 

Nguồn: hdgmvietnam.com 
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GIÁO XỨ HỢP CHÂU: THÁNH LỄ THÊM SỨC 
 

Sáng 15/7/2023, Giáo xứ Hợp Châu - kênh 5b, thuộc Giáo hạt Tân 

Thạnh đã hân hoan chào đón Đức Cha và quý cha về hiệp dâng 

Thánh lễ Thêm Sức cho 51 con em của giáo xứ. 

  

 
  

Đức Cha nhắn nhủ với cộng đoàn Dân Chúa, cách đặc biệt là các 

em thiếu nhi với chủ đề: Đừng Sợ. 
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Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản cảm nhận được những lo lắng, 

sợ hãi của các bậc làm cha làm mẹ khi nhận thấy có nhiều mối nguy 

ảnh hưởng đến tương lai của các em. Ngài chia sẻ: trước năm 1975, 

sau 1975 và hiện tại có nhiều khác biệt. Sự phát triển của hệ thống 

đường sá, khoa học kỹ thuật, sự văn minh của hiện tại nhưng dường 

như môi sinh của con người bị ảnh hưởng là nguồn nước bị ô nhiễm, 

sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội,… 

  

Ngài đưa ra 3 lý do để nhấn mạnh người Kitô hữu Đừng Sợ: 

- Mỗi người là công trình của Thiên Chúa, hướng về sự thật, tình 

yêu và tự do. 

- Chúng ta thuộc về gia đình Chúa Kitô qua Hội Thánh, Giáo phận, 

giáo xứ. 

- Mỗi người có những lý tưởng mà được Thiên Chúa đặt để và cố 

gắng thực hiện theo Thánh ý Thiên Chúa. 

  

Bên cạnh đó, Ngài nhắn nhủ các em thiếu nhi Đừng Sợ vì có Chúa 

Thánh Thần ở cùng, Đừng Sợ vì luôn có nhiều người yêu thương 

và nâng đỡ các em.  

  

CÁO PHÓ: CHA CỐ GIUSE NGUYỄN TRỌNG KHANH 
  

Sinh 25/5/1945, tại Phục Lễ, Thái Bình 

Vào Tiểu chủng viện Chân Phước Liêm, năm1957, 

thuộc giáo phận Hải Phòng 

Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài gòn, năm 1964 

Chịu chức linh mục ngày 28/11/1970, tại Manila (Philippines), do 

Đức Giáo hoàng Phaolô VI 

 

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại 

- Giáo xứ Năng Gù: 1971-1972 

- Giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp: 1972-1974 

- Giiaso xứ Đồng Tâm : 1974 - 2010 
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- Giáo họ Tân Thành: 2010 - 2022 

- Hưu dưỡng tại Giáo họ Tân Thành kinh 3B 
  

Qua đời 11/07/2023, tại Tân Thành, kinh 3B 

Lễ an táng: 13/07/2023. Tại Giáo xứ Đồng Tâm kinh 3 B  
 

GIÁO HỌ AN THẠNH – LA VANG: THÁNH LỄ THÊM SỨC 
  

Vào lúc 9g00, ngày 09/7/2023, Chúa nhật 14 Thường niên Năm A, 

Đức Giám mục Giáo phận đến Ban Bí tích Thêm Sức cho một số 

con em trong giáo họ An Thạnh – La vang, thuộc giáo hạt Tân 

Thạnh.. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trong bài giảng, Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản chia sẻ về 

gương mẫu cũng như bài học từ Chúa Giêsu: Hãy đến và hãy học 

cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chính Đức 

Giêsu đã là gương mẫu qua việc quỳ xuống để rửa chân cho các 

môn đệ, trao tặng chính Thịt Máu Mình cho chúng ta. Bên cạnh đó, 

Đức Giám Mục Giuse sử dụng hình ảnh của nước gắn liền với khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long để nói đến sự hiền lành và khiêm 

nhường của mình để mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy đến và học 

sự khiêm nhường và hiền lành nơi Đức Kitô.  
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GIÁO XỨ THỨC HÓA: THÁNH LỄ THÊM SỨC 
 

Ngày 03/7/2023, mừng kính thánh Tôma tông đồ, giáo xứ Thức Hóa 

thuộc giáo hạt Tân Thạnh hân hoan chào đón Đức Cha, quý cha, 

quý thầy và quý khách về hiệp dâng thánh lễ.   

  

 
  

Vào lúc 9h30, Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản đã chủ tế 

Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 50 em thiếu nhi tại nhà thờ Thức 

Hóa, kênh 5a và 16 em thiếu nhi thuộc giáo xứ Tân Hóa. 

  

Đức Cha Giuse mời gọi sống niềm tin với Thiên Chúa trong bầu khí 

cộng đoàn. Cộng đoàn là gia đình, giáo xứ, giáo phận và giáo hội 

toàn cầu. Ngài cũng ước mong mỗi người hãy biết cử hành đức tin, 

sống đức tin và loan truyền đức tin.  
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NÔN NÓNG (St) 

 

Một người cha nọ không tìm thấy đồng hồ nên rất tức giận, tìm khắp 

nơi cũng không thấy. Đến khi ông ra ngoài rồi, con trai ông lặng lẽ 

vào phòng, chỉ một lúc sau đã tìm thấy chiếc đồng hồ. 

 

Người cha hỏi: “Sao con tìm được vậy?”. Cậu bé trả lời: “Con chỉ 

yên lặng ngồi xuống, một lúc sau con nghe thấy tiếng tích tắc của 

chiếc đồng hồ”. 

 

Bài học: Chúng ta càng nôn nóng tìm thì sẽ càng không tìm thấy 

thứ mà mình cần, chỉ khi “bình tâm tĩnh khí” lại thì mới nghe thấy 

được âm thanh từ những thứ xung quanh và từ trong tim. 

 
 

MẤT MỚI CÓ (St) 
 

Một vị sư phụ hỏi đệ tử: “Nếu các con phải nấu một ấm nước, lửa 

cháy được một nửa thì nhận ra không đủ củi để làm sôi ấm nước, 

vậy các con sẽ làm thế nào?”. Có đệ tử nói rằng sẽ nhanh chóng đi 

tìm củi, có người lại nói đi mượn củi, có người nói là đi mua củi. 

Vị sư phụ này nói: “Vì sao không đổ bớt nước trong ấm đi?”. 

 

Bài học: Mọi việc trong cuộc sống luôn không thể như ý được, có 

mất thì mới có được. 
 

 
 

https://thaydoicachnghi.com/20-cau-noi-se-giup-ban-kiem-che-cam-xuc-moi-khi-tuc-gian/
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ĐẮC ĐẠO (St) 

 

Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi Đắc Đạo, ngài làm 

gì? 

Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”. 

Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?” 

Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”. 

Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa Đắc Đạo?” 

Lão hòa thượng: “Trước khi Đắc Đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến 

gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; Đắc Đạo rồi, 

đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ 

nấu cơm”. 

 

Bài học: Tâm giản dị chính là Đạo. 
 

 
THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH (St) 

 

Quạ đen bay đến một cái cây thì gặp được bồ câu. Cả hai đều đậu 

trên cành cây nghỉ ngơi, bồ câu thấy quạ đen bay rất vất vả bèn quan 

tâm hỏi han: “Anh muốn đi đâu vậy?”. 

Quạ đen căm giận đáp: “Kỳ thực ta không muốn rời đi, nhưng người 

dân nơi này đều ghét bỏ tiếng kêu không hay của ta”. 

Bồ câu mới tốt bụng nói: “Đừng phí sức, nếu như anh không thay 

đổi được tiếng kêu của mình, thì dù bay đến đâu, anh cũng đều sẽ 

không được hoan nghênh đâu“. 

 

Bài học: Có những lúc, thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi 

chính mình. 

 
 

https://thaydoicachnghi.com/10-mau-truyen-ngan-trong-cuoc-song/

