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Anh chị em thân mến! 

ùng với Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Phận Long Xuyên bày 
tỏ lòng tôn kính Mẹ Maria trong tháng Hoa. Năm nay, 

năm 2023, vì là Năm Thánh Nhà Thờ Chánh Tòa, nên Thư 
mục vụ cổ vũ toàn thể Dân Chúa trong Giáo Phận tôn kính Mẹ 
Maria với tước hiệu “Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội”. 

Anh chị em thân mến! 

Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của 
tước hiệu Mẹ Giáo Hội. Vào năm 1964, khi bế mạc kỳ họp thứ 
III của Công Đồng Vatican II, Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô 
VI đã chính thức dành cho Mẹ Maria danh hiệu “Mẹ Giáo 
Hội”. Sau đó, vào năm 1980, tước hiệu “Đức Mẹ là Mẹ Giáo 
Hội” này đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ 
sung vào trong Kinh Cầu Đức Bà, cụ thể là vào vị trí thứ hai 
sau tước hiệu “Đức Mẹ là Mẹ Chúa Kitô”. Và vào ngày 11 
tháng 02 năm 2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết định 
thiết lập lễ Đức Maria - Mẹ Giáo Hội, được cử hành vào ngày 
Thứ Hai sau Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và 
năm nay sẽ vào ngày 29/05/2023. 

Theo Tin Mừng, trong trình thuật biến cố Truyền Tin (Lc 
2,26-35), Đức Maria đã “xin vâng” khi được kêu mời góp 
phần xây dựng Nước Thiên Chúa, mà sau này sẽ được khai mở 
với sự hình thành của Giáo Hội. Tại Cana (Ga 2,2-11), khi ngỏ 
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lời với Con xin thi hành quyền năng cứu thế của Người, Đức 
Maria đã góp phần cơ bản vào việc giáo dục đức tin cho cộng 
đoàn các môn đệ đầu tiên và đã hợp tác trong việc khai mở 
Nước Chúa, một nước được đặt “mầm giống” và “khởi điểm” 
nơi Giáo Hội (LG 5). Trên Núi Sọ (Ga 19,25-27), Đức Maria 
kết hợp với hy lễ của Con và đã góp phần vào công trình cứu 
chuộc dưới hình thức sinh ra nhân loại mới khi đón nhận lời 
trăng trối của Chúa Giêsu: “Này là con Bà… Này là Mẹ Con”. 
Khi Chúa Giêsu đã về trời, và Chúa Thánh Thần chưa hiện 
xuống, Tông Đồ Công Vụ (Cv 1,14; 2,3-4) nhắc tới sự hiện 
diện của Mẹ Chúa Giêsu trong cộng đoàn đầu tiên ở 
Giêrusalem, hình bóng của Giáo Hội. 

Sau khi đã tuyên bố Đức Maria là “thành viên trổi vượt” 
là “kiểu mẫu” và là “gương sáng”, Hiến chế Lumen Gentium 
của Công Đồng Vaticanô II viết: “Ðức Maria đã cộng tác cách 
rất đặc biệt vào công trình của Ðấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng 
phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự 
sống siêu nhiên cho các linh hồn” (LG, số 61). Quả thật, nhờ 
sự vâng lời của Đức Maria, Giáo Hội có một gương mẫu để 
sống theo ý muốn của Chúa Cha. Nhờ đức tin của Mẹ, Giáo 
Hội học được cách đưa Đức Kitô đến với thế giới. Nhờ đức 
cậy của Mẹ, Giáo Hội học được cách trông cậy vào Chúa. Và 
nhờ đức ái của Mẹ, Giáo Hội học được con đường cứu rỗi. 

Như vậy, tước hiệu “Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội” gợi lên 
mẫu tính thiêng liêng của Đức Mẹ, một đặc tính gắn liền với 
bản tính là Mẹ của Giáo Hội. Lễ Đức Maria là Mẹ Giáo Hội 
thúc đẩy lòng sùng kính Đức Mẹ, bởi vì lễ này giúp chúng ta 
hướng về Đức Mẹ là mẫu gương cho cả nhân loại, đặc biệt là 
các tín hữu. Mẹ là chi thể “ưu tú nhất... và nguyên tuyền nhất 
của Giáo Hội” (LG, số 53).  
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Anh chị em thân mến, 

Giáo Hội địa phương Long Xuyên của chúng ta luôn dành 
cho Mẹ Maria một vị trí quan trọng trong đời sống và sinh hoạt 
đạo đức của cộng đoàn Giáo Phận. Thật vậy, Giáo Phận được 
trao phó cho sự bảo trợ của Mẹ Maria với tước hiệu “Nữ 
Vương Hòa Bình” được tôn kính vào ngày 01/01 hàng năm. 
Nhà thờ Chánh Tòa, nhà thờ mẹ của các nhà thờ trong Giáo 
Phận, được dâng kính Đức Mẹ với tước hiệu “Đức Maria Trinh 
Nữ Vương” được tôn kính vào 22/08. Chính nhà thờ Chánh 
Tòa đã được cung hiến vào lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 
15/08, mà năm nay kỷ niệm kim khánh cung hiến 1973-2023. 
Ngoài ra, trong Giáo Phận có những điểm quy tụ các tín hữu 
với chương trình hành hương tôn kính Đức Mẹ như tại giáo xứ 
Hòn Chông vào ngày tết Dương lịch 01/01, tại giáo xứ Cồn 
Trên dịp đầu năm âm lịch mùng 10 tết, tại giáo xứ Tân Hiệp 
vào ngày 13/05, tại Núi Trầu giáo xứ Hòa Giang vào thứ Bảy 
cuối tháng Năm, tháng Hoa và tháng Mười, tháng Mân Côi. 
Và, theo truyền thống, trong mọi nhà thờ và nhà nguyện đều 
có ảnh tượng Đức Mẹ, cũng như trong khuôn viên nhà thờ, 
nhiều giáo xứ có đài Đức Mẹ, để các tín hữu tỏ lòng tôn kính 
Mẹ Maria. Hiện tại, trong số trên 220 nhà thờ trong Giáo Phận, 
có 86 nhà thờ nhận Đức Mẹ là Đấng Bảo trợ. Phổ biến hơn, 
trong các gia đình Công Giáo, luôn có tượng ảnh Mẹ Maria và 
hằng ngày vẫn có những lời kinh Mân Côi vang lên tôn kính 
Mẹ.  

Với lòng tôn kính Mẹ Maria cách đặc biệt, Giáo Phận xác 
tín với lời tuyên bố của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
II, “với mẫu tính trong Chúa Thánh Thần, Đức Maria ôm lấy 
từng người trong Giáo Hội, và ôm lấy từng người qua Giáo 
Hội (Redemptoris Mater, số 47).  
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Tiếp tục truyền thống của Giáo Phận tôn kính Mẹ Maria 
là Mẹ Giáo Hội, Thư mục vụ này khích lệ và cổ vũ lòng tôn 
kính Mẹ Maria trong tháng Hoa năm nay (2023), với những đề 
nghị sau đây:  

1) Các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, giáo điểm được cổ vũ 
tổ chức Dâng Hoa tôn kính Mẹ trong tháng Hoa. Năm nay, 
chúng ta đặc biệt quan tâm đến huấn luyện lòng tôn kính Đức 
Mẹ cho các thiếu nhi, như luyện tập cho thiếu nhi dâng hoa, 
cho ca đoàn thiếu nhi hướng dẫn cộng đoàn hát thánh ca khi 
dâng hoa. Chúng ta cố gắng tổ chức tập luyện và thực hiện việc 
dâng hoa theo hướng dẫn của Giáo Phận về việc thực hiện các 
việc đạo đức bình dân. 

2) Kết hiệp với dâng hoa tại nhà thờ, các gia đình được 
khích lệ thực hiện Giờ Kinh Gia Đình. Để gây ý thức cho thế 
hệ con cháu, các bậc phụ huynh huấn luyện thế hệ trẻ trong gia 
đình bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ bằng cách trao trách nhiệm 
cho con cháu trang trí bàn thờ tôn kính Đức Mẹ trong gia đình. 

3) Đặc biệt, vào ngày 29/05 năm nay, các giáo xứ, giáo 
họ được mời gọi tổ chức các sinh hoạt tôn giáo đặc biệt tôn 
kính Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, như cử hành 
Thánh Lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội (theo lịch Công Giáo), 
dâng hoa, lần chuỗi, kiệu rước tượng ảnh Đức Mẹ, hành hương 
tôn kính Mẹ… Rất khích lệ liên giáo xứ hay giáo hạt tổ chức 
ngày lễ này, để Giáo Phận hiệp thông với nhau tôn kính Đức 
Mẹ là Mẹ Giáo Hội địa phương Long Xuyên. 

4) Kết hợp với việc dâng những bông hoa thiên nhiên cho 
Mẹ Maria, mọi thành phần dân Chúa được mời gọi dâng 
những bông hoa của lòng bác ái, được cụ thể hóa bằng sự 
quảng đại đáp ứng nhu cầu vật chất của anh chị em nghèo khổ 
chung quanh ta, như thực phẩm, nhà ở, quần áo, thuốc men… 
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Hơn nữa, chúng ta được khuyến khích dành thời gian đi thăm 
viếng, an ủi, chăm sóc những người già cả, neo đơn, bệnh tật…  

Anh chị em thân mến, 
Xin dâng lên Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội Giáo Phận Long 

Xuyên của chúng ta như những bông hoa muôn màu muôn sắc 
để tôn kính Mẹ. Ước mong Mẹ vui thích hiện diện giữa đoàn 
con của Mẹ và xin Mẹ luôn chúc phúc, đồng hành, và bảo vệ 
mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Phận được hiệp nhất, 
bình an và thánh thiện trong cuộc hành trình đức tin tại trần thế 
này.  

 + Giuse Trần Văn Toản 

 Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên
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àng về cuối đời, tôi càng nhận thức rõ hơn về những giới 
hạn của mình, cách riêng là 3 giới hạn sau đây. 

1. 
Giới hạn về sự nhận biết ơn Chúa ban cho tôi. 

Xưa, trên bờ giếng Giacóp, Chúa Giêsu đã nói với người 
phụ nữ Samaria rằng: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa 
ban cho chị” (Ga 4,10). Với lời đó, Chúa Giêsu cho người phụ 
nữ thấy chị chưa thực sự nhận ra ơn Chúa ban cho chị. 

Ơn Chúa ban cho tôi rất nhiều, thuộc phần hồn và phần 
xác, trong mọi lãnh vực. 

Nói theo ngôn từ Phúc Âm, những ơn Chúa ban cho tôi đủ 
loại đó có thể ví như những nén bạc, mà Chúa trao cho tôi, để 
tôi sinh lời (x. Mt 25,14-28). Tôi có dùng những nén bạc đó, 
để làm cho tôi nên người tốt, có lợi cho phần rỗi của mình và 
của người khác, cũng như cho Nước Chúa không? 

Tôi phải lương thiện nhìn nhận rằng: Trong việc nhận ra 
ơn Chúa ban, tôi đã có nhiều giới hạn. 

Biết bao lần, những niềm vui và những thành công thì 
được tôi nhìn nhận là ơn Chúa, còn những đớn đau và những 
thất bại thì không nhận là ơn Chúa, đang khi chính những đớn 
đau và những thất bại lại chính là cơ hội Chúa gởi tới để Chúa 
ban cho tôi những ơn cao quý. 

C 



 …………………………..……………………………………………………….…..…………………………  TU ĐỨC 

TĨNH TÂM – THÁNG 5&6 GIÁO PHẬN LONG XUYÊN  ⚫  9 

Biết bao lần, những người giàu sang đến với tôi để tặng 
quà cho tôi, thì tôi cho là ơn Chúa ban, còn những người nghèo 
khổ đến với tôi để xin cầu cứu, thì tôi không cho là ơn Chúa, 
đang khi họ chính là địa chỉ chính xác Chúa đợi, để bất cứ sự 
gì tốt tôi làm cho họ, đều sẽ được Chúa kể như là làm cho chính 
Chúa. 

Biết bao lần, Chúa gởi đến cho tôi những biến cố, những 
con người, những sự việc kêu gọi tôi sửa mình, để trở nên 
người đạo đức hơn. Nhưng tôi không quan tâm, vẫn dửng 
dưng, vẫn bỏ lỡ cơ hội. 

2. 
Xưa, Chúa Giêsu đến với các người đồng hương, rao giảng 

Tin Mừng, nhưng họ không nhận ra Người là Tin Mừng, họ 
xua đuổi Người. 

Xưa, Chúa Giêsu trừ quỷ và làm nhiều phép lạ, để làm 
chứng Người là Tin Mừng cứu độ. Nhưng bao người có đạo 
thời đó, chính các thượng tế và Thượng Hội Đồng cũng không 
tin nhận Người, thậm chí còn tìm cách giết Người. 

Rất có thể, Chúa Giêsu cũng đang đến giữa lịch sử hôm 
nay và đang làm nhiều phép lạ. Nhưng biết đâu nhiều người, 
trong đó có tôi, vẫn không nhận ra Người. 

Giới hạn trong sự nhận ra ơn Chúa luôn vẫn mãi tồn tại. 
Biết đâu giới hạn đó nơi tôi đang trong tình trạng trầm trọng. 

3. 
Một giới hạn nữa nơi tôi cũng có thể trong tình trạng 

trầm trọng, đó là giới hạn về sự khôn ngoan. 

Phúc Âm dạy tôi phải rất khôn ngoan. Khôn ngoan trước 
hết là trong những ưu tiên phải chọn cho đời mình. 
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Ưu tiên lo cho phần rỗi linh hồn. Chúa phán: “Được mọi 
sự thế gian, mà mất linh hồn, thì nào được ích gì?” (Mt 16,26). 

Ưu tiên biết sợ Chúa. Chúa phán: “Anh em đừng sợ những 
kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh 
em hãy biết sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác anh em 
trong hoả ngục” (Mt 10,28). 

Ưu tiên thực thi ý Chúa. Chúa phán: “Không phải bất cứ 
ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời 
cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý của Cha Thầy là Đấng ngự 
trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). 

Thêm vào sự khôn ngoan về chọn ưu tiên, Chúa cũng đòi 

phải khôn ngoan trong thái độ sống: 

Chúa phán: “Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy 

sói. Anh em phải khôn như con rắn và đơn sơ như chim bồ 

câu” (Mt 10,16). 

Phúc Âm cho thấy: Cũng là việc rao giảng, cũng là việc 

làm phép lạ chữa bệnh, cũng là việc trừ quỷ, nhưng Chúa Giêsu 

có lúc làm những việc đó ở nơi này mà không làm ở nơi khác, 

có lúc làm ở thời điểm này, mà không làm ở thời điểm khác. 

Đó là bài học về sự khôn ngoan trong thái độ sống. 

Một bài học nữa Chúa dạy tôi về sự khôn ngoan trong 

mục vụ. Chúa phán: “Ách tôi thì êm ái, và gánh tôi thì nhẹ 

nhàng” (Mt 11,30). Với lời đó, Chúa muốn những môn đệ 

Chúa đừng bao giờ làm cho bất cứ ai lầm tưởng: Theo đạo 

Chúa là phải mang lấy những gánh nặng, nhưng trái lại sẽ cảm 

thấy cuộc sống đạo là êm ái, là nhẹ nhàng. Sự khôn ngoan đó 

trong mục vụ của Chúa luôn cảnh giác tôi về các thứ mục vụ 

chồng chất những gánh nặng về luật lệ không cần thiết. 
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Giới hạn về sự khôn ngoan nơi tôi là thế nào? Tôi nhìn 

nhận là có nhiều. Nếu tôi không thận trọng, giới hạn đó cũng 

có thể trở nên nguy hiểm. 

4. 
Giới hạn nguy hiểm nữa nơi tôi là giới hạn về sự tỉnh 

thức. 

Từ ít lâu nay người ta nói nhiều đến dấu chỉ thời đại. Dấu 

chỉ thời đại thường là những khác thường xảy ra trong lịch sử, 

thí dụ sự kiện Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đức Phanxicô xuất 

hiện kéo chú ý nhiều người về cải cách trong lãnh vực đạo đức, 

mục vụ và truyền giáo. Rất nhiều người nhìn Ngài mà hiểu về 

hướng thời đại. 

Xưa Chúa Giêsu phán với các người Pharisêu và Sađốc 

rằng: “Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời 

điểm thì các ông lại không cắt nghĩa nổi” (Mt 16,3). Nếu tôi 

không cố gắng, tôi cũng sẽ bị Chúa trách như thế. 

Một tỉnh thức nữa, tôi rất sợ tôi cũng có nhiều giới hạn, đó 

là tỉnh thức về bổn phận liên đới. 

Chúa dạy tôi về bổn phận liên đới trong dụ ngôn người 

phú hộ và người ăn mày Ladarô (x. Lc 16,19-31). Nhà phú hộ 

hưởng thụ tối đa những gì ông có, như địa vị cao sang, của cải 

dư thừa, bạn bè quý tộc, với những tiệc tùng ngày nọ sang ngày 

kia. Đang khi đó, ngay ở cửa nhà ông, có một người ăn mày 

nằm đó, bệnh tật, đói khổ, cô đơn. Nhà phú hộ coi mình như 

không có bổn phận gì với người ăn mày đó. Nhưng, sau khi 

chết rồi, Chúa xét xử ông rất công minh về bổn phận liên đới 

của ông với người ăn mày. Ông bị ném xuống hoả ngục, đời 

đời sẽ phải ở đó. 
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Dụ ngôn trên đây đòi tôi phải tỉnh thức rất nhiều về bổn 

phận liên đới của tôi với những người nghèo khổ, bệnh tật, cô 

đơn xung quanh tôi. 

Một tỉnh thức nữa, mà Chúa hay nhắc tôi trong Phúc Âm 

là tỉnh thức đón giờ Chúa gọi về đời sau. Có thể sẽ có những 

bất ngờ. Nếu không tỉnh thức, tôi sẽ phải lãnh lấy những hậu 

quả khủng khiếp đời đời. 

Nhưng từ đây đến khi chết, tôi sẽ gặp nhiều bất ngờ, trong 

đó có những bất ngờ đau đớn và khủng khiếp. Nếu tôi không 

tỉnh thức, những bất ngờ đó có thể sẽ tàn phá đời tôi và tương 

lai của Hội Thánh. 

5. 
Tôi xin tạm dừng ở đây, để cảm tạ Chúa đã cho tôi thấy 

những giới hạn của tôi. Cảm tạ đi đôi với sám hối. Tất cả đều 

dựa trên đức tin. 

Tôi tin ở Chúa, mà không có giới hạn nào. Tin như trẻ thơ 

trong lòng người mẹ, người cha của mình. Tin tuyệt đối, tin 

vững vàng. 

Tin của tôi là gặp gỡ Chúa Kitô, vâng lời Người là gắn bó 

mật thiết với Người. Tin của tôi là dấn thân bước theo Chúa 

Kitô sống yêu thương phục vụ. 

Tin của tôi là phó thác mình cho Chúa với nhận thức mình 

tội lỗi, yếu đuối, hèn hạ và với xác tín Chúa là tình yêu giàu 

lòng thương xót.  
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Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh, A 

Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12 

 

CĂN NHÀ PHỤC SINH 

 

ơn bao giờ hết, ngày hôm nay người ta phải vật lộn và 
đối diện với nơi ăn chốn ở. Ngày xưa vấn nạn này cũng 

có, nhưng không đến nỗi như bây giờ. Thực tế cho thấy, bên 
cạnh những con người khốn đốn vất vả với nơi ăn chốn ở, lại 
là những đại gia. Họ không ở trong những căn nhà bình thường 
như bao người khác, mà ở trong những căn biệt thự đắt tiền, 
đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn thừa nhu cầu sử dụng của gia 
đình. 

Thực ra, chuyện giàu nghèo là chuyện hết sức bình thường 
trong cuộc đời. Ai may mắn thì được ở nơi rộng rãi. Người 
kém may mắn thì ở chỗ nhỏ. Nơi ta ở có thể là biệt thự hay túp 
lều. Nhưng cuối cùng ai cũng vậy, không ai thoát khỏi cái nơi 
ở cuối cùng như nhau: chỉ dài độ 2 mét, bề ngang 1 mét, sâu 
dưới lòng đất; hay chỉ nằm gọn trong cái hũ cỏn con mà thôi. 

Hóa ra thân phận con người chỉ là tạm bợ, là phận tầm gửi 
nơi cõi tạm này mà thôi. Vậy thì sau cái cõi đời tạm bợ này, 
mình sẽ đi về đâu? Thưa, ta đi về đâu thì còn tùy thuộc vào 
quan niệm và cách sống của ta hôm nay. Có người bảo rằng 
chết là hết. Có người bảo rằng chết để đầu thai ở kiếp sau. Nếu 

H 
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ăn ở ngay lành, thì sẽ được đầu thai thành người tốt. 

Với niềm tin Kitô giáo, chúng ta tin xác loài người ngày 
sau sẽ sống lại. Niềm tin ấy là điều thách thức lớn lao đối với 
nhiều người, nhất là những người không tin. Ngay thời Chúa 
Giêsu, người ta cũng đã đặt vấn nạn của đời sau. Kết quả là có 
những người không tin và chống đối Chúa ra mặt. 

Có thể nói, trang Tin Mừng hôm nay là lời trăng trối, là 
lời an ủi, là lời xác tín của Chúa Giêsu với các môn đệ và anh 
chị em chúng ta: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên 
Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. 
Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho 
anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và 
đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”. 

Là con người, ai cũng muốn đi tìm cho mình một nơi trú 
ngụ thật tốt, thật an toàn. Điều này hoàn toàn chính xác, vì đó 
là nhu cầu hết sức cần thiết của đời người. Thế nhưng căn nhà 
mà ta cần tìm hơn cả, lại là căn nhà ở sau cõi đời tạm bợ này. 
Để được vào nơi ăn chốn ở như Chúa Giêsu mời gọi, không 
phải là chuyện giản đơn. 

Thực tế cho thấy, để có được căn nhà vật chất tạm bợ này, 
ta đã phải nỗ lực cả đời, thì để được căn nhà đời sau mà Chúa 
Giêsu hứa cho ta, ta càng phải nỗ lực tìm kiếm và xây dựng 
từng ngày. 

Căn nhà mà Chúa Giêsu nói, không phải là căn nhà vật 
chất được xây bằng gỗ đá, nhưng được xây trên nền tảng là 
chính Chúa. Nơi đó chỉ có một chất liệu cần mà thôi, đó là tình 
yêu. Nếu ta có tình yêu, ta sẽ có một chỗ ở hạnh phúc vĩnh viễn 
trên Nước Trời, mà không phải mất tiền mua. Vậy nếu như 
hôm nay ta chọn cho mình một quê hương hạnh phúc thật ở 
trên Trời, thì tất cả những áp lực của cõi đời tạm này sẽ chẳng 
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có nghĩa lý gì cả. Mọi sự rồi cũng sẽ qua đi. 

Lạy Chúa là nơi nương ẩn an toàn của con, xin củng cố 
đức tin cho con, để con không xao xuyến trước những thử 
thách đang xảy ra. Xin cho đức tin của con được lớn lên mạnh 
mẽ, để con luôn hướng tâm hồn lên tới Chúa. Và yêu mến 
những sự trên Trời.  

 

Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh, A 

 Cv 8, 5-8. 14-17; 1Pr 3, 15-18; Ga 14, 15-21 

 

TÂM HỒN PHỤC SINH 

 

ha Anthony de Mello kể câu chuyện vui: Một hôm đang 
lúc vui đùa với các Thiên Thần, Thiên Chúa đã đặt cho 

họ một câu hỏi: “Ta muốn chơi “trò trốn tìm” với loài người. 
Các ngươi nghĩ xem, đâu là nơi ẩn trốn tốt nhất, mà loài người 
khó lòng tìm được Ta?” 

Thế là các Thiên Thần tranh nhau giải đáp. Vị thì nói là 
Chúa hãy ẩn trốn ở đáy biển sâu. Không ai lặn xuống đó được! 
Vị khác đề nghị là Chúa hãy ẩn mình trên những đỉnh núi cao 
chót vót, rất khó tìm. Vị khác nữa thì bảo, Chúa hãy ẩn khuất 
giữa những lớp mây trời. Loài người không tài nào vươn 
tới…”. Cuối cùng, Chúa chỉ cười và bảo: “Sai hết. Ta thấy rằng 
chỗ ẩn mình mà loài người ít ngờ nhất, đó là ngay trong tâm 
hồn họ!” 

Thực vậy! Xưa kia Thánh Augustinô đã khắc khoải đi tìm 
Chúa suốt cả mấy chục năm, nhưng chẳng gặp được Chúa, nên 
Augustinô cảm thấy khắc khoải triền miên. Mãi đến năm ba 

C 
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mươi tuổi, Augustinô mới được ơn nhận biết Chúa ở ngay 
trong tâm hồn mình. Bấy giờ tâm hồn Augustinô tràn ngập 
hạnh phúc; nhưng đồng thời Ngài cũng tỏ vẻ nuối tiếc, vì biết 
mình biết Chúa quá muộn. Augustinô tâm sự: "Lạy Chúa, con 
yêu Chúa quá muộn màng. Chúa vẫn ở trong con, đang khi 
con cứ mải lo tìm Chúa ở bên ngoài". 

Cũng như Augustinô, nhiều lúc ta đi tìm Chúa khắp nơi, 
đang khi Chúa vẫn ở trong tâm hồn mình. Chính Chúa Giêsu 
đã quả quyết điều này: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. 
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở 
trong người ấy". 

Như vậy, ta không cô đơn, vì ta có Chúa ở cùng. Chúa ở 
với ta một cách vô hình, nhưng rất hữu hiệu và sống động. 
Chúa ở với ta một cách gần gũi ngay trong chính linh hồn 
mình. Ta không còn phải gặp Chúa ở đâu xa. Vì thế, ta có thể 
thưa chuyện với Chúa mọi nơi, mọi lúc. 

Điều kiện duy nhất để được Thiên Chúa ở cùng, đó là “đón 
nhận Chúa”. Đón nhận Chúa bằng việc yêu mến Chúa. Đón 
nhận Chúa bằng việc tuân giữ các giới răn của Chúa. Dĩ nhiên, 
tuân giữ Lời Chúa và các giới răn của Chúa không phải là vì 
sợ, như giữ luật giao thông, luật thi cử, luật kinh doanh… mà 
giữ vì lòng yêu mến Chúa. 

Vậy, cho tới hôm nay Thiên Chúa đã có “chỗ ở” trong 
linh hồn ta chưa? Hay nói cách khác, ta đã “cấp sổ đỏ” cho 
Chúa chưa? Câu trả lời tuỳ thuộc vào việc ta có thực sự yêu 
mến và tuân giữ Lời Chúa hay không. 

Hơn nữa, ta đã ý thức và phát triển tình thân hữu với “vị 
thượng khách” của ta là chính Chúa chưa? Câu trả lời: để thực 
hiện được điều đó, ta “cần có một tấm lòng”, một tấm lòng 
yêu mến dành cho Chúa, như lời Ngài nói: "Ai yêu mến Thầy, 
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thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy 
và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy". 

Như thế, một tâm hồn phục sinh là tâm hồn có Chúa ở 
cùng. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta ngày một yêu mến 
Chúa nhiều hơn, bằng việc lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, để 
nhờ đó, tâm hồn chúng ta, cuộc sống chúng ta luôn đầy ắp sự 
hiện diện của Chúa. Chúa ở trong ta. Ta ở trong Chúa. Còn 
hạnh phúc nào hơn? 

"Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng. Chúa vẫn ở 
trong con, đang khi con cứ mải lo tìm Chúa ở bên ngoài" 
(Thánh Augustinô).  

 

 

Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu lên Trời, A 

Cv 1,1-11; Êp 1,17-23; Mt 28,16-20 

 

QUÊ HƯƠNG VĨNH PHÚC 

 

rần gian không phải là căn nhà vĩnh viễn, hay đích cuối 
cùng của chúng ta. Chúng ta chỉ đi ngang qua, ghé qua 

trái đất một thời gian mà thôi. Kinh Thánh dùng những chữ “lữ 
khách, kẻ đi đường, người hành hương”, để mô tả cuộc sống 
ngắn ngủi của chúng ta trên trái đất này. Thánh Phêrô viết: 
“Nếu anh em gọi Người là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính 
sợ mà sống đời lữ khách này” (1Pr 1,17). 

Ngày nay, đời sống kinh tế phát triển, phương tiện giao 
thông thuận tiện, làm cho người ta thích đi du lịch. Những cuộc 
du lịch thường không kéo dài. Trong suốt chuyến du lịch, 

T 
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người ta phải có nơi trọ qua đêm. Người giầu thì ngủ ở khách 
sạn. Người nghèo thì ở nhà trọ bình dân. Dù khách sạn có sang 
trọng đến đâu và đầy đủ tiện nghi đến mức nào chăng nữa, thì 
cũng không ai chọn nơi ấy là quê hương của mình. Người ta 
chỉ trọ qua đêm, để rồi lại lên đường đi đến một nơi khác. 

Còn trần gian này thì sao? Có là quán trọ không, hay là nơi 
ở vĩnh viễn? Thưa, trần gian này chỉ là chỗ tạm trú, là trạm 
dừng chân trên hành trình tiến về đời sau. Thế nên một người 
đang sống trên đời, thực ra chỉ là một “khách trần”. Mấy mươi 
năm sống cũng chỉ là một quãng thời gian tạm trú. Thế nhưng 
phần đông chúng ta đều nghĩ mình là ông chủ, là bà chủ nơi 
quán trọ cuộc đời này. Vì thế, ta lao tâm khổ trí ngày đêm. Ta 
bày ra trăm mưu ngàn kế để tranh giành nhau, để chiếm đoạt 
cho thật nhiều. Mấy ai nghĩ đến lúc mình đột ngột hết thời hạn 
tạm trú, phải lìa khỏi quán trọ này ngay lập tức với hai bàn tay 
trắng. 

Hôm nay cám ơn Chúa, ta còn sống trên mặt đất. Mình 
đang là khách của quán trọ trần gian. Nhưng ta hãy có cái nhìn 
hướng lên trời cao. Hướng lên trời cao, để biết rằng quê hương 
vĩnh cửu của ta ở trên Trời. Nơi đó, có Chúa Giêsu đang ngự 
bên hữu Chúa Cha; và nơi đó ta có “sổ đỏ”, có “nơi ở vĩnh 
viễn” đúng nghĩa nhất. Còn trần gian này chỉ là nơi ta tạm trú. 
Xưa nay chẳng có ai có địa chỉ thường trú vĩnh hằng trên trái 
đất này. 

Hướng tâm hồn lên trời cao, còn là để ta biết ái mộ những 
sự trên trời và biết sống niềm hy vọng. Một ngày nào đó, ta sẽ 
được trở về với quê hương vĩnh phúc là Thiên Đàng hằng ước 
mong. Thánh Phaolô nói: “Chúng ta biết rằng: Nếu ngôi nhà 
của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng 
ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh 
cửu trên trời, không do tay người thế làm ra” (2Cr 5,1). 
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Vì chúng ta không ở thế gian này lâu, nên thôi, ta đừng 
gắn bó mật thiết với nó làm chi. Hãy cầu nguyện như vua 
Đavid xưa: “Lạy Chúa, xin dạy cho con biết: đời sống con 
chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để 
con hiểu được kiếp phù du là thế”. Và thánh vương nói tiếp: 
“Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc; kiếp sống này 
Chúa kể bằng không. Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi 
thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu” (Tv 39,5-6). 

Chúng ta cầu nguyện thật nhiều cho nhau, để mỗi người 
biết sống tốt đời tạm bợ nơi quán trọ trần gian này, và luôn 
hướng tâm hồn và cuộc sống mình về quê hương, về ngôi nhà 
đích thực của mình trên Trời Cao. Nơi đó ta sẽ được ở “Quê 
Hương Vĩnh Phúc”. 

Lạy Chúa! Con hướng tâm hồn con lên tới Chúa. Xin cho 
con biết yêu mến những sự trên Trời. Và xin Chúa nâng đỡ 
con.  

 

 

Suy Niệm Lễ CTT Hiện Xuống, A 

Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23 

 

LINH HỒN CỦA HỘI THÁNH 

 

úc đến Êphêsô, Thánh Phaolô hỏi một số môn đệ ở đó 
rằng: “Khi vào đạo, anh em đã nhận lãnh Thánh Thần 

chưa?” Họ trả lời: “Ngay cả việc có Thánh Thần hay không, 
chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói tới” (Cv 19,1-2). Đó là 
chuyện ở Ephêsô cách đây hai ngàn năm. Còn hôm nay thì 
sao? Chúng ta đã được nghe nói về Chúa Thánh Thần và đã 

L 
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lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng có thể Ngài vẫn còn 
là Một Đấng xa lạ với ta. 

Thực vậy, Bí tích Thêm sức mà ta lãnh nhận ngày nào, giờ 
chỉ còn là kỷ niệm đẹp của một thời đã qua. Không còn làm 
cho ta ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng 
đang ở trong ta và sai ta đi làm chứng. Khi Chúa Giêsu Phục 
Sinh hiện ra với các môn đệ, Ngài đã làm một việc rất quan 
trọng, đó là mời họ tiếp tục sứ mạng mà Ngài đã bắt đầu: “Các 
con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). 
“Hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với các 
môn đệ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 
20,21). Qua đó, Chúa Giêsu đã cho các môn đệ được tham dự 
trọn vẹn vào sứ mạng của Chúa. 

Chúng ta biết, chỉ có một sứ mạng duy nhất là sứ mạng 
Chúa Giêsu nhận được từ Chúa Cha. Còn sứ mạng của các 
môn đệ cũng chỉ là nối tiếp, là nối dài sứ mạng duy nhất của 
Chúa Giêsu mà thôi. Vậy thì ai sẽ giúp các môn đệ thực hiện 
sứ mạng này? Ai sẽ cho các môn đệ sức sống, để các Ngài dám 
mở toang cánh cửa, mà lên đường loan báo Tin Mừng Phục 
Sinh? Thưa, đó chính là sức sống nơi hơi thở của Thiên Chúa. 

Chúa Giêsu Phục Sinh đã trao hơi thở của Ngài, hơi thở 
của sức sống thần linh cho các môn đệ. Khi được trao ban 
Thánh Thần, các môn đệ đã trở thành những con người mới, 
sẵn sàng lên đường làm chứng cho Tin Mừng. 

Chúa Thánh Thần chẳng ở xa mỗi người chúng ta. Ngài 
luôn có mặt khi ta rung động trước Lời Chúa và muốn sống 
Lời Chúa trong đời thường. Ngài luôn có mặt khi ta muốn tiến 
bước trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống thiêng liêng. 
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Chúa Thánh Thần chẳng ở xa Hội Thánh. Ngài là Đấng 
làm cho Hội Thánh được hiệp nhất, bằng cách ban những đặc 
sủng khác nhau cho nhiều người, để họ phục vụ lợi ích chung. 
Chúa Thánh Thần hiện diện nơi các vị lãnh đạo Hội Thánh, 
nhưng Ngài cũng có mặt nơi các nhóm giáo dân. Ngài hiện 
diện trong các Bí tích, trong mỗi Thánh Lễ. Ngài thánh hóa 
bánh rượu để trở nên Mình và Máu Đức Kitô. Tóm lại, Chúa 
Thánh Thần chính là Linh Hồn Của Hội Thánh. Nếu không có 
Ngài, Hội Thánh chỉ là một cơ cấu đáng ngờ. 

Vì thế, nếu ta mềm mại hơn, để cho Chúa Thánh Thần dẫn 
dắt; nếu ta bớt cứng cỏi, để cho Ngài canh tân; nếu ta đừng dập 
tắt tiếng nói của Ngài, thì ta sẽ thấy những biến đổi rất kỳ diệu 
trong đời sống của mình và cộng đoàn. 

Lạy Chúa Thánh Thần! Xin Ngài hãy đến như cơn gió mát 
thổi vào đời con, thổi vào Hội Thánh, thổi vào thế giới, để đem 
lại cho chúng con sự tươi mát nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát. 
Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong chảy vào đời con, chảy 
vào Hội Thánh, chảy vào thế giới, để cuốn trôi đi mọi nhơ 
nhớp, khô cằn, cứng cỏi, và làm bật dậy những mầm xanh sự 
sống mới nơi chúng.  
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Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi, A 

Xh 34,4-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18 

 

CHÚA BA NGÔI & DẤU THÁNH GIÁ 

 

gày ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, thì dấu Thánh Giá được 
Linh mục và người thân ghi dấu trên trán ta. Rồi hằng 

ngày, từ lúc thức dậy, lúc ăn cơm, khi làm việc, cho tới trước 
khi đi ngủ, ta đều làm dấu Thánh Giá trên mình. 

Khi làm dấu Thánh Giá, ta tuyên xưng đức tin và cầu xin 
sự chúc lành của Thiên Chúa cho đời sống. Rồi mai đây khi ta 
chết, người ta cũng đặt một cây Thánh Giá trên phần mộ của 
mình. 

Khi làm dấu Thánh Giá, ta vừa đọc: “Nhân danh Cha và 
Con và Thánh Thần. Amen”, vừa đưa tay đụng chạm vào trán, 
ngực và vai của mình. Vậy ý nghĩa của dấu Thánh Giá ở ba 
nơi trên thân thể là gì? 

Thưa, ba nơi đó tỏa chiếu ba sức lực và khả năng khác 
nhau của một con người: Trán là chỗ của khối óc, là nơi có trí 
khôn giúp ta suy nghĩ hiểu biết. Ngực là chỗ của trái tim, là 
nơi biểu lộ tình yêu mến. Vai là chỗ tựa nương, là nơi tượng 
trưng cho những gánh nặng của cuộc đời. 

Cả ba vị trí: trán, ngực và vai tuy có khác nhau, có ba khả 
năng sức lực khác nhau, nhưng cả ba chức năng ấy lại ở trên 
cùng một thân thể, giúp ta biết suy nghĩ, yêu mến và làm việc 
tốt. Cũng vậy, Chúa Ba Ngôi có ba Đấng: Chúa Cha, Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần, tuy là ba nhưng cũng chỉ là một 
Chúa mà thôi. 

N 



 ………………………………………..…..………………………………………  SUY NIỆM LỜI CHÚA 

TĨNH TÂM – THÁNG 5&6 GIÁO PHẬN LONG XUYÊN  ⚫  23 

Vậy thì dấu Thánh Giá “Nhân danh Cha và con và Thánh 
Thần” có ý nghĩa gì trong đời sống của mình? Thưa, 

Khi ta đọc lời kinh: "Nhân danh Cha", ta đưa tay lên trán, 
chỗ của trí khôn suy nghĩ. Nghĩa là ta xin Chúa thánh hóa trí 
khôn của mình, để mình chỉ làm những gì đã suy nghĩ cân nhắc 
cẩn trọng; và nhất là xin Chúa chúc lành cho những suy nghĩ 
của mình, để phù hợp với thánh ý Chúa. 

Khi ta đọc lời kinh "và Con", ta đưa tay lên ngực, chỗ của 
trái tim. Để xin Chúa thánh hóa trái tim của mình, để mình biết 
yêu thương như chính Chúa đã yêu thương; nhất là xin Chúa 
chúc lành cho những tình cảm của mình, sao cho phù hợp với 
thánh ý Chúa. 

Khi ta đọc lời kinh: "và Thánh Thần", ta đưa tay lên vai, 
để xin Chúa thánh hóa mọi công việc của mình, để mình chỉ 
làm những gì đẹp thánh ý Chúa; và nhất là xin Chúa chúc lành 
cho cả cuộc đời mình, để mọi công ăn việc làm của ta được 
đẹp lòng Chúa. Đồng thời xin Chúa nâng đỡ bổ sức cho ta. 

Như thế, tuy dấu Thánh Giá chỉ là một công thức ngắn 
gọn, nhưng lại đầy đủ nhất để ta tuyên xưng đức tin vào Một 
Thiên Chúa Ba ngôi. Đồng thời dấu Thánh Giá cũng là một cử 
chỉ ngắn gọn, để xin Chúa thánh hóa ngày sống của ta, từ buổi 
sáng, buổi chiều, lúc ăn, lúc uống, khi đi đường, lúc bị cám dỗ, 
hay khi nằm nghỉ trên giường. 

Ước gì từ nay, ta biết yêu mến dấu Thánh Giá Chúa; siêng 
năng làm dấu Thánh Giá, nhất là khi thức dậy, trước các bữa 
ăn, khi làm việc, khi bị cám dỗ và trước khi đi ngủ. 

Tóm lại, làm dấu Thánh Giá là để tuyên xưng đức tin Một 
Chúa Ba Ngôi; và cầu xin Chúa thánh hóa trí khôn, trái tim và 
công việc mình làm.  
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Suy niệm Lễ Mình Máu Chúa, A 

Đnl 8,2-3,14-16; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-59 

 

BÍ TÍCH THÁNH THỂ 

 

ọc kỹ Phúc Âm, ta sẽ thấy mọi việc, từ khâu chuẩn bị 

đến việc thiết lập và cử hành Bí tích Thánh Thể, tất cả 

đều được diễn ra trong bầu khí của những bữa tiệc. 

Bữa tiệc thứ nhất là đám cưới ở Cana. Tại đây Chúa Giêsu 

đã làm phép lạ biến nước lã thành rượu ngon (Ga 2,1-12). Qua 

phép lạ này, Chúa Giêsu không những cứu cho gia chủ khỏi bị 

bẽ mặt với khách mời vì thiếu rượu, mà còn muốn củng cố 

niềm tin cho các môn đệ, cũng như chuẩn bị cho các ông đón 

nhận bữa Tiệc Ly sau này, khi Chúa biến rượu thành Máu 

Thánh Chúa. 

Bữa tiệc thứ hai là phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu 

đã làm phép lạ này để nuôi dưỡng đám đông trong hoang địa. 

Qua phép lạ này, Chúa Giêsu đã chính thức hứa ban cho chúng 

ta thứ của ăn thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta: “Thịt 

Ta thật là của ăn. Máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và 

uống máu Ta thì sẽ có sự sống đời đời. Và Ta, Ta sẽ cho họ 

sống lại ngày tận thế” (Ga 6,55-56). 

Bữa tiệc thứ ba là Bữa Tiệc Ly. Có thể nói, đây là bữa tiệc 

quan trọng nhất. Qua đó, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh 

Thể vào buổi chiều ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Phúc Âm kể 

lại: Đang khi ngồi ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc 

tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ và phán: “Tất cả các con hãy 

Đ 
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cầm lấy mà ăn. Này là mình Ta sẽ bị nộp vì các con. Cùng một 

thể thức ấy, Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ 

và nói: Tất cả hãy cầm lấy mà uống vì này là chén máu Ta, 

máu giao ước sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha 

tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta” (Mt 26,26-29). 

Bữa tiệc thứ bốn là bữa ăn nơi quán trọ gần làng Emmaus. 

Sau khi hai môn đệ mời “Vị khách lạ” vào nghỉ chân, Ngài đã 

cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho họ. Và họ đã 

nhận ra “Vị khách lạ” đó chính là Chúa Phục Sinh (Lc 24,13-

35). 

Nhìn vào đời thường, ta thấy những người cùng ngồi ăn 

với nhau trong một bàn tiệc thường có một mẫu số chung nào 

đó. Có thể đó là tình nghĩa gia đình, tình nghĩa bạn bè, lối 

xóm... Có thể đó là một niềm vui, nỗi buồn, hay một công việc 

cùng làm chung với nhau, v.v... Vì thế, bữa ăn trở nên biểu 

tượng của tình yêu, cảm thông và hiệp nhất. 

Bàn tiệc Thánh Thể cũng vậy. Đó là biểu tượng của yêu 

thương, cảm thông và  hiệp nhất, như lời thánh Phaolô: “Chúng 

ta tuy nhiều, nhưng cùng chia sẻ một tấm bánh và làm nên một 

thân thể Đức Kitô” (1Cr 10,17). Vì thế, sống Bí tích Thánh 

Thể là sống yêu thương, sống cảm thông, sống hiệp nhất.  

Chúng ta hãy bắt chước cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ở 

Giêrusalem. Ngày ấy, sau khi tham dự nghi thức bẻ bánh trở 

về, họ đã gom góp tài sản riêng làm của chung, rồi phân phát 

theo nhu cầu của mọi người, đến nỗi dân ngoại lúc đó phải thán 

phục: “Kìa xem họ yêu thương nhau biết dường nào” (Cv 2,42-

46). 

Ngày xưa ấy sao êm đềm và hạnh phúc quá. Còn ngày nay 
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thì sao? Ta vẫn tham dự Thánh Lễ. Nhưng trong đời sống, ta 

đã thực sự sống yêu thương, sống cảm thông và sống hiệp nhất 

với nhau chưa?  

Ước gì ta luôn được Mình Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng 

cả thể xác lẫn linh hồn, từ đời này cho đến đời sau. Và ta hãy 

thể hiện sức sống mới ấy qua đời sống yêu thương, cảm thông 

và hiệp nhất. 

Lạy Mình Máu Thánh Chúa Giêsu! Xin làm cho con nên 

thánh.  

 

 

Suy Niệm Chúa Nhật 11 Thường Niên, A 

Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36 – 10,8 

 

LÀM TÔNG ĐỒ 

 

àm tông đồ là ơn gọi và là bổn phận của tất cả mọi Kitô 

hữu, chứ không phải là ơn gọi của riêng ai 

(GLCG.863,900). Và để thực hiện ơn gọi ấy, mỗi Kitô hữu có 

thể chọn một trong ba con đường, thường được gọi là ba bậc 

sống trong Hội Thánh: 

Bậc sống thứ nhất: là giáo dân. Đây là con đường của hầu 

hết các Kitô hữu trong Hội Thánh. Họ sống và làm việc tông 

đồ giữa đời thường.  

Bậc sống thứ hai: là tu sĩ. Đây là con đường của những 

người muốn hiến cả cuộc đời cho Thiên Chúa, để phụng sự 

Ngài theo một linh đạo đặc biệt trong Hội Thánh (mỗi dòng tu 

L 
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có một đường hướng nên thánh và phương cách làm tông đồ 

riêng biệt). 

Bậc sống thứ ba: là giáo sĩ: Đây là con đường của những 

người muốn làm tông đồ chuyên nghiệp và chính thức trong 

Hội Thánh. Họ được Hội Thánh đào tạo, để có những kỹ năng 

làm tông đồ. Trong Hội Thánh, giáo sĩ gồm những người có 

chức thánh, như: Giám mục, Linh mục và Phó tế. 

Đó là ba con đường mà một Kitô hữu có thể chọn, để thực 

hiện lý tưởng tông đồ của mình. Điều kiện tiên quyết và quan 

trọng nhất, là có lý tưởng tông đồ hay không. Rồi mới tới việc 

chọn con đường nào thích hợp nhất với mình, để thực hiện lý 

tưởng ấy.  

Trong ba con đường kể trên, thì con đường Giáo Sĩ và Tu 

Sĩ là những con đường hữu hiệu nhất, để thực hiện lý tưởng 

tông đồ.  

Nói như thế, không phải chỉ có Giáo sĩ và Tu sĩ có bổn 

phận làm tông đồ, mà tất cả mọi Kitô hữu đều có ơn gọi và bổn 

phận làm tông đồ: «Tất cả các phần tử của Hội Thánh mỗi 

người một cách, đều được sai đi. “Ơn gọi Kitô hữu tự bản chất 

cũng là ơn gọi làm tông đồ”. Mọi hoạt động của Nhiệm Thể 

nhằm “làm cho Nước Đức Kitô rộng mở trên khắp hoàn cầu” 

được gọi là “việc tông đồ”» (GLCG,863); «Mọi tín hữu được 

Thiên Chúa trao nhiệm vụ tông đồ qua Bí Tích Thánh Tẩy và 

Thêm Sức». (GLCG.900) 

Thánh Phaolô viết: «Người Do Thái chính hiệu không phải 

là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài. Nhưng người Do Thái 

chính hiệu là người Do Thái tận đáy lòng» (Rm. 2,28-29). 

Cũng vậy, người tông đồ chính hiệu không căn cứ trên những 
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gì thấy được ở bên ngoài, mà là tông đồ từ trong đáy lòng. 

Câu «Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy 

xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về» (Mt 9,37-38) là một lời 

mời gọi của Chúa Giêsu, giúp tất cả chúng ta ý thức được sự 

cần thiết của những tông đồ đích thực, và cho thấy tình trạng 

thiếu tông đồ ở trần gian hiện nay.  

Là những Kitô hữu đích thực, chúng ta không thể vô tình 

hay lãnh đạm với lời mời gọi, cũng là nhu cầu khẩn thiết ấy. 

Lạy Chúa! Chúa chính là «chủ mùa gặt». Xin Chúa hãy 

sai phái những sứ giả đích thật của tình thương đến với nhân 

loại, để tiếp nối công việc của Chúa. Để biến từng tâm hồn, 

từng gia đình… và cả Giáo Hội, cả thế giới, thành những môi 

trường chan hòa tình thương, đầy tinh thần công bằng và chân 

thật, nghĩa là thành Nước Trời ở trần gian.  

 

Suy niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên, A 

Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 
 

 

MUÔN NGÀN NỖI SỢ HÃI 

 

ói về sự sợ hãi, chúng ta có muôn vàn nỗi sợ: Sợ bệnh tật, 

sợ già nua, sợ chết chóc. Sợ tai họa, sợ chiến tranh, sợ 

nghèo đói. Sợ bóng tối, sợ khổ đau, sợ ngu dốt, v.v...  

Danh sách các nỗi sợ của chúng ta còn rất dài, nhưng nếu 

xem xét kỹ, ta thấy đa số nỗi sợ đều là sản phẩm của trí tưởng 

tượng. Nó không có thật. Nó chưa xảy ra. Và rất nhiều khi 

chẳng bao giờ xảy ra. 

N 



 ………………………………………..…..………………………………………  SUY NIỆM LỜI CHÚA 

TĨNH TÂM – THÁNG 5&6 GIÁO PHẬN LONG XUYÊN  ⚫  29 

Có lẽ Chúa Giêsu cũng thấy trước nỗi sợ sẽ ám ảnh các 

tông đồ, nên Ngài đã lập đi lập lại điệp ngữ “anh em đừng sợ”. 

Chẳng hạn: 

“Anh em đừng sợ phải làm chứng cho sự thật”. Sự thật cần 

phải được tỏ lộ. Tin mừng phải được công bố. Ai không lên 

tiếng cho sự thật, là đồng lõa với gian dối xảo quyệt. Ai không 

làm chứng cho Tin mừng, là thỏa hiệp với thế gian và ma quỷ. 

“Anh em đừng sợ thế gian”, vì nó chỉ giết được thân xác, 

chứ đâu giết được linh hồn. Có chăng là anh em hãy sợ Đấng 

có thể hủy diệt cả hồn và xác trong hỏa ngục. 

“Anh em đừng sợ”, mà hãy sống lạc quan trong sự quan 

phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ gìn giữ và canh chừng chúng 

ta khỏi mọi sự dữ đang rình rập chung quanh cuộc đời chúng 

ta. Vì “ngay cả đến tóc trên đầu anh em, Chúa cũng đếm cả 

rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn qúy giá hơn muôn vàn 

chim sẻ” (Mt 10,30-31). 

Như vậy, nếu ta vẫn còn sợ, nghĩa là đức tin của ta còn yếu 

kém. Ta còn sợ, nghĩa là ta chưa tin tưởng tuyệt đối vào sự 

quan phòng đầy yêu thương của Chúa. 

Thiên Chúa là Đấng quyền năng. Ngài có thể làm ra mọi 

sự, thì Ngài cũng có đủ khôn ngoan, đủ sức mạnh, để hướng 

dẫn mọi sự theo ý của Ngài. Vì thế, ta hãy mạnh dạn phó thác 

đường đời cho Chúa. Chính Chúa sẽ hướng dẫn và bảo vệ đời 

ta trong tình yêu quan phòng của Chúa. 

Cuộc đời luôn có những hiểm nguy, những khó khăn, 

khiến ta luôn lo sợ, bất an. Nhưng tin tưởng vào sự quan phòng 

đầy tình thương của Thiên Chúa, ta hãy tin rằng, Chúa sẽ dìu 

ta đi qua những thăng trầm của cuộc đời. Chúa sẽ bồng ẵm ta 
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qua những hiểm nguy. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Chúa 

sẽ làm những việc tốt đẹp nhất cho cuộc đời ta. Vì mạng sống 

ta còn quý giá hơn so với vạn vật, mà Chúa đã dựng nên. 

Vậy, Nếu ta tin rằng Chúa luôn yêu thương ta, thì ta hãy 

gạt ra ngoài mọi nỗi sợ hãi. Hãy can đảm sống cho Chúa. Sống 

làm chứng cho Chúa; và luôn tin tưởng phó thác cuộc đời trong 

bàn tay quan phòng của Chúa. 

Và cũng trong đức tin đó, ta sẽ vượt thắng được mọi nghi 

nan, sợ hãi, và để tâm hồn mình luôn bình an, hạnh phúc, trước 

mọi gian nguy. 

Lạy Chúa! Chúa đã chăm sóc từng con chim trên trời, và 

đếm từng sợi tóc trên đầu chúng con. Xin Chúa gìn giữ, chở 

che cuộc đời chúng con trong bàn tay quan phòng của Chúa 

luôn mãi.  
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in Mừng thứ nhất có mục đích tường thuật các sự kiện 
và biến cố đã xảy ra trong quá khứ, tập trung vào cuộc 

đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Nazarét, và 
những phản ứng của quần chúng đối với Người. Theo một 
nghĩa nào đó, đó là một câu chuyện lịch sử. Nhưng nó khác 
với nghiên cứu lịch sử hiện đại ở một số khía cạnh. Chúng ta 
tìm hiểu tổng quát về bối cảnh lịch sử và xã hội trong Tin 
Mừng Mátthêu. 

Tin Mừng không đưa ra những mô tả mở rộng về môi 
trường chính trị, xã hội và kinh tế mà Chúa Giêsu đã sống. Nó 
chỉ đề cập đến một số giới chức đương thời: vua Hêrôđê Cả 
liên quan đến việc Chúa Giêsu giáng sinh (Mt 2,1-19; Hêrôđê 
Cả băng hà năm 4 TCN); Arkhêlao, con trai vua, người cai trị 
miền Giuđêa (2,22; ông cũng cai trị miền Samaria và bị phế 
truất vào năm 6 CN); Hêrôđê Antipas xử tử Gioan Tẩy Giả 
theo lời yêu cầu của con gái bà Hêrôđia, người được mô tả là 
vợ của anh trai ông mà sau đó ông đã cưới làm vợ (14,1-12; 
Hêrôđê Antipas, tứ vương, một người con trai khác của Hêrôđê 
Cả, cai trị miền Galilê và Pêrê từ năm 4 TCN cho đến khi ông 
bị lật đổ vào năm 39 CN; Josephus, nhà sử học Do Thái thế kỷ 
thứ nhất, cho biết rằng Hêrôđê Antipas kết hôn với bà Hêrôđia, 
và gọi bà là vợ của người anh cùng cha khác mẹ của ông là 
Hêrôđê [Ant. 18.110, 148]); Philatô, tổng trấn ở Giêrusalem 
(27,2-26; La Mã cai trị miền Giuđêa thông qua người La Mã 

T 
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được bổ nhiệm sau khi Arkhêlao bị phế truất, và Pontiô Philatô 
là tổng trấn từ năm 26 đến năm 36 CN; ông thường cư trú tại 
Caesarê, nhưng đi đến Giêrusalem trong các lễ hội hành hương 
của người Do Thái); Caesar (22.17; Tibêriô là hoàng đế La Mã, 
tức là Caesar, từ năm 14 đến năm 37 CN; bất kỳ ai sống ở 
Palestine đều phải nộp thuế cho La Mã); Caiapha thầy thượng 
tế (26,3-5,57-68; theo luật Do Thái, vị  thượng tế được bổ 
nhiệm suốt đời, nhưng La Mã phế truất những thượng tế mà 
họ thấy không thỏa đáng và một thành viên khác của các gia 
đình thượng tế sẽ trở thành thầy thượng tế; Caiapha làm 
thượng tế từ khoảng năm 18 đến năm 36 CN). Văn bản 
Mátthêu không cung cấp ngày tháng, nhưng tên của các quan 
chức này ngụ ý niên đại về cuộc đời của Chúa Giêsu từ khoảng 
năm 4 TCN đến khoảng năm 36 CN. Chúng ta phải sử dụng 
các nguồn khác, đặc biệt là các tác phẩm của Josephus, để hiểu 
thêm các chi tiết lịch sử và để hiểu được sự kiểm soát chính trị 
của La Mã đối với khu vực. Hêrôđê Antipas và các hậu duệ 
khác của Hêrôđê Cả được thừa kế các phần đế chế của mình 
mà họ cai trị với tư cách là những công bộc của La Mã; nhưng, 
với tư cách là những người Do Thái thực hành, họ có thể điều 
hành các công việc nội bộ miễn là nộp thuế cho La Mã để hòa 
bình được duy trì. Miền Giuđêa và Samaria được cai trị bởi 
một tổng trấn La Mã, phải tuân theo đại diện La Mã đặt tại 
Syria, nhưng lợi ích của người Do Thái ở Giuđêa được bảo vệ 
bởi vị thượng tế và các cố vấn của ông. Trên thực tế, người Do 
Thái đã đạt được những nhượng bộ quan trọng từ La Mã trong 
thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, cho phép họ giữ ngày 
Sabát và dâng của lễ trong đền thờ Giêrusalem hơn là cho các 
vị thần La Mã. Họ cũng có quyền tụ họp trong các hội đường 
của họ, cả ở Palestine và khắp thế giới La Mã (xem Josephus, 
Ant. 14.190-267). 
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Tin Mừng cũng đề cập đến một số nhóm xã hội trong cộng 
đồng người Do Thái ở Palestine, người Pharisêu, các kinh sư, 
người Sađusê, các tư tế và nhóm người theo phe Hêrôđê, 
nhưng không cho biết số lượng hoặc ảnh hưởng tương đối của 
họ. Một lần nữa, chúng ta có thể biết được nhiều chi tiết hơn 
từ các tác phẩm của Josephus. Ông cho biết người Pharisêu 
vào khoảng 6.000 (Ant. 17.42) trong khi số thầy tư tế có lẽ vào 
khoảng 20.000 người (Apion 2.108). Trong số các tư tế này, 
một nhóm nhỏ hơn nhiều đã tạo thành các gia đình thượng tế. 
Điều đáng ngạc nhiên là không có sách Tin Mừng nào đề cập 
đến giáo phái Do Thái quan trọng, Essenes, mà Josephus ghi 
nhận là khoảng 4.000 người (Ant. 18.20). 

Các quy chiếu rải rác trong Tin Mừng giả định một hoàn 
cảnh xã hội trong đó có binh lính của thế lực chiếm đóng (Mt 
5,41;27,27-50); có những người thu thuế (9,9-11). Thuế được 
thu bằng một hệ thống cho thuê. Ở mỗi giai đoạn, người thu 
thuế có thể lấy làm phần của mình từ số tiền thu được); có sự 
phân cách giữa người giàu và người nghèo (x. 19,16-23), có 
con nợ (x. 18,23-35), có địa chủ vắng nhà (x. 25.14-30), đầy 
tớ và chủ (x. 24.45-51). Rõ ràng, xã hội cho phép đàn ông ly 
dị vợ nhưng không cho phép ngược lại (5,31-32;19,3-10). Điều 
này phù hợp với bức tranh chung của một xã hội gia trưởng. 
Các mối quan tâm về nông nghiệp và chăn nuôi gia súc dường 
như chiếm ưu thế trong trình thuật, nhưng thương nhân xuất 
hiện trong 13,45 và 25,14-30, và ngư dân trong 4,18-22 và 
13,47-50. Các loại bệnh tật, một số được hiểu là quỷ ám, được 
hình dung là phổ biến. 

* 
Một số dữ kiện về lịch sử và xã hội Palestine trên đây có thể 

giúp chúng ta hiểu rõ hơn khi đọc Tin Mừng Mátthêu.  
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MEN-KI-XÊ-ĐÊ LÀ AI ? 

 Lm Phêrô Từ Tâm 

 

rong Kinh thánh Cựu ước, có một nhân vật được ghi lại 
trong ba câu, đó là ông Men-ki-xê-đê (St 14,18-20). Vì 

được viết quá ngắn, nên độc giả không thể hiểu rõ về thân thế 
của ông. Thế nhưng, trong Thánh kinh, ông lại có một vai trò 
rất đặc biệt, nhất là trong vai trò Tư tế. Thánh vịnh 110,4: 
“Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê”. 
Hình ảnh Tư tế Men-ki-xê-đê như bắt đầu cho chức “tư tế” 
trong Do thái giáo. Trong thư Do thái, Thánh Phao-lô cũng 
nhắc lại hình ảnh ông Men-ki-xê-đê. Thánh Phao-lô cho độc 
giả hiểu về chức tư tế bắt đầu từ ông và được hoàn hảo trong 
Chúa Ki-tô. Chúng ta cùng tìm hiểu nhân vật Men-ki-xê-đê 
này. 

T 
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1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ 

1.1 Sự xuất hiện của Men-ki-xê-đê 

Men-ki-xê-đê xuất hiện từ rất sớm trong trình thuật Kinh 

thánh. Ông được ghi nhận cùng thời với tổ phụ Áp-ra-ham. 

Tên ông được ghi nhận trong St 14,18.20 và  Tv 110,4. 

Chương 14 của sách Sáng thế thuật lại biến cố chính trị 

như sau: 

Vua Cơ-đo-la-ô-me và các vua cùng phe đánh nhau với 

vua Xơ-đôm và đồng minh của vua Xơ-đôm ở thung lũng Xít-

đim. Vua Cơ-đo-la-ô-me và các vua cùng phe đánh thắng vua 

Xơ-đôm và đồng minh của vua Xơ-đôm. Sau chiến thắng, họ 

đã chiếm đoạt tất cả các tài sản của kẻ bại trận. Ông Lót, cháu 

của Áp-ram vì đang ở thành Xơ-đôm nên cũng bị bắt làm tù 

binh. Khi thấy ông Lót, gia đình thân nhân tôi tớ cùng gia sản 

bị kẻ thắng trận bắt đem đi, người ta liền chạy đến báo tin cho 

ông Áp-ram. Ông Áp-ram lập tức triệu tập một số người đi cứu 

ông Lót. Với tài chiến lược khôn ngoan, ông Áp-ram cùng 

đoàn quân tinh nhuệ đã đánh bại vua Cơ-đo-la-ô-me và các 

vua cùng phe. Ông Áp-ram đã giải thoát ông Lót và gia đình, 

đem tôi trai tớ gái và gia sản trở về. 

Trên đường Áp-ram chiến thắng trở về, vua Xơ-đôm đã 

đến thung lũng Sa-vê đón ông. Liền sau đó, trình thuật Kinh 

thánh ghi lại, ông Men-ki-xê-đê xuất hiện và gặp ông Áp-ram. 

Ông Men-ki-xê-đê được ghi nhận là vua và là tư tế. Ông đem 

bánh và rượu ra thết đãi ông Áp-ram. Ông còn chúc phúc cho 

ông Áp-ram (tổ phụ Áp-ram về sau được Thiên Chúa đổi tên 

thành Áp-ra-ham x. St 17,5). 
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1.2 Về địa lý 

Trong chương 12 của sách Sáng thế ghi lại lời mời gọi của 
Đức Chúa dành tổ phụ Áp-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và 
nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 12,1). Tổ 
phụ đã rời khỏi thành Ua, lên đường như lời dạy của Đức Chúa. 
Sau nhiều năm tháng ra đi, tổ phụ đã đến được vùng đất Ca-
na-an (x. St 12,5). Sau biến cố chia tay giữa tổ phụ Áp-ram và 
người cháu là Lót, tổ phụ vẫn ở vùng đất Ca-na-an (St 13,12). 
Vì thế, về mặt địa lý cuộc gặp gỡ giữa tổ phụ Áp-ram và ông 
Men-ki-xê-đê không xa vùng đất Ca-na-an hoặc cuộc gặp gỡ 
này vẫn còn nằm trong vùng đất rộng lớn Ca-na-an. 

Cụ thể, trình thuật St 14,17-24 có nhắc đến địa danh Sa-
vê, nơi gặp gỡ giữa ông Men-ki-xê-đê và tổ phụ Áp-ram. 
Nhiều nhà Kinh thánh cho rằng: thung lũng Sa-vê nằm cách 
Giê-ru-sa-lem hai dặm. Thung lũng Sa-vê hay còn gọi là thung 
lũng nhà Vua (St 14,17), có lẽ là thung lũng Khít-rôn (x. 2 Sm 
18,18).  

Thành Sa-lem? Đây là thành của ông Men-ki-xê-đê, ông 
là vua và là tư tế. Từ  “Sa-lem” cũng được hiểu là “Sa-lom”, 
nghĩa là “hòa bình”. Nhiều người cho rằng, thành Sa-lem có 
thể là thành phố cổ của Giê-ru-sa-lem. Tv 76,3 đã nhắc đến địa 
danh này: “Chúa cắm lều ở Sa-lem, núi Sion là nơi Chúa ngự”. 

2. MEN-KI-XÊ-ĐÊ LÀ AI ? 

2.1 Men-ki-xê-đê là ai ? 

Từ “Men-ki-xê-đê” (Malki-tsedeq) được ghép từ hai từ 
“Melek”nghĩa là “vua” và “Sedeq” nghĩa là “công chính, sự 
công chính”. Vì thế, Men-ki-xê-đê có nghĩa là “vua công 
chính” hay “vua của tôi là công chính”.  
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Men-ki-xê-đê là một nhân vật huyền bí. Không ai biết về 
nguồn gốc của ông. Theo cách giải thích trong thư Do thái, 
“Ông không có cha, không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời 
ông không có khởi đầu, cũng không có kết thúc” (Dt 7,3). Ông 
đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất.  

Trong St 14,18-20, ông Men-ki-xê-đê là vua thành Sa-lem, 
là Tư tế tối cao. Có những cái nhìn khác về nhân vật Men-ki-
xê-đê.  Leslie F. Church ghi nhận rằng, hầu hết những nhà văn 
Do thái và các Rabbi cho rằng, Men-ki-xê-đê là Shem, con trai 
của ông Nô-ê. Một số nhà văn Kitô giáo đồng ý rằng, Men-ki-
xê-đê chính là hình bóng Đức Giêsu. Ý kiến chung chung cho 
rằng, Men-ki-xê-đê là vua Ca-na-an, đang cai trị ở Sa-lem. 

2.2 Men-ki-xê-đê là một nhân vật huyền bí ? 

Ông được giới thiệu chỉ trong ba câu (St 14,18-20). Ông 
là vua xứ Sa-lem, là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao. Tên của 
ông và tên thành ông cai trị mang ý nghĩa thật đẹp. Một đức 
vua công chính, một đức vua luôn mang lại hoà bình.  

Trong Thánh kinh, người ta luôn quan tâm đến tiểu sử các 
nhân vật và thường ghi nhận nhiều điều về nhân vật đó. Các 
nhân vật được biết đến đều có nguồn gốc tổ tiên, như tổ phụ 
Áp-ra-ham (St 11,10-27), I-xa-ác và Gia-cóp (St 25,19-20.26). 
Những nhân vật được ghi trong Kinh thánh thường được nhắc 
đến qua gia phả. Với nhân vật là một Tư tế thì tiểu sử, gia phả 
lại càng phải rõ hơn. Thế nhưng, tư tế Men-ki-xê-đê không 
được trình bày rõ ràng. Ông xuất hiện đầy bất ngờ, như là 
người ngoài thời gian! Tuy vậy, thật thú vị là ngay trong đoạn 
sách này, lần đầu tiên từ “tư tế” xuất hiện. Ông Men-ki-xê-đê 
vừa là vua vừa là tư tế. Sự kết hợp này cho thấy, quan niệm cổ 
xưa vua kiêm luôn việc tế tự. Có thể nói, ông Men-ki-xê-đê là 
nhân vật quan trọng nhất trong các vua xứ Ca-na-an.  
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Có một nhận xét như sau: “Mặc dầu ít lời, nhưng nhờ vài 
lời ấy mà Men-ki-xê-đê có một thân thế hiếm có. Đối với 
người Do thái, triết gia Phi-lon đồng hóa ông với Logos vĩnh 
cửu, tức Lời của Thiên Chúa. Để nhấn mạnh tính cách tôn giáo 
ngay cả tính cách tư tế của vương quyền, truyền thống Do thái 
liên kết vương quyền đó với Men-ki-xê-đê. Đối với sử gia 
Giuse thì Men-ki-xê-đê là vua và tư tế của Sa-lem thời cổ, tổ 
tiên của Giê-ru-sa-lem, ông là mô phạm của các vua Israel. Là 
nhân vật lịch sử hay hình bóng, ông vẫn là kỷ niệm sống đối 
với dân chúng… các vua Do thái lấy ông làm gương mẫu về 
nhiều điều và để cũng cố uy quyền của các ngài trước dân 
chúng, các ngài còn tự nhận là những người kế vị chính thức 
của ông nữa”. (Để làm giàu kiến thức Thánh Kinh. Cựu ước 
1A. Chuyển ngữ Lã Xuân Lịch, trang 137). 

3. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ÔNG MEN-KI-XÊ-ĐÊ VỚI TỔ PHỤ 

ÁP-RA-HAM 

“Ông Men-ki-xê-đê, vua thành Sa-lem, mang bánh và 
rượu ra; ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao. Ông chúc phúc 
cho ông Áp-ram” (St 14,18).  

3.1 Cuộc gặp gỡ giữa ông Men-ki-xê-đê và tổ phụ Áp-
ra-ham 

Ông Men-ki-xê-đê đã biết tổ phụ Áp-ra-ham. Chính vì thế, 
ông đã đi gặp tổ phụ Áp-ra-ham trên đường thắng trận trở về. 
Ông mang bánh rượu ra thết đãi và chúc phúc cho tổ phụ Áp-
ra-ham. Bữa tiệc đầy bánh và rượu như bày tỏ sự tôn trọng của 
ông với tổ phụ Áp-ra-ham.  

Bữa tiệc được miêu tả ở đây như một nghi thức giao ước 
(X. St 31,44-46; Gs 9,12-15), nhưng lại rất khác với mọi cuộc 
lễ tế trong thời Cựu ước. Ông Men-ki-xê-đê dâng bánh và 
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rượu, còn theo truyền thống của lễ là những con vật (x. St 4,4; 
8,20; 22,13b; Lv 6,2; 22,18-19; Ds 15,3; 28,3-4.9.11.19.27; Ds 
29,2.8.13.17.20.23.26.29.32.36; Đnl 13,6b). Ông Men-ki-xê-
đê là tư tế và ông cũng đã thi hành bổn phận của mình là đọc 
lời chúc lành cho tổ phụ nhân danh “Thiên Chúa Tối Cao, 
Đấng dựng nên trời đất” (St 14,19). 

3.2 Những điều có thể rút ra từ cuộc gặp gỡ này 

Ông Men-ki-xê-đê và tổ phụ Áp-ra-ham có cùng một Đức 
Chúa. Ông Men-ki-xê-đê tôn thờ “Thiên Chúa Tối Cao” và 
ông nói: “Xin Thiên Chúa Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất, 
chúc phúc cho Áp-ram!” (St 14,19); còn tổ phụ Áp-ra-ham tôn 
thờ “Đức Chúa”, cũng nói: “Tôi xin giơ tay lên ĐỨC CHÚA, 
Thiên Chúa Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất” (St 14,22). Hai 
cách nói, nhưng chỉ là một Đức Chúa mà thôi. 

Điểm ghi nhận ở đây: 

- Trước khi tổ phụ Áp-ra-ham đến vùng đất này, nơi đây 
đã có việc tôn thờ Thiên Chúa Tối Cao. Nhiều người cho rằng, 
Sa-lem là Giê-ru-sa-lem sau này, như thế nghĩa là, tôn giáo đã 
được thực hành tại Giê-ru-sa-lem (Sa-lem) trước khi Đa-vít 
đánh chiếm thành này, và tôn giáo bấy giờ được gọi là tôn giáo 
của “Thiên Chúa Tối Cao” (El Êlyon).  

- Ông Men-ki-xê-đe chúc lành cho tổ phụ Áp-ra-ham, và 
cầu xin Thiên Chúa Tối Cao chúc phúc cho tổ phụ Áp-ra-ham. 
Quả vậy, tổ phụ Áp-ra-ham được Thiên Chúa chúc phúc và 
ông trở thành trung gian của lời Thiên Chúa chúc phúc cho các 
dân tộc. Chúa gọi ông: “Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc 
cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi 
đã vâng lời Ta” (St 22,18). Điều này được ngụ ý là “Nhờ 
ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc” (St 12,3). 
Tổ phụ Áp-ra-ham đã tin tưởng và nhận ra ơn phúc của Đức 
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Chúa. Điều này thể hiện qua lời thề của tổ phụ với vua Xơ-
đôm: “Tôi xin giơ tay lên Đức Chúa, Thiên Chúa Tối cao, 
Đấng dựng nên trời đất mà thề: Dù một sợi chỉ, dù một quai 
dép, bất cứ cái gì của ông, tôi cũng không lấy” (St 14,22). 

- Ông Men-ki-xê-đê, vua Sa-lem, là tư tế của Thiên Chúa 
Tối Cao. Ông có mặt trước khi tổ phụ Áp-ra-ham tới vùng đất 
này. Điều này hàm ý rằng, ông không cùng gia tộc với Áp-ra-
ham. Ông là Thượng tế của Chúa Tối Cao, nghĩa là chức tư tế 
của ông không xuất phát từ dòng dõi tổ phụ Áp-ra-ham và có 
trước thời tổ phụ Áp-ra-ham. Ông Men-ki-xê-đê được xem là 
hình bóng của Đức Kitô - Vị Tư Tế Tối Cao đời đời.  
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1- BÍ TÍCH THÁNH THỂ 

Điều 920 quy định: 

 §1. Sau khi đã rước lễ lần đầu, tất cả mọi tín hữu buộc 
phải rước lễ mỗi năm ít là một lần. 

§2. Phải chu toàn mệnh 
lệnh này trong mùa Phục Sinh, 
trừ khi phải chu toàn vào một 
thời gian khác trong năm vì 
một lý do chính đáng. 

Theo điều khoản này, giáo 
luật nhấn mạnh đến tính bó 
buộc mọi tín hữu sau khi đã 
rước lễ lần đầu thì phải rước lễ 
mỗi năm ít là một lần. Luật 
buộc này không có ngoại lệ 
cho bất kỳ ai, nó bao gồm tất 
cả những người được quyền rước lễ theo như luật định (x. điều 
912-915) và cả những bệnh nhân cũng buộc phải rước lễ ít nhất 
mỗi năm một lần.  

Thời gian để chu toàn luật buộc này là trong Mùa Phục 
Sinh, tức là từ Đêm Vọng Phục Sinh cho đến Lễ Chúa Thánh 
Thần Hiện Xuống. Điều này nói lên mối liên hệ mật thiết giữa 
Bí tích Thánh Thể với cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa 
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Giêsu. Tuy nhiên, khi có lý do chính đáng, việc thực hiện luật 
buộc này cũng có thể diễn ra 
vào thời điểm khác trong năm. 

2- BÍ TÍCH SÁM HỐI 

Điều 989 quy định: “Mọi 
tín hữu, sau khi đến tuổi khôn, 
buộc phải xưng các tội trọng 
của mình một cách trung thực, 
một năm ít là một lần”. 

Mỗi tín hữu có một ràng 
buộc pháp lý phải xưng tội 
trọng của mình ít nhất mỗi năm 
một lần. Nghĩa vụ này chỉ liên 
quan đến những người đã đến 
tuổi biết suy xét (x. điều 11). 
Điều luật này, khi nói “một năm ít là một lần”, với ý định thiết 
lập một mức giới hạn cuối cùng. Tất nhiên, Giáo Hội luôn ước 
mong các tín hữu đến với bí tích này nhiều lần trong năm. 

Khác với việc rước lễ, việc chu toàn luật buộc phải xưng 
các tội trọng của mình một năm ít là một lần vào bất kỳ thời 
điểm nào trong năm. 

Giáo Hội khuyên các tín hữu thường xuyên xưng tội, 
không chỉ xưng các tội trọng mà còn xưng cả những tội nhẹ 
nữa (x. điều 988 §2). 

Bên cạnh đó, chúng ta cần phải ý thức rằng, để hưởng nhờ 
phương dược cứu độ của bí tích Sám Hối, người Kitô hữu phải 
được chuẩn bị thế nào để trở về với Thiên Chúa bằng cách từ 
bỏ các tội đã phạm và quyết tâm sửa mình (x. điều 987).  
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Đáp: Tại nhiều nơi, đôi khi thấy có rước sách Bài đọc trong 

cuộc rước nhập lễ rồi đặt sách này ở trên giảng đài, hay 

thường thấy trong một số nơi, thừa tác viên đọc sách vừa đi 

vừa giơ cao sách bài đọc (có khi chỉ là tờ giấy rời được in có 

kèm sơ-mi ở ngoài) từ vị trí của mình lên giảng đài để đọc. 

Những điều này là không đúng với phụng vụ. 

Trước hết, cần phân biệt Sách Bài đọc và Sách Tin Mừng: 

Sách Bài đọc chứa đựng các bản văn Kinh Thánh được công 

bố theo ngày phụng vụ: Bài đọc I, Thánh vịnh Đáp ca, Bài đọc 

II (lễ trọng hay Chúa nhật), Alleluia - câu tung hô Tin Mừng 

và Bài Tin Mừng. Trong khi đó, Sách Tin Mừng hoàn toàn chỉ 

chứa đựng những Bài Phúc Âm được công bố theo ngày.    

Về Sách Bài đọc, nguyên tắc là chúng ta phải luôn đọc Lời 

Chúa từ cuốn Sách Bài Đọc (trừ trường hợp khẩn cấp). Thật 

vậy, phần dẫn nhập Sách Bài đọc đã quy định ở số 37: “do 

phẩm giá của Lời Chúa nên Sách Bài đọc được sử dụng trong 

buổi cử hành không được thay thế bởi bất cứ sự hỗ trợ mục vụ 

nào khác, chẳng hạn như những tờ rời được in bởi các tín hữu 

nhằm chuẩn bị cho các bài đọc và cho việc suy ngắm cá nhân 



PHỤNG VỤ ..………………………………………………..………..……..………………………………………….   

44  ⚫  TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN    

của họ”.  Phụng vụ quy định Sách Bài đọc đặt sẵn ở giảng đài 

trước thánh lễ: “Dứt lời nguyện nhập lễ… Thầy đọc sách tiến 

tới giảng đài đã có sách Bài đọc đặt sẵn từ trước Thánh lễ”1.   

Về Sách Tin Mừng, quy chế sách lễ Rôma nhấn mạnh: 

“Bài đọc Tin Mừng là đỉnh cao của phụng vụ lời Chúa. Chính 

Phụng vụ dạy ta phải hết lòng tôn kính bài đọc này, vì Phụng 

vụ dành cho bài Tin Mừng sự tôn kính đặc biệt hơn các bài 

đọc khác: về phía thừa tác viên được đề cử để đọc thì phải dọn 

mình nhờ lời chúc lành hay lời cầu nguyện; về phía các tín 

hữu, thì phải tung hô để nhìn nhận và tuyên xưng Đức Kitô 

đang hiện diện và nói với họ; họ đứng để nghe Tin Mừng; 

ngoài ra còn có những dấu chỉ tôn kính đặc biệt dành riêng 

cho Sách Tin Mừng”2. 

Rước Sách Tin Mừng lúc đầu lễ 

Sách Tin Mừng là biểu tượng Cho Chúa Kitô, Đức Kitô 

hiện diện trong Lời của Ngài khi Bài Phúc Âm được công bố. 

Vì thế, phụng vụ quy định rước Sách Tin Mừng trong đoàn 

rước chứ không phải  rước Sách Bài đọc. Thầy phó tế mang 

Sách Tin mừng, nếu không có thầy phó tế thì thầy đọc sách 

mang sách Tin Mừng:“Thầy phó tế cầm sách Tin Mừng, giơ 

cao lên một chút, đi trước linh mục khi tiến ra bàn thờ; nếu 

không cầm sách, thì đi bên cạnh linh mục”.3 

“Khi tiến ra bàn thờ, nếu không có thầy Phó tế, thầy đọc 

sách có thể mang sách Tin Mừng, nâng cao lên một chút… 

 
1 X. Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 128. 
2 Ibid., số 60. 
3 Ibid., số 172. 
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thầy đi trước linh mục; nếu không, thầy đi với các thừa tác 

viên khác”4. 

Nếu không có thầy phó tế, không có thầy đọc sách, thì một 

linh mục đồng tế sẽ mang sách Tin Mừng, rồi chính Ngài sẽ 

rước sách Tin Mừng từ bàn thờ đến giảng đài và công bố Tin 

Mừng. Thật ra, phụng vụ không bắt buộc phải rước sách Tin 

Mừng, sách Tin Mừng có thể đặt sẵn trên bàn thờ 5. 

Sách Tin Mừng được giơ cao trong cuộc rước nhập lễ 

nhằm diễn tả và đào sâu sự tôn kính đối với mặc khải của Thiên 

Chúa trong Đức Kitô, giúp cho các tín hữu tập trung vào phẩm 

tính của Lời Chúa và chuẩn bị cho cộng đoàn lắng nghe Lời 

Chúa. 

Sách Tin Mừng được đặt trên bàn thờ 

Trong cuộc rước đầu lễ, thầy phó tế cầm Sách Tin Mừng, 

giơ cao lên một chút, đi trước linh mục tiến ra bàn thờ. “Khi 

tới bàn thờ, nếu mang sách Tin Mừng, thì thầy tiến lên bàn thờ 

mà không cúi chào. Rồi, sau khi đặt sách Tin Mừng lên bàn 

thờ, thầy cùng với linh mục hôn kính bàn thờ” 6. Quy chế Sách 

Lễ Rôma chỉ nói đặt Sách Tin Mừng đặt trên bàn thờ mà không 

nói đặt thế nào. Tuy nhiên, nên chọn cách đặt nghiêng hay đặt 

thẳng đứng, để cho mọi người có thể nhìn thấy Sách Tin Mừng 

dễ dàng. Hành động đặt Sách Tin Mừng trên bàn thờ nhằm 

diễn tả sự hợp nhất của hai biểu tượng của Chúa Kitô: Lời của 

Ngài qua dấu chỉ Sách Tin Mừng và Mình của Ngài qua dấu 

chỉ bàn thờ.  

 
4 Ibid., số 194; 120d. 
5 Ibid., số 117; số 122. 
6 Ibid., số 172-173 
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Rước sách Tin mừng khi tung hô Tin Mừng 

Khi đến phần Tung hô Tin Mừng, thầy phó tế hay linh mục 

sẽ tiến đến bàn thờ lấy Sách Tin Mừng, giơ cao Sách lên và 

rước Sách đến giảng đài cùng với các thừa tác viên khác mang 

nến và hương, đang khi cộng đoàn hát Halleluia. Sau khi đọc 

Tin Mừng xong, thầy phó tế hoặc linh mục đưa Sách Tin Mừng 

cho Đức Giám mục chủ tế hôn hay chính thầy (linh mục) hôn7.   

Đức Giám mục ban phép lành cho dân chúng với sách Tin Mừng 

Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma 2002, số 175 đã ghi rõ: 

“Trong những cử hành long trọng hơn, Giám mục có thể tùy 

nghi cầm sách Tin Mừng mà chúc lành cho cộng đoàn”. Việc 

ban phép lành với Sách Tin Mừng diễn tả Chính Chúa Kitô 

trao ban phúc lành bằng Lời của Ngài cho các tín hữu, nhấn 

mạnh tính bí tích và đặc tính biểu lộ của Lời Chúa8.  

Sau khi Đức Giám mục ban phép lành với sách Tin Mừng, 

thầy phó tế (linh mục) đem sách Tin Mừng đặt trên bàn phụ 

hoặc một nơi nào khác thích hợp và xứng đáng9. 
 

 
 
 
 
 

 

 
7 Ibid., số 133; 175. 
8 ĐHG Benedictô XVI, “Tông Huấn Verbum Domini”, số 53, 56. 
9 Ibid., số 175. 
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Ngày 03/05 

KÍNH THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ 

 

 
 

1. Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ 

Theo truyền thống, việc 
cử hành lễ này bắt nguồn từ 
việc cung hiến đại thánh 
đường dâng kính Mười hai vị 
thánh Tông Đồ tại Rôma 
ngày 01 tháng 5 năm 565. 
Nhân dịp này, có lẽ người ta 
đã đặt dưới bàn thờ thánh tích 
của các Tông Đồ Philípphê 
và Giacôbê. Vì thế, ở Tây 
Phương, người ta mừng lễ 
chung cả hai thánh. 

Thánh Philipphê (tiếng 
hy-lạp = Philippos = người 
thích ngựa), là một trong 
nhóm Mười hai, quê quán tại 
Betsaide, cùng thành phố với 
Anđrê và Phêrô (Ga 1,44). 
Trong danh sách các Tông 
Đồ, ngài luôn chiếm vị trí thứ 
năm, và trong sách Tin mừng 
của Gioan, ngài xuất hiện ba 
lần trong tư cách người bạn 
tâm giao của Đức Giêsu. 
Ngài đã nói với Nathanael: 
Đấng mà sách Luật Mô-sê và 
các ngôn sứ nói tới, chúng tôi 
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đã gặp: Đó là ông Giêsu… 
Cứ đến mà xem (Ga 1,45-
46). Rồi cùng với Anđrê, 
ngài tham gia vào hai việc 
quan trọng: lúc đầu, lúc Đức 
Giêsu hóa bánh ra nhiều và 
trước ngày Chúa chịu khổ 
nạn - đó là ngày Đức Giêsu 
vinh quang tiến vào Giêsu-
salem; lần sau, khi ngài làm 
môi giới cho các khách hành 
hương Hy Lạp muốn gặp 
Đức Giêsu (Ga 12,20-21). 
Tin mừng của Gioan còn cho 
ta thấy ngài tại bàn Tiệc Ly, 
ngài nói: “Thưa Thầy, xin tỏ 
cho chúng con thấy Chúa 
Cha ...” (Ga 14,8 tt). 

Theo truyền thuyết, có lẽ 
Philípphê đã rao giảng Tin 
Mừng cho miền Tiểu Á và 
chịu đóng đinh tại 
Hiérapolis, vùng Phrygie. 
Nghệ thuật ảnh tượng thường 
minh họa ngài với cây thập 
giá trong cuộc tử đạo, hay 
đang lúc chịu đóng đinh. 

Giacôbê – được gọi Hậu 
hay Tiểu huynh – cũng là một 
trong nhóm Mười hai. Người 
ta thường đồng hóa ngài với 

Giacôbê, người anh em của 
Chúa (Gl 1,19, Mc 6,3), là 
giám mục Giêrusalem và 
nhân vật hàng đầu của Hội 
thánh tiên khởi (Cv 15). Đức 
Giêsu hiện ra cho ngài sau 
khi Người đã phục sinh (Cv 
15, 1- 8) và có lẽ ngài cũng là 
tác giả của thư Giacôbê. 

Theo lưu truyền, 
Giacôbê Hậu chịu tử đạo tại 
Giêrusalem. Sau khi đẩy ngài 
từ trên cao Đền thờ xuống, 
người ta kết liễu đời ngài 
bằng cuộc ném đá. Nghệ 
thuật ảnh tượng minh họa 
ngài với một cái chùy cối 
xay, hay cuốn sách. 

2. Thông điệp và tính thời sự 

a. Lời cầu xin của 
Philípphê với Đức Giê-
su: Thưa Thầy, xin tỏ cho 
chúng con thấy Chúa Cha; 
như thế là chúng con mãn 
nguyện (Phúc Âm ngày lễ: 
Ga 14,6-14) và lời đáp của 
Thầy: Ai thấy Thầy là thấy 
Chúa Cha, tất cả đều là trọng 
tâm của lời kinh Phụng Vụ. 



 ………………………………………………………..……..…..………………….……………………  PHỤNG VỤ 

TĨNH TÂM – THÁNG 5&6 GIÁO PHẬN LONG XUYÊN  ⚫  49 

Lời nguyện nhập lễ gợi 
lại mục đích đời sống Kitô 
hữu: là “được thông phần 
vào cuộc Khổ nạn và Phục 
Sinh” của Đức Kitô để “được 
chiêm ngưỡng vinh quang 
của Người”. Quả vậy, chính 
Đức Kitô là đường dẫn đến 
Chúa Cha: Thầy là Đường, là 
sự thật và là sự sống; không 
ai đến với Cha mà không qua 
Thầy… Ai thấy Thầy là thấy 
Chúa Cha Thầy (câu 6 và 9). 
Các câu này trở đi trở lại 
nhiều lần trong Thánh lễ và 
trong các giờ kinh Phụng Vụ. 

b. Cả Philípphê lẫn 
Giacôbê đều được thấy Đấng 
Phục Sinh và đã làm chứng 
về Người. Giacôbê được 
thánh Phaolô nhắc đến (1Cr 
15,8) như là một nhân chứng 
về sự sống lại của Chúa: … 
sau đó, Ngài cũng hiện ra cho 
Giacôbê (bài đọc một trong 
Thánh lễ). 

Lời nguyện trên lễ vật 
gợi lại lòng đạo đức đích thật 
được các Tông Đồ Philípphê 
và Giacôbê giảng dạy và 
chúng ta được mời gọi “thực 
thi cách tinh truyền và không 
có gì đáng trách”. Như thế, 
chúng ta cũng nhớ đến Thư 
của thánh Giacôbê – Theo 
lưu truyền được gán cho 
Giacôbê, người anh em của 
Chúa – qua đó chúng ta 
đọc: Lòng đạo đức tinh 
truyền và không tỳ ố trước 
mặt Thiên Chúa Cha, là thăm 
viếng cô nhi quả phụ lâm 
cảnh gian truân, và giữ mình 
cho khỏi mọi vết nhơ của thế 
gian (Gc 1,27). Vậy sự tôn 
thờ đích thật, phù hợp với lời 
giảng dạy của các ngôn sứ, 
không thể tách rời khỏi lẽ 
công bình và lòng yêu mến 
các kẻ “Hèn mọn”: … Hãy 
tìm kiếm lẽ công bình, sửa 
phạt người áp bức, xử công 
minh cho cô nhi, biện hộ cho 
quả phụ. (Is 1,17)  
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H. Vì sao đức tin vừa là hành vi cá nhân, vừa là hành vi của 
Hội Thánh? 

T. Đức tin vừa là hành vi  cá nhân, vì mỗi người tự do đáp lại lời 
của Thiên Chúa, vừa là hành vi của Hội Thánh, vì đức tin của 
mỗi người được Hội Thánh sinh ra và nuôi dưỡng. (GLHT,30)  

CHIA SẺ 

Đức tin là một hành vi cá nhân, ví đó là sự đáp trả tự nguyện 
của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa.  

Nhưng đức tin cũng là hành vi của Hội Thánh. Không ai có 
thể tin một mình, cũng như không ai có thể sống một mình. 
Người tin nhận được đức tin từ những kẻ khác và phải thông 
truyền đức tin đó cho những kẻ khác. Tôi không thể tin nếu không 
được đức tin của những người khác nâng đỡ, và bằng đức tin của 
tôi, tôi góp phần vào việc nâng đỡ đức tin của những người khác.  

Hơn nữa, “Tôi tin”: đây là đức tin của Hội Thánh, được mỗi 
tín hữu đích thân tuyên xưng, đặc biệt lúc chịu phép Rửa Tội. 
“Chúng tôi tin”. Đây là đức tin của Hội Thánh, được các Giám 
mục họp Công đồng tuyên xưng, hoặc được cộng đoàn tín hữu 
cử hành phụng vụ tuyên xưng: “Tôi tin”. Mẹ chúng ta đang lấy 
đức tin của mình mà đáp lời Thiên Chúa, và dạy chúng ta nói: 
“Tôi tin”, “Chúng tôi tin”. (GLHTCG,166-167)  

Nói tóm lại, cá nhân người tin tự ý dính kết với “chúng tôi 
tin” của Hội Thánh. Chính từ Hội Thánh mà họ nhận được đức 
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tin. Vào các thế kỷ, Hội Thánh đã truyền bá đức tin, đã bảo vệ 
khỏi mọi xuyên tạc và đã để cho ánh sáng đức tin soi chiếu không 
ngừng. (Youcat,24) 

H. Những điều chúng ta tin được Hội Thánh tóm tắt trong 

kinh nào?  

T. Những điều chúng ta tin được Hội Thánh tóm tắt trong kinh 

Tin Kinh. (GLHT,31)  

CHIA SẺ  

Kinh Tin Kính là những công thức ngắn gọn, còn được gọi 
là những “bản tuyên xưng đức tin”, mà qua đó, Hội Thánh, ngay 
từ thủa ban đầu, đã diễn tả đức tin của mình một cách tổng hợp, 
và chuyển đạt đức tin ấy bằng một ngôn ngữ chuẩn hóa. Không 
lâu sau đó, Hội Thánh ai muốn thu thập những điểm cốt yếu của 
đức tin vào bản tóm lược mạch lạc và rõ ràng, chủ yếu dành cho 
những người chuẩn bị lãnh bí tích Rửa Tội.  

“Bản tóm lược đức tin này đã chọn lấy những điều quan 
trọng nhất để làm thành một giáo huấn đức tin duy nhất. Như 
trong một hạt cải nhỏ bé đã chứa đựng nhiều cành lá, cũng vậy 
trong một ít lời, bản tóm lược đức tin này chứa đựng toàn bộ tri 
thức đạo đức của cả Cựu Ước lẫn Tân Ước”. (Thánh Cyrillô 
Giêrusalem, Catecheses illominandorum, 5,12)  

Các bản tổng hợp đức tin đó gọi là các “Bản tuyên xưng đức 
tin”. Và vì để cho các Kitô hữu tuyên xưng, nên được gọi là 
“Kinh Tin Kính” vì thường bắt đầu bằng thuật ngữ “Tôi tin kính”. 
Chúng cũng còn được gọi là các “Tín biểu” (Symbola fidei). Và 
cũng được thông với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,. 

Vậy khi đọc kinh Tin Kính với lòng tin, chúng ta được hiệp 
thông với Hội Thánh phổ quát, luôn lưu truyền đức tin cho chúng 
ta, và chính trong lòng Hội Thánh mà chúng ta tin. 
(GLHTCG,197) 
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ức tin Kitô Giáo10 là 
một đức tin có tính 

lịch sử. Thiên Chúa thông 
truyền mặc khải của Người 
cho nhân loại qua những con 
người và những biến cố, 
không phải qua những mệnh 
đề trừu tượng. Nói cách khác, 
đức tin Kinh Thánh là một 
đức tin “nhập thể”, là thực tại 
của việc Thiên Chúa đi vào 
các sự kiện của loài người. 
Mặc dù tất cả các thần học 
Kitô giáo đều tin và lý luận 
rằng nhận thức của họ về đức 
tin Kitô và sứ vụ của Hội 
thánh là trung thành với ý 
định của Thiên Chúa, nhưng 
mô hình (paradigm) sứ vụ 
của Giáo hội trong các giai 
đoạn có những khác biệt, 

biểu lộ nét đặc thù về đức tin 
Kitô giáo bởi mỗi thời kỳ có 
một bối cảnh riêng tác động 
đến nhận thức của Kitô giáo. 

Tuy nhiên cũng cần xác 
minh rằng trong thần học thì 
thời kỳ sau phản ánh một 
“mô hình” khác biệt sâu xa 
với bất cứ mô hình nào trước, 
nhưng điều đó không có 
nghĩa là phủ nhận hay đoạn 
tuyệt toàn bộ những gì có mô 
hình trước; nghĩa là các mô 
hình “cũ” vẫn có thể tiếp tục 
tồn tại, thậm chí đôi khi 
người ta còn có thể hồi sinh 
một mô hình cũ hầu như đã bị 
quên lãng. 

Theo Hans Küng (1928-
2021), toàn thể lịch sử của 

Đ 

10 Bài viết được soạn thảo từ quyển Động Năng Sứ Vụ Kitô Giáo: Lịch Sử và Tương Lai 

của Các Mô Hình Truyền Giáo. Dịch giả: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên. NXB. 

Tôn Giáo, 2020. Nguyên bản tiếng Anh: David J. Bosch, Transforming Mission: 

Paradigm Shifts in Theology of Mission. NXB. Orbis Books, Maryknoll (New York), 

1991.  
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Kitô giáo có thể phân chia 
thành sáu “mô hình” sứ vụ: 

1. Mô hình Khải huyền 
của Kitô giáo thời sơ khai 

2. Mô hình Hy hóa của 
thời các Giáo phụ 

3. Mô hình của Hội 
thánh Công giáo thời Trung 
Cổ 

4. Mô hình Tin Lành 
(thời Cải Cách) 

5. Mô hình Khai Sáng 
thời cận đại 

6. Mô hình Đại kết mới 
ra đời. 

Trong phần thứ nhất (các 
bài trước), chúng ta đã tìm 
hiểu về mô hình khải huyền 
của Kitô giáo thời sơ khai 
qua nhận thức sứ vụ theo 
Matthêu, Luca và Phaolô. 
Phần này việc nghiên cứu 
được bắt đầu với mô hình Hy 
hóa của thời các Giáo Phụ 
(thế kỷ 2-6). 

NHỮNG NÉT CHUNG 

Mô hình truyền giáo của Giáo 

hội Phương Đông 

Trong một thời gian rất 
ngắn, đức tin Kitô giáo mới 
này khi nó đi vào thế giới Hy-
La đã trải qua một sự biến đổi 
quan trọng, cả về phạm vi lẫn 
tính chất. Khi Kitô giáo đổi 
từ một tôn giáo Do Thái sang 
một tôn giáo Hy-La, có một 
sự biến đổi không phải chỉ 
trong đời sống phụng vụ, bí 
tích của Giáo hội và trong các 
cấu trúc tổ chức và pháp lý 
của nó, nhưng còn là biến đổi 
trong giáo lý, nghĩa là trong 
sự nhận thức về mặc khải đã 
phát sinh ra nó, bởi tự bản 
chất đức tin Kitô giáo có tính 
nhập thể nên Giáo hội phải 
luôn luôn hòa nhập vào trong 
bối cảnh mình đang sống. 
Trên thực tế, bối cảnh của thế 
kỷ 2 và các thế kỷ kế tiếp của 
kỷ nguyên Kitô giáo thì khác 
với bối cảnh của thế kỷ 1 về 
hầu như mọi phương diện.  

Một điểm lưu ý có tầm 
quan trọng không kém, đó là  
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những Kitô hữu trong giai 
đoạn này đã đánh mất rất 
nhiều sự nhiệt tình và nét đặc 
trưng ban đầu của nó. Giáo 
hội ngày càng trở nên giống 
hơn thế giới mà Giáo hội 
muốn chinh phục về đức tin. 
Cụ thể, Giáo hội dần dần mất 
đi tính chất khải huyền – 
cánh chung của mình, nghĩa 
là từ bỏ niềm trông đợi về 
một cuộc quang lâm sắp đến 
(ngày Chúa Giêsu trở lại 
trong vinh quang) mà chuyển 
nhận thức tới việc “định cư” 
trong thế giới này. 

Thêm vào đó, chức năng 
của“người giảng thuyết lưu 
động” đã biến mất sau các 
tông đồ. Trong nhiều thế kỷ 
không hề có những người mà 
chúng ta có thể gọi đúng là 
các “nhà truyền giáo”. Mãi từ 
thế kỷ 4 trở đi, các tu sĩ mới 
dần dần thay thế người giảng 
thuyết lưu động trong vai trò 
truyền giáo tại các vùng chưa 
được rao giảng Tin Mừng. 

Một khía cạnh quan 
trọng hơn rất nhiều so với sứ 
vụ của những người truyền 
giáo lưu động hay người tu 

sĩ, đó là đức hạnh/hạnh kiểm 
của các Kitô hữu tiên khởi, 
thứ “ngôn ngữ của tình 
thương” trên môi miệng và 
trong đời sống của họ, việc 
“truyền bá bằng hành động” 
của họ. Cái gây ấn tượng cho 
quần chúng không phải là các 
phép lạ của các nhà giảng 
thuyết lưu động hay các thầy 
tu (cho dù các phép lạ là hiện 
tượng rất phổ biến trong thế 
giới cổ đại), nhưng là chính 
đời sống gương mẫu của các 
Kitô hữu bình thường. Nếu 
đức hạnh của các Kitô hữu 
thời Tân Ước có một chiều 
kích truyền giáo nổi bật, thì 
vào thời hậu tông đồ cũng 
không khác. Trong thế giới 
Hy Lạp thời ấy, các vị thần 
Hy Lạp thường được mô tả là 
phi luân, thậm chí vô luân 
trong đức hạnh. Nền văn 
minh Hy Lạp xuống dốc từ 
lâu, “mùi thối rữa” của nó đã 
được thấy rõ khắp nơi. Theo 
Rosenkranz mô tả, “giữa một 
giới đang chìm ngập trong 
thất vọng, sa đọa, và mê tín, 
thì có một cái gì đó mới mẻ 
đã xuất hiện và lớn lên, đó là 
Kitô giáo, thành trì của tình 
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yêu đối với Thiên Chúa và 
anh chị em, của Chúa Thánh 
Thần, và của niềm hy vọng 
về triều đại Thiên Chúa đang 
đến”. Thực vậy, đức hạnh 
này là một nhân tố quan trọng 
giúp chinh phục dân chúng 
về đức tin Kitô giáo như 
Michael Green khẳng định: 
“Chính gương sáng, tình bạn, 
tính tình được biến đổi, niềm 
vui, sự chịu đựng, và sứ 
mạnh của họ, là nhân tố quyết 
định trong sự tăng trưởng kỳ 
diệu của thứ “mê tín” mới 
này trong mấy thế kỷ đầu của 
kỷ nguyên Kitô giáo”. Và sự 
lớn mạnh của cái tôn giáo 
mới này quả thực là rất ngoạn 
mục; người ta ước tính rằng 
vào khoảng năm 300 C.N., 
gần một nửa dân số trong một 
số tỉnh của Đế Chế Rôma 
rộng lớn đã quay sang đức tin 
Kitô; còn bên ngoài Đế Chế, 
sự thành công có phần thấp 
hơn.    

Giáo hội 

Về sứ vụ, các hoạt động 
sứ vụ lưu động của các tông 
đồ, các tiên tri và các tác giả 

Tin Mừng đã bắt đầu nhường 
chỗ cho sứ vụ cố định (tại địa 
phương) của các giám mục 
(các trưởng lão) và các phụ 
tá. Thánh Thần là Thần Khí 
của sứ vụ, là Đấng trang bị 
cho các tông đồ (và Đức 
Giêsu) và hướng dẫn các ngài 
vào các hoàn cảnh truyền 
giáo, thì bây giờ hoạt động 
của Chúa Thánh Thần được 
nhìn như là chỉ để kiến tạo 
Hội Thánh trong sự thánh 
thiện. Công việc của Chúa 
Thánh Thần trước hết là 
thanh tẩy và soi sáng mọi linh 
hồn trong Hội thánh. Chúa 
Thánh Thần là Thần Khí của 
sự thật, của ánh sáng, của sự 
sống, của tình yêu, nhưng 
không thấy có sự ý thức nào 
về việc Chúa Thánh Thần ra 
đi bên ngoài Giáo hội để đem 
Tin Mừng cho thế giới rộng 
lớn hơn, nhưng chính Giáo 
hội lấp đầy toàn bộ chân trời. 
Giáo hội được đề cao và 
chiếm lĩnh hàng đầu đến nỗi 
cả khoa cánh chung và Thần 
Khí học đều phải phụ thuộc 
nó. 
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Trong bầu khí “kiêu 
hãnh” đó, sự nhiệt tình truyền 
giáo của Kitô giáo sơ thời 
không thể còn được duy trì. 
Những người dân ngoại chỉ 
xuất hiện như là cái nền tối 
cho Giáo hội. Theo Irênê, 
Giáo Hội là thành lũy chống 
lại các kẻ lạc đạo. Còn 
Cyprianô thì nhìn thế giới 
như đang trong tiến trình sụp 
đổ; theo ngài, người ta chỉ có 
thể có một khả năng cứu rỗi 
duy nhất là trở thành thành 
viên của Giáo hội. Chỉ có 
người Kitô hữu là sống trong 
ánh sáng. Như thế, Giáo hội 
đã được tổ chức thành một cơ 
chế cứu rỗi. Dầu Giáo hội 
này vẫn được phát triển và 
mở rộng, nhưng không phải 
theo nghĩa truyền giáo của 
Phaolô; đúng hơn, đây là một 
hoạt động tuyên truyền Kitô 
giáo. Đối với Giáo hội, ngoại 
giáo đồng nghĩa với sự thiếu 
“văn minh”, và truyền giáo 
đồng nghĩa với phát triển văn 
hóa. 

Thật may vì ngay trong 
chính bối cảnh không hay đó, 

người thực sự mang lý tưởng 
và thực hành truyền giáo là 
phong trào dòng tu, bắt đầu 
phát triển đặc biệt trong các 
thập niên cuối thế kỷ 3 và đầu 
thế kỷ 4. Khi Kitô giáo trở 
thành tôn giáo chính thức của 
Đế Chế Rôma và các cuộc 
bách hại đạo chấm dứt, người 
thày tu thay thế vị trí của 
người tử đạo để biểu thị cho 
việc làm chứng và phản 
kháng chống lại tính thế tục. 
Từ thế kỷ 4, lịch sử của Giáo 
hội trên đường phát triển, đặc 
biệt tại Phương Đông. Trên 
thực tế, ngay từ khởi đầu của 
phong trào dòng tu, các nhà 
truyền giáo can trường và 
hiệu quả nhất là các tu sĩ. 
Song, điều cần phải có là các 
tu sĩ phải được sự cho phép 
chính thức và sự giám sát của 
giám mục. Không có sự cho 
phép này, việc phục vụ 
truyền giáo của tu sĩ hay linh 
mục có thể bị coi là bất hợp 
pháp. Cũng vậy, chỉ có chức 
vụ giám mục mới đảm bảo 
dòng chảy của ân sủng bí 
tích. Các nhà truyền giáo là 
sứ giả của các giám mục, 
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người có nhiệm vụ tháp nhập 
những người mới cải đạo vào 
Giáo hội. 

Sau cái gọi là Chỉ Dụ 
Milan, tình hình thay đổi một 
cách ấn tượng. Giáo hội vẫn 
tuyên bố chỉ trung thành với 
một thế giới khác là 
“Giêrusalem thiên quốc”; tuy 
nhiên trong thực hành, chính 
sự tuyên bố này hàm ngụ một 
sự thỏa hiệp với hệ thống 
chính trị thời ấy, vốn được tự 
do kiểm soát tất cả những gì 
không thuần túy tôn giáo, 
thậm chí có trường hợp các 
hoàng đế can dự vào các kế 
hoạch “truyền giáo”, trong 
đó các mục tiêu tôn giáo và 
chính trị đan xen nhau, cụ 
thể, Công đồng Nicêa được 
triệu tập năm 325 bởi hoàng 
đế Constantinô. 

Sứ vụ tại vùng Châu Á không 

thuộc Rôma 

Thông thường, Giáo hội 
cảm nhận và quan niệm đế 
chế Rôma là lãnh vực hoạt 
động và mở mang chính của 
Giáo Hội. “Sứ vụ thế giới” sẽ 

được hoàn tất một khi nó đã 
đi đến các biên cương của đế 
chế. Tuy nhiên, cũng có các 
Giáo hội Kitô ở ngoài biên 
cương của Đế Chế Rôma. 
Trong thực tế, các Giáo hội 
này còn tham gia truyền giáo 
tích cực hơn các Giáo hội 
“chính dòng” đang ngày càng 
đơn điệu hơn. 

Điều đặc biệt được nhắc 
tới là sự nhiệt tình truyền 
giáo và sự mở rộng của Giáo 
hội Nestoriô và của các nhóm 
khác tiến xa hơn về phía 
Đông. Trong các thế kỷ đầu, 
Giáo hội thực sự vươn cánh 
tay của mình ra rất xa. Nó 
không chỉ nhập thể trong các 
nền văn hóa và các hình thức 
tư tưởng của người Hy Lạp 
và người Rôma, nhưng cũng 
diễn tả mình qua các hình 
thức phụng vụ của các nền 
văn hóa khác: Coptic, Syriac, 
Maronít, Armênia, Êthiopia, 
Ấn Độ và cả Trung Hoa. 

Đến năm 225 C.N., chưa 
đầy hai thế kỷ sau sứ vụ tại 
thế của Chúa Giêsu, Giáo hội 
Syria đã mang đức tin ngang 
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qua Châu Á để đến biên giới 
Ấn Độ và vùng núi phía tây 
Trung Hoa. Những thầy khổ 
tu trở thành những nhà truyền 
giáo, “những môn đệ vô gia 
cư của Đức Giêsu vô gia cư 
không ngừng trên đường lữ 
hành xuyên qua thế giới này” 
đã chữa lành những kẻ bệnh 
tật, nuôi sống những người 
nghèo, và giảng dạy Tin 
Mừng. 

Chính tín đồ của 
Nestoriô là những người trở 
thành lực lượng truyền giáo 
chủ chốt tại các vùng Châu Á 
không thuộc Đế Chế Rôma. 
Đây là một lực lượng truyền 
giáo phi thường. Ba chiều 
kích của phong trào Nestoriô 
chế độ ẩn tu, thần học, và sứ 
vụ lệ thuộc lẫn nhau, dẫn đến 
kết quả là Giáo hội Nestorio 
trở thành Giáo hội ‘truyền 

giáo’ thượng hạng trong bối 
cảnh chung của Kitô giáo 
thời Trung Cổ. Nét đặc biệt, 
không giống chế độ ẩn tu tại 
Ai Cập,  những tu sĩ Nestoriô 
này là những người luôn luôn 
kết hợp ơn gọi của đời sống 
khắc khổ, từ bỏ bản thân, với 
ơn gọi đi rao giảng và phục 
vụ. 

Nhưng thật tiếc, đến cuối 
thế kỷ 4, các Giáo hội 
Nestoriô và các Giáo hội 
khác có một thời gian từng 
hiện diện ở khắp vùng Trung 
Á và một số vùng Đông Á đã 
hoàn toàn bị quét sạch bởi 
Hồi giáo và Phật giáo, chỉ 
còn một số nhóm nhỏ biệt lập 
hiện diện tại Ấn Độ, những 
nhóm này dần dà rơi vào tạp 
giáo.  

(còn tiếp) 
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KHI LINH MỤC KHÓC 

Lm. Bùi Văn Khiết Tâm 

 

hắc đã hơn một lần bạn 
nhìn thấy linh mục 

khóc: chẳng hạn khi nằm phủ 
dài sát đất trong lễ phong 
chức, để cùng với cộng đoàn 
hiện diện và thần thánh trên 
trời khẩn nài Thiên Chúa 
đoái thương phận hèn yếu 
đuối bất xứng. 

Hoặc, long trọng và hân 
hoan hơn, khi xúc động 
không nói hết lời trong lễ tạ 
ơn, sau ngày đón nhận hồng 
phúc, lúc phải thân thưa với 
cộng đoàn, đặc biệt với các 
Đấng sinh thành đang có mặt 
hay đã khuất bóng. 

Ta có thể tạm gọi - như 
một bài thánh ca (“Từng 
bước đi lên”, Lm. Văn Chi - 

Lm. Xuân Thảo), là những 
giọt “nước mắt ngọt ngào”, vì 
thấm đẫm biết bao ơn Trời và 
tình người quyện vào từng 
mạch máu thớ thịt xác hồn 
con người linh mục lúc này. 
Cái hương vị nhiệm lạ từ việc 
đặt tay của Vị đại diện Chúa 
và Giáo hội, như ấn tín chứng 
thực “là người được chọn 
trong số người phàm, và 
được đặt lên làm đại diện cho 
loài người, trong các mối 
tương quan với Thiên Chúa” 
(Dt. 5,1), được xức dầu thánh 
trên đôi tay trần trở thành như 
cánh phượng hoàng dang 
rộng bay vút về đỉnh trời cao 
huyền diệu, cùng với đôi môi 
vang lời tụng ca, hướng đạo 

C 
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nhân trần đến cùng một đích 
điểm là hạnh phúc vĩnh hằng. 

Theo dòng thời gian, trở 
về với nội tâm sâu lắng, khi 
những ồn ào xôn xao bên 
ngoài chìm xuống, còn lại 
một mình với nỗi thao thức 
mục vụ, người linh mục có 
lần phải khóc lặng lẽ vì nhiệt 
huyết cứ dần cạn vơi, một 
phần bởi con người thờ ơ 
lãnh đạm. Cái chai cứng hình 
thành nếp gấp, tạo nên căn 
bệnh vô cảm dửng dưng mãn 
tính trước chân lý và thánh 
thiêng dễ làm linh mục đi vào 
lối mòn trong bổn phận, 
buông mình theo thời khoá 
biểu đã lập trình, có khi còn 
ru ngủ chính mình trong giấc 
chiêm bao giả tạo nào đó. 

Những điều như thế và 
tương tự như vậy, có làm linh 
mục nhỏ xuống những giọt 
“nước mắt chua chát”? 
“Chua” vì sự ươn ái cần được 
ướp lại bằng tình yêu và lòng 
cảm mến ghi dấu thuở ban 
đầu (x. Kh. 2,4). “Chát” bởi 
hương thơm dầu thánh hiến 
đã phai nhạt theo thời gian 

biến đổi, khiến dễ quên lãng 
những lời thề vàng son và 
những nguyện chúc ngọt lịm 
bờ môi. Cũng có thể, vì trải 
qua nhiều năm tháng, nếp 
gấp đã dầy lên vì lực mòn sức 
kiệt, lại vật vã với đủ hạng 
người - thay vì khích lệ thì là 
khích bác, thay vì nâng đỡ 
cảm thông thì lại dập vùi, 
thay vì cộng tác thì xoi mói 
xúc siểm ác ý khiến linh mục 
nhiều khi thấy đêm dài như 
vô tận, đen hơn cả chiếc áo 
vẫn khoác lên mình mỗi 
ngày. Hệt như lời Thánh vịnh 
38,20-21: “Kẻ vô cớ thù con 
đều mạnh thế, người vô lý 
ghét con thật quá nhiều! Con 
làm ơn thì chúng trả oán, con 
theo đuổi điều lành, chúng 
lại tố cáo con”. 

Nhưng khó nuốt hơn cả 
là “nước mắt đắng cay”, mà 
ngay cả đến Đức Kitô trong 
giờ hấp hối, khi lính của tổng 
trấn Philatô “cho Người 
uống rượu pha mật đắng, 
nhưng Người chỉ nếm một 
chút mà không chịu uống” 
(Mt. 27,34). Chỉ riêng thánh 
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sử Matthêu nói đến “rượu 
pha mật đắng”, ba thánh sử 
Maccô, Luca và Gioan thì nói 
đến “giấm” (Mc. 15,36; Lc. 
23,36; Ga. 19,29). Cái “đắng 
cay” ở chỗ, nếu vì làm những 
việc xấu, tác hại cho người là 
chuyện không cần phải bàn, 
nhưng đàng này, suốt cả đời 
đã chuyên cần dạy khuyên, 
hướng dẫn đi vào đường 
lành, chỉ mong người người 
tìm được hạnh phúc đích 
thực, để rồi “thay vì đồ ăn, 
chúng trao mật đắng, con 
khát nước, lại cho uống giấm 
chua” (Tv. 69, 22). 

Thế nhưng, có lần nào 
bạn nuốt từng ngụm nhỏ và 
tự hỏi: “Tại sao những giọt 
nước mắt lại có vị mặn?”. 
Câu trả lời xem ra “ngớ 
ngẩn” lại không gì khác, hơn 
là: nước mắt mặn, vì chúng 
có muối. Muối này có, không 
bởi do ai pha hay cho vào từ 
bên ngoài, nhưng từ chính cơ 
thể sản sinh ra. Vì thế, ta mới 
ngộ ra câu: “nước mắt chảy 
ngược về tim”, để từ những 
luồng máu đen “chua chát”, 

“đắng cay”, tim phải hút máu 
nhờ tĩnh mạch âm thầm, đẩy 
máu đến phổi Thần Khí để 
thải khí cacbonic và lấy lại 
dưỡng khí, lúc trở về ẩn sâu 
nơi lòng Chúa, sẽ được động 
mạch đẩy những giọt máu 
hồng tình yêu nuôi khắp 
nhiệm thể, làm sáng lên căn 
tính linh mục là dấu chỉ của 
lòng trắc ẩn xót thương, sự 
dịu hiền bao dung, mối liên 
hệ gần gũi của một Vị Thiên 
Chúa là Cha trước nỗi khốn 
cùng của con cái loài người 
hôm nay, như lời thư Do thái 
khẳng định: “Khi còn sống 
kiếp phàm nhân, Đức Giêsu 
đã lớn tiếng kêu van khóc lóc 
mà dâng lời khẩn nguyện nài 
xin lên Đấng có quyền năng 
cứu Người khỏi chết. Người 
đã được nhậm lời, vì có lòng 
tôn kính. Dầu là Con Thiên 
Chúa, Người đã phải trải qua 
nhiều đau khổ mới học được 
thế nào là vâng phục; và khi 
chính bản thân đã tới mức 
thập toàn, Người trở nên 
nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu 
cho tất cả những ai tùng phục 
Người, vì Người đã được 
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Thiên Chúa tôn xưng là 
Thượng Tế theo phẩm trật 
Men-ki-xê-đê”(Dt. 5, 7-10). 

Và như vậy, hãy cứ là 
một linh mục biết khóc mà 
không xấu hổ: cho mình và 
cho người, như câu chuyện 
gợi ý sau đây: 

Ngày nọ, một bạn trẻ đến 
gặp vị trưởng lão và than 
thở: 

- Con rất cần một lời 
khuyên, vì đang bị dày vò bởi 
cảm giác vô dụng nên không 
còn muốn sống nữa. Mọi 
người đều nói con là kẻ thất 
bại và ngu ngốc. Xin hãy giúp 
con! 

Vị trưởng lão liếc nhìn 
bạn trẻ, trả lời vội vã: 

- Hãy thông cảm cho ta. 
Ta đang rất bận và không thể 
giúp được gì, vì ta có việc 
khẩn cấp cần giải quyết. 

Vị trưởng lão dừng lại, 
suy nghĩ thêm một chút, rồi 
nói tiếp : 

- Nhưng… nếu con đồng 
ý giúp ta một việc, ta có thể 
làm được gì đó cho con. 

- Dĩ… nhiên rồi, thưa 
ngài. - Người bạn trẻ đáp lại. 

- Tốt! - Vị trưởng lão nói 
và rút từ ngón tay mình chiếc 
nhẫn nhỏ có đính viên ngọc 
tuyệt đẹp, rồi nói tiếp: 

- Hãy dùng ngựa của ta 
và đi ra chợ! Ta cần bán gấp 
chiếc nhẫn này để trả nợ. 
Con hãy bán nó với mức giá 
phù hợp, nhưng không được 
thấp hơn một đồng tiền vàng! 
Con đi ngay và hãy trở lại khi 
xong việc ta trao. 

Người bạn trẻ cầm chiếc 
nhẫn và phi ngựa lên đường. 
Đến chợ, anh gặp rất nhiều 
thương nhân, nhưng khi nghe 
yêu cầu về giá của chiếc 
nhẫn, mọi người đều lắc đầu. 
Một số cười nhạo. Đa số 
quay đầu bỏ đi. Vài người 
cho rằng giá một đồng tiền 
vàng là quá cao so với chiếc 
nhẫn nhỏ bé như vậy. 

- Con không thể thực 
hiện theo yêu cầu của ngài. 



 ………………………………………………..………………….….…………  MỤC TỬ GIÁO PHẬN 

TĨNH TÂM – THÁNG 5&6 GIÁO PHẬN LONG XUYÊN  ⚫  63 

Họ cho rằng chiếc nhẫn này 
không có nhiều giá trị. 

- Đó là điều rất quan 
trọng đấy, chàng trai ạ.- Vị 
trưởng lão đáp lại. Trước khi 
cố gắng bán một chiếc nhẫn, 
con nên tìm hiểu giá trị thực 
của nó. Và chỉ những người 
đã trực tiếp làm ra mới có 
câu trả lời chính xác, con hãy 
đi hỏi một trong những người 
đó. 

Người bạn trẻ một lần 
nữa phi ngựa đi tìm một thợ 
kim hoàn. Sau khi kiểm tra 
cẩn thận bằng kính lúp và 
ngắm nghía kỹ lưỡng, người 
thợ quay sang nói với người 
bạn trẻ: 

- Hiện giờ, tôi không thể 
mua chiếc nhẫn này với giá 
hơn 58 đồng tiền vàng. 
Nhưng một thời gian sau, tôi 
sẽ mua nó với giá 70 đồng 
tiền vàng. 

- 70 đồng tiền vàng sao? 
- người bạn trẻ thốt lên kinh 

ngạc. Anh cảm ơn người thợ 
kim hoàn và vội vã quay về 
gặp vị trưởng lão. 

Khi nghe câu chuyện của 
người bạn trẻ kể lại, vị 
trưởng lão kết luận: 

- Hãy nhớ rằng, bản thân 
con giống như chiếc nhẫn 
này. Rất quý giá và độc đáo! 
Chỉ có những chuyên gia 
chân chính mới có thể đánh 
giá đúng giá trị đích thực của 
con mà thôi. Vậy tại sao con 
lại lãng phí thời gian của con 
và để tâm đến những lời dèm 
pha của những kẻ ngu ngốc 
kia? 

*** 

Tương tự như câu 
chuyện, khi bạn nhìn thấy 
linh mục khóc, hay chính bạn 
là linh mục đã từng khóc, bạn 
hãy đi hỏi Chúa, chứ đừng 
hỏi người trần mắt thịt. Chúa 
sẽ có lời giải đáp thoả đáng 
nhất cho ta. 
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ần đây nhiều người 
không khỏi bàng hoàng, 
giận giữ, lên án một đứa 

con trai đã lớn gây ra cái chết 
của người mẹ già.  Và cảm 
thấy xót thương cho số phận 
người mẹ già ra đi vĩnh viễn. 
Bên cạnh đó cũng có người 
không bằng lòng với cái cách 
mà bà dạy và thương con đến 
độ không thể chấp nhận 
được. Bởi tình thương và sự 
nuông chiều không đúng chỗ, 
không đúng cách sẽ gây ra 
hậu quả không lường trước 
được.  

Trên truyền thông đại 
chúng loan tin một cái chết 
khá thương tâm của một 
người mẹ già khi không đáp 
ứng được những đòi hỏi của 
đứa con trai đã khôn lớn 
nhưng vẫn bám víu vào 
người mẹ đến hao mòn sức 
lực. Bởi anh được người mẹ 
đáp ứng mọi thứ khi anh yêu 
cầu.  

Câu truyện đến hồi kết 
dẫn đến sự ra đi vĩnh viễn 
như sau: Anh thấy bạn bè có 
nhiều người sử dụng chiếc 
Iphone 14 láng coóng mới ra 
mắt cộng đồng mạng. Thế rồi 
theo bản năng và sở thích, 
anh bắt đầu chiêu bài cũ để 
bằng mọi cách có được chiếc 
điện thoại đời mới. Anh vòi 
vĩnh và bắt mẹ phải cho tiền 
để anh mua bằng được chiếc 
điện thoại. Người mẹ già lúc 
này chỉ còn thân xác tiều tụy 
bởi bao nhiêu tiền của đã dốc 
hết vào đứa con trai cho 
những nhu cầu đua đòi mà 
anh muốn bằng bạn bằng bè. 
Anh đến xin mẹ nhưng mẹ 
anh đâu còn gì để cho. Mẹ 
anh nói: Mẹ đã hết tiền rồi. 
Đứa con trai không còn đủ 
kiên nhẫn nên nhẫn tâm nói 
với mẹ đã cưu mang, sinh 
thành dưỡng dục qua bao 
năm trời: Vậy mẹ đi chết đi. 
Nghe xong câu nói của đứa 

G 
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con trai duy nhất đã từng 
mang nặng đẻ đau, dạy dỗ, 
nuôi cho khôn lớn đã đủ lông 
đủ cánh, nhiều người sẽ đoán 
cái kết có hậu là: Người mẹ 
sẽ tát cho đứa con một cái 
cho cái tội bất hiếu. Hoặc 
người mẹ sẽ bật lên tiếng 
khóc để đứa con thấu hiểu 
được nỗi lòng của người mẹ. 
Và còn những cái kết khác 
mà bạn và tôi có sẽ suy diễn 
ra. Nhưng đây không như 
bạn và tôi suy diễn theo cái 
nhìn chủ quan. Mà cái kết rất 
có nhiều điều trái ngược từ 
những ai chứng kiến hoặc 
đọc được thông tin sự việc 
này. Người mẹ già khi nghe 
con mình nói: Nếu mẹ hết 
tiền thì đi chết đi. Và mẹ đã 
ra chết thiệt. Người mẹ lao từ 
tầng lầu xuống đất và đã 
không kịp cho một quãng 
đường để chuẩn bị ra đi vĩnh 
viễn. Bà đã ra đi mãi mãi theo 
như lời yêu cầu của đứa con 
quý tử.  

Thật đáng thương. Đáng 
buồn. Đáng xót thương cho 
một số phận hẩm hiu. Thật 
đáng trách đáng lên án cho 

một đứa con bất hiếu đển hết 
thuốc chữa. Và cũng có nhiều 
người không đồng tình quan 
điểm trên mà có phần hờn 
trách, chỉ trích phê phán 
người mẹ khi quá nuông 
chiều con cái trong sự mù 
quáng, để tình cảm lấn át lý 
trí.  

Sự ra đi vĩnh viễn của 
người mẹ già trong sự kiện 
trên đã gióng lên lời cảnh tỉnh 
cho bạn và tôi. Cho những ai 
đang làm cha làm mẹ, cho 
những đứa con đang được 
sống và cưu mang bởi bàn tay 
yêu thương của cha của mẹ.  

Đời đâu như bạn và tôi 
nghĩ. Đời đâu đẹp như những 
giấc mơ. Cuộc sống không 
phải là cái chúng ta muốn gì 
được đó. Không phải cái gì 
chúng ta muốn là có. Chiều 
con, cưng con, bảo vệ con 
điều đó chẳng cấm mà còn 
khích lệ. Nhưng chiều, cưng 
như thế nào mới là điều bạn 
và tôi cần quan tâm. Không 
phải đứa con nào nuông 
chiều cũng nên thân. Không 
phải đứa con nào cưng quá 
cũng ngoan ngoãn. Không 
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phải đứa con nào bạn và tôi 
ấp ủ và giữ kín trong nhà 
cũng đều là những đứa con 
gương mẫu. Cha mẹ sinh con 
trời sinh tính. Bạn và tôi cũng 
không thể đổ lỗi hết cho ông 
trời hay người này người kia. 
Con của mình là mình có 
trách nhiệm và uốn nắn nên 
người có ích cho xã hội. Tính 
con mình là vậy, nhưng cha 
mẹ vẫn có thể uốn nắn chúng 
theo chiều hướng tốt và thánh 
thiện hơn.  

Nuông chiều quá mức. 
Đáp ứng đẩy đủ những yêu 
cầu của con cái. Sợ con mình 
thua bạn thua bè. Sợ con 
mình thiệt thòi với chúng bạn 
nên nhiều cha mẹ đã nhắm 
mắt làm ngơ trước những cái 
sai cái trật của con cái mình. 
Thật đáng tiếc.  

Người mẹ trong câu 
truyện trên ra đi trong sự uất 
ức, tức tưởi. Ra đi trong nước 
mắt của nhiều người và của 
chính mình. Đứa con thì 
không còn gì phải nói. Nó sẽ 
phải gánh chịu mọi hậu quả 
của nó đã gây ra. Và người 

đời sẽ nhìn nó như thế nào, 
nó sẽ phải đón nhận. Cho dù 
người mẹ lao mình xuống 
đất, nó chạy xuống ôm xác 
người mẹ gào khóc thảm 
thiết. Bao lời xin lỗi tiếc 
thương nói lên lúc này cũng 
không thể có một phép màu 
nào để làm cho mẹ mình sống 
lại. Coi như đã hết. Cái kết 
dẫn bạn và tôi đến ngõ cụt. 
Cụt bởi người mẹ già nằm 
xuống được chôn vùi trong 
lòng đất là kết thúc đời 
người. Đứa con cũng đi vào 
ngõ cụt bởi anh sẽ phải trả giá 
bằng lao tù và tòa án lương 
tâm cắn rứt. Còn phải bị 
miệng đời lên án cho sự bất 
hiếu của mình đối với người 
mẹ của anh.  

Ước gì với sự kiện đang 
làm cho nhiều người quan 
tâm phần nào cũng vang lên 
trong bạn và tôi cách chúng 
ta dạy dỗ, giáo dục, hướng 
dẫn và đồng hành với con 
như thế nào, để không có sự 
hối tiếc nào sẽ xảy ra trong 
gia đình bạn và tôi.  
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HIỆP THÔNG TRONG ĐỨC TIN 

  

Đóa Hoa Vô Thường 

 

ức tin nghĩa là gì? 
Thưa, “đức” nghĩa là 
ơn; “tin” nghĩa là đón 

nhận. “Đức tin” là ơn đón 
nhận, vâng theo. Đức tin là ơn 
Thiên Chúa ban, để người tín 
hữu tự do gắn bó trọn vẹn đời 
mình với Thiên Chúa (fides 
qua), sẵn sàng đón nhận 
những chân lý mặc khải (fides 
quae) trong Đức Giêsu Kitô. 
Đức tin là một trong ba nhân 
đức đối thần: Tin, Cậy, Mến. 

Để sống đức tin, lớn lên 
trong đức tin, và kiên trì trong 
đức tin, người tín hữu cần nuôi 
dưỡng đức tin bằng Lời Chúa, 
cầu nguyện, đức mến, đức cậy 
và vâng phục giáo huấn của 
Hội Thánh (x. “Đức Tin”, Tự 
điển Công Giáo, HĐGMVN, 
Nxb Tôn giáo, 2016). 

Vậy, ta phải sống đức tin 
như thế nào trong môi trường 
toàn cầu hóa hiện nay? 

1- Toàn cầu hóa là gì? 
Toàn cầu hóa là một xu hướng 
đang gắng sức biến đổi thế 
giới này thành một “thế giới 
phẳng”. Nghĩa là một thế giới 
không còn ngăn cách về 
không gian, và không có bất 
cứ một rào cản nào. 

Toàn cầu hóa ngày nay 
đang phát triển đến mức người 
ta gọi là thời của hậu hiện đại. 
Hội Thánh nhận định toàn cầu 
hóa như sau: “Toàn cầu hóa 
làm nảy sinh nhiều hy vọng 
mới, nhưng đồng thời cũng đặt 
ra những vấn đề phiền phức. 
Toàn cầu hóa có thể tạo ra 
những kết quả khả dĩ mang lại 
lợi ích cho toàn thể nhân loại” 
(HĐGMVN, “Tóm lược học 
thuyết xã hội của Giáo Hội”, 
Nxb Tôn Giáo 2077, số 362 
trang 255). 

2- Mặt tích cực của toàn 
cầu hóa. Toàn cầu hóa tạo 

Đ 
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điều kiện thuận lợi, để khám 
phá những điều mới mẻ, giúp 
tiếp cận những tư tưởng, cũng 
như những phương cách và kỹ 
năng hành động, đem lại nhiều 
công ích, thiện hảo. 

Đặc biệt, với các phương 
tiện truyền thông hiện đại, tin 
tức và hình ảnh khắp thế giới 
loan đi thật xa, thật nhanh, nối 
kết mọi người cách nhanh 
chóng, giúp đối thoại trực tiếp, 
công khai, bình đẳng, và chia 
sẻ nghĩa vụ cũng như quyền 
lợi giữa các quốc gia, các 
nhóm xã hội, hay cả với các 
gia đình và mỗi người…cho 
dù ở bất cứ chân trời góc bể 
nào. 

3- Mặt tiêu cực của toàn 
cầu hóa. Tuy nhiên, bên cạnh 
những nét tích cực, toàn cầu 
hóa cũng đưa đến những mặt 
tiêu cực, những luồng gió độc, 
làm suy yếu đời sống tinh thần 
và đức tin của người Kitô hữu. 
Đó là: 

a. Chủ nghĩa tự do: Thích 
làm gì thì làm, bất kể luân lý 
đạo đức. Ngày nay, con người 
có khuynh hướng lựa chọn 
theo tiêu chuẩn giá trị, thay vì 

tiêu chuẩn chân lý (là yêu 
thương, tôn trọng sự thật, sự 
sống…). Chúng ta biết chân lý 
thì bất biến; Còn giá trị thì 
thay đổi, tùy theo quan niệm 
và khuynh hướng của mỗi 
người. 

b. Chủ nghĩa cá nhân: Chỉ 
biết sống cho mình, mà không 
quan tâm đến người khác. Thí 
dụ: Thấy người bị xe cán nằm 
ngắc ngoải trên đường, nhiều 
khách bộ hành vẫn thản nhiên 
đi qua, mà chẳng chút bận 
tâm. 

c. Chủ nghĩa duy lợi: 
Dành phần tốt cho mình, đánh 
giá cuộc sống theo những món 
lợi ích. Thí dụ : Làm hàng 
dỏm, hàng giả; Sống chết mặc 
bay, tiền thầy bỏ túi. 

d. Chủ nghĩa hưởng thụ: 
Thích tiêu xài, hưởng lạc thú, 
thỏa mãn bản thân, tận hưởng 
sự sung sướng, chẳng nghĩ đến 
ai. 

e. Chủ nghĩa tương đối: 
Tất cả đều là tương đối. Chẳng 
có gì là quan trọng, là chính 
yếu. Thí dụ: Con người cũng 
tương đối thôi. Thiên Chúa 
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cũng tương đối thôi. Tình yêu 
cũng tương đối thôi. Đạo 
nghĩa cũng tương đối thôi. Hệ 
quả là, làm thì tốt; Không làm 
thì cũng chẳng sao! 

4. Những việc cần làm, 
để sống đức tin trong bối 
cảnh toàn cầu hóa. 

a. Đào sâu đức tin. Chúng 
ta đang ở trong bối cảnh toàn 
cầu hóa, đời sống trở nên phức 
tạp, mọi cái biến đổi nhanh 
chóng, nhiều cám dỗ ngọt 
ngào đang quyến rũ ta, nhiều 
vấn đề mới, nhiều cái bất ngờ 
được đặt ra đã thách đố niềm 
tin. Làm thế nào để có một lựa 
chọn đúng đắn, vừa phù hợp 
với đức tin, vừa thích nghi với 
thời đại? 

Muốn có lựa chọn đúng 
đắn, ta cần phải có một đức tin 
vững chắc. Ta biết ta tin vào 
ai, và tin vào điều gì. Muốn có 
đức tin vững chắc, cần phải 
học hỏi Lời Chúa và thực hành 
Lời Chúa trong đời. Chúa 
Giêsu nói: “Ai nghe và đem ra 
thực hành Lời Chúa, thì ví 
được như người khôn xây nhà 
trên đá. Dù mưa sa, nước 
cuốn, hay bão táp ập vào, nhà 

ấy cũng không sụp đổ, vì đã 
được xây trên nền đá” (Mt 
7,24-25). 

Có biết chuyên cần học 
hỏi và thực hành Lời Chúa 
như vậy, ta mới có được một 
đức tin vững chắc và trưởng 
thành. Nghĩa là ta xác tín sâu 
xa, đứng vững, thích ứng với 
mọi hoàn cảnh, và tự mình giải 
đáp được những vấn đề mới. 
Bởi vì “Lời Chúa là đường soi 
chân ta bước, là ánh sáng chỉ 
đường ta đi” (Tv 119,105). Đi 
dưới ánh sáng Lời Chúa, ta sẽ 
không sợ bị lạc đường (x. Ga 
8,12). 

b. Làm chứng nhân cho 
Tin Mừng. Thánh Giáo Hoàng 
Phaolô VI đã để lại một câu 
nói thời danh, đó là: “Ngày 
nay, người ta tin vào chứng 
nhân hơn là thầy dạy. Sở dĩ 
người ta tin vào thầy dạy, là vì 
thầy dạy trước hết đã là chứng 
nhân”. Đời sống chứng nhân 
lại càng trở nên cần thiết hơn 
cho việc loan báo Tin Mừng 
tại nơi mình đang sống, vì họ 
muốn được nhìn bằng mắt, 
hơn là nghe bằng tai. 
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c. Vậy, ta phải sống đức 
tin như thế nào? Trước hết, 
sống đức tin là hãy nhạy cảm 
và đồng cảm với những sự 
kiện, những biến cố xảy ra 
chung quanh mình. Thí dụ: 
đồng bào bị thiên tai bão lụt, 
nhắc nhở ta phải biết chia sẻ. 
Sự dối trá tràn lan, nhắc nhở ta 
sống thật thà, cho dù thật thà 
thường thua thiệt. Ngoài 
đường xe cộ lưu thông bát 
nháo, nhắc nhở ta hãy tuân thủ 
luật giao thông. Xã hội đang lo 
lắng vì ô nhiễm môi trường, 
nhắc nhở ta phải gìn giữ môi 
trường sống. Bạo lực khắp 
nơi, nhắc nhở ta phải sống 
hiền hòa, v.v… 

Thứ đến, sống đức tin là 
hãy gieo những hạt giống Tin 
Mừng trên cánh đồng quê 
hương của mình. Những hạt 
giống Tin Mừng đó là: công 
bằng, bác ái, trung thực, nhẫn 
nại, khoan dung, khiêm tốn, 
hiền hòa, bình an, tiết độ… (x. 
Gl 5, 2-23). Chúa bảo ta gieo, 
như người đi gieo giống, chứ 
Chúa không bảo ta gặt. Vậy, ta 
hãy nhẫn nại mà gieo. Chúa sẽ 
là Người Gặt; và lắm khi Chúa 

gặt những vụ mùa bội thu, mà 
chính ta cũng không ngờ. 

Cuối cùng, người Kitô 
hữu sống đức tin bằng cách 
ghi nhớ, và cố gắng thực hiện 
từng điểm mà Thánh Phanxicô 
Assissi đã đề ra trong Kinh 
Hòa Bình, đó là: “Đem yêu 
thương vào nơi oán thù, đem 
thứ tha vào nơi lăng nhục, 
đem an hòa vào nơi tranh 
chấp, đem chân lý vào chốn lỗi 
lầm”. Đó là: “Đem tin kính vào 
nơi nghi nan, chiếu trông cậy 
vào nơi thất vọng”. Đó là: 
“Dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, 
đem niềm vui đến chốn u 
sầu…” 

 Một khi ta đã cố gắng 
sống chứng tá Tin mừng như 
Thánh Phanxicô đã đề ra, thì 
quả thật, cuộc đời ta sẽ trở 
thành muối (Mt 5,13). Muối 
ướp cho xã hội khỏi ươn thối. 
Cuộc đời ta sẽ trở thành ánh 
sáng (Mt 5,14), giúp người 
khác nhận ra đâu là cứu cánh 
tối hậu của cuộc đời. 

Kết luận: Hoàn cảnh mà 
ta đang sống có nhiều bóng 
tối, nhưng cũng có nhiều ánh 
sáng. Đó chính là môi trường 
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thuận lợi, để ta sống đức tin và 
giới thiệu đức tin cho mọi 
người, niềm tin vào Thiên 
Chúa, tin vào tình thương cứu 
độ của Đức Kitô. Nhưng để thi 
hành sứ vụ đó, thì trước hết, ta 
cần phải được nuôi dưỡng 
bằng các Bí tích; phải được 

bảo vệ bằng cách tuân theo các 
điều răn và Giáo Huấn của Hội 
Thánh. Nhất là, đức tin ấy cần 
phải được thể hiện bằng việc 
làm, vì “Đức tin không có việc 
làm là đức tin chết” (Gc 2,17). 
 

 

 

 

 

Lm. JB. Trần Đinh Tử 

hi nói đến TIN, là nói 
đến sự tín nhiệm của 
con người dành cho 

nhau. Còn khi nói ĐỨC TIN 
là cao hơn là niềm tin của loài 
người đối với thần thánh. 
Thần học Công Giáo gọi là 
nhân đức đối thần.  

“Trong buổi tiếp kiến 
chung dành cho các tín hữu 
vào sáng thứ Tư 1/9/2021 Đức 
Thánh Cha nhắn nhủ các tín 
hữu rằng khi nói với người 
Galát, thánh Phaolô cũng nói 
với chúng ta; ngài mời gọi mỗi 
người chúng ta hãy vui mừng 

trong ơn công chính hoá mà 
chúng ta đã nhận được nhờ tin 
vào Chúa Kitô và trở nên 
chứng nhân thuyết phục về 
tình yêu thương xót của Thiên 
Chúa trong cách chúng ta sống 
cuộc sống hàng ngày của 
mình. Đức Thánh Cha cũng 
mời gọi các tín hữu suy nghĩ 
xem mình sống đức tin như thế 
nào”. (Vatican News) 

Theo Chiết Tự Luận: chữ 

TÍN 信 là sự thành thực, lòng 

thành thực, được ghép bởi chữ 

NHÂN 亻(người) với chữ 

NGÔN 言  (nói, lời nói) được 

K 
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hiểu Tin là dựa vào lời nói, mà 
người nói phải giữ lời.  Sách 

Luận Ngữ 論語: Nhân nhi vô 

tín, bất tri kì khả dã 人而無信
, 不知其可也 (Vi chánh 為政
) Người mà không có đức 
thành thì không hiểu sao làm 
nên việc được.) 

Đúng “một sự thất tín, vạn 
sự chẳng tin”.  Sống mà để 
người khác không tin là  sống 
hèn. Nói mà để người khác 
phải ‘bớt đi một nửa’ là sống 
thừa.  Muốn được người khác 
tín nhiệm cần phải ngôn hành 
đồng nhất, không nói nửa sự 
thật, không nói hơn những gì 
mình biết, nói đúng về khả 
năng thực của mình.  

ĐỨC TIN là sự tín nhiệm 
của người Kitô đặt vào Ngôi 
Lời của Thiên Chúa là Đức 
Giêsu Kitô.  Đặt niềm tin vào 
Chúa Giêsu là một chọn lựa 
khôn ngoan vì Người là 
Đường là Sự Thật và là Sự 
Sống; Người sẽ nói chính xác 
về Nước Trời vì chỉ một mình 
đã từ trời mà đến.   

Chúa đã tín nhiệm mỗi 
chúng ta,  khi Thiên Chúa cho 
Ngôi Lời nhập thể nhập thế để 
cứu chuộc con người. Đến 
lượt con người rất cần phải 
khôn ngoan đặt niềm tin vào 
Chúa và cùng giúp nhau trở 
nên người đáng tín nhiệm và 
được tín nhiệm.  

Ước chi được như vậy. 

ĐỨC TIN - CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ 

Lapvianney 

 

à tín đồ của một tôn 
giáo, tất cả đều ước 
mong và tin tưởng Đấng 

Sáng Lập sẽ là cứu cánh và 
ban cho mình cuộc sống hạnh 
phúc sau khi lìa bỏ cõi đời này. 

Để được như thế, họ cần phải 
có niềm tin và sống niềm tin 
ấy mỗi ngày. Chính niềm tin 
đó sẽ là phương tiện đem lại 
ơn cứu độ cho họ. Chúng ta, 
những Ki-tô hữu, chúng ta tin 
tưởng vào Chúa Ki-tô và phó 

L 
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thác cuộc đời cho Ngài. Đức 
tin phải là nền tảng căn bản để 
các bậc làm cha mẹ trở thành 
gương mẫu hướng dẫn đời 
sống đạo cho con cái và trở 
thành chứng nhân cho anh chị 
em chưa biết Chúa. 

1. Nền tảng căn bản nhất 

Để làm bất kỳ một điều gì 
thành công dù nhỏ bé đến đâu 
chăng nữa thì niềm tin vẫn 
luôn là nhân tố quan trọng 
nhất. Nếu một người không tin 
rằng mình sẽ làm được việc 
này hay việc nọ thì chẳng bao 
giờ anh ta có thể đạt được 
thành công. Đó mới chỉ là nói 
về việc làm. Còn một lĩnh vực 
quan trọng hơn, bao trùm và 
chỉ đạo toàn bộ đời sống Ki-tô 
hữu, đó là niềm tin vào Thiên 
Chúa. Đây chính là nền tảng 
căn bản nhất và cũng là thứ 
quan trọng nhất để quyết định 
sự sống còn của mỗi chúng ta. 
Khi xưa, khi đi rao giảng, 
Chúa Giê-su cần đến lòng tin 
để thực hiện phép lạ. Nơi nào 
có niềm tin, nơi ấy có ơn cứu 
độ. Trong gia đình, những bậc 
làm cha mẹ phải luôn là những 
mẫu gương về đời sống đức tin 

để hướng dẫn và chỉ bảo con 
cái mình. Đây là trách nhiệm 
lớn lao nhất mà cha mẹ phải 
chu toàn. 

2. Mẫu gương của cha mẹ 

Có nhiều người suốt ngày 
cứ mắng chửi con cái, kêu 
chúng đi lễ, đi nhà thờ nhưng 
chính mình thì không bao giờ 
đến nhà thờ, và họ viện hết lý 
do này đến lý do khác để biện 
minh cho những thiếu sót của 
mình. Bởi không đến nhà thờ, 
không đọc kinh, không cầu 
nguyện nên cuộc sống khô 
khan, nguội lạnh. Là người có 
đạo nhưng sống như một 
người vô thần: ăn gian, nói 
dối, tham lam, độc ác, bất 
công, lười biếng… Thử hỏi 
như thế thì làm sao hướng dẫn 
và dạy dỗ con cái giữ đạo cho 
tốt. Và chính các bậc làm cha 
mẹ ấy phải chịu trách nhiệm 
về linh hồn của con cái mình. 
Vì đức tin chi phối toàn bộ 
hoạt động của con người trong 
lời ăn, tiếng nói, nên cha mẹ 
phải là người có nền tảng đức 
tin vững mạnh, chắc chắn thì 
mới mong trở thành mẫu 
gương cho con cái. Đời sống 
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đức tin không chỉ trong phạm 
vi gia đình mà còn phải mở 
rộng ra bên ngoài, với những 
anh chị em chưa biết Chúa. Đó 
cũng là trách nhiệm của một 
Ki-tô hữu. 

3. Mở rộng sứ mạng  

Có nhiều Ki-tô hữu, thay 
vì trở thành chứng nhân cho 
đức tin vào Chúa Ki-tô thì lại 
trở thành phản chứng. Họ biện 
minh cho bản thân rằng: “Đạo 
tại tâm” để rồi không bao giờ 
đến nhà thờ đi lễ hoặc tham 
gia bất kỳ một hoạt động nào 
trong giáo xứ. Thánh Giacobê 
có nói: “Đức tin không việc 
làm là đức tin chết” (Gc 2,17). 
Sống như chết. Có đạo như 
không có đạo thậm chí còn tệ 
hơn. Đến ngày phán xét, chắc 
chắn chúng ta sẽ được hỏi về 
sứ mạng mà mình chưa hoàn 
thành. Một người có đức tin 
vững mạnh, chắc chắn họ sẽ 
trở thành một người rao giảng 
Tin Mừng giỏi. Họ không cần 
làm gì ngoài việc sống gương 
mẫu theo lời dạy của Chúa 
Giê-su. Chính đức tin là ngọn 
đèn soi dẫn họ sống và hành 

động như thế. Mỗi Ki-tô hữu 
đều phải chịu trách nhiệm về 
những anh chị em xung quanh 
mình trong việc chia sẻ niềm 
tin vào Thiên Chúa. 

Thánh Phao-lô trong thư 
gửi tín hữu Do Thái có nói: 
“ Đức tin là bảo đảm cho 
những điều ta hy vọng, là bằng 
chứng cho những điều ta 
không thấy” (Dt 11,1). Quả 
thật, đức tin là phương tiện 
dẫn chúng ta đến ơn cứu độ, và 
cũng là nền tảng chi phối cuộc 
sống chúng ta. Trong trách 
nhiệm làm cha mẹ, trở thành 
mẫu gương đức tin nhằm dạy 
dỗ con cái phải là ưu tiên hàng 
đầu, bởi nó là điều quan trọng 
nhất và có tính quyết định cho 
sự sống đời đời của con cái và 
cả cha mẹ. Thêm vào đó, sứ 
mạng của một Ki-tô hữu cũng 
đòi hỏi phải mở rộng phạm vi 
sống đức tin nơi các anh chị 
em chưa biết Chúa, nhằm đem 
niềm tin ấy chia sẻ cho họ. 
Cầu chúc mỗi Ki-tô hữu có 
một đức tin mạnh mẽ và sớm 
trở thành chứng nhân cho 
niềm tin của mình.  
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NGƯỜI TRẺ CHIA SẺ ĐỨC TIN 

Joachim 

 

hánh Henri Newman 
nói rằng: “Bản tính của 
đức tin là đón nhận một 

chân lý mà trí tuệ mình không 
đạt tới được, đức tin ấy nhất 
thiết phải dựa vào chứng từ”. 
Nói như thế, sống trong xã hội 
để có thể hiệp thông và chia sẻ 
trong đức tin không chỉ dừng 
lại ở giáo điều mà thôi nhưng 
cần đến sự tương tác giữa 
người với người. Thành phần 
được mời gọi hiệp thông, chia 
sẻ trong đức tin cách tích cực 
nhất chính là giới trẻ.  

Trước những thách đố của 
đời sống thực dụng ngày hôm 
nay, người trẻ gặp không ít 
những trở ngại trong việc sống 
và loan báo Tin Mừng. Trước 
tiên, xã hội vô thần đang ảnh 
hưởng trên cuộc sống, suy 
nghĩ, quan điểm và len lỏi vào 
đời sống tôn giáo. Những bạn 
trẻ cho rằng Thiên Chúa hoàn 
toàn không hợp lý so với suy 
luận của con người. Đời sống 

của họ không có Thiên Chúa 
thì sẽ tốt hơn. Điển hình như 
triết gia Nietzsche. Là người 
có cá tính mạnh, Nietzsche coi 
Kitô giáo là chân lý của những 
người yếu đuối. Với ông, luân 
lý của kẻ mạnh mới là luân lý 
của con người. Ông khẳng 
định Thiên Chúa phải chết. 
Ngoài ra, có có những nhà vô 
thần hiện sinh nổi tiếng như 
Schopenhauner, Jean-Paul 
Sartre, Karl Max… cũng đã 
dần loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi 
cuộc sống và niềm tin của họ. 
Suốt dòng lịch sử, người ta 
băn khoăn về một điều liệu 
Thiên Chúa có tồn tại hay 
không. Câu hỏi ấy càng dội 
hơn vào thời tuổi trẻ của mỗi 
người. Ngoài ra, sống trong 
thế giới phẳng, tôn giáo có 
nguy cơ bị mất hút trong 
người trẻ. Có quá nhiều điều 
ru ngủ người trẻ, khiến họ thờ 
ơ với tôn giáo. Các bạn trẻ tôn 
giáo không mấy bận tâm tìm 
kiếm Thiên Chúa. Ngay cả 

T 
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trong gia đình truyền thống, 
họ chỉ mang danh Kitô hữu mà 
không thực hành sống đạo. Họ 
cho rằng, thước đo của thành 
công phải là danh vọng và vật 
chất. Nhiều bạn trẻ không còn 
thích đi lễ nữa. Thay vào đó có 
nhiều nơi hấp dẫn người trẻ 
hơn chỗ thinh lặng của nguyện 
đường như: điện thoại, 
internet, đi phượt, tán gẫu, tiệc 
tùng… Tệ hại nhất chính là 
ngày nay các bạn trẻ “đắm 
chìm trong thế giới ảo để xa 
lánh gia đình và các giá trị tôn 
giáo, văn hóa dẫn nhiều người 
trẻ đến một thế giới cô độc và 
tự sáng chế”[1].  Trước những 
thách đố của thời đại, làm thế 
nào để người trẻ có thể chia sẻ 
đức tin một cách hiệu quả 
trong giai đoạn hiện nay. Xin 
nêu ra hai cách thế để người 
trẻ chia sẻ đức tin. 

1. Sống tốt lành, đơn sơ, 
dễ mến 

Giáo hội cùng với người 
trẻ cùng họp bàn để đưa ra con 
đường giới thiệu Đức Giêsu. 
Đó là con đường “đi ra tìm 
kiếm”. Bởi vì, Giáo hội mời 
gọi người trẻ đừng lôi kéo 

người khác bằng lý thuyết. 
Ngược lại, con người luôn 
được đánh động bởi những ai 
sống tốt lành, đơn sơ và dễ 
mến. Trong đường hướng này, 
Đức Giáo Hoàng Phaxicô ủng 
hộ người trẻ “Phải dành đặc 
quyền cho ngôn ngữ gần gũi, 
ngôn ngữ của tình yêu vô vị 
lợi, liên hệ và hiện sinh, là tình 
yêu chạm đến con tim, vươn 
đến cuộc sống, đánh thức hy 
vọng và ước vọng”. Muốn 
được như thế, trước là người 
trẻ cần chiêm ngắm cuộc sống 
bằng cách trân trọng những gì 
đang diễn ra như một thực tại 
để họ có những kinh nghiệm 
cũng như tích lũy vốn sống 
cho riêng mình. Sau là, người 
trẻ cần chiêm ngắm Chúa 
trong không gian cầu nguyện 
cá vị để có kinh nghiệm thực 
tế về Thiên Chúa. Nhờ thế, 
người trẻ dễ dàng cảm hóa 
được người xung quanh qua 
đời sống đức tin của mình.  

Sống đơn sơ dễ mến chính 
là cách sống nói đến kinh 
nghiệm về chính Thiên Chúa 
trong cuộc đời. Thiên Chúa có 
thể giúp cho người trẻ kinh 
nghiệm về chính Ngài. Khi 
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bạn có kinh nghiệm về Thiên 
Chúa, bạn có cách chia sẻ đức 
tin ấy cho người khác theo 
phong cách trẻ trung, sinh 
động. Để có được kinh nghiệm 
thì cuộc gặp gỡ nền tảng là gặp 
gỡ Đức Kitô đã chết và phục 
sinh. Trong lúc người trẻ và 
những người xung quanh ta 
đang gặp đau khổ, buồn sầu. 
Đức Giêsu đau khổ cũng đang 
ở đó với mỗi người chúng ta. 
Ngài hiểu đau đớn của các bạn 
trẻ đang phải đối diện. Thật 
tuyệt vời biết bao khi có Đức 
Ki-tô cùng đau khổ đồng hành 
với người trẻ. Đặc biệt, Ngài 
thắp lên cho họ niềm hy vọng 
lớn lao trong sức sống dồi dào 
của Chúa Phục Sinh. Người 
trẻ cần được “tăng trưởng” 
trong đức tin bằng cách đổi 
mới và đào sâu kinh nghiệm cá 
nhân về tình yêu của Thiên 
Chúa và Chúa Giêsu Kitô 
hằng sống. Mỗi ngày cảm 
nghiệm một chút đời sống đức 
tin, người trẻ sẽ trổ sinh hoa 
trái đem lại hương thơm cho 
những người xung quanh.  

2. Mời gọi nên thánh  

Ngày nay, người trẻ được 
mời gọi đi ngược với những 

giá trị của trần thế bằng con 
đường nên thánh rất riêng. 
Như Mẹ Têrêsa Calcutta nói 
rằng “Thánh thiện, đó không 
phải là món hàng xa xỉ chỉ 
dành cho một số người. Nó 
dành cho bạn, cho tôi và cho 
tất cả chúng ta. Nó là một bộ 
phận giản dị, vì nếu chúng ta 
biết yêu thương, chúng ta biết 
cách nên thánh thiện”. Giới trẻ 
là người sống với đời, sống 
giữa trần thế. Họ bước vào 
nghề nghiệp với các công việc 
trần gian khác nhau. Đó là 
mảnh đất giúp họ nên thánh, 
hoặc ít ra, để nên muối đất và 
ánh sáng cho những người 
xung quanh. Vì thế, không 
thiếu người trẻ giúp cho mọi 
người nhận biết Đức Kitô 
bằng “chứng từ đời sống tỏa 
sáng đức tin, cậy, mến” [2].  

Ngoài ra, các bạn trẻ được 
mời gọi sống cuộc đời “tử 
đạo” bằng cách “sống đời 
mình với tình yêu và bằng 
cách làm chứng trong mọi việc 
mình làm, ở bất cứ nơi nào 
mình sống [3]. Trong việc nên 
thánh và chia sẻ đức tin, ta 
được mời gọi can đảm như lời 
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô 
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II mời gọi: “Các con đừng sợ 
nên thánh” ; hay nói theo ngôn 
ngữ của Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô thì là đi ra những 
vùng ngoại biên: “Đừng sợ đi 
mang Chúa Kitô vào mọi lĩnh 
vực của cuộc sống, đến ngoại 
biên xã hội, thậm chí những 
người dường như xa nhất, 
những người dửng dưng 
nhất”.  

Để sống nên thánh và chia 
sẻ đức tin, người trẻ được mời 
gọi trở về sống lòng biết ơn 
Thiên Chúa với món quà nho 
nhỏ [4]. Điều ấy không phải 
lúc nào cũng dễ đối với người 
trẻ. Bởi họ thích cái gì đó hào 
nhoáng, hoành tráng, choáng 
ngợp và rộn ràng. Trong khi 
đó, các bạn trẻ có khi phớt lờ 
những điều thú vị đang mời 
gọi họ để thưởng thức. Để có 
thể sống chậm lại để nhìn thấy 
quà tặng của Chúa, người trẻ 
không gì khác hơn là sống trọn 
giây phút hiện tại “Sống giây 
phút hiện tại bằng cách lấp đầy 
nó bằng tình yêu và sẽ tận 
dụng các cơ hội có được mỗi 
ngày; chu toàn các việc 
thường ngày một cách phi 
thường” (ĐHY Phanxico 

Xavier Nguyễn Văn Thuận). 
Ai cũng cố gắng sống trọn vẹn 
ngày hôm nay. Ai cũng muốn 
“cám ơn đời mỗi sớm mai thức 
dậy, cho ta ngày mới để yêu 
thương”. (Kahlil Gibran). Như 
thế, trong lời mời gọi nên 
thánh, các bạn trẻ được trở nên 
người tận hưởng và trao ban 
món quà là ân sủng, ơn huệ 
đến từ Thiên Chúa cho mọi 
người quanh ta. Mỗi khi ta tốt 
hết mình với tha nhân và ơn 
gọi nên thánh là cách thế ta 
trao quà tặng đức tin cho tha 
nhân.  

Là những người trẻ Công 
giáo, chúng ta được thừa 
hưởng những di sản của xã hội 
cũng như Giáo hội đem lại. 
Mỗi ngày sống là cách thế 
chúng ta được mời gọi trở nên 
nhân chứng tình yêu của Chúa 
qua cách sống mỗi ngày của 
chúng ta. Đặc biệt, ơn gọi nên 
thánh và cùng giúp nhau nên 
thánh là sứ vụ giúp cho người 
trẻ hăng say thông truyền đức 
tin và loan báo niềm tin về 
Đức Giêsu cho những người 
xung quanh. Ước gì mỗi bạn 
trẻ là “chiến binh của Chúa” 
trong việc hăng say rao truyền 
đức tin.  
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[1] x.Tông huấn Đức Kitô đang sống, số 90. 

[2] x. Hiến chế Lumen Gentium, số 31.  

[3] x.Tông huấn Vui mừng và hân hoan, số 14.  

[4] x.Tông huấn Đức Kitô đang sống, số 146. 

 

GÓC KHUẤT  

TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN 

MAP 

 

hực tế ta thấy, nhiều 
giáo dân Việt Nam 
siêng dự lễ Chúa nhật 

và ngày thường, sốt sắng lãnh 
các Bí tích, hăng hái đóng góp 
cho các công việc chung, quý 
mến các linh mục tu sĩ và nâng 
đỡ nhau trong đời sống đạo 
đức… Với nhiều biểu hiện bên 
ngoài đó, phải chăng đời sống 
đức tin của giáo dân Việt Nam 
đang thực sự tốt? 

➀ Cái nhìn khách quan 

trong việc sống đức tin. 

Khách quan mà nói, đa 
phần giáo dân Việt Nam 
sống đạo tốt. Nhưng bên cạnh 
đó cũng không ít người tham 
gia các sinh hoạt đạo nhưng lại 

không sống đạo, học giáo lý 
đầy đủ nhưng lại không sống 
đức tin, giữ luật Chúa và luật 
Giáo hội nhưng đời sống đức 
tin lại dễ chao đảo. Chính vì 
thế, có người khách quan nhận 
định rằng giáo dân Việt Nam 
sống đạo với 3 kiểu:  

Thứ nhất, giữ đạo nhà 
thờ khi siêng đi lễ, đọc kinh và 
lãnh các bí tích… nhưng đời 
sống đức tin chưa tốt. 

Thứ hai, giữ đạo hình 
thức, coi đạo như là một số bí 
tích phải chịu hay một ít việc 
đạo đức phải làm (đọc kinh, 
lần hột, đi lễ...), khi giữ trọn 
các điều ấy là chắc chắn được 
rỗi linh hồn.  

T 
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Thứ ba, giữ đạo để xin 
ơn, xem việc đọc kinh, cầu 
nguyện, đóng góp nhà thờ… 
nhằm xin ơn này ơn nọ, khi 
không được ơn thì thất vọng 
mất đức tin. Tôi nói thế không 
phải để lên án hay phê bình 
cách sống đạo của giáo dân 
Việt Nam, bởi những trường 
hợp kể trên chỉ là thiểu số so 
với nhiều trường hợp sống đạo 
tốt. Nhưng tôi muốn chỉ ra góc 
khuất này, để rút kinh nghiệm 
cũng như chấn chỉnh cách 
sống mình. 

➁ Những cái nhìn chưa 

đúng trong việc sống đức tin.  

Trước tiên, một ít giáo 
dân nghĩ rằng, chỉ cần tin có 
Chúa là chắc chăn được cứu 
rỗi, không cần phải đọc kinh, 
dự lễ… Với não trạng này, họ 
xem việc đọc kinh hay dự lễ 
như một gánh nặng, vô ích, 
nên làm với tâm thế miễn 
cưỡng. Coi việc giữ luật Giáo 
hội là điều mất tự do, họ mong 
bỏ bớt những nghi thức hay 
luật lệ rườm rà, bởi quan niệm 
sống đạo của họ là tại tâm.  

Kế tiếp, số ít giáo dân 
khác lại cho rằng, họ cứ việc 

sống thoải mái lỡ phạm tội thì 
đi xưng tội, bởi Chúa luôn yêu 
thương ta, Ngài sẽ tìm cách 
cứu độ ta, chỉ cần ta lãnh các 
bí tích đầy đủ. Chính vì thế họ 
tham dự các bí tích trong tâm 
thế gượng ép không đi không 
được, không làm thì sợ mắc 
tội, nhưng làm mà không có 
lòng tin và lòng yêu mến gì 
hết.  

Kế nữa, một ít người 
đánh mất niềm tin nơi Chúa 
nơi các bí tích, nghĩ việc lãnh 
các bí tích chẳng đem lại hiệu 
quả, xưng tội xong lại phạm 
tội, vậy lãnh bí tích chi cho 
mệt.  

Cuối cùng, có người xem 
việc giữ đạo là thuần túy 
thiêng liêng chỉ liên quan tới 
Thiên đàng, Hỏa ngục, chứ 
không dính dáng gì tới thế giới 
vật chất, họ coi nhẹ việc tông 
đồ, bác ái và truyền giáo. 
Chính những não trạng tiêu 
cực này khiến đời sống đức tin 
của nhiều giáo dân xuống dốc, 
thậm chí có người còn bỏ đạo, 
rối đạo. 
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➂ Nguyên nhân dẫn đến 

việc mất đức tin. Có thể tạm 
chia thành 2 nguyên nhân:  

Nguyên nhân khách 
quan, do ảnh hưởng lối sống 
hưởng thụ, nhiều người vì vấn 
đề cơm áo gạo tiền hay do quá 
nghèo phải lo miếng cơm 
manh áo cho gia đình nên 
không đến nhà thờ, để rồi 
không sống đạo hay xếp đạo là 
thứ yếu. Bên cạnh đó, ngược 
lại những người giàu với địa vị 
cao trong xã hội khi có mọi 
thứ nên không cần đến Chúa.  

Nguyên nhân chủ quan, 
do chưa có niềm tin vào Chúa 
thật sự, đời sống đức tin còn 
quá hời hợt, không thấy lợi ích 
gì trong việc giữ đạo. Nhiều 
người giữ đạo một cách tối 
thiểu: tham dự lễ mỗi tuần một 
lần, xưng tội năm một lần, 
nghĩ rằng làm một vài luật 
buộc là đủ, yên tâm là mình có 
đạo. Có người giữ đạo với tâm 
thể để chết khỏi sa hỏa ngục, 
cảm thấy thất vọng về đạo khi 
xin Chúa hoài mà không được. 
Bên cạnh đó, có người rối đạo 
nên bỏ đạo, bỏ đạo vì bất mãn 
với cha sở, cha phó, Hội đồng 

giáo xứ khi xin lãnh các bí tích 
khó khăn, tranh chấp đất đai 
hay phân biệt đối xử… Nhiều 
linh mục quá nghiêm khắc đối 
với những nhu cầu chính đáng 
của họ, hay cũng có người mất 
đức tin vì gương xấu của ai đó. 
Đó chỉ là số ít trong nhiều 
nguyên nhân dẫn đến mất đức 
tin.  

➃ Cách thức nuôi 

dưỡng đức tin.  

Việc giáo dục đức tin phải 
là ưu tiên hàng đầu, qua việc 
tổ chức các khóa học giáo lý, 
quan tâm đến việc rao giảng 
và huấn giáo, hơn nữa cần tạo 
điều kiện cho giáo dân nguội 
lạnh tham gia hoạt động giáo 
xứ, khuyến khích giáo dân tích 
cực tham dự các cử hành 
phụng vụ, giúp họ ý thức việc 
giữ đạo cách thiệt tâm… 

5 bài học giúp nuôi dưỡng 
đức tin:  

♦ Bài học thứ nhất, tập 
nhìn mọi thứ với cái nhìn đức 
tin, dù trong nghịch cảnh vẫn 
nhận ra Chúa.  

♦ Bài học thứ hai, luôn tin 
tưởng phó thác vào Chúa như 
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hình ảnh đứa con tin tưởng nơi 
cha mình.  

♦ Bài học thứ ba, ý thức 
đức tin không phải ta cứ cố 
gắng là có được nhưng đây là 
ơn ban của Chúa, đôi lúc 
niềm tin cũng phải trải qua thử 
thách, để có đức tin vững vàng 
hơn, đây là điều cần thiết giúp 
đức tin trường thành hơn. 

♦ Bài học thứ tư, để có 
đức tin ta cần có thiện trí tìm 
hiểu về Chúa qua việc học hỏi 
giáo lý và Kinh Thánh, vì ông 
bà ta thường nói: vô tri thì bất 
ngộ, không biết sao tin.  

♦ Bài học thứ năm, ta cần 
sống niềm tin với những 
hành động cụ thể, như lời 
Thánh Giacôbê: “Đức tin 
không có việc làm là đức tin 
chết”. 

Việc nuôi dưỡng niềm tin 
không chỉ dừng lại ở biết Chúa 
hay tin Chúa, nhưng là cảm 
nghiệm thực sự về Chúa và 
được thể hiện rõ nét qua cuộc 
sống. Khi có niềm tin ta sẽ 
thấy đời bình an và hạnh phúc 
vì có Chúa hiện diện trong đời, 
bởi có Chúa là có tất cả. 

 

GIA ĐÌNH ĐỨC TIN 

Domingo 

 

rong đời sống Giáo Hội, 
mỗi gia đình Công giáo 
được mời gọi xây dựng 

gia đình mình thành ngôi nhà 
thờ phượng Chúa, trường dạy 
đức tin, củng cố sự hiệp thông 
trong đức tin và sống niềm vui 
đức tin. Để niềm tin không 
những được truyền lại cho các 

thành viên trong gia đình 
nhưng còn lan tỏa đến mọi 
người, ở mọi nơi và mọi thời. 
Với ý hướng chu toàn sứ mạng 
Chúa trao, các gia đình Công 
giáo phải luôn ý thức sống 
niềm tin của mình cách mạnh 
mẽ và sẵn sàng làm chứng cho 
Chúa trong cuộc sống hằng 
ngày, qua việc: sống đức tin 

T 
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trong sự hiệp thông gia đình; 
luôn chu toàn bổn phận giáo 
dục đức tin cho con cái; biết 
đồng hành và bảo vệ đức tin 
cho con cái và chính mình; và 
cuối cùng, hướng tới đời sống 
hiệp thông trong việc loan 
truyền đức tin cho người khác. 

1. Sống Đức tin trong gia đình 

Trong đời sống gia đình, 
đôi vợ chồng được mời gọi lớn 
lên trong tình hiệp thông với 
nhau, cụ thể qua việc trung 
thành với lời cam kết hôn nhân 
là trao hiến trọn vẹn cho nhau. 

Khi lãnh nhận Bí Tích 
Hôn Phối, sự hiệp thông của 
vợ chồng được thánh hóa và 
hoàn thiện nhờ sự hiệp thông 
trong Đức Kitô. Sự hiệp thông 
ấy được lớn mạnh nhờ việc 
cùng sống đức tin chung với 
nhau, nhất là việc cùng nhau 
sống Bí Tích Thánh Thể. 

Thật vậy, vợ chồng không 
chỉ sống gắn bó với nhau, 
nhưng còn phải gắn bó với 
Chúa qua đức tin mà đôi vợ 
chồng đã được lãnh nhận khi 
chịu phép rửa tội. Tin tưởng 
Chúa, làm theo thánh ý Chúa, 

phó thác đời sống gia đình cho 
Chúa. Có sống như thế, đức tin 
mới là đức tin thật, một đức tin 
sống động trong sự thiệp 
thông gia đình, một đức tin có 
sức mạnh đem lại ơn cữu rỗi 
cho mình và người khác. 

2. Giáo dục Đức tin cho con 

cái 

Việc giáo dục đức tin phải 
bắt đầu từ gia đình. Do đó, cha 
mẹ là những người đóng một 
vai trò hết sức quan trọng 
trong vấn đề này. Chính nơi 
gia đình, cha mẹ đã gieo mầm 
và ươm trồng đức tin cho con 
cái, nhờ đó mà Giáo Hội có thể 
phát triển thành “Hội Thánh 
tại gia”. 

Thật vậy, cha mẹ được coi 
là những người được đón nhận 
đức tin từ những thế hệ đi 
trước. Cho nên, cha mẹ không 
chỉ sống và làm chứng cho 
niềm tin mà mình đã lãnh nhận 
cách mạnh mẽ và sống động, 
nhưng còn có bổn phận truyền 
lại đức tin cho con cái, truyền 
lại cho chúng những gì mình 
đã nghe, đã học và cảm 
nghiệm được từ đời sống đức 
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tin của một người Kitô hữu 
đích thực. 

Chính gương sáng của 
cha mẹ sẽ là bài học sống động 
để con cái bắt trước và noi 
theo, nhưng sẽ thực tế hơn khi 
cha mẹ cùng con cái thực hành 
các cử chỉ đức tin, cử chỉ ấy 
đơn giản chỉ là việc dạy con 
cái làm dấu thánh giá trước 
bữa ăn, trước khi đi ngủ và khi 
thức dậy. Cha mẹ cũng có thể 
dạy con cái đọc kinh, cầu 
nguyện hay giúp con cái nhận 
ra sự hiện diện của chúa qua 
việc dạy con cúi chào Chúa 
khi đi ngang nhà thờ, nơi có sự 
hiện diện thật sự của Chúa 
trong Bí Tích Thánh Thể.  

Bên cạnh đó, cha mẹ phải 
giúp con cái làm quen với môi 
trường sống đạo, giúp con gần 
gũi với nhà thờ, khuyến khích 
con cái mình cộng tác và tham 
gia các phận vụ trong giáo xứ 
như: dự tu, ca đoàn, lễ sinh… 
chính  sự quan tâm của cha 
mẹ, mà đức tin của con cái 
mình được nuôi dưỡng và lớn 
lên trong ơn nghĩa Chúa.  

3. Loan Truyền Đức Tin 

Việc loan truyền đức tin 
không đơn thuần là bổn phận 
hay trách nhiệm của người 
Kitô hữu, nhưng đó còn là 
mệnh lệnh của Chúa. Ngài 
muốn Tin mừng phải được 
loan truyền đến tận cùng trái 
đất và cho hết thảy mọi người, 
để tất cả đều được nhận biết 
Chúa và được hưởng ơn cứu 
độ của Ngài. 

Chính vì thế mà việc loan 
truyền đức tin giờ đây không 
còn giới hạn nơi phạm vi gia 
đình, nhưng được nới rộng ra 
với người khác: nơi những 
người thân quen, bạn bè lối 
xóm, nơi những người đang bị 
các biến cố cuộc đời làm lay 
chuyển đức tin, hay những 
người khô khan nguội lạnh 
trong đời sống đạo đức. Đặc 
biệt hơn hết, đức tin phải được 
loan truyền cho nhũng người 
nghèo và những người chưa có 
cơ hội nhận biết Chúa. 

Đứng trước mệnh lệnh 
của Chúa và bổn phận trách 
nhiệm của người Kitô hữu, 
những thành viên trong gia 
đình được mời gọi loan truyền 
đức tin mà mình đã lãnh nhận 
khi chịu phép rửa, can đảm và 
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mạnh dạn chia sẻ những cảm 
nghiệm thiêng liêng, niềm 
hạnh phúc và an vui của mình 
cho những người mà mình gặp 
gỡ, để giúp họ tìm lại được sự 
bình an, ơn sức mạnh và 
nguồn an ủi nơi Chúa Giêsu.  

Để mọi người tin nhận và 
trở nên môn đệ đích thực của 
Chúa, ngoài việc giúp họ nhận 
biết Chúa, các gia đình phải 

giúp cho họ có được lòng yêu 
mến Chúa tha thiết, luôn biết 
lắng nghe và thực thi thánh ý 
của Chúa trong cuộc sống 
hằng ngày. Đồng thời, giúp 
cho họ nhận ra vai trò của 
mình trong lòng Giáo Hội, là 
phải sống và loan truyền đức 
tin mình đã lãnh nhận cho 
người khác, bằng chính đời 
sống yêu thương và khiêm hạ 
của mình. 
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Đánh thức niềm tin 
 

Cao An 
 

“Nền móng của tình yêu là niềm tin, 
Đỉnh cao của tình yêu là sự thứ tha” 

ột buổi sáng với tiết 
trời trong xanh, anh 
đang dạo quanh để 

nhìn ngắm sự đổi thay của 
ngôi nhà thờ. Vùng đất đã 
chiếm một phần ký ức trong 
anh. Nơi mà ngày đó thánh giá 
mới được dựng lên trên một 
căn nhà nguyện nhỏ. Nơi mà 
người ta quen tiếng chuông 
chùa hơn câu kinh Lạy Cha… 
khiến anh không khỏi bỡ ngỡ.  

Bỗng có cô gái tiến lại 
phía mình, lòng ngờ ngợ thấy 
quen quen. Khuôn mặt gầy 
gầy, cái mũi dọc dừa, đôi môi 
xinh xinh dần hiện rõ. Anh đã 
nhận ra. Chị cất tiếng, giọng 

chị không thay đổi vẫn tươi trẻ 
và dí dỏm: 

- Trời đất. Đúng là thầy 
rồi. Ủa, thầy đi đâu mà phiêu 
bạt tới đây vậy? Về đây sao 
không nói cho con hay! Vừa 
nói mà chị không quên nhìn kĩ 
khuôn mặt đã bao ngày không 
gặp như chưa tin vào mắt 
mình. 

Anh kịp hoàn hồn để trả 
lời:  

- Em đi tìm Chúa, tìm lại 
khoảng trời xưa kia chị ạ! Anh 
cười. 

M 
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- Ngót nghét cũng 5 năm 
rồi còn gì. Bao năm rồi tưởng 
thầy đã quên. 

Anh cười điềm nhiên, đáp 
trả cách hóm hỉnh:  

- Covid ăn mất nhiều ký 
ức trong em. Thế mà hình ảnh 
chị gái khóc hu hu trong lớp 
thì chưa.  

Chị ngượng ngùng cúi 
đầu e thẹn, đưa tay lên mái tóc 
như cố giấu cảm xúc trên 
gương mặt. Chị nói:  

- Thầy này! Kỳ cục! 

Anh còn nhớ khá rõ. Bởi 
ấn tượng vì chị là chị cả trong 
lớp giáo lý. Chị là người trở lại 
với Chúa sau quãng đời đau 
khổ. Chị lớn lên trong một gia 
cảnh không mấy sáng sủa: 
Cha mất sớm, mẹ bỏ chị lại 
cho nội nuôi. Hình ảnh năm 
xưa xuất hiện trong đầu anh: 
anh đang nói về sự hiếu thảo. 
Bỗng nghe tiếng thút thít ở 
dưới lớp. Anh hốt hoảng vội 
hỏi: Chị Nhạn, chị bị sao vậy? 
“Dạ. Không sao thầy ơi! Tại 
con nghĩ về mẹ. Sao mẹ lại bỏ 
con mà đi biệt tăm, để con 
phải mang tiếng “đồ bị bỏ 

rơi”. Lúc đó anh đứng thất 
thần một hồi vì chẳng biết an 
ủi sao. Cũng chưa từng rơi vào 
tình huống hóc búa như vậy. 
Rồi anh cũng có thể mở lời: 
“Em chẳng thể giúp được gì 
cho chị, nhưng em tin rằng 
Chúa không bỏ rơi chị, Chúa 
sẽ bên chị. Mỗi lúc chị thất 
vọng, buồn bã hãy nói với 
Ngài. Ngài yêu chị!” 

Chị cắt ngang ký ức trong 
đầu anh bằng câu nói: 

- Thầy nghĩ gì mà đứng 
như mất hồn vậy? 

- Dạ… nghĩ vẩn vơ 
chuyện cũ. À quên… chị nè. 
Hồi đó có phải chị nói vì thích 
chơi với mấy em nhỏ, nên 
thường đến nhà nguyện này, 
riết rồi thiện cảm với đạo 
Chúa phải không? 

- Thầy cũng còn nhớ dữ 
he. Mà thầy… con vào đạo 
không dễ đâu. Có chuyện này 
chắc thầy không biết. Ngày 
thầy về đây, con xin vào học 
đạo. Có nhiều người cũng dòm 
ngó buông lời xì xầm: “Con 
nhỏ này, nó ghê lắm, thấy ông 
thầy dễ coi nên bò tới định ve 
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vãn ông nè!”. Có khi còn ác ý 
hơn:“Con hồ ly chín đuôi chứ 
có đâu mà học đạo”. Con 
nghe buồn lắm! Vì có cả người 
có đạo nữa. 

- Có chuyện đó nữa hả 
chị? Anh hỏi. 

- Nghe thầy dạy Chúa biết 
tất cả lòng ta, Chúa yêu 
thương, tha thứ và muốn đồng 
cảm, khi cầu nguyện ta sẽ 
khám phá ra điều đó. Nên 
dường như trong đau khổ, thì 
niềm tin nơi con vào Chúa lại 
càng mạnh hơn! Mỗi lúc con 
buồn, con đều tâm sự với 
Chúa, nói cho Chúa nghe mọi 
chuyện trong lòng con. Thầy 
ơi, nhờ vậy mà con biết tha 
thứ. Con cũng không còn hận 
mẹ nữa. 

- Dạ, vậy thì tốt quá!  

Tiếng chuông nhà thờ 
ngân vang trong trẻo, ánh 
nắng buổi sáng len lỏi qua 

vòm cây tìm đến 2 thầy trò. 
Bọn trẻ, đứa khăn xanh, đứa 
khăn hồng chạy quanh chị. 
Chúng hỏi chị: 

- Ai vậy cô? 

 Chị nhỏ nhẹ đáp:  

- Người thầy của cô! 

 Tụi nhỏ hớn hở reo lên:  

- Thì ra là người mà cô 
hay kể! 

Trong lòng anh không 
khỏi suy nghĩ: Hôm nay, 
người dạy cho anh chính là 
chị! Chính đức tin của anh 
đang cần được hâm nóng. Đã 
bao lần chuyện vui chuyện 
buồn của anh, anh không nói 
cho Chúa nghe. Những lúc 
đau khổ anh đã chưa tin Chúa, 
nên anh ủ rũ héo mòn.  

Hôm ấy, trong nhà thờ. 
Tiếng hát vang vọng. Tiếng 
hát đi vào lòng anh: “Con 
tưởng rằng con vững tin…”. 
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Niềm tin của một người ngoại 

Huyền Vi 

 

ừ nhà thờ GX. Rọc Lá, 
ra giáo họ Stêphanô 
(Thứ Ba) phải qua 

nhiều cây cầu. Cầu gần nhất là 
Kinh Kiểm, rồi đến Bàu Môn, 
Thứ Hai, Xẻo Kè rồi qua cầu 
Thứ Tư. Từ cầu Xẻo Kè vào 
hơn 3 km, là nhà cô Úc Ng. Cô 
Úc là dự tòng đang theo học 
đạo ở tuổi 65. Ngồi trò chuyện 
với cô, mình thấy từ tâm hồn 
cô có một sự thôi thúc mãnh 
liệt. Cô muốn học đạo vì một 
giấc chiêm bao lạ lùng.  

Khoảng 20 năm trước, cô 
nằm mơ thấy một Bà Đẹp mặc 
áo trắng, dẫn cô đi trên một 
con dường dài thăm thẳm. Khi 
đi qua một cửa chùa, cô Úc 
muốn ghé vào nhưng bà đẹp 
dắt cô ngang qua. Đi được một 
lát, cô Úc được dẫn vào một 
ngôi nhà ọp ẹp bằng cây lá có 
treo thánh giá, không cổng 
rào, không người hiện diện. 
Bà Đẹp trao cho cô Úc một áo 
trắng, và khuyên cô Úc hãy 
vào nhà đó. Tưởng chừng như 
đó chỉ là giấc chiêm bao xuất 

hiện bất chợt của kẻ mệt mỏi 
vì lam lũ vất vả; cô Úc chẳng 
màng tới. Ấy vậy mà giấc mơ 
ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến cô 
phải suy nghĩ tìm cho bằng 
được lời giải đáp.  

Cô tìm đến chùa để xin 
các sư cô giải mã giấc mơ. Sư 
cô nói Bà Đẹp mà cô Úc làm 
mơ đó chính là Quan âm Bồ 
tát. Nhưng dựa vào những đặc 
điểm khác biệt của Bà Đẹp và 
Bồ tát, cô Úc từ chối lời giải 
thích của các sư cô. Khắc 
khoải trong cô vẫn còn đó, cô 
ngồi tâm sự với bạn bè về giấc 
mơ lạ. Một trong những người 
bạn của cô là tín hữu Công 
giáo đã linh cảm Bà Đẹp đó 
chính là Đức Mẹ. Người đó đã 
dẫn cô đến với Nhà thờ Giáo 
họ Thứ Ba. Khi vừa đặt chân 
đến nhà thờ, cô Úc giật mình 
vì khung cảnh của nhà thờ 
trước mắt giống hệt như giấc 
mơ mà cô đã từng gặp. Hơn 5 
tháng nay, cô đã xin học đạo. 

Vài phút chóng vánh bắt 
chuyện cùng cô Úc, mình cảm 

T 
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nhận sự khao khát muốn biết 
Chúa của cô. Cô đã có một 
giấc mơ thật đặc biệt được lặp 
đi lặp lại suốt 20 năm qua. 
Chắc chắn ngần ấy thời gian 
cũng đủ để cô hiểu được ý 
định của Thiên Chúa. Tình 
yêu Chúa quan phòng lạ lùng. 
Cách thức mà Chúa dẫn dắt cô 
đến với Ngài cũng thật đặc 
biệt. Cô là người được Chúa 
chọn qua sự dẫn dắt của Đức 
Mẹ. Nhờ Mẹ, cô đã đến được 
với Chúa. 

Giờ đây, khi đã được mặc 
chiếc áo trắng trong ngày lãnh 
nhận bí tích Rửa Tội, cô Úc 
mới hiểu được ý định của Đức 
Mẹ khi trao chiếc áo trắng cho 
mình. Áo trắng và nến sáng 
tượng trưng cho phẩm giá và 
ơn gọi của Kitô hữu. Họ sẽ trở 
nên con cái Thiên Chúa và 
được biến đổi trong vinh 
quang với Ngài. Riêng, chiếc 
áo trắng loan báo điều kiện 
của những người đã được biến 
đổi trong vinh quang của 
Thiên Chúa. 

Suy nghĩ về ơn gọi làm 
con Chúa của cô Úc, mình suy 
nghĩ về ơn đức tin của bản 
thân. Mình được lãnh nhận 

đức tin từ hồi còn nhỏ, nên 
mình chưa hiểu hết được niềm 
khao khát đi tìm Chúa như cô 
Úc. Chắc chắn tâm hồn cô 
cũng đang trải qua những dao 
động nào đó do niềm tin mang 
lại. Mình thầm tạ ơn Chúa đã 
thương ban ơn đức tin cho 
người thành tâm như cô Úc. 
Chắc chắn với ơn gọi làm Kitô 
hữu, đời sống của cô Úc sẽ 
được nâng đỡ bằng ân sủng. 
Để cô Úc có thể cảm nghiệm 
được tâm tình của vị tông đồ 
dân ngoại: “Tôi sống nhưng 
không phải là tôi, nhưng là 
Chúa Kitô sống trong tôi”. (Gl 
2,20) 

Đây cũng là lời nhắc nhở 
về ơn gọi của mình, một khi đã 
được lãnh nhận bí tích Rửa 
Tội, mình được mang phẩm 
giá làm con của Chúa. Từ việc 
ý thức như thế, mình có thể 
khám phá ra những ơn huệ lớn 
lao mà Thiên Chúa thương 
ban trong đời, đồng thời được 
mời gọi hãy cảm nghiệm sâu 
xa hơn tình yêu của Thiên 
Chúa; hãy sống trung thành 
với Ngài; và hãy để Chúa dẫn 
dắt, để rồi cùng Ngài, mình có 
thể phiêu lưu qua các nẻo 
đường mầu nhiệm. 
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Đức tin 
Bác Dương 

 

 

ng Tư, một giáo lý viên 
kỳ cựu, với thâm niên 
vài chục năm trong 

“nghề giáo lý”. Ông chuyên trị 
các lớp Bao Đồng, Vào Đời… 
Hôm nào ông vắng chẳng ai 
dám dạy thế, may chỉ có cha 
sở mới đủ sức đảm đương. 
Nếu cha sở mà cũng bận, thì 
cho lớp nghỉ. Tại cái bọn trẻ 
trâu đang tuổi “ăn chưa no, lo 
chưa tới”, “ngựa non háu 
đá”… rất ương và nhiều 
ngạnh. Còn ông Tư là một bậc 
thầy bẻ ngạnh. Với uy thế hét 
ra lửa của mình, bao thằng 
nom thấy Tư là kinh hồn bạt 
vía, ngoan ngoãn khoanh tay, 
cúi đầu, bước vô nhà thờ.  

Hồi còn học giáo lý với 
ông, bài giảng mà nó nhớ nhất 
cũng là bài giảng mà Tư vẫn 
thường nhẩm đi nhắc lại: Hãy 
sống như “hạt lúa miến và 
chùm nho”. Bằng một giọng 
văn sắc lẹm mà đĩnh đạc, như 

một đấng có uy quyền, ông 
xác tín: “Bao hạt lúa mới kết 
thành tấm bánh, bao trái nho 
mới ép thành rượu ngon… Hạt 
lúa phải chịu vỡ vụn, nghiền 
nát thành bột mì mới kết thành 
tấm bánh… Trái nho phải chịu 
ép dập trong bồn đạp nho mới 
hoá thành rượu ngon. Nếu hạt 
lúa và trái nho không chịu tự 
huỷ thì chỉ là đồ vứt đi…”. 

Nó nghe bà nội kể, Tư 
cũng đã từng đi tu ở chủng 
viện “Á Thánh Phụng Châu 
Đốc”, nhưng vì thời cuộc nên 
ông bỏ tu. Tuy không còn tu 
nhưng kiến thức Giáo lý, 
Thánh Kinh, đạo đời của Tư 
phải nói là uyên thâm.  

Hình như trong lớp giáo 
lý ông cũng yêu thương nó đặc 
biệt, cớ là bất kỳ câu hỏi nào 
ông cũng đều gọi nó trả lời. 
Còn nó thì toàn trả lời tào lao 
bí đao. Phần vì nhà nó ở gần 
nhà ông, ông biết cha mẹ, ông 

Ô 
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bà, tông ti họ hàng nhà nó, biết 
gia cảnh nhà nó. Ông bồng ẵm 
nó trên tay từ khi còn đỏ hỏn. 
Phần vì nó biết bơi cũng là do 
ông Tư thao dợt. Phong cách 
tập bơi cho trẻ con của Tư 
cũng thật kỳ lạ. Ông xách đưa 
bé, quăng ra giữa sông, để mặc 
cho nó gào thét, uống nước, 
rồi tự ngoi ngóp vào bờ. Ấy 
thế mà nó uống no nước vài 
hôm là tự bơi được, chẳng cần 
ôm phao hay cắn bè chuối, chỉ 
cần đánh thức bản năng sinh 
tồn nơi thằng bé. Ông Tư nói:  

- Học bơi cũng giống 
như hành trình Đức Tin vậy, 
nếu không cố gắng sẽ tự chết 
chìm. 

Xong phổ thông trung 
học, nó xa quê, xa xứ đạo lên 
thành phố học đại học… ông 
động viên khích lệ:  

-  Này nhóc con! Nơi phồn 
hoa đô hội, nhiều cám dỗ và 
cặm bẫy nhớ giữ mình, giữ cả 
đời sống đức tin nữa. Hãy 
sống như “hạt lúa miến và 
chùm nho”… 

Xong đại học, nó có ý 
định đi tu, gặp lại Tư sau một 
ngày tan lễ. Ông từ tốn:  

- Đi tu hả nhóc con? 

Nó giả vờ gãi đầu, đỏ 
mặt… 

- Dạ! 

Vẫn những lời ấy:  

- Hãy sống như “hạt 
lúa miến và chùm nho”… 
Đời tu không chỉ có màu hồng. 
Tu là chấp nhận sửa mình và 
ôm lấy thập giá. Ráng mà tu 
cho ra hồn, nhóc con!... 

Thế là, nó vâng vâng dạ 
dạ! khăn gói quả mướp bước 
vào nhà dự tu, rồi Đại chủng 
viện.  

Năm thứ năm chủng viện, 
nó nghe ông Tư bị tai biến, 
nằm liệt giường, ngày ngày 
đau đớn như ngàn kim châm, 
thân hình gầy gò chỉ còn một 
bộ xương khô, da nhăn nheo, 
hốc hác… Ông sống nhờ sự 
chăm sóc, lau lọt của con 
cháu. Tóc rụng dần vì phải vào 
hoá chất. 

Rồi một ngày nọ, chủng 
viện tan trường, nó về nghỉ hè. 
Trong thời gian ở nhà, đang 
khi “ăn không ngồi rồi” thì cha 
sở bảo: 
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- Này “Ông thầy nhà”, 
sáng thứ năm hằng tuần sau lễ, 
thầy tháp tùng cùng với các 
thừa tác viên đến trao Mình 
Thánh Chúa cho các bệnh 
nhân nhé!  

Sau lễ sáng, cha sở để sẵn 
Mình Thánh Chúa vào một 
chiếc hộp nhỏ, bỏ trong một 
túi vải màu trắng có dây đeo. 
Nó tròng vào cổ, đeo bên mình 

và cứ thế bước đi, lòng tràn 
đầy hạnh phúc xen lẫn rụt rè. 
Bước vào nhà, nó gặp lại ông 
Tư…  

Không nói gì cả, nước 
mắt ông dàn ra, bàn tay ông 
run run… nắm chặt đôi bàn 
tay ông Tư… nó thủ thỉ: 

Ông Tư ơi!... Hãy sống như 
“hạt lúa miến và chùm 
nho”. 
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1. Thế nào là sự hiệp nhất? 

Nhân đức có thế lực lớn 
lao chính là sự hiệp nhất, nó 
mang đến cho con người 
nguồn sức mạnh vô biên. Sự 
hiệp nhất cho phép bạn có 
một cái nhìn thống nhất về vũ 
trụ tạo thành vì đó là sản 
phẩm của Đấng Sáng tạo và 
cũng chính là Đấng đã dựng 
nên ta. Sự hiệp nhất trong con 
người cho bạn cảm nhận sự 
nối kết bản thân với toàn bộ 
tạo thành. 

Sự hiệp nhất chính là sự 
thống nhất trong một bản thể, 
nó mang đến cho ta sự hòa 
điệu với cuộc sống, giống 
như một bản nhạc là kết quả 
của sự kết hợp của nhiều loại 
nhạc cụ khác nhau trong dàn 
nhạc. Thống nhất không có 
nghĩa là đồng nhất. Một cây 
sáo sẽ không bao giờ mất 

công cố sức để mình tạo ra 
một âm thanh giống như cái 
trống. Khi khởi tấu chung với 
nhau, chúng tạo thành một 
bản nhạc tuyệt vời. Sống 
trong sự hiệp nhất cho bạn 
một khả năng để nhìn nhận 
giá trị của từng phần trong 
tổng thể. Với sự hiệp nhất đó, 
bạn có thể cố gắng để hòa 
hợp với tất cả mọi người 
trong gia đình nhỏ bé của 
mình và trong đại gia đình 
nhân loại. 

 Sự hiệp nhất mang lại 
cho chúng ta bình an. Như đã 
nói, hiệp nhất không nhất 
thiết đòi hỏi phải cố gắng để 
cho mọi người nhìn, nói, nghĩ 
giống nhau. Nhưng trong sự 
hiệp nhất chúng ta tìm được 
nguồn sức mạnh giúp giải 
quyết các xung đột. Sức 
mạnh đó có thể giúp bạn 
khám phá ra một ý tưởng hay 
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một giải pháp mới giúp giải 
quyết được nhu cầu của mọi 
người. Sức mạnh ấy cho bạn 
khả năng nhận ra những điểm 
chung giữa những con người 
khác biệt. Sự hiệp nhất là một 
sức mạnh lớn lao có thể thắp 
sáng thế giới và dập tắt ngọn 
lửa chiến tranh tương tàn. 
Chính nhờ nguồn sức mạnh 
của sự hiệp nhất bạn cũng tìm 
ra được động lực cho mình để 
thực hiện các hành động 
mang tính chất kiến tạo hòa 
bình bất cứ nơi nào bạn đến. 

2. Tại sao cần thực hành sự 

hiệp nhất? 

Tuy con người chúng ta 
khác nhau về màu da, quốc 
gia, tôn giáo, giới tính, tuổi 
tác nhưng chúng ta đều là con 
người của cùng một chủng 
tộc, chủng tộc nhân loại. Tất 
cả đều được Thiên Chúa 
dựng nên. 

Nếu không có sự hiệp 
nhất thì những khác biệt sẽ 
trở thành mối đe dọa cho con 
người và có thể khai trừ bất 
kỳ một ai. Định kiến đã gây 

nên tình trạng chia rẽ ở nhiều 
nơi trên thế giới. Con người 
bị tổn thương, con người bị 
giết vì những khác biệt trong 
màu da, tôn giáo, ý thức hệ. 
Họ quên rằng tất cả đang 
cùng tồn tại trên một hành 
tinh, và Thiên Chúa, Đấng 
tạo dựng tất cả muốn mọi 
người yêu thương nhau như 
chính Ngài đã yêu. 

Thiếu vắng tinh thần 
hiệp nhất nên giữa con người 
và hành tinh họ đang tồn tại 
thì hành tinh này có thể trở 
thành một chốn đầy rẫy 
những hung tàn, ví thể như 
việc giết chết các động vật 
cách dã man chỉ vì lợi nhuận 
trước mắt, hoặc không quan 
tâm đến nguồn nước, nguồn 
không khí mà cả nhân loại 
này đang hít thở. Thiếu vắng 
sự hiệp nhất này thì con 
người và chính hành tinh họ 
đang tồn tại chẳng còn ý 
nghĩa gì. 

Khi có sự hiệp nhất tồn 
tại trong một gia đình thì mọi 
thành viên ân cần trợ giúp 
nhau, lắng nghe nhau và tôn 
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trọng nhau để mỗi người có 
thể tận hưởng cuộc sống theo 
cách thức riêng của mình. 
Mọi người cảm thấy ấm áp và 
an toàn khi ở bên nhau. Sự 
hiệp nhất là sức mạnh và có 
sức ảnh hưởng lớn lao. Khi 
một gia đình sống hiệp thông 
với nhau, sự hiệp nhất của họ 
có sức lan tỏa ra cả thế giới 
xung quanh. 

3. Thực hành như thế nào? 

Sự khác biệt làm cho 
cuộc sống phong phú, thú vị 
và nó cũng không làm hại ai 
dù trong gia đình hay trong 
nhân loại vì chính Thiên 
Chúa cũng yêu thích sự đa 
dạng. Thật dễ hiểu khi thấy 
những bông hoa trong vườn 
trở nên lu mờ nếu tất cả mọi 
bông hoa có cùng một màu 
sắc. Một gia đình sẽ thực sự 
buồn nếu mọi người đều 
giống y như nhau! 

Sự hiệp nhất trong một 
gia đình không có nghĩa là 
mọi người phải suy nghĩ và 
hành động giống như nhau. 
Nhưng là khi có khó khăn 

đến, chúng ta cùng ngồi lại và 
lắng nghe ý kiến của nhau để 
cùng tìm ra một giải pháp. 
Tránh đổ lỗi vì đổ lỗi không 
bao giờ là khởi điểm tốt lành 
cho một cuộc đối thoại. Bạn 
chia sẻ cảm xúc và ý tưởng 
của mình nhưng không 
khăng khăng giữ nó. Giống 
như khi nấu món súp, bạn 
phải cho khoai tây vào và làm 
cho nó tan ra để chính khoai 
tây cũng mang hương vị của 
món súp. Khi mọi người 
cùng chia sẻ vấn đề trong tự 
do và tin tưởng, chúng ta sẽ 
có được một kết quả kì diệu. 
Mọi người đều cảm thấy mãn 
nguyện. 

Khi thực hành sự hiệp 
nhất, bạn nhìn nhận định kiến 
và sẵn sàng loại nó ra khỏi 
cuộc sống của mình. Giống 
như mỗi một chiếc lá được 
tạo ra khác nhau, mỗi người 
chúng ta cũng là một tác 
phẩm độc nhất, đặc biệt. Khi 
bạn sống sự hiệp nhất, bạn sẽ 
cố gắng để thấy được điều 
đặc biệt nơi mỗi con người, 
đón nhận sự khác biệt như 
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những món quà của tạo hóa 
chứ không phải một điều gì 
đó đáng khiếp sợ. 

Sống sự hiệp nhất giúp 
bạn nhìn nhận trái đất này 
như là nhà của mình, một 
ngôi nhà thiêng liêng. Bạn là 
con cái Chúa Vũ Trụ, bạn tôn 
trọng mọi cuộc đời trong đó. 

Sự hiệp nhất trong một 
gia đình nhân loại cho chúng 
ta cảm nhận mình và người 
khác đang nối kết với nhau. 
Niềm vui của một người là 
của tất cả. Nỗi đau của người 
khác cũng là của tôi. Niềm 
vinh dự của một người là cho 
mọi người. 

4. Dấu hiệu sự thành công 

Chúc mừng bạn khi: 

• Ý thức mọi người là 
thành viên trong gia đình 
nhân loại 

• Nhìn thấy ân huệ trong 
những khác biệt 

• Giải quyết xung đột 
qua việc lắng nghe, và tìm 
giải pháp 

• Quan tâm tới trái đất 
và tất cả sinh vật trong đó 

• Trở thành sứ giả của 
hòa bình bất cứ nơi nào bạn 
đến 

Hãy cố gắng khi: 

• Giữ thái độ phe nhóm 

• Tránh những người 
khác biệt với mình vì sợ 

• Hành xử với người 
khác như thể họ thấp kém 
hoặc hơn bạn 

• Cố để có cách riêng 
của mình 

• Đổ lỗi khi có ý kiến 
khác biệt 

• Lạm dụng trái đất hay 
những sinh vật sống khác 

Khẳng định: 

Tôi là một phần của vũ 
trụ tạo thành. Tôi trân trọng 
sự khác biệt và không ủng hộ 
định kiến. Tôi là người kiến 
tạo hòa bình. Tôi quan tâm 
tới trái đất và tất cả các sinh 
vật sống trên nó.  

 Trích sách: The Family 
Virtues Guide 

Chuyển ngữ: Hướng Dương 
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CHỦ ĐỀ THÁNG - VIẾT BÁO TĨNH TÂM NĂM 2023 

 
uý Cộng tác viên Tập tĩnh tâm Giáo phận Long Xuyên thân mến! 
Cám ơn quý vị đã nhiệt tình cộng tác bài viết trong năm qua. Xin 
Chúa trả công và ban muôn ơn lành cho quý vị và công việc. 

Theo Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt nam đề ra cho 
năm 2023 là tiếp tục “Củng cố sự hiệp thông”. Hưởng ứng Thư chung 
của Giáo hội Việt nam, kính gửi đến quý Cộng tác viên các chủ đề bài 
viết tháng, trong năm 2023 như sau: 

1/ Tháng 1&2: Quê Hương (Hiệp thông với quê hương dân tộc- 
Tết Cổ truyền)  

2/ Tháng 3: Gia Đình (Hiệp thông với trách nhiệm người chồng- 
người cha, người vợ- người mẹ trong gia đình) 

3/ Tháng 4: Người Già (Hiệp thông với người già...) 

4/ Tháng 5&6: Đức Tin (Hiệp thông với trách nhiệm sống và 
giáo dục đức tin cho con cái và loan truyền đức tin cho những người 
chưa biết Chúa...) 

5/ Tháng 7: Giáo Dục (Hiệp thông với trách nhiệm cha mẹ, thầy 
cô... giáo dục con cái, người trẻ cách toàn diện: Thể chất, trí dục, đức 
dục, nhân bản, chân, thiện, mỹ...) 

6/ Tháng 8: Tôn Giáo Bạn (Hiệp thông với các tôn giáo bạn- 
những người không cùng niềm tin) 

7/ Tháng 9: Giáo Hội (Hiệp thông với Giáo hội qua ý thức tham 
gia cộng tác) 

Q 
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8/ Tháng 10&11: Truyền Thông (Hiệp thông trách nhiệm loan 
truyền sự thật) 

9/ Tháng 12: Hài Nhi (Hiệp thông trách nhiệm bảo vệ sự sống, 
trách nhiệm với trẻ thơ...) 

Mời quý Cộng tác viên viết bài theo chủ đề đã gợi ý. Viết đúng 
chủ đề là một trong những điều kiện để bài viết được đăng trong Tập 
tĩnh tâm Giáo phận. 

Địa chỉ gửi bài viết: buanhmynh2018@gmail.com 

Kính chúc quý Cộng tác viên luôn được sức khoẻ, bình an, niềm 
vui và ơn thánh để phục vụ Chúa, Giáo hội và tha nhân qua trang viết 
của mình. 

                                                                            Thân ái! 
Ban Biên Tập 
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MỘT LY SỮA (St) 

Trưa hôm đó, có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để 

kiếm tiền đi học. Bụng đói cồn cào mà lục túi chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi, 

cậu liều xin một bữa ăn tại một căn nhà gần đó. Nhưng cậu giật mình xấu 

hổ khi thấy một cô bé ra mở cửa. Và thay vì xin gì đó để ăn, cậu đành xin 

một ly nước uống. Cô bé trông cậu có vẻ đang đói nên bưng ra một ly sữa 

lớn. 

Cậu bé uống xong, hỏi “Tôi nợ bạn bao nhiêu?”. 

“Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao 

giờ nhận tiền khi làm một điều tốt.” 

Cậu bé cám ơn và đi khỏi. Lúc này, Howard Kelly thấy tự tin hơn 

nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều. 

Nhiều năm sau, cô gái đó bị căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ trong 

vùng bó tay và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố để các 

chuyên gia chữa trị. Tiến sĩ Howard Kelly được mời khám. Khi nghe tên 

địa chỉ của bệnh nhân, một tia sáng loé lên trong mắt ông. Ông đứng bật 

dậy và đi đến phòng bệnh nhân và nhận ra cô bé ngày nào ngay lập tức. 

Ông đã gắng sức cứu được cô gái này. Sau thời gian dài, căn bệnh của cô 

gái cũng qua khỏi. Trước khi tờ hoá đơn thanh toán viện phí được chuyển 

đến cô gái, ông đã viết gì đó lên bên cạnh. 

Cô gái lo sợ không dám mở ra, bởi vì cô chắc chắn rằng cho đến hết 

đời thì cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này. 

Cuối cùng cô can đảm nhìn, và chú ý đến dòng chữ bên cạnh tờ hoá 

đơn…. 

“Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa”.  

Ký tên Tiến sĩ Howard Kelly. 
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Nước mắt vui mừng cứ thế dâng trào và lời từ trái tim cô gái thốt lên 

trong nước mắt: “Cảm ơn ông!.” 

Đây là câu chuyện có thật. Dr. Howard Kelly là một nhà vât lý lỗi 

lạc, đã sáng lập ra Khoa Ung thư tại trường Đại học John Hopkins năm 

1895.  

 

CÀ PHÊ VÀ TÁCH (St) 

Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một 

hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công 

việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê 

mời học trò cũ của mình. 

Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, 

chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc 

trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ 

tinh xảo. Người thầy bảo những “người thành đạt” tự chọn tách và rót cà 

phê cho mình. Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy 

đáng kính mới bắt đầu từ tốn: 

– Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những 

chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ 

cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn 

chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi 

vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em. 

Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng 

của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. 

Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt 

nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có 

đẹp hơn tách của mình không.  

Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công 

việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những “chiếc 

tách” này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống 

chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những “chiếc tách hư danh” mà 

chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.  


